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SUNUŞ 


Sovyetler Birliği yıkıldı, topraklarında yeni Cumhuriyetler kuruldu. İktisadi ve idari bakımdan meydana gelen değişiklikler takip edilemiyecek kadar Mzlı oldu. 


Çok geniş bir coğrafyada kökleşmeye çalışan dev bir iktidar, kendisini besleyen kaynakların feza yarışında, askeri ve propaganda harcamalarında çarçur edilmesi ve muazzam bir bürokrasi içinde sızıntılara uğraması sonucu; zayıf ve fakir bir toplumun ortaya çıkmasına yol açtı. Yirmi milyon işletme ve bütün işgücünün dahil olduğu bürokratları yönetmek, aynı vüsatte iktidar mücadelelerine yol açmıştır. Hiç bir ülkede iktidar mücadelelerinin bu boyutta olması düşünülemez. 

Bu eser belirli bir devrede bu iktidar mücadelelerini belgelere dayanarak anlatmaktadır. 


Bugünkü iktidar mücadelelerini anlamak istiyenlerin bu devreyi iyi kavramaları gerekecektir. 

Eseri dilimize çeviren Eşref Bengi Özbilen, gerçekten çok faydalı bir iş yapmıştır. Siyasete soyunanlar yalnız kendi ülkelerinin siyasi tarihlerini değil bilhassa komşularımızın siyasi tarihlerini de çok iyi bilmelidirler. Partilerden kopma ve yeni partiler kurma şeklinde cereyan eden siyasi mücadele ile tek bir parti içinde cereyan eden iktidar mücadelesi elbette çok farklıdır. Ama birbirlerinden alabilecekleri çok dersler vardır. Bu mânâda bu kitap bir siyasetçi için kristalleşmiş bir tecrübedir. Yaşayarak elde edilen tecrübe kadar olmasa da pahasını biçmek mümkün değildir. 
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borçlarıacaklardır. 

Bu tür çok kıymetli eserleri dilimize kazandıran Eşref Bengi 
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1953 Martından Aralığına kadar geçen dönemin elinizdeki kroniği ilk plânda dökümanlara dayanmaktadır ve yazarı tarihi açıdan hakikatlere sadık bir anlatış için elinden geleni yapmıştır. 


Ön plânda arşiv malzemeleri yer almakla birlikte o dönemin kişilerinin günlüklerinden, hatıralarından, basın bildirilerinden, parti kurultayı protokollerinden, SBKP'nin yayınlandığı - kısmen de şimdiye kadar yayınlamadığı o malzemelerden ve bu konu ile ilgili zengin literatürden faydalanılmıştır. 


Yozef Vissarionoviç Stalin'in son günlerinin ve Lavrentiy Beriya'nın iktidarı ele geçirmek teşebbüsünün dramatik gelişmesinin bu kronolojisi özel bir hedefe müteallik olmak veya tarihi bir özet sunmak iddiasında değildir. Niyeti sadece mümkün olduğunca anlaşılır ve plâstik bir şekilde o karar günlerinde Sovyetler Birliği Komunist Partisi ile işçilerini şahıs kültünün prangalarını sıyırıp, terör rejimini parçalamağa sevkeden atmosfer ve altvali tasvir etmektir. 


Belgrad, 28 Şubat 1980 
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1. Stalin'in Ölümü 


Lavrentiy Beriya'nın evinde yazı masasının üstündeki telefon çaldığı zaman geceyarısını çoktan geçmişti. Yeknesak, kulakları tırmalayıcı zil sesi Stalin'in daça'sından özel hat vasıtasıyla arandığına işaretti. 

Beriya, bütün akşam bu görüşmeyi beklemişti. Çünkü, Stalin'in kendisini davet etmediği ve “Koba” dediği eski mücadele arkadaşını görmediği dördüncü geceydi bu. Bu, şimdiye kadar hiç vâki değildi. Malenkov ve Mikoyan gibi Beriya da hep kendiliğinden her geceki ananevi buluşmaya giderdi. Fakat Stalin'in Kızılordu'nun kuruluşunun otuzbeşinci yıldönemi töreni esnasında mareşallerin ve Politbüro üyelerinin yanında âniden rahatsızlandığı 22 Şubat 1953'den sonra efendileri “Hasiyayin” kendisini davetsiz olarak ziyaret etmeyi herkese yasaklamıştı. Sebep olarak da doktorlarının kendisine sükünet tavsiye ettiğini göstermişti. Bunu hem Beriya'nın hem de “yakın çevre”nin diğer üyelerinin yüzüne karşı söylemişti. 

Beriya ise “adamlarından”, daha doğrusu Stalin'in muhafızlarından, diktatörün yılların alışkanlığında yaptığı bu âni değişikliğin, sebeplerinin tıbbi değil de siyasi olduğunu öğrenmişti. Malenkov, Beriya, Mikoyan, Bulganin, Kaganoviç ve Hruşçov'dan müteşekkil olan “yakın çevre"nin her akşam Stalin'in evinde buluşması ve mevcut bütün meseleleri görüşmek için “akşam yemegine katılması ve bunun da muntazaman sabahın erken saatlerine kadar süren bir işret âlemine dönüşmesi usuldendi... 

Bu sebepten dolayı Beriya asabi, fakat aynı zamanda sevinçten heyecanlı bir şekilde özel hat'a bağlı cihazın kulaklığını kaldırdı. 

Fakat Stalin'in kaba ve emretmeye alışkın sesinin yerine Stalin'in muhatfızlarının nöbetçi subayının şaşkın ve yaltaklanan bir tonda kekelediği sözleri duydu. Şaşkın, heyecanlı ve korkmuş bir şekilde nöbetçi subay “Tovariç” Stalin'in fenalaşıp düştüğünü bildiriyor, doktorları çağırmak için izin istiyordu. 
Beriya'nın kısa ve kesin karşılığı kendisi gelmeden hiçbirşeyin 


2 KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 


yapılmaması oldu. Sonra da arabasıyla en süratli bir şekilde Stalin'in daçasına gitti. 

Bir NKVD generali olan nöbetçi subay onu bekliyordu ve beraberce yemek odasına giderlerken Stalin'in akşam yemeği esnasında âniden kendisini kaybetmiş bir vaziyette iskemleden düştüğünü rapor etti. Yaşlı kahya kadın Matryona Petrovna bulmuştu onu. Stalin, son zamanlarda sadece bu kadının kendisine hizmet etmesine müsaade ediyordu. Petrovna, generali çağırmış ve beraberce Stalin'i bir divana yatırmışlardı. General, önce Stalin'in aşırı alkol aldığını ve son zamanlarda sıkça vâki olduğu gibi sarhoş bir şekilde kendisinden geçtiğini zannetmişti. Yaşlı kadın buna hemen itiraz etmiş ve Stalin'in sarhoş olmadığını, kalp krizi geçirdiğini söylemişti. Sonra da Stalin'e doktorların epeyi zaman önce bir kriz vukuunda kullanmasını söyledikleri ilâcı, bir trinitrin tabletini, vermişti. Çünkü, devlet başkanının kalbi “angina pectoris'den dolayı zayıflamıştı. 

Beriya, Stalin'i divanda upuzun yatarken, derin bir komada hırıldarken, zaman zaman genellikle de bacaklarındaki kramplarla sarsılırken görünce kalp krizinin ağır ve büyük bir ihtimalle ölümcül bir beyin kanamasına sebep olduğunu anlamıştı. Muhafızların şefi, tekrar Kremlin doktorlarına haber vermeyi teklif etti. Beriya, kendisinin haber vereceğini veya en azından hangi doktora itimat edilebileceğini öğrenmeye çalışacağını söyledi. 
Bu müddet zarfında general sadece kimsenin daçaya girip çıkmamasına ve telefon etmemesine bakmalıydı. 

Sadık Petrovna, yalnız başına ölmekte olan Stalin'in yanında kalırken Beriya yazı masasının çekmecesinden birkaç anahtar aldı ve yan taraftaki odadaki bir kitaplığın arkasına gizlenmiş olan kasayı açtı. Kasadan on tane kadar kalın dosya 


* NKVD= Dahili meseleler, polis ve istihbarat Sovyet bakanlığı veya halk komiserliği. 1917 Ekiminden bugüne kadar resmi ismi yaklaşık on defa değişmiştir. En tanımmışları şöyledir: 1917'de karşı ihtilâlle mücadele için Çeka kurulmuştur; 1922'den sonra “Demokratikleşme” ve “Stalin Anayasasını Hazırlama”nm doruğunda GPU olmuş, 1934'de NKVD'ye dönüşmüş; 1946'da MGB denmiş ve Beriya'ım idamdan sonra KGB olmuştur. 


KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 3 


aldı ve onların yerine birkaç kitapla yazı masasının üstünde, rafın önünde duran ve çoğu açılmamış olan bir tomar mektup koydu. Kasayı tekrar kilitledi, anahtarları yazı masasının çekmecesine geri koydu, pencereyi açtı ve avluda arabanın yanında bekliyen özel şöförünü çağırdı. Dosyaları çabucak ona verdi ve arabaya koymasını söyledi. 

Şöför evrakları aldıktan sonra Beriya, yazı masasına yanaştı ve özel hattan Georgi Malenkov ile görüştü. Saat neredeyse sabahın ikisi olmasına rağmen Malenkov da “yakın çevre"nin alışkanlıklarından dolayı daha uyumanuştı ve hemen cevap verdi. Beriya, birkaç kelimeyle huysuz bir şekilde ona Staline o anda inme indiğini bildirdi. Malenkov en süratli şekilde daçaya gelmeliydi. 

Bir yıl önce XIX.cu Parti Kongresinde Malenkov, Stalin'in yardımcılığına ve Politbüro'nun başında halefliğine seçilmişti. 
Villası da Beriya'nınki gibi Stalin'in daçasının yakınındaydı. Birkaç dakika içinde Malenkov geldi. Beriya onu karşıladı ve hemen ölmekte olan Stalin'in yattığı yemek odasına götürdü. Malenkov sarsılmış ve ne yapacağını bilmez bir durumdaydı. Stalin, başı yastığın üstünde gayri tabii bir şekilde dönmüş vaziyette ölü gibi soluk bir yüzle hareketsiz olarak yatıyordu. Divanın ayak ucuna ağlamakta olan Matryona Petrovna diz çökmüştü. 

Malenkov, çok duygulanmış bir vaziyette “Doktorlar ne diyorlar?” diye sordu. Beriya, kısa bir süre önce “Doktorlar Komplosu” ortaya çıktığından ve bu münasebetle Kremlin'in birçok doktoru tevkif edildiğinden dolayı kendi başına yeni bir doktor çağırmaya cesaret edemediğini izah etti. Poltibüro'nun sekreteri olarak kararı Malenkov vermeliydi... Malenkov gerçi buna katılıyordu, ama kısa bir süre düşündükten sonra “Buna rağmen “yakın çevre“yi çağıracağız!” diye karar verdi. Sonra da nöbetçi subaya derhal Bulganin, Mikoyan ve Hruşçov'u haberdar etmesi emrini verdi. 

Nikita Hruşçov, birçok defa ve tafsilâtlı olarak Stalin'in hayatının bu son dramatik günlerini ve en son anlarını anlatmıştır: 

“1953 yılı Şubatında Stalin hastalanmıştı. Malenkov, Beriya, Bulganin ve ben Kremlin'de bir film seyrettikten sonra bir Cumartesi 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akşamını onunla birlikte daçasında geçirmiştik. Akşam yemeği mutad olduğu üzere sabahın beşine altısına kadar sürmüştü. Stalin, yemekten sonra oldukça sarhoş ve çok neşeli bir hâldeydi. Fiziki açıdan iyi durumda olmadığı hiç farkedilmiyordu. Nihayet gitmek zamanımız geldiğinde bizi uğurlamak için birlikte hole çıktı. Gürültüyle şaka yapıyor, neşeli bir şekilde parmağını göbeğime bastırıyor ve keyfi yerinde olduğu zaman hep yaptığı gibi bana Ukrayna şivesiyle ‘Nikita’ diyordu. 
Yemek esnasında hiçbir şey ters gitmediği için bu toplantıdan sonra hepimiz mesut ve memnun bir vaziyette evlerimizin yoluna koyulduk. 
Stalin'in ziyafetleri her zaman böyle hoş bitmezdi. 

Ertesi günkü Pazar günü serbest gün olacaktı. Ama ben Stalin'in bizi herhangi bir toplantıya çağıracağından emindim. Pazar akşamı her an aramasını beklediğim için evimdeki akşam yemeğini ertelemiştim. Fakat sonunda beklemekten vazgeçtim ve biraz birşeyler yedim. Yemekten sonra da arayan olmadı. Stalin bizi çağırmaksızın tam bir serbest günün geçmesini kavrayamıyordum. Fakat, hayır, aramamıştı. Soyunup yatağa girdiğim zaman çok geç olmuştu. 

Âniden telefon çaldı. Arayan Malenkou'du ve 'Bana bakın, Çeka'lı delikanlılar demin Stalin'in daçasından telefon ettiler. Stalin'in başına birşey geldiğini zannediyorlar. Gidip bir bakalım diyorum. Beriya ile Bulganin'e de haber verdim. En iyisi hemen yola düzülün!” dedi. 

Hemen arabamı hazırlattım. Zaten daçamdaydı. Hemen giyindim ve arabayla Stalin'e gittim. Yol onbeş dakika sürdü. Hepimiz toplanınca Stalin'in odasına gitmeden önce nöbetçi subayların odasına uğradık. Bize niye huzursuz olduklarını anlattılar: “Yoldaş Stalin saat onbire doğru mutlaka birisini çağırır ve çay yahut yiyecek birşey getirtir. 
Bugün böyle yapmadı." Çekalılar, Stalin'e bakmak için Matryona Petrovna'yı yolladıklarını söylediler. Matryona Petrovna, senelerden beri Stalin'e bakan yaşlı bir hizmetkârdı. Pek akıllı değildi, ama dürüst bir kadındı ve Stalin'e sadıkâne bağlıydı. Matryona Petrovna, gidip baktıktan sonra gelip Çekalılara Yoldaş Stalin'in her zaman uyuduğu büyük odada yerde yatıp uyuduğunu söylemişti. Herhalde Stalin yataktan kalkarken yere düşmüştü. Çekalılar da onu yerden kaldırmış ve bitişikteki küçük yemek odasındaki divana yatırmışlardı. 
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Bütün bunları dinledikten sonra Stalin bu insan içine çıkamaz vaziyetteyken orada olduğumuzu göstermenin uygunsuz olacağı sonucuna vardık. Dağılıp evlerimize gittik. Aynı gece bir müddet sonra Malenkov yeniden telefon etti. “Yoldaş Stalin'in daçasındaki çocuklar tekrar telefon ettiler." dedi. “Kesinlikle ona birşey olduğunu söylüyorlar. Matryona Petrovna'yı tekrar ona bakması için gönderdiklerinde derin bir uykuda olduğunu söylemiş, ama bu olağan bir uyku değilmiş. En iyisi gidip bir bakalım." 

Malenkov'un, bir akşam önce yemekte bulunmamış ve Malenkov, Beriya, Bulganin ve ben ilk defa ne olup bittiğine baktığımız zaman yakındaki daçaya gelmemiş olan büronun diğer üyeleri Voroşilov ile Kaganoviç'e de telefon etmesini kararlaştırdık. Doktor getirtmek üzere de anlaştık. Profesör Lukomskiy'in de içlerinde bulunduğunu hatırlıyorum. Nöbetçi subayların odasında toplandıktan sonra Stalin'in divanın üstünde uyuduğu odaya gittik. Doktorlara gereken herşeyi yapmalarını ve Stalin'in ne durumda olduğunu tesbit etmelerini söyledik. Profesör Lukomskiy, aşırı bir ihtiyatla Stalin'e yaklaştı. Ne düşrindüğrünü bekliyordum. Heyecandan titriyerek sanki kor hâlinde demirmiş gibi Stalin'in eline dokundu. Beriya, onu sertçe azarladı: “Doktor musunuz, değil misiniz? Hadi, elini doğru dürüst tutun. 

Profesör Lukomskiy, Stalin'in sağ kolunun hareket etmediğini söyledi. Sol bacağı da aym şekilde felçliydi. Konuşamıyordu. Durumu ciddiydi. Elbiselerini çıkartıp her zaman uyuduğu ve daha havadar olan büyük odaya geri götürdüler. Doktorlar, münavebe ile yarında nöbet tutmayı kararlaştırdılar. Biz prezidyum. bürosu üyeleri de yirmidört saatlik nöbetimizi kararlaştırdık. Beriya ile Malenkov, Kaganoviç ile Voroşilov ve nihayet Bulganin ile ben beraberce nöbet tutacaktık (..) 

Stalin'in durumu kötüydü. Doktorlar, bize onun hayatta kalabileceğini, fakat tekrar çalışacak durumda olmayacağını söylediler (...) 
Fakat bu tür hastalıkların genellikle uzun sürmediği ve ölümle son bulduğu hususunda bizi temin ettiler, 

Stalin'i ayağa kaldırabilmek için yapabileceğimiz herşeyi yaptık. 
Baygın olduğunu ve durumunu farketmediğini görüyorduk. Fakat 


Politbiro. 
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sonra doktorlar idrar numunesi aldıkları zaman örtünmeye çalıştığını farkettim. Acıyı hissetmiş olmalıydı. Gün boyunca bir kere tekrar şuuruna kavuştu. Gerçi yine konuşamıyordu, ama yüzü kıpırdıyordu. 
Kaşıkla çorba ve şekerli çay verdiler. Sol elini kaldırdı ve duvarda bir şeye işaret etmeğe başladı. Dudakları bir gülümseyişle kıvrıldı. 
Ne söylemek istediğini anladım ve herkesin dikkatini çektim. Onun el hareketiyle ne kastettiğini izah ettim. Duvarda Ogonyok dergisinden kesilmiş bir resim asılıydı. Sanatkârın birinin bir tablosunun kopyasıydı ve boynuzdan bir kaptan bir kuzuyu besliyen küçük bir kızı gösteriyordu. Şimdi Stalin kaşıkla beslenmişti ve “Kız çocuğu tarafından boynuz kaptan beslenen kuzuyla aynı durumdayım. Kaşıkla benim için aynı şeyi yapıyorsunuz." demeye çalışıyordu. 

Sonra bize sırayla elini uzatmaya başladı. Elimi verdim. Sağ elini hareket ettiremediği için sol eliyle sıktı. Bize elini vermekle hissiyatını ifade etmişti (...) 

Orada oldukları sürece doktorlara dikkat etmek zorunda olduğumuz gibi geceleyin de nöbet tutmak mecburiyetindeydik (...) Nöbetimiz bitince eve gittim. Uzun zamandan beri uyumadığım için biraz uykuya ihtiyacım vardı. Bir uyku hapı alıp yattım. Daha yeni uzanmıştım ki telefon çaldı. Arayan Malenkov'du, “Çabuk gelin! 
Stalin tekrar fenalaştı. Hemen buraya gelin!" dedi. Hemen arabamı istedim ve bir dakika sonra yoldaydım. Yakındaki daçaya vardığımda Stalin'in durumunun cidden çok kötü olduğunu tesbit ettim. Digerleri de gelmişti. Hepimiz Stalin'in ölümünün yakın olduğunu görüyorduk. Doktorlar, ölmek üzere olduğunu, gördüğümüzün can çekişmesi olduğunu söylediler. Âniden nefes alması durdu. Biryerlerden dev gibi bir adam geldi ve tekrar nefes alması için sun'i teneffüs ve masaj yapmaya başladı. İtiraf etmeliyim ki Stalin'e acıdım, çiinkü adam çok sert hareket ediyordu. Stalin'e nasıl davrandığını görmek benim için acı vericiydi. “Dur! Lütfen durun! Öldüğünü görmüyor musunuz? Bütün bunların mânâsı ne? Onu tekrar hayata döndüremezsiniz. O, artık öldü!’ dedim. Onu tekrar hayata döndürmeğe çalışmaktan vazgeçtiler. Doğruydu - Stalin ölmüştü. Stalin'in öldüğü anda Beriya arabasına binip gitti.” 
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Gerçi Hruşçov kendisinden bahsetmemekle beraber o 4 Mart 
1953 sabahında Yozef Vissarionoviç'in son anlarını yaşamış ve 
anlatmış olan bir şahit daha vardı. Bahsi geçen kişi Stalin'in en sevdiği çocuğu olan kızı Svetlana Alliluyeva'dır. O, çok çok sonraları kendisi için o kadar acı olan o günleri anlatmıştır: 

“Alışılmış, istikrarlı, emin bir şeyin harekete geçtiği, sendelediği hissi bende 2 Mart'ta beni akademideki Fransızca dersinden dışarıya çağırıp Malenkov'un Blişniyaya'ya gitmemi rica ettiğini söyledikleri zaman başladı. Blişniyaya, daha uzaktakilerden ayırd etmek için babamın Kunzevo'daki daçasına verilen isimdi. Babamdan başkasının beni şehir dışına davet etmesi inanılamıyacak bir şeydi. Garip bir şaşkınlık hissi içinde oraya gittim. 

Bahçe kapısından geçip de N.S. Hruşçov'la N.A. Bulganin arabayı evin yanında durdurunca herşeyin sona erdiğini anladım (...) Arabadan çıktım ve kollarıma girdiler. Her ikisinin yüzü de ağlamış vaziyetteydi. “Eve girelim' dediler, “orada Beriya ile Malenkov'a herşeyi anlatırız." Evde, daha doğrusu daha antrede hiçbirşey eskisi gibi değildi. Alışılmış derin sessizliğin aksine telaşlı bir koşuşturmadır gidiyordu. Nihayet bana babama inme indiğini ve şuurunun yerinde olmadığını söyledikleri zaman bir dereceye kadar rahatladım. Çünkü bana önce artık hayatta değilmiş gibi gelmişti. 

Bana inmenin muhtemelen gece indiğini, onu sabah saat üçte odada yerde, divanın yanındaki halının üstünde yatarken bulduklarını anlattılar (...) Babamın yattığı büyük salonda bir yığın insan vardı. Hastayı ilk defa ziyaret eden tanımadığım doktorlar (birçok yıllar boyunca babamı tedavi etmiş olan akademi üyesi V.N. Vinogradov hapisteydi) korkunç bir işgüzarlık sergiliyorlardı (...) 

Babamın ölümü korkunç ve zor oldu (...) Yüzünün rengi kaçtı, yüz hatları tanınmayacak derecede takallus etti, dudakları karardı. 
Son iki saat içinde adeta boğuldu (...) Can çekişmesi dehşet vericiydi, onu herkesin gözü önünde boğuyordu (...) 

Son anda âniden gözlerini açtı ve bakışlarını etrafta bulunanlar 


+ Bayan Alliliyeva akademide Fransızca dersi veriyordu. 
” Blişniyayn, yakın olan demektir: kastolunun yakindaki daçadır. 
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üzerinde gezdirdi. Yarı çılgın, yarı öfkeli, ölümden ve üzerine eğilen doktorların yabancı simalarından tam bir dehşete düşmüş korkunç bir bakıştı bu. Bu bakış saniyenin küçük bir parçası süresince herkesin üzerinde gezindi ve kavranamıyacak dehşetli bir şey oldu. Bunu bugün hâlâ anlayabilmiş değilim, ama unutamıyorum da. Âniden sol elini kaldırdı (bu elini hâlâ hareket ettirebiliyordu), yukarıya işaret etti, hepimizi tehdit etti. Jest anlaşılmaz, fakat tehditkârdı ve neyle veya kimle ilgili olduğu meçhul kaldı (...) 

Herkes çepeçevre derin bir sessizlik içinde donmuş gibi kalakaldı (...) 

Sonra hükümet üyeleri kapıya doğru aceleyle hamle ettiler. Mos. 
kova'ya, herkesin baylara bulunduğu ve haberleri beklediği ZK'ı ya gitmek zorundaydılar...“ 

Aralarında Stalin'le Politbüro üyelerini yıllardan beri tedavi etmiş olan ünlülerin de bulunduğu Kremlin Özel Kliniği'nin önde gelen doktorları acıklı bir şöhrete ulaşan “Doktorlar Komplosu” dolayısıyla tevkif edilmiş olduklarından Beriya önce tedbirli bir şekilde Malenkov'un genel sekreter olmak hasebiyle onayını aldıktan sonra özel bir doktorlar heyeti teşkil etmişti. Bu heyet profesör Lukomskiy'in başkanlığındaydı. Beriya, akıllılık gösterip doktorlar heyetinin terkibi Politbüro tarafından onaylanıncaya kadar da beklemişti. Heyet ancak ondan sonra Stalin'in daçasına gelmiş ve “hasta”yı, ölmekte olan mareşali, 2 Mart 1953 öğle vakti inme indikten tam oniki saat sonra ilk defa görmüştü! 

Sonradan Beriya'nın tevkifi esnasında el koyulan evrakların arasında zengin bir dökümantasyonun yanısıra resmen görevlendirilen doktorların Stalin'in ölümü hakkındaki mufassal protokolleri ve raporları da bulunuyordu. 

Yine Beriya'nın ön ayak olması ve “Politbüro'nun Onayı” ile ölmekte olan Stalin'i “tedavi etmek” için iki tane resmi doktorlar heyeti teşkil olundu. Birincisine “Tıp İlimleri Akademisi Özel Komisyonu” dendi. Değişik hastahanelere ve hariciye bakanlığına bağlı müesseselere mensup doktorlardan müteşekkil olan ikincisine de “Doktorlar Konsili” dendi. Her iki grup da sağlık 


* ZK, Merkez Komite'dir. 
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bakanı A.T. Tretyakov'un başkanlığı altındaydı. 

Beriya'da bulunan dökümanların en ilginçleri “notlar”dı. 
Çünkü, resmi “bildirilerin ve komisyonla konsilin kaleme alıp, imzalı ve mühürlü olarak Beriya'ya, dolayısıyla Sovyet hükümetine, sundukları “protokol”lerin yanısıra her doktor “notlar” hazırlamak, yani şahsi intibalarını ve tedavi metodlarını kaleme almakla yükümlüydü. 

Bir doktorun “notlar“ından alınan aşağıdaki teferrüat oldukça bilgi vericidir: 

“Narkoz doktoru olarak tekrar canlandırma grubuna dahil edildim. Sun'i teneffüs cihazının önce enstitüden getirilmesi gerektiğinden gecikmeli olarak geldik. Cihaz nihayet geldiği zaman cereyana bağlamak mümkün olmadı. Voltajı değişik olan modem bir Amerikan cihazıydı. 
Nihayet on tonluk bir ZIS“ bir transformatör cihazı getirdiğinde vinçli araba gelmeden indirmek mümkün olmadı (...) Şanssızlık peşimizi bırakmıyordu. Teknikerler cihazı daçanın holünde kurup motorunu çalıştırınca çıkan gürültü o kadar korkunçtu ki sanki ev çökecekti. Yoldaşlar bize derhal motoru tekrar durdurmamızı emrettiler (...) 

Bunun üzerine teknikerler cihazı evin uzağında bahçede kurmayı denediler. Fakat makina daha yeni çalışmaya başlamıştı ki titreşimler o derece şiddetli oldu ki cihaz kara saplandı, yan yattı ve durdu (...) 

Böylece sun'i teneffüs makinasını kullanmak mümkün olmayınca profesör Lukomskiy elle kalbe masaj yapılması talimâtını verdi (...) 

Yine başka bir doktorun “notlarından kısımlar: 

“Konsil başkanının talimâtı üzerine yoldaş Stalin'in elektrokardiyogramını almam gerekince kolu ve göğüsü elektrodları bağlamaya hazırlamak için gömleğinin düğmelerini çözdüğüm zamanki heyccanımı tahmin edebilirsiniz. Başaramıyordum. Bu sırada yoldaş halk komiseri Nikolay Aleksandroviç Bulganin üzerime atıldı ve bağırarak ne yapmaya çalıştığımı sordu. 

Yoldaş bakan Tretyakov müdahale etti ve bu prosedürün gerekli olduğunu izah etti. 

Hastalığın geçmişini araştırırken yoldaş Stalin'in aylardan beri 


* ZIS, Zavod İmeni Stalina (Stalin fabrikası) mamulü Rus kamyotudur. 
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doktor muayenesi olmadığını tesbit ettim. Buna karşılık, meselâ ılık suda birkaç damla tentürdiyot gibi, “popüler kocakarı ilâçlarını" muntazaman alıyordu (...) Yarım sene önce tansiyonunun sürekli olarak yükseldiği ikaz edilince o zamana kadar günde altmış ve daha fazla sigara içmesine rağmen sigara içmeği bırakmıştı (...) 

Şimdi de profesör Lukomskiy'in “notlar”ı: 

“(..) Elektrokardiyogram kalbin durduğunu ve böylece ölüm hâlini teyid edince, bunu odada bulunan hükümetteki yoldaşlara bildirmek için doğruldum. Yoldaş LM. Kaganoviç bana hakikaten öldüğüne emin olup olmadığımı sordu. ‘Evet’ dedim. Buna rağmen eline küçük bir ayna alıp yoldaş Stalin'in dudaklarına tuttu (...) Orada toplanmış olan hükümet üyeleri - Voroşilov, Kaganoviç, Hruşçov, Malenkov, Mikoyan ve Bulganin 

bu haberi alınca yoldaş Stalin'in uzandığı yatağın ayak ucunda kendilerini dizüstü yere attılar ve ağlamaya başladılar (...) 

Yoldaş bakan L.P. Beriya'nın emri üzerine özel komisyonun denetimi altında otopsi yapılacaktı. Yoldaş Stalin'in cesedini Kremlin kliniğinin otopsi bölümüne götürecek ambulans gelene kadar biz cesedi otopsi için hazırladık. Fakat yoldaş G.M. Malenkov, cesedin daçada kalmasını ve otopsinin garajda yapılmasını emretti (..) Özel komisyonun bütün üyeleri otopside hazır bulundular ve protokolü imzaladılar (..)” 

Stalin'i yerde yatarken bulup “İlk Yardım”da bulunmuş olan, yâni ona Trinitrin tabletini vermiş olan, yaşlı hizmetkâr Matryona Petrovna da müteaddit defalar ve tafsilâtlı olarak “rapor vermek” zorunda kalmıştı. Bu yaşlı, sadık hizmetkârın anlattıklarına göre yazılan “protokol” hâlâ mevcuttur ve pittoresk detaylarla doludur: 

“Yemekten sonra yoldaş Stalin içmeye başlamıştı (...) Sonra gramofonu kurdu, en sevdiği plağı koydu ve müzik dinledi (...) Plâk bittiği zaman herşey sâkindi, tâ ki odadan sanki birşey devrilmiş gibi korkunç bir gürültü gelinceye kadar. Korkunç bir gürültü. Odaya koştum ve yoldaş Stalin'i gramofonun önünde yerde yatarken buldum. Yerde uzanmış yatıyordu ve Allah korusun sara krizi geçirir gibi kramplarla sarsılıyordu (...)!“ 

Stalin'in ölümü hakkında merkez komite için hazırladığı 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raporunda Malenkov da Stalin'in çalışmakta olan gramofonun önünde bulunduğu hususundan bahsetmektedir. Hatta resmi raporda Stalin'in ölümünden kısa bir süre önce dinlediği plâk açıkça belirtilmektedir. Mozart'ın 23 no'lu piyano konseri, piyanist: Maria Yudina. En önemli Sovyet bestekârı olan Dimitri Şostakoviç hatıralarında bu plâğın kaydının olağanüstü hikâyesini anlatmaktadır: 

“Özellikle hayatının son döneminde Stalin çoğu kez günlerce kimseyi kabul etmezdi. Çok radyo dinlerdi. Bir gün Stalin yayın şefimizin makamının bulunduğu radyo komitesine telefon etmişti. 
Bir gece önce radyoda dinlediği Mozart'ın 23 no'lu piyano konserinin ses kaydının bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyordu. “Solist piyanist Maria Yudina idi’ diye ilâve etmişti. Stalin'e gayet tabii ki bir ses kaydının mevcut olduğunu söylemişlerdi. Aslında böyle bir plâk veya teybe alınmış ses kaydı yoktu. Konser canlı yayın olarak stüdyodan verilmişti. Stalin, piyano konserinin bu kaydının daçasına yollanmasını emretmişti. Radyo komitesinde panik çıkmıştı. Neye mal olursa olsun bu bâdireden paçayı kurtarmak gerekiyordu. Yudina getirtildi, bir orkestra teşkil olundu ve bir gece içinde alelacele tek bir kayıt yapıldı. Yudina hâriç herkes korkudan titriyordu. Yudina bana sonradan orkestra şefini geri gönderip evine kadar refakat etmek gerektiğini anlattı. Adamcağız o kadar korkmuş ki hiçbirşey yapamıyormuş? Başka bir orkestra şefini getirtmişler. Fakat o da yaprak gibi titriyor ve sadece orkestraya engel oluyormuş. Ancak üçüncü orkestra şefi iyi bir kayıt yapabilecek durumdaymış. Bunun ses kaydı tarihinde nev'i şahsına münhasır bir olay olduğunu düşünüyorum. 
Yani bir gece içinde üç defa orkestra şefinin değiştirilmek mecburiyetinde kalınışını. Fakat nihayet sabahın erken saatlerinde kayıt tamamlanmıştı. Ertesi gün bir sefere mahsus kısa bir süre içinde bu plâktan tek bir adet hazırlandı ve Stalin'e götürüldü (...) 

Bir müddet sonra Maria Yudina'ya içinde yirmibin ruble bulunan bir zarf geldi. Ona, Stalin'in bunu şahsen emrettiğini bildirdiler. 
Bunun üzerine Yudina Stalin'e bir mektup yazdı: 

"Yozef Vissarionoviç, size cömert ihısanınız için teşekkür ediyorum. 
Gece ve gündüz sizin için dua edeceğim ve sizin halka ve millete 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karşı işlediğiniz büyük günâhları affetmesi için Tanrı'ya yal varacağım. Tanrı merhametlidir. Sizi bağışlayacaktır. Parayı mensup olduğum kiliseye tamirat yapılması için hibe ettim!” 

Sovyet kamuoyu, kitle tevkiflerini ve idamlarını daha yeni öğrenmişti. “Leningrad Olayı” başlamıştı. Onu “Doktorlar Komplosu” tâkip etmişti. Ve Yahudilere karşı hiç gizlenmeksizin pogrom'lar. düzenleniyordu. Özellikle aydın çevrelerde hava gergindi. Tevkif edilen üniversite profesörlerinin arasında Maria Yudina'nın dostları da bulunuyordu. 

Mektubu her zamanki gibi Stalin'in özel sekreteri açmıştı. 
O, daha birkaç hafta önce uzun yıllar boyunca Stalin'e hizmet etmiş olan ve nihayet tevkif edilip hapse atılan Poskrebişev'in yerine geçmişti. Maria Yudina'nın alışılmamış mektubundan önce Beriya haberdar olmuştu. “Dikkate alacağını” söylemekle birlikte mektubu “Şef”e göstermek mecburiyetinde olduğunu ilâve etmişti. Mektubu okuduktan sonra Stalin tek bir kelime söylememiş ve sessiz bir şekilde elinde bir o yana bir bu yana çevirmişti. Sekreter bir süre bekledikten sonra yaltaklanarak söze başlamıştı: 

“Yoldaş Stalin, ben şimdiden...” 

Stalin sözünü sert bir şekilde kesmişti: “Bırak! Ben kendim ilgileneceğim...!” 

Vakit geçirmeksizin Beriya'ya Stalin'in reaksiyonunu bildirmişler. Kısa bir müddet sonra Stalin hastalanıp öldü. Maria Yudina'ya hiçbirşey yapmadılar. Plâğı Stalin'in şuuru yerindeyken dinlediği son şey olmuştu... 

SBKP'nin Politbürosu'nun Stalin'e inme indiğini ve durumunun ümitsiz olduğunu gizli tutmak için sarfettiği tüm çabalara rağmen haber hemen kamuoyuna sızmıştı. Daha 2 Mart 1953'de haber önce Batı Dünyasında duyulmuş, oradan da çabucak Moskova ve Leningrad'a ulaşmıştı. 

Daha sonraki bir tarihte bu “bir devlet sırrının ihlâli” suçu, 


* Pogrom, Doğu Avrupa'da, özellikle de Rusya'da, Yahudilere karşı düzenlenen kırıma denir. 
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şok tesiri ve şaşkınlık yaratmak ümidiyle haberi kendi enformasyon kanalları vasıtasıyla yaydığı iddiasıyla Beriya'ya atfedilecekti. Ancak bütün beynelmilel basın ajansları Stalin'in ciddi sağlık durumu hakkında bilgi verdikten sonra Politbüro, önce TASS haber ajansı ve müteakiben de 4 Mart tarihli Pravda gazetesi vasıtasıyla “SSCB Bakanlar Kurulu Başkanı ve Sovyetler Birliği Komunist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Yoldaş Yozef Vissarionoviç Stalin'in hastalandığını bildiren bir kominik” yayınladı. Resmi bildirinin metni aşağıdaki gibiydi: 

“1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gecede Moskova'daki ikametgâhında bulunan yoldaş Stalin'e beynin hayati önem taşıyan kısımlarına ulaşan bir inme inmiştir. Sağ kolu ve sağ bacağı felç olmuştur. 
Konuşmak kâbiliyetini kaybetmiştir. Kalbin ve teneffüs organlarının faaliyetinde ciddi arızalar zuhur etmiştir. 

Tıp akademisinin en iyi mütehassısları sağlık bakanı yoldaş A.T. 
Tretyakov ile SBKP Merkez Komitesi'nin denetimi altında hastanın tedavisi ile görevlendirilmiştir.” 

Kominik, hükümet ve komunist partisi merkez komite üyeleri ile tıp akademisinin on mütehassıs doktoru ve sağlık bakanı Tretyakov tarafından imzalanmıştı. 

Tahmin edileceği üzere kominik büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. İşçiler işlerini bırakıp, yine de fabrika sahası içinde gruplar teşkil ederek haberi görüşmeye başladılar. Normal polis memurlarının yanısıra silâhlı NKVD birlikleri caddelerde belirip şehrin stratejik önemi haiz noktalarını işgal ettiler. 

Polis, gazete bayilerinin önü için de geçerli olan bir toplanma yasağı koydu. Zaten gazete bulmak da mümkün değildi. Gazeteler daha sabahın erken saatlerinde bir anda satılıp bitiyordu. 

Ertesi gün, 5 Mart Perşembe günü, “hükümet ve SBKP merkez komitesinin yeni bir kominiği” yayınlandı. Bu, metni “(...) Doktorların tüm çabalarına rağmen herhangibir iyileşme görülmemiştir (.) Durumu ciddiyetini muhafaza etmektedir (..)” tarzında olan bir “bakanlar kurulu başkanı ve merkez komite genel sekreteri Yozef Vissarionoviç Stalin'in sağlık durumu hakkında doktor bülteni” idi. 
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Ancak 6 Mart 1953 Cuma günü Pravda'nın bütün ilk sayfasını kaplıyan siyah çerçeveli “Yozef Vissarionoviç Stalin'in Ölümünün İlânı” yayınlandı. Metinde “(...) ölümün 5 Mart akşamı saat 21.50'de vuku bulduğu” bildiriliyordu. 

Birkaç yıl sonra hükümet başkanı ve parti genel sekreteri olarak bu konu haklanda bir grup ecnebi gazeteci tarafından soru yağmuruna tutulan Nikita Hruşçov, “Stalin'in ölümü o zamanki Politbüro tarafindan niye günlerce gizli tutuldu?” diye sorulan tahrikkâr bir soruya oldukça samimi bir cevap vermişti: 

“Stalin'in 1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gece beyin kanaması geçirdiği ve bunun sonucu olarak 4 Mart gecesi öldüğü doğrudur. 
Fakat biz öyle bir şok geçirmiştik ki, dünyanın battığını, herşeyin mahvolduğunu düşündük... Bunun üzerine Beriya inisiyatifi eline aldı ve kamuoyunu yavaş yavaş, adeta adını adım, hazırlayıp bilgi vermeyi teklif etti. O, bizim de her türlü ihtimâle hâzır olmamız gerektiği görüşündeydi...” 

Stalin'in ölümünden sonraki yıllarda bu hata da diğerleri gibi kolayca Stalin-Beriya ikilisinin sırtına yüklendi. Bunu sadece Hruşçov değil Sovyetler Birliği'nin bir sıra siyasi şahsiyetleri ve yazarları yaptılar. Nihayet Stalin ölmüş, Beriya da idam edilmişti nasıl olsa... 

Buna rağmen gerçekler Sovyet sisteminde kök salmış olan Stalinist terör hâkimiyetine işaret etmektedirler. 

“Beriya Olayı”ndaki açıklamalar bunun açık delilidirler. 


DİPNOTLARI 

1) Chruschtschow erinnert sich (Hruşçov Hatırlıyor), Reinbek 1971, 5.322-325. 

2) Swetlana Allilujewa Zwanzig Briefe an einen Freund (Bir Dosta Yirmi Mektup), Frankfurt 1969, 5.19-24. 
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2. Stalin ve Beriya 


Bu hususta mütehassıslaşmış birçok kişinin günümüz Sovyet tarihini en iyi tanıyan kişi olarak kabul ettikleri meşhur Sovyet tarihçisi Roy Medvedev, ‘Die Wahrheit ist unsere Staerke' (Hakikat Gücümüzdür) adlı kitabında şunları yazıyor: 

“İhtiyarlıktan mütevellid zafiyet 1949'da 70.ci doğum gününden itibaren Stalin'in son yıllarının âlâmeti olmuştu. Yaşlı despot daha da şüpheci hâle gelmişti. Sadece pek az kişi ister Kremlinde ister malikânelerinden birinde bulunsun nerede olduğunu biliyordu. Malikânelerin çevresinde orman çepeçevre mayınlanmıştı. Doğrudan doğruya kendi kumandası altında bulunan hassa muhafızlarının sayısı durmadan artıyordu. Davetlilerinin üstü iyice aranıyordu. Hiç kimse, hatta Politbüro üyeleri bile böyle bir davetin nasıl son bulacağını bilemiyordu: Sağ salim eve dönerek mi, yoksa tevkif edilerek mi? Umumiyetle Stalin tamamen tecrit edilmiş bir vaziyette Kremlin'de veya malikânelerinde yaşıyordu. Bu tecrit garip alışkanlıklar yaratmıştı. Mecmualardan resimler kesip duvarlarını bunlarla süslemekle vakit geçiriyordu. Ona itiraz etmek, kendi fikrini beyan etmek intihar demekti. Sadece onun fikrine katılmağa müsaade vardı. Çünkü onun yanılmasının mümkün olmadığı baştan belliydi. Kendisiyle satranç oynamaları emredilen fonksiyonerler kazanmamak için ellerinden geleni yapıyorlardı.” 

Sovyet tarihçisinin çizdiği bu portre eksiktir. Çünkü bu, böyle bir deyim ne dereceye kadar mubahsa Stalin'in “beşeri” tarafını göstermektedir. Fakat bâriz karakter özellikleri o dönem- deki hayat tarzında yansımaktadırlar: Hâl-i tavrı ve yaşayışı, kendi bildiğince ve en ufak bir itiraza tahammül etmeksizin dahili ve harici siyaseti tesbit eden, ilmi, kültürel ve ideolojik kararlar alan ve Sovyetler Birliğindeki hayatın her noktasını hâlihazırda ve gelecekte yöneten kayıtsız şartsız bir müstebitinkiydi. 
Kominform'un inşa edildiği, Doğu Bloğu'nun tesis edildiği, Berlin ablukası ile Kore Harbi'nin yapıldığı dönemdi bu. 

Fakat bu başka ve çok daha geniş bir konudur. Burada Stalin'in kendisinden ve hayatından, devlet başkanı olarak 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kâbiliyet ve metodlarından, kayıtsız şartsız gücünden bahsetmek istiyoruz. 

Stalin, tamamen özel bir taktik düşünmüş ve onu ihtiyar bir tilki kurnazlığıyla uygulamaya koymuştu. En yakın mesai arkadaşları âni buluşmalara ve meşhur akşam ziyafetlerine çağrılmamaya başlandılar. Onları dolambaçsız bir şekilde emperyalist ajanlar olarak adlandırdığı bile oluyordu. Meselâ, 1952'de XIX. cu Parti Kongresi arifesindeki bir toplantıda Voroşilov ve Molotov'a şahsen ve çok sert bir şekilde saldırmıştı. 
Birçok defalar Mikoyan'ı resmi toplantılarda Türk casusu olmakla suçlamış ve her iki oğlunu tevkif ettirmişti. Birkaç gün sonra ise herhangi bir izahatta bulunmaksızın Molotov ile Mikoyan'ın XIX. 
cu Parti Kongresinde Politbüro'ya seçilmelerini emretmişti. 

Meşhur yazar ve âlimlere de aynı şekilde muamele ediyordu. 
O zamanlar çok tanınmış bir şahsiyet olan yazar İlya Ehrenburg'u âlenen “sabık bir emperyalist ajan” olmakla suçlamış, fakat aynı zamanda da kılına bile dokunulmamasını emretmişti. Hatta sonradan ona “büyük Stalin nişanı”nı bile vermişti! 

Mesai arkadaşlarımın ne kadar değerli, sadık ve becerikli olduklarını bildiğinden onlarla oynuyor ve onları bertaraf etmek için değil de korkutup bu şekilde daha çok yaltaklanmaya ve daha kayıtsız bir sadakate zorlamak için tehdit ediyordu. 

Hayatının son aylarında daha ziyade ölümünden kısa bir süre önce “en yakın ve sadık mesai arkadaşı” olarak adlandırdığı gizli polis şefi Lavrentiy Beriya'yı hedef alnuştı. Beriya'nın Büyük Sovyet Ansiklopedisi'ndeki resmi biyografisinde de aynı deyim yer alıyordu. 

Beriya, Politbüro'da istihbarat ve genel olarak “güvenlik meseleleri” ile olduğu kadar “dahili meseleler“den de sorumlu olan kişiydi. Bütün hayatı Çeka ve GPU'da geçtiğinden sınırsız büyüklükteki Sovyetler Birliği'nin en ücra köşelerinde bile “gözleri ve kulakları” vardı. Uzun zamandan beri ve endişeyle Stalin'in durumundaki bu değişikliği gözlediği aşikârdır. Ya Stalin'in bir işareti üzerine veya “parti çizgisi"ni daha güçlü bir siyasetle uygulama çerçevesi dahilinde şahsen temizlettiği 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veya sayısız “çalışma kampları"ndan birine yollattığı devlet ve parti makamlarındaki binlerce yüksek dereceli fonksiyonerin hikâyesini gayet iyi biliyordu. Ciddi bir şekilde endişeye kapılan Beriya kovalanan bir av hayvanı gibi ihtiyatlı olmuştu. 
Politbüro'da selefleri olan halk komiserleri Yagoda ile Yeşov'un âkıbetleri aklından hiç çıkmıyordu. Özellikle de kendisinin sorguya çekip tasfiye ettiği Yeşov'u düşünüyordu. Stalin'in bu adama oynadığı oyunu hatırlıyordu. Beriya'nın adamlarının Dahiliye Halk Komiseri olarak şeklen şefleri olan Yeşov'a karşı yüzlerce suçlama toplamış olmalarına ve “yakın çevre"nin Stalin'in kararından haberdar olmasına rağmen Yeşov “şalısi raporunu vermeye devam etmek mecburiyetinde kalmıştı. Tevkifinden iki gün önce Stalin'in daveti üzerine Çaykovski'nin “Kuğu Gölü’ balesini Bolşoy tiyatrosunda onun locasında seyretmişti. Stalin'in talimâtı üzerine ‘Pravda’ bundan bahsetmişti. 

Beriya çok şey biliyordu ve hafızası kuvvetliydi. Özellikle de 1938 yılında Yeşov'un temizlenmesinden sonra Devlet Güvenliği ve Dahiliye Bakanlığında onun görevlerini devraldığından beri... Bu sebepten dolayı Stalin'in ümitsiz durumunun haberini alınca gösterdiği açık sevinci anlamak kolaydır. Beriya ile arasında görülecek “eski bir hesap” olan Stalin'in kızı Svetlana bundan tafsilâtla bahseder. Ona göre Beriya “kararsız ve kalpsiz bir câni"dir. 

Hruşçov da Beriya'nın, kendi ifadesine göre diğer Politbüro üyelerinin “ciddi keder ve üzüntüsü” ile tezat teşkil eden, neşesinden birçok kere bahsetmiştir. 

“Stalin daha henüz hastalanmıştı ki Beriya onun hakkında ağzına geleni söylemeye ve onunla alay etmeğe başladı. Beriya'yı dinlemek dayanılır gibi değildi (...) Fakat Stalin'de ne zaman şuurunun yerine geldiğini gösteren emâreler görülse ve bizde onun tekrar iyileşebileceği intiba uyansa dikkati câliptir ki Beriya dizlerinin üstüne çöküyor, Stalin'in eline yapışıp öpüyordu. Stalin tekrar şuurunu kaybettiği zaman ise Beriya ayağa kalkıp tükürüyordu. Bu, güya hayran olduğu ve hatta perestiş ettiği ve şimdi de üstüne tükürdüğü Stalin'e 


` 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karşı bile sadakatsiz olan gerçek Beriya idi. Gi 


Gücünün doruğunda bulunduğu sırada 1950'de Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nde yayınlanan Beriya'nın resmi biyografisi tabii Stalin hariç olmak üzere bütün diğer Sovyet iktidar sahipleri, siyasetçileri ve âlimlerininkinden daha mufassıldır. Birçok resimli sayfada “Lavrentiy Pavloviç Beriya'nın Komunist (Bolşevik) Partisi ve Sovyet hükümetinin en önemli liderlerinden biri, Y.V. Stalin'in sadık talebesi ve en yakın mesai arkadaşlarından biri, Politbüro üyesi, SSCB Bakanlar Kurulu başkan yardımcısı, Yüksek Sovyet üyesi ve Sovyetler Birliği mareşali olduğunu...” okuyabilirsiniz. 

29 Mart 1899'da Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 
Suhumi yöresindeki Merşeuli köyünde doğmuştu. Harp içinde 
1915 yılında onaltı yaşındayken yeraltında Marksist bir grup 
teşkil etmiş ve 1917 yılı Mart ayında açıkça Rus İşçi Partisi'ne bağlılığını bildirmişti. O zamandan beri “Bolşevik Partisi'nin önemli bir lideri” sayılıyordu. 

O zamanlar Menşevikler ve Milliyetçiler tarafından idare edilen Gürcistan'da Bolşevik Beriya yeraltında faaldi. “1920'de Menşevik iktidarını deviren ayaklanmanın elebaşısı odur.” 1929 yılı Nisan ayında “partinin talimatı üzerine” istihbarat başkanı olarak Çeka'ya girdi. 1931'de Gürcistan Merkez Komitesi'nin bir toplantısında Stalin'le tanıştı ve iki adam dost oldular. Gürcistan'daki bütün temizlik hareketlerini yöneten Beriya, Stalin'in teklifi üzerine Gürcistan Merkez Komitesi'nin Birinci Sekreterliğine getirildi. Yükselişi durdurulamaz oldu. 1938'de Stalin, onu SBKP Merkez Komite üyesi ve dahiliye halk komiseri yardımcısı olarak Moskova'ya aldı. 1938 yılının ortalarında Yeşov'un tasfiyesinden sonra bakan yapıldı ve Merkez Komite'de bütün güvenlik meseleleri, istihbarat hizmetleri ve kadrolaşma işleri için yetkili oldu. Harp başlayınca Devlet Savunma Komitesi üyeliği ve başkan Stalin'in yardımcılığına getirildi. Bütün yüksek nişanlarla taltif edildi ve harp bittikten sonra 1945 yılı Temmuz ayında mareşal yapıldı. 

Stalin'den sonra devlet içindeki en güçlü ve acımasız adamdı (bu husus gayet tabiidir ki ansiklopedideki resmi hayat hikâyesinde yer almıyor). 

Beriya'nın tasfiyesinden sonra hakkında çok şey yazılmıştır. 
1917'den beri bir “yabancı ajan” olduğuna delil olan evraklar ile cinayetleri ve uzun süreli câniyane siyaseti hakkında ifşaatlar bulunmuştur. Beriya hakkında birçok karakteristik, bilgi verici detay sağlayan kişi birinci sırada Nikita Hruşçov olmuştur. 

Hruşçov'a göre 1930'lu yıllarda Beriya Gürcistan'ın gerçek efendisiydi. Gürcistan Merkez Komitesi'nin genel sekreteri olarak uzun süre kendisi gibi Gürcü olan Stalin'in, bu birlik cumhuriyetinde olan bitenler hakkında devamlı bilgi veren yegâne muhbiriydi. Stalin'e doğrudan ve sahih bilgiler vermemeyi becerikli bir şekilde başarıyordu. Stalin'in desteğinden emin olduğu için de hemşerileri olan Gürcülere sistematik olarak sayısız imtiyazlar sağlıyordu. Bu imtiyazlar bazan öylesine boyutlara ulaşıyordu ki Ruslar ve diğer milletler mensupları arasında âleni hoşnutsuzluk tezâhürlerine sebep oluyordu. Gürcülere imtiyazlı muamele yapıldığı düşüncesi o zamanlar çok yaygındı. 

Hruşçov şu olayı da hatırlıyor: (Stalin'in ölümünden kısa bir süre sonra Beriya daha iktidardayken) muhafızlarının şefi bir gece ona gelmiş ve “mensup olduğu kısımda”, yani NKVD'de, Gürcülerin daha çabuk terfi ettiklerinden, daha iyi makamları işgal ettiklerinden ve ayrıca da Gürcistan'dan gelip Moskova'- da bile karaborsacılık yapan sayısız satıcı ve düzenbazın faaliyetlerine göz yumduklarından acı bir dille şikâyetçi olmuştu. 
(Çünkü Gürcistan üzüm, incir, defne yaprağı vs. gibi güney ürünlerini mebzul miktarda üreten münbit bir memleketti. Bazı açıkgözler de demiryolu ve hatta uçak için olan ücretsiz biletlerini Moskova ve diğer şehirlerde kârlı bir karaborsa ticareti kurmak için kullanıyorlardı.) 

Devlet güvenliği faaliyetlerinin yöneticisi, bütün muhafızların şefi ve devlet ve parti içi kadro siyasetinin kayıtsız şartsız hâkimi olan Beriya, Stalin'in etrafını tamamen kendi adamlarıyla çevirmişti. Muhafızlar ve milislerden başlayıp hizmetçi ve sekreterlerden teknikerler ve uzmanlara kadar “kendi” adamlarını kollamak ve yerleştirmek için pozisyonundan yararlanıyordu. “Kendi” adamları ise sabık Çeka'lılar ile “güvenilir” olarak tavsif ettiği mesai arkadaşlarıydı. Bunların arasında da ilk yeri Gürcüler alıyordu. Stalin eskiden beri hemşehrilerine itimat ettiğinden dolayı bu iş Beriya için zor olmuyordu. Bu münasebetle Stalin'e en yakın çevre olan hizmetkârlar hemen tamamen Gürcülerden mürekkepti. 

Hruşçov şunları yazmıştı: 

“Harp esnasında bir sefer cepheden Moskova'ya avdetimde Stalin'in etrafında hep Gürcülerin bulunduğunu farketmiştim. Meselâ, Stalin için şişkebap yapan Kafkasyalı bir ahçıbaşı vardı. Tümgeneralliğe terfi ettirilmişti. Moskova'ya her gelişimde ahçıbaşmın yeni nişanlar ve madalyalar aldığını görüyordum, herhalde şişkebap yapmaktaki başarısına mükafaten (...) Tümgeneral rütbesindeki ahçıbaşın- dan maada şarap, şişkebap için kuzu eti ve Stalin'in mutfağında gereken sair erzaktan sorumlu olan başka bir Gürcü daha vardı. Harp esnasında korgeneral oldu. Cepheden her dönüşümde onun da yeni bir iki nişan daha almış olduğunu görüyordum. Diğerlerinin de bu olanlardan benim kadar infiale kapıldıklarından eminim. Stalin'in beni bir keresinde hepimizin yanında sarhoş olan bu erzaktan sorumlu korgeneralin önünde azarladığını hatırlıyorum. Bu herif kesinlikle bize uygun birisi değildi. 
Soframıza gelen yiyecek ve içeceklerle ilgilenmesi iyi güzeldi de bizimle birlikte yiyip içmek için aym sofraya oturması doğru değildi. 
Hiçbirimiz onu yakinen tanımıyorduk. Buna rağmen onun yanında rahat ve serbestçe görüşmek zorundaydık (.. Jp 

Beriya, Stalin için kırk kadar daça, ev ve ikametgâhı yönetiyordu. Moskova civarında diktatörün bir düzüne yeri vardı ki onlardan en çok Blişinyaya'yı seviyordu. Orada zamanının büyük bir kısmını geçiriyordu, hayatının son aylarını da. 

Resmi ikametgâh olarak eski Kremlin kalesinin bir kanadı tahsis edilmişti. Odalar hiçbir şahsi intiba bırakmayan itici ve soğuk bir şekilde tefriş edilmişti. Stalin, bu ikametgâhı hiç 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sevmiyordu, fakat devlet başkanı ve parti genel sekreteri olarak çalışma yerine bağlı olduğundan dolayı burasını da elinde bulundurmasının zaruri olduğuna ikna edilmişti. 

Günlük hayatı hemen daima aynı şekilde geçiyordu: 

Öğleye doğru uyanıyor, çayını içiyor, yıkanıp giyiniyor, en önemli siyasi telsiz haberlerine bir göz atıyor ve saat ondörde doğru otomobille Kremlin'deki bürosuna gidiyordu. Saat onsekize, yazları ise saat ondokuza kadar orada kalıyordu. Müteakiben de “yakın çevreyi, yâni Beriya, Malenkov, Mikoyan, Molotov, Voroşilov, Kaganoviç ve Hruşçov'dan müteşekkil başta gelen liderlerin samimi çevresini, akşam yemeğine davet ediyordu. Bu akşam yemeği ise evvelce bahsolunduğu gibi muntazaman işret âlemine dönüşüyor ve çoğu kez gece yarısından çok sonraya kadar devam ediyordu. 

Herşey bu esnada olup bitiyor, bütün önemli kararlar burada alınıyordu. Çünkü Stalin yaklaşık on seneden beri Merkez Komite'nin birleşik oturumları ile parti idarecileri ve hükümet üyelerinin tam mevcutlu genel toplantılarını kaldırmıştı. Bu daçalarla evlerin tefrişatı ve mobilyası en ufak teferruatına kadar birbirinin aynıydı. Hatta Stalin'e harpte tahsis olunan Kremlin'deki “hükümet koruganı"ndaki dairedeki duvar kağıtları, mobilya, yataklar ve kitaplar bile alışık olduğu çevrenin tam bir kopyasıydı. Stalin'in “kalıyalar"ı koruganda bile daçaların “alışılmış havası”nı en küçük teferruata kadar kopya edip, birçok bakımdan muhafazakâr olan ve her değişiklik ve “yeniliğe” karşı düşmanca bir tutum takınan “şef”lerini memnun etmekten dolayı gururluydular. 

Bu daçaların herbirinde hizmetkârlar ve muhafızlar ordusu vardı. Stalin'in malikânelerinin çevresinde bir gece içinde görevlilere barınak temin eden küçük köyler mantar gibi yerden bitiyorlardı. 

Blişinyaya daçasında personel iki NKVD generalinin, mutfak ve idari işlerden sorumlu olan Sergey Aleksandroviç Yefomov ile diğer hususlardan sorumlu olan Nikolay Sergeyeviç 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Vlassik'in, denetimi altındaydı. General Vlassik tâ iç savaştan ve Zarizin muharebesinden beri Stalin'in hizmetindeydi ve 1952'ye kadar sadık bendesi idi. Fakat “şef” âniden Vlassik'in aslında kendisinin de “çok takdir ettiği” Beriya'nın muhbiri olduğuna kanaat getirdi. Bunun üzerine Vlassik tevkif edildi. 

Herkes tarafından ittifakla olağanüstü iptidai ve cahil bir köylü olarak anlatılan bu Vlassik aynı zamanda Politbüro üyelerinin korkulu rüyası idi. Yıllar boyunca Stalin'in sınırsız itimadına mazhar olmuştu. Bu husus da âlenen bilindiğinden herkes desteğini sağlamayı ümit ediyordu. Doğrudan doğruya Stalin'e başvurmak da mümkün olmadığından dolayı o birçok durumda diktatörün adına kararlar veriyordu. Son yıllarda Pravda ve TASS yazı işleri müdürlerinin önemli makale ve haberlerin tonu ve muhtevasını kararlaştıran Vlassik'le görüşmeleri sadece mutad değil aksine kesinlikle uyulması vaz edilmiş bir husustu. Yazarlar ve film yapımcıları eserlerinin “yoldaş Stalin'in hoşuna gitmek” şansı hakkında görüş beyan etmesini sabırla bekliyorlardı! Hatta Malenkov, Mikoyan ve Hruşçov bile çoğu kez Vlassik'den “şef”in yanında “kendilerine tavassut etmesini” rica ediyorlardı. 

İlya Ehrenburg, general Vlassik'in Stalin zamanında usul hâline gelen garip tarzdaki resmi siyasi şahıs portrelerinin “mucidi olduğunu ifade etmektedir. Bir gazete veya başka bir yerde önde gelen Sovyet devlet adamlarından birinin resmi yayınlanacağı zaman fotoğraf vakur ve devlet adamına yakışır bir pozda ‘cepheden’ çekilmek zorundaydı. Bu herşeyden önce önemli liderler, özellikle de Politbüro üyeleri ve Stalin'in kendisi için geçerliydi ve bu husus katı bir şekilde kontrol ediliyordu. 

Bundan dolayı da liderlerin milyonlarca defa çoğaltılan ve bütün büroları, fabrkalan, kolhozları, dernek binalannı ve evleri süsleyen fotoğraflarıru Vlassik şahsen seçiyordu... Tabii ki bu portrelerin herbiri Vlassik'in “cepheden” kaidesine uygun: devlet adamınn, bakışları ileriye parlak bir geleceğe dikilmiş, vakur tavrı. 


* Zarizin, sonra Stalingrad olmuştur. Bugün ise adı Volgograd'dır. 
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Büyük bir tören 1952'de Pravda'nın 40. cı kuruluş yılı töreni münasebetiyle general Vlassik'in neşeli ve “tam gaz” bir şekilde “içinden kaynaklandığı” Rus halkının ruhunu ne derece iyi anladığını açıklayışını Ehrenburg anlatıyor. Alkolden çakırkeyif bir halde ve böbürlenerek Vlassik “Rus, Slav ruhunu tahrip eden bütün bu Batılı yeniliklerin karşısına düşmanca dikildiğini...” vurgulamıştı. 

Rus ruhunu çok iyi tanıdığının isbatı olarak da Vlassik ananelerine bağlı Rus halkının artık eskiden olduğu gibi evinin şeref köşesine ikonaları değil de “çok sevilen liderimizin resmini” koyduğunu ileri sürüyordu!” Bu sebepten dolayı general Vlassik “iktidar sahiplerinin portrelerinin modern ikonalar gibi olmasını emretti!” diyor Ehrenburg. 

General Vlassik'in, daha doğrusu Stalin'in yakın çevresinin atmosferinin en iyi tasvirini Svetlana Alliluyeva yapmıştır. Yazılarında da belirttiği gibi “bu tahmin olunamayacak derecede görgüsüz, budala ve küstah serseriden nefret ettiğini” hiç gizlemiyor o. 

Svetlana Alliluyeva, Vlassik'in Stalin'in gideceği tiyatro oyunlarını ve “lider”in bütün fotoğraflarını da seçtiğini anlatıyor. 
Her ay Malenkov'la Poskrebişev ona basında kendilerinden bahsedilmesi gereken fonksiyonerlerin ve sair kişilerin isimlerini hâvi bir “protokol listesi” sunuyorlardı. Bu liste TASS, Pravda ve İzvestiya'nın yazıişleri genel müdürlerine gönderiliyordu. Yeni bir isim “ilâve etmek” isteyenin veya yüksek bir fonksiyonerin ismini unutanın vay hâline... 1962'de Sofya'da resmi bir ziyafeti müteakiben keyfi çok yerinde olan Hruşçov şunlar anlatmıştı: 

“Harp esnasında Beriya giderek daha da küstahlaşmıştı. Biz Almanlar önünde ricat ederken Stalin kontrolu ve karar vermek gücünü kaybettiği sırada Beriya partinin korkulu rüyası hâline geldi. Artan nüfuzu kendisini Stalin'in personelinin terkibinde gösteriyordu... 

(..) Harpten sonra Beriya Politbüro üyesi oldu ve Stalin Beriya'nın artan nüfuzundan endişelenmeye başladı. Dahası Stalin Beriya'danı korkmaya başladı. O zamanlar bu korkunun kaynaklarını nerede aramak gerektiğini bilmiyordum. Fakat sonra Beriya'nın insanları bertaraf etmek için olan bütün entrikaları ortaya çıkınca herşey ayan beyân oldu. Stalin'in vasıtasıyla hedeflerine ulaşmaya çalıştığı âletler Beriya'nın ellerindeydiler. Stalin'in parmağıyla işaret ettiği herkesi bertaraf etmek Beriya için mümkünse o zaman kendi inisiyatifiyle de istediğini bertaraf edebilirdi ve Stalin'in bu hususta hiç şüphesi yoktu. Stalin, Beriya'nın bertaraf etmeye karar vereceği ilk kişinin kendisi de olabileceğinden korkuyordu. Tabii ki Stalin kimseyle bu hususta konuşmuyordu, ama ben yine de korkusunu hissediyordum. Bunu ilk defa harbin bitişinden bir süre sonra bir gün Stalin'le birlikte yemek yerken farkettim. Stalin durup dururken âniden etrafına bakındı, kendisine hizmet edenleri süzdü ve öfkeyle sordu: ‘Niye etrafim hep Gürcülerle çevrildi?" Beriya hemen ihtiyatlandı ve "Yoldaş Stalin, bu adamlar sizin sadık hizmetkârlarınızdırlar ve size de çok bağlıdırlar" dedi. Stalin iyice kızdı ve ‘Bu, Ruslar sadık değil demek mi oluyor? Bu, Ruslar bana bağlı değil demek mi oluyor?’ dedi. 'Hayır' diye cevap verdi 'öyle bir şey demedim. 
Fakat buradakiler itinayla seçilmişlerdir ve tamamen sadıktırlar". 

Stalin bağırdı: 'Sadakatlerine ihtiyacım yok! Bu adamları kovun!" 
Aralarında şişkebabı yapan ahçı ve erzak sorumlusu subayın da bulunduğu Gürcüler hemen uzaklaştırıldılar ve Beriya dayak yemiş bir köpek gibi odadan çıktı.“ 

1952'den beri Stalin çok zayıf düşmüştü ve artık bunamıştı. 
O dönemde Stalin'in himayesine nail olan ve sık sık davet olunan Şostakoviç onun o yıllarda bir ayağı çukurda olan bir ihtiyar olduğunu yazıyor. Doğuştan sol kolundan kısa olan sağ kolu felçliydi ve çiçek bozuğu yüzü yaşayan bir mumyanınkine benziyordu. Bestekâr şöyle devam ediyor: 

“Onu 1952 yazında ilk defa yakmdan ve aydınlıkta gördüğümde gözlerime inanamadım. Bu hakikaten basının dediği ve milyonlarca resim ve resmi fotoğrafta tasvir edilen ‘bizim dâhi ve âkil liderimiz” mi idi?“ 

Stalin'in bunama ve arteriskleroz'dan kaynaklanan hafıza kaybının şaşmaz emâreleri artıyordu. Bütün Gürcü hizmetkârlarını kovarak Beriya'ya “oyun” oynadığını zannetmesi ancak bu şekilde izah edilebilinir. Fakat bu arada bir şeyi unutmuştu: 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oda hizmetçisi kadından ahçıya, sekreterden muhafızlara kadar yeni personeli de yine Beriya tertip edecekti! 

Buna rağmen Stalin bütün dünyaya karşı personelinin kâmilen Rus oluşuyla övünecekti. O günlerde Hruşçov'a “Ruslar ve Rusya, bu sadakat demektir, bu büyüklük demektir!” demişti. 

Stalin Gürcü asıllıydı, Gürcistan'ın başşehri Tiflis yakınlarındaki küçük Gori köyünde uzun süreden beri yerleşmiş olan fakir bir zenaatkâr ailenin dördüncü oğlu olarak dünyaya gelmişti. Fakat o hayatı boyunca bir Rus, gerçek bir Büyük Rus olarak, his ve hareket etmiş ve Büyük Rus boyutlarında düşünmüştü. Diğer kavim ve milliyetlere, özellikle de bunların sayıca az olanlarına karşı duyduğu önemsememe, hatta istihkâr çoğu zaman âlenen ortaya çıkmıştı. Kızı Svetlana bu hususta şu açıklamayı yapmıştır: 

“Babam bütün hayatı boyunca Rusya'ya karşı derin ve gerçek bir sevgi ile doluydu. Onun gibi aslını tamamen bir kenara itip Rus olan, herşeyi benimseyip tapan başka bir Gürcü tanımıyorum. 
O, daha gençlik yıllarında Sibirya'da sürgünken Rusya'ya, kendi tabiriyle “büyük Rusya”ya karşı olan sevgisini keşfettiğini söylerdi. Sürgün yıllarını anlatırken balık tutmaktan, unutulmayan avlardan, uçsuz bucaksız tayga 'da dolaşmalarından başka şeylerden hiç bahsetmezdi (...) Tam bir sevgi ve yakınlıkla bahsederdi bunlardan (...)” 

1925'de Lenin'in ölümünden sonra iktidarını sağlamlaştırmaya çalışırken Stalin şunları yazmıştı: 

“Yeni tip Bolşevik lider zayıf karakterli olmamalıdır, mütereddit olmamalıdır, güzel laf yapmaktan boşka bir şey düşünmeyen biri olmamalıdır (...) Menşevik alışkanlıklar yüküyle baştan çıkmamalıdır. 
Tavrı sadece saygı değil aym zamanda korku uyandıracak şekilde olmalıdır!” 

Önde gelen liderlerin, merkez komite üyelerinin, özellikle de Politbüro üyelerinin seçimi bu prensiplere sadık kalınarak yapılıyordu. Devlet ve parti içindeki merkezi idare şeması 


* Tayga, buzlu Sibirya ormanlarıdır. 
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cumhuriyet, vilâyet ve köy seviyesine de intikal ettiriliyordu. 

Bana göre en iyi Stalin biyografisi yazarı olan İsaac Deutscher, Stalin'in yukarıda bahsolunan yeni Bolşevik lideri tipi hakkındaki düşüncelerini şöyle tamamlıyor: 

“Molotov, Kaganoviç, Voroşilov, Kuybişev, Kossior, Rudzutak, Mikoyan, Andreyev ki bunlara başta Beriya olmak üzere daha birkaç kişiyi ilâve etmek gerekir, bu ideale hemen tamamen uyan kişilerdi. 
Hemen hepsi tecrübeli idarecilerdi ve görevlerine çok bağlıydılar. 
Hiçbirinin dış dünyadan haberi yoktu. Stalin gibi onlar da Rus ekolünden yetişmiş Bolşeviklerdi. Ekseriyeti Stalin vasıtasıyla büyümüş olan küçük insanlardı (.)7 

Arzusuna uyularak ancak ölümünden sonra yayınlanan hatıralarında Şostakoviç çalışmalarını ve başarılarını anlatıyor. 
Kendi ifadesine göre 1936'da daha yirmidokuz yaşındayken “sadece Moskova ve Leningrad'daki konser salonlarının değil Londra, New York ve Paris'teki operaların da kapıştığı Sovyetler Birliği'nin en ünlü bestekâr” idi. 

“Özellikle “Mzensk'li Lady Macbeth’ operam çok popülerdi” diye anlatıyor bestekâr, “1934 yılında Leningrad“daki gala şimdiye kadar görülmemiş coşku gösterilerine sebep olmuştu. 

1935/36 kışında Şostakoviç büyük bir başarıyla yahut kendi yazdığı gibi “zafer” dolu bir başarıyla - misafir sanatçı olarak Londra ve Paris'te bulunmuştu. Moskova'ya döneli henüz kısa bir süre geçmişti ki aşağıdaki olay vukua geldi: 

“28 Ocak 1936 Salı günü sabahın erken saatlerinde telefonun çalmasıyla uyandım. Moskova operasının direktörü hattın öbür ucundaydı ve bana endişeli bir sesle soruyordu: “Şimdi ne yapacağız Dimitri Dimitriyeviç?' 

Uyku sersemi olduğum için hiçbirşey anlamamıştım. Sonunda Pravda'da müziğime ve özellikle de ‘Lady Macbeth operama saldıran bir başmakale yayınlandığı ortaya çıktı. Direktör bana biletleri satılmış olan öngörülen oyunu iptal etmek zorunda olduğunu izah etti. Aceleyle giyindim ve en yakın gazete bayiinden bir Pravda almak için sokağa çıktım. İkinci sayfada kalın harflerle basılmış bir 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başlık gözüme çarptı: BİR MÜZİK REZÂLETİ. 

Makaleyi okudum. Cahil ve bilgisiz biri tarafından kötü bir Rusça ile yazılmıştı, siyasi sloganlarla doluydu ve aşağıdaki nihai mülahaza ile son buluyordu: 

“Lady Macbeth’ operası yabancı burjuva seyirciler tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Tamamen ‘apolitik’ olan böyle kaotik bir opera için niye bu kadar övgü? Çünkü bu tür zırıltılı, depresif müzik ve bu müzik rezâletinden hoşlanan burjuva seyircinin sapık zevkine hitap ediyor...” 

Makalenin doruk noktasını bestekâra hitâben “bunun sonucunun muhtemelen kötü olacağı” “ihtarı” teşkil ediyordu. Şostakoviç şaşkınlığını ve derin yeisini şöyle anlatıyor: 

“Leningrad'daki galanın başarısı olağanüstü olmuştu. Müteakiben opera Moskova'da da sahneye konmuş ve doksandört defa biletler kâmilen satılmış vaziyette sahnelenmişti...” 

Şostakoviç bunun üzerine tekrar opera direktörünü aramış, fakat kendisine yoldaş direktörün toplantıda olduğu söylenmişti! Bunun üzerine Pravda'nın yaztişlerine başvurmuştu. Daha sonra da merkez komitenin agitprop“ kısmına. Fakat her yerde toplantı vardı! Bunun üzerine şehire inmiş ve her yerde operasının yerine başka bir gösterinin geçtiğini ilân eden yeni yapıştırılmış afişleri görmüştü. Ertesi gün ücretini, daha doğrusu avansının bakiyesini almak için gittiğinde veznedar hesabının “iptal” edildiğini söylemişti. 

Bir dostuna telefon açsa karşı taraf hemen telefonu kapatıyor, şahsen arasa kapılar yüzüne çarpılıyordu. Yeterince cesareti olanlar ise sadece onu daha “deliğe tıkmadıkları" için hayretini ifade ediyordu. Ziyaret ettiği otuz arkadaş ve tanıdıktan sadece birisi onu kabul etmeye cesaret etmişti. O da Kızıl Ordu Genel Kurmay Başkanı ve Harp Bakanı vekili olan mareşal Tuhaçevski idi. Şostakoviç'in içeri girmesini rica etmiş, onunla görüşmüş ve meseleyi araştıracağına söz vermişti. Mareşal Tuhaçevski birkaç gün sonra telefon etmiş ve müteakip görüşmelerinde bilgi vermişti: 


+ Agitprop, ajitasyon ve propugandadır. 
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“Yosef Vissarionoviç şahsen bu makalenin yayınlanmasını istemiş ve kendisi gözden geçirip tashih etmiş. Yoldaş Stalin müziğin hakkında o kadar çok şey işitip okumuş ki bu övgülerin geçerliliğinden şahsen emin olmak istemiş. Maalesef şansın yokmuş Dimitri Dimitriyeviç! Mutad olduğu üzere diğer localardan ayrılmış olarak tam orkestranın sol tarafında büyük davul, zil ve trompetlerin bulunduğu taraftaki “zırhlı locasında yer almış... Büyük davulun patırtısından hâlâ kulaklarının uğuldadığını bana kendisi söyledi. Bunun müzik değil 'tımarhane' olduğunu söylüyor. Çok kızgın. Sana sadece kendine mukayyet olmanı tavsiye edebilirim! 

Sadece müziğimin değil hayatımın bahis mevzu olduğunu kavramıştım. Bütün çalışmalarım, başarılarım, Sovyetler Birliği, Amerika, İngiltere ve Fransa'da ulaştığım ün, operalarım, bütün eserlerim, herşey ebediyen mahvolmuştu. Bavuluma birkaç gömlek, bir hırka ve bir örtü koymaktan başka yapabileceğim birşey kalmamıştı. Korkudan titreyerek her an birisinin kapının zilini çalmasını bekliyordum (...)” 

Şostakoviç anlatmaya devam ediyor. Açık ve dürüst bir şekilde Stalin çevresindeki şahıs kültünün bu uzun yıllarında Sovyet vatandaşlarının, partinin fikri üst tabakasının ve işçilerin hayatını tasvir ediyor. Daima “deliğe tıkılmayı” bekleyerek geçirdiği korku, dehşet, umutsuzluk, cesaret kırıklığı günlerinden bahsediyor... Karısı kısa bir süre önce doğum yapmıştı ve emekli olan annesinin yanında yaşıyordu artık. Annesi de Şostakoviç'ten içten bir şekilde para göndermesini rica ediyordu. 
Şostakoviç ailesi için artık günlük ekmek bahis mevzuydu. 
“Kelimenin tam mânâsıyla ekmek ve süt... Neredeyse açlıktan ölüyorlardı” diye yazıyor bestekâr. 

Şostakoviç bütün umudunu yitirmiş ve intiharın eşiğine gelmişti. Kimse, cidden tek bir kişi bile benimle konuşmak istemiyordu...” Sonunda uzun bir özeleştiri yazıp Stalin'e göndermeye karar verdi! 

Bu özeleştiri yayınladı ve Şostakoviç telefona sarıldı. Müzik işçileri sendikasının başkanı film müziği bestekârı olarak işe alındığını bildirmek için onu şahsen aradı! 
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Gerçi Şostakoviç bu alanda hiç tecrübesi olmadığını söylemişti, ama aylığı 2000 ruble olacaktı! Karısı, henüz birkaç günlük küçük kızı ve ailenin diğer fertleri büyük sıkıntı içindeydiler... 
Gayettabii teklifi kabul etti. Ve herşey değişti. Arkadaşları, tanıdıkları tekrar ortaya çıktılar, ona selâm veriyor, davet ediyorlardı... 
Şostakoviç, şunları yazıyor: Kendimden iğreniyordum... Fakat çocuğum açlıktan ağlıyordu...” Şu şekilde tercüme edilebilecek bir lâstikli cümle ilâve ediyor: ” Dersimi almıştım!...” 

O sırada neyle meşgul olduğu ve ne derece mesafe katettiğini öğrenmek için sendikadan telefon geldiğinde hatıralarında naklettiğine göre tam o sırada muhteşem Karl Marx filminin müziği üstünde çalıştığı cevabını veriyordu! Veyahut Ekim ihtilâli hakkında harikulâde bir piyesin müzikal fonunu hazırlıyor oluyordu! Meseleye biraz çeşni katmak için bazan uzun uzadıya “Dünya İhtilâlinin Zaferi” veya “Büyük Stalin'in Şerefine Övgü” adlı filmin müziği hakkında bilgi veriyordu! 

Herkes ona hayran oluyor, saygı gösteriyor, övüyordu ve her ay kesesine muntazaman 2000 ruble giriyordu... 

“Pratikte Politbüro'nun işi her gün fonksiyonerleri veya merkez komite deleçelerini taşraya göndermekten ibaretti. Değişik görev sahaları yetkilerini aralarında taksim ediyorduk: bazıları komsomol'a , bazıları partiye, diğerleri ise demiryolları idaresi, kollıoz'lar veya orduya gidiyorlardı. 
Bazılarına ise zaman zaman bir “Özel görev’ veriliyordu...” 

Genellikle bu fonksiyonerler parti çizgisini tâkip ediyorlar ve görevlerini tam mânâsıyla yerine getiriyorlardı. Fakat bazan aralarında budalalar, spekülâtörler ve yeni görmeler de vardı... 
Meselâ aklıma Ukrayna Merkez Komitesi üyesi yoldaş Sergey Dimitroviç olayı geliyor. Politbüro, onu durumu incelemek için Kiyev bölgesine göndermişti. Çünkü, yoldaş Stalin orada işlerin yolunda gitmediği iddia olunan anonim bir mektup almıştı. İddia edildiğine göre rejim düşmanı faaliyetlerde bulunuluyormuş. 

Dimitroviç, dosdoğru gayrimennun bir insan olan ve ona “durum hakkında rapor” veren yeğeninin çalıştığı Ukrayna İlim- 


+ Komsomol, Kommunist Partisi Gençlik Teşkilâtı'dır. 
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ler Akademisi'ne gitmiş. Bu rapor üzerine Moskova delegesi toplam 130 üyenin katıldığı bir parti toplantısı düzenlemiş ve yeğeninin raporunun doğruluğuna itimat ederek tasfiyeye girişmiş ve daha parti toplantısı esnasında 112 üyeyi SBKP'nden ihraç etmiş. Tabii bu adamlar hemen güvenlik polisine verilmişler ve ekseriyeti ya temizlenmiş ya da çalışma kamplarına yollanmış... 

Aralarında birçok tanınmış âlim de varmış. Bunun üzerine Ukrayna Merkez Komitesi'nin bazı üyeleri olayı protesto etmişler. Fakat Ukrayna Parti Teşkilâtı'nın başkanı olan Kaganoviç hiç tereddüt etmeden onları da tevkif ettirmiş! 

Stalin'in gücünü kulanması genelde kötü bir üne sahip olan veya rahatsız edici olmaya başlayan liderleri değiştirmek veya her ne şekilde olursa olsun bertaraf etmek şeklinde tezâhür ederdi. 

Meselâ 1952 yılı sonlarında birçok kişi, hatta Politbüro'dakiler bile nihayet herkesin iğrendiği “ihtilâlin kılıcının hâkimiyetine son verileceği görüşü ve ümidi içindeydi. “İhtilâlin kılıcı” ile kastolunan kırkbeşinci doğum yılı münasebetiyle bir şairin kasidesinde bu şekilde terennüm ettiği Lavrentiy Beriya idi. Sonraları, çok sonraları - Beriya idam edileli epeyi zaman geçmişti - Molotov şu olayı anlatmıştır: Molotov, Beriya'nın Stalin'in nezdindeki nüfuz ve “imaj"ını yitirdiğini ve her iki bakanlığın (devlet güvenliği ve dahiliye) uhdesinden alındığını bildiği için, bütün cesaretini toplamış ve Stalin'le başbaşa yaptığı bir görüşme esnasında karısının serbest bırakılmasını dile getirmişti. 
Molotov, karısının Beriya'nın tekvikifinde. iddia ettiği gibi öldürülmediğini öğrendiğini söylemişti. Bunun hâricinde Molotov karısının masumiyetine dair aksi inkâr edilemez delillere sahipti. Çünkü bütün mesele sadece Beriya'nın tezgâhladığı bir oyun idi. 

O gün keyfi olağanüstü yerinde olan Stalin hariciye bakanı ve eski Politbüro yoldaşı olan Molotow'u dikkatle dinlemiş ve meseleyi inceliyeceğine, şayet söyledikleri doğru ise karısını serbest bıraktıracağına söz vermişti... Stalin'in keyfinin yerinde olduğunu gören Molotov, kendi deyimiyle “inanılmaz bir cesaret”le sormuştu: 
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“Koba, Beriya'yı niye kovmuyorsun? Seni ve dolayısıyla Sovyet hükümetini zor duruma sokuyor...” 

Stalin, âniden ciddileşmiş ve Molotov paniğe kapılmıştı. 
Uzun uzun düşündükten sonra Stalin sâkin bir şekilde cevap vermişti: “Sonra sevgili Vyaçeslav Mihayloviç'im, sonra ne olacak? 
Ha? Sonra yeni bir Beriya tâyin etmek zorunda kalacağız... belki daha gencini, ama değişen bir şey olmayacak...” 

Stalin, Beriya'dan ciddi bir şekilde şüphelenmeye başlayıp onu çevresini Gürcüleriyle “sarmakla” suçladığı sırada bir akşam “yakın çevre”ye devlet güvenliğinden bağımsız şekilde faaliyet gösterecek bir bakanlığın teşkilini teklif etmiş ve bu teklif Politbüro tarafından hemen kabul edilmişti. Stalin, bu yeni bakanlığın bünyesinde bütün istihbarat teşkilâtlarının toplanacağını izah etmişti. Kesin anti-Gürcü tutumuna uygun olarak da bir Rus'u, Viktor Semyonoviç Abakumov'u bu yeni ve önemli bakanlığın başına tâyin etmişti. Stalin, Malenkov ve Hruşçov'a karşı da hiç saklamadığı gibi Abakumov'un şahsında “zeki, kâbiliyetli, güvenilir ve tecrübeli bir mesai arkadaşı” bulduğu kanaatindeydi. Bu adamın kesinkes sadece kendi emirlerine itaat edeceğinden emindi. 

Fakat Stalin yaşlanıyordu. Abakumov'un bu görevinden önce Beriya'nın yardımcısı, yâni askeri karşı istihbaratın şefi olduğunu, ayriyeten Beriya'nın Abakumov'un çocuklarının isim babası olduğunu tamamen unutmuştu. Dahası da vardı: Abakumov birlik düzeyinde bakan olmakla beraber, anayasaya göre Politbüro üyesi ve parti içinde devlet güvenliği ve dahiliye sorumlusu olan Beriya'nın emrine verilmişti! 

Stalin'in kanaatinin aksine Abakumov ilk günden itibaren sadece, kendisine terfi ve yükselişini sanki bu kendi teklifi üzerine olmuş gibi haber veren,Beriya'nın talimâtlarına göre hareket etmeye başlamıştı. Nihayet Stalin bile Abakumov'un kendisine ilettiği her haberin, her sözün Beriya'nın ağzından çıktığını, daha doğrusu onun tarafından dikte edildiğini farketmişti... 
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Viktor Semyonoviç Abakumov, yıllarca sınırsız itimada mazhar oldu, en yüksek nişanlarla, bu arada iki Lenin nişanı ile taltif edildi. Fakat gücünün zirvesinde, şöhretinin ve nüfuzunun doruk noktasındayken, 1952 yılı kışında Stalin ona “Sosyalist İş Kahramanı” ünvanını tevdi ettiği sırada, beklenmiyen bir dönüm noktası zuhur etti... 

Herşey o kadar aptalca, o kadar ciddiye alınmayacak şekilde başlamıştı ki bugün bütün evraklar yoğun bir şekilde incelendiğinde, olayların gerçek akışına inanmak zor oluyor. 
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3. Doktorlar Komplosu 


13 Ocak 1953 Pazartesi'yi Salı'ya bağlıyan gece bir kar 
fırtınası Moskova'yı kasıp kavurmuştu. Daha sabahın erken saatlerinde soğuktan felç olmuş şehirdeki gazete bayilerinde Pravda'nın tek bir nüshası bile kalmamıştı. Eline bir gazete geçirebilmiş olan şanslıların etrafında meraklılar toplaşıyordu. 
Sanki ilk defaduyuyormuş gibi bininci sefer kendilerine birinci sayfada kalın harflerle “Bir Grup Câni Doktor Tevkif Edildi” başlığı altında göze çarpan TASS haber ajansının resmi haberinin okunmasını rica ediyorlardı: 

“Devlet güvenlik organları, hedefi yanlış tıbbi tedavi ile önde gelen Sovyet fonksiyonerlerini katletmek olan bir terörist teşkilâtını ortaya çıkardılar. 

Profesör M.S. Vovski, profesör V.N.Vinograd, profesör M.B.Kogan, profesör B.B.Kogan, profesör P.İ.Yegorov, profesör A.J Feldmann, profesör İ.G.Etinger, profesör A.M.Grunstein, profesör G.J.Mayorov... 
tevkif edildiler. 

Soruşturmalar sonunda mezkür doktorların pozisyonlarını ve kendilerine gösterilen itimadı yanlış teşhis koymak, hastalarının sağlığına taammüden ve sistematik olarak zarar vermek suretiyle suistimal ettikleri ortaya çıkmıştır vesaire. 

A.A.Şdanov'u öldürdüklerini itiraf etmişlerdir. Bu cinayet, enfarktüsü gizli tutulup, kasten yanlış teşhis koyup hatalı bir tedavi uygulamak suretiyle işlenmiştir. 

Soruşturmalar sonunda A.S.Şiçerbakov'un da buna benzer şekilde sistematik bir yanlış tedavi sonucu katledildiği ortaya çıkmıştır. 

Aynı şekilde üst düzeydeki askeri liderlerin, mareşal A.M. Vassilevs- ki, mareşal S.M.Govorov, mareşal İ.S.Konyev, mareşal S.M. Şitemenk, amiral P.J.Levçenk ve pek çok diğerinin öldürülmesi plânlanmıştı. Fakat güvenlik organlarının uyanıklığı ve cânilerin vaktinde tevkifi bu caniyâne niyetlerin gerçekleşmesine mâni olmuştur.” 

Resmi bildiri tafsilâtlı bir izahatla son buluyordu. Buna göre tevkif edilenlerin ekseriyeti “Amerikan gizli istihbarat teşkilâtı için çalışan Yahudi burjuva Siyonist teşkilâtı Joint'e mensuptular... Başlarında profesör Vinogradov ile profesör Yegorov'un bulunduğu ikinci bir grup ise İngiliz ajanlarından müteşekkildi...” Son cümlede “Araştırmalar pek yakında tamamlanacak!” deniyordu. 
Bu ise daha yeni tevkiflerin yapılacağı demekti. 

13 Ocak 1953'deki bu TASS haberi aslında başlangıç değildi, 
son da değildi. Çünkü önemli Sovyet doktorlarının ve araştırmacılarının kurban gittiği ve “Doktorlar Komplosu” ile doruk noktasına ulaşan tevkif dalgası büyük çapta yeni bir temizlik harekâtının habercisiydi. 

Lavrentiy Beriya, 1953 sonbaharında Moskova yakınındaki askeri hapishanedeki hücresinde yazdığı “itiraflar"ında “câni doktorlar” meselesi hakkında tafsilâtlı bilgi vermişti. Bu el yazması günümüze ulaşmıştır ve birçok enteresan, şimdiye kadar hiç bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkarmaktadır. “İtiraflar”, bir seri kendini haklı göstermeler, masumiyetini beyan etmeler ve “vatana ve parti çizgisinin gerçekleştirilmesine” sadakat ifade etmeler ihtiva etmektedir. Bu da anlaşılır bir tutumdur, çünkü bunları kaleme alan kişi kendisini neyin beklediğini biliyordu. 
“Doktorlar Komplosu”na hasredilen bölüm bütün bu meselenin kendisine, yâni Beriya'ya ve başta Malenkov ile Molotov olmak üzere bazı diğer Politbüro üyelerine zarar vermek için tezgâhlandığını ispat etmek kararlılığını göstermektedir... 

Beriya, 1952 sonbaharında devlet güvenlik bakanı ve SSCB istihbarat ve karşı istihbarat servisleri başkanı olan Viktor Semyonoviç Abakumov'un kendisine çok gizli kalmak kaydıyla Stalin'in caniyâne faaliyetler ve casusluktan zanlı kişilerin listesini verdiğini söylediğini yazıyor. Stalin, Abakumov'a bu suçlamayı inceleyip “gereken adımları atmasını” emretmiş. Beriya, bu listenin kendisini “dehşete düşürdüğünü ve ne söyleyeceğini bilemez hâle getirdiğini” ifade ediyor: Listede otuziki önemli doktorun adı yer alıyordu. Bunların hemen hemen tamamı ilimler akademisi mensubu, daha da kötüsü hepsi Kremlin hastahanesinde hekim veya başhekimdi. 
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Beriya şunları yazıyor: 

“Bu listenin mânâsı neydi? Stalin, Abakumou'dan mezkür şa-Tusları şununla suçlamasını istemişti: Hükümeti devirip kapitalist sistemi ihdas hedefiyle devlete ve hükümete karşı komplo düzenlemek. 

Tanınmış otoriteler olmakla birlikte siyasi yönden tamamen ehemmüyetsiz olan bir grup doktorun iktidarı ele geçirip, Sovyet sistemini devirmeye ve kapitalizmi getirmeye niyetli olduklarına kim inanırdı! 

Katil doktorların arkasında siyasi kişilerin gizli olduğu ve (...) 
doktorların nüfuzlu şahısların ellerinde âlet olduklarını düşünürdü herkes ve Abakumov'dan araştırmalarını bu istikamette yapması bekleniyordu! Parti üyesi olan bizler kendi kendimize Stalin'in fikrince bu “komplo”nun iplerini ellerinde tutan kişilerin kimler olabileceğini sorduk. Ben şu kanaate vardım: Stalin, doktorları Kremlin kliniğinde iki siyasiyi öldürmekle suçluyordu: A.A.Şdanov ve A.S.Şiçerbakov'u. Fakat Şdanov beş yıl önce 1948'de ölmüştü (hem de ayyaş olduğundan cinnet getirerek). Şiçerbakov ise daha da önce 1945'de ölmüştü! 

Bunun mânâsı neydi? Tek bir izaln vardı, o da birisinin yavaş, fakat emin, sistematik ve uzun vâdeli olarak bu cinayetleri ve iktidarı ele geçirmeği hazırlamış olduğuydu. Fakat kim? 

Kadro ve güvenlik meseleleri için Politbüro'da ben sorumluydum. Kremlin hastahanesini ve kliniğini ben tesis etmiştim. 
Stalin'in suçlamalarının hedefinin ben olduğum aşikârdı. 

Stalin'in araştırma ve suçlamaları üzerine bina ettiği cni doktorlar tarafından güya plânlanan cinayetler listesinde tek bir Politbüro üyesinin isminin bulunmadığı da bir gerçekti: ne XIX. cu Parti Kongresinde Stalin'in halefliğine getirilen Malenkov, ne Molotov, ne Mikoyan ve ne de o zamanlar Stalin'in Baş Yardımcısı olan ben. Bu, Stalin'in bana 1938'de aşağıdaki şekilde formüle ettiği tezine ters düşüyordu: "Düşman ve düşman ajanları daima en önemli ve tehlikeli rakiplere darbe indirmeğe ve onları yok etmeğe çalışırlar. 
Bunlar da en iyi Bolşeviklerden, parti ve hükümetin önde gelen liderlerinden başkası değildirler! 

Başka türlü ifade etmek gerekirse - ki bu hususta Politbüro'daki 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bizler tamamen hemfikirdik Stalin, düşmanlarına karşı yâni Troçkistler, ajanlar, sabotörler - bir suçlama hazırlayıp, bu düşmanların bertaraf etmeği plânladıkları yüksek fonksiyonerlerin listesini tanzim ettiği zaman bu listede daima en çok hizmeti geçmiş olanlar bulunurdu. Sovyet hükümetinin, devletin ve partinin en iyi temsilcileri olmasalar düşman onları niye bertaraf etmek istesin? 

Güya düşman ajan ve casuslarının yok etmek istediği şahıslar listesinde bulunmayanlar otomatik olarak Stalin'in gözünden düştüklerini bilirlerdi. Başka türlü söylemek gerekirse yakında tasfiye edileceklerini anlarlardı (...)” 

Beriya, ayrıca kendisini en çok şaşırtan hususun “katil doktorlar” tarafından hazırlanan kurbanlar listesinde sadece önde gelen askeri şahısların, beş Sovyetler Birliği mareşalinin bulunması olduğunu belirtiyor. 

Bundan Beriya şu sonucu çıkarıyor: “Bunlar Stalin'in "halef" seçimi hesaplarına dahil ettiği kişilerdi. Çünkü bunak diktatörün gözünde eserinin mirasçısı ve garantörü parti değil de orduydu.” 

Beriya, hayatında ilk defa korku duyduğunu itiraf ediyor. 
Harekete geçmesi gerekiyordu. Malenkov ve Molotov'un da onayı ile Abakumov'u mümkün olduğunca çok delil toplayıp soruşturmayı “komplo” suçlamasının saçmalığını gösterecek bir mecraya sokmaya ikna etti. Tevkif edilen her doktor hakkında dahiliye bakanlığında mufassal bir dosya bulunduğundan bu iş zorluk çıkarmayacaktı. Zâten her biri senelerden beri Kremlin'de çalışıyordu. Bunun hâricinde baş sanıklar olan akademi profesörleri Vinogradov ile Kogan yirmi yıldan fazla bir süreden beri Stalin'in özel doktoruydular. Onu muntazaman muayene ve tedavi ediyorlardı. “Hükümet darbesi yapmak niyetindeyseler” tedavi metodlarıyla niye en büyük şef olan Stalin'i değil de ikinci sırada yer alanları öldürmek istesinlerdi? 

Abakumov, âmirinin tâlimatlarına uydu. 

Stalin'e değişik iddianâmelerde mevcut bütün hatalar hakkında detaylı bir rapor sundu ve araştırmaların derhal durdurulmasını tavsiye etti. Stalin, raporun muhtevasına öfkelenmişti. Devlet başkanı olarak anında Abakumov'u devlet güvenlik bakanlığından aldı. Abakumov bürosundan çıkınca da nöbetçi muhafız subayına tevkif edilmesini emretti. 

Müteakiben Beriya'nın mesai arkadaşlarından, kendisinin “şalısi münasebette bulunduğu” S.D.İgnatyev'i çağırttı. Stalin, bu adam vasıtasıyla Beriya'nın polislik ve casusluk imparatorluğunda bir haber kaynağı olduğuna emindi. 

Fakat evvelce de söylendiği gibi Stalin ihtiyarlamıştı, kendisine İgnatyev'i tavsiye edip öve öve göklere çıkaranın Beriya olduğunu tamamen unutmuştu. Stalin, İgnatyev'i vakit geçirmeksizin “huzurunda başka kimse olmaksızın” görevinden uzaklaştırılan Abakumov'un halefi olarak devlet güvenlik bakanlığına tâyin etti. 

SBKP'nin XX. ci Parti Kongresi kayıtlarında Stalin'in İgnatyev'e Abakumov'un serbest bıraktığı “Sovyet doktorlar grubunu” “derhal tevkif etmesi” emrini verdiğini okuyabilirsiniz. 
Ayrıca araştırmaların nasıl yapılacağı ve sorgulamalarda hangi metodların uygulanacağı hususunda talimat verdi. Stalin, akademi üyesi Vinogradov'un “zincire vurulmasını” ve diğerlerinin de dövülmesini emretti. Bu dökümanların başka bir yerinde de şu husus yer almaktadır: “Sabık devlet güvenlik bakanı yoldaş İpnatyev delege olarak parti kongremize katılmaktadır.” İgnatyev, Stalin'in o zaman ona çok sert çıkış yaptığını ve şunları söylediğini beyan etti: “Doktorları itiraf ettirmeğe muvaffak olamazsanız kelleniz gider!” Sorgulamada uygulanacak metodlar hakkında Stalin şu talimâtı vermişti: “Dayak, dayak ve yine dayak!” 

Nikita Hruşçov, bu olaylarla ilgili olarak XX.ci Parti Kongresindeki “Gizli Konuşma”sında şu açıklamayı yaptı: 

“Doktorların tevkifinden kısa bir süre sonra Politbüro üyesi olan bizlere itiraflarının protokolleri verildi. Protokoller dağıtıldıktan sonra Stalin bize şunları söyledi: “Yeni doğmuş kediler gibi körsünüz. 
Ben olmasam ne yapacaksınız? Düşmanları farketmeği bilmediğiniz için ülkemiz batacak.' 

Mesele bize o şekilde intikal ettirildi ki kimse araştırmaların 


t 1956 Şubatında. 
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dayandırıldığı gerçekleri kontrol edemiyordu. Meselâ itirafta bulunmuş olanlarla temasa geçip beyanların kontrolü imkânı yoktu. 
Fakat biz tevkif edilen doktorlar meselesinde birşeylerin yanlış olduğu hissine sahiptik. Onların bazılarını bizi evvelce tedavi etmiş oldukları için şahsen tarıyorduk. Stalin'in ölümünden sonra bu “mesele'yi incelediğimizde başından sonuna kadar uydurulmuş olduğunu tesbit ettik,”İ 
Buna rağmen Beriya yazılı itiraflarında “Doktorlar Komplosu”nu değişik bir şekilde anlatıyor. Önce Kremlin'deki hastahane ve doktorlardan bahsediyor. Bu alışılagelmiş bir hastahane değildi, hastalar için yatak ve ikâmetgâhları hâvi bir seri ihtisas servislerinden müteşekkildi. Fakat techizat ve tıbbi personel açısından hepsi “öğretim görevlisi” veya profesör olan başhekimlerden hemşirelere ve teknik personele kadar bakıldığında dünyanın her hastahanesi kıskançlıktan sararırdı. 
Beriya'nın devlet güvenlik bakanlığını Kremlin hastahanesi için sorumlu göstermesi ne garip bir mantıktır. Sadece mevcut bir müesseseyi devralıp idame ettirmiş olmasına rağmen Beriya bu görevi de sayısız diğer görevleri gibi titizlikle yerine getirmişti. 
İlmi açıdan bakıldığında Kremlin hastahanelerinin tıbbi idaresi hepsi İlimler Akamedisi üyesi olan ve Sovyetler Birliği'nin en iyi doktorlarını teşkil eden bir grubun ellerindeydi. 
Bu grubun başında da hem akademinin başkan yardımcısı hem de uzun yıllardan beri Stalin'in özel doktoru ve münakaşa kabul etmez bir şekilde Sovyetler Birliği'nin en önemli tıbbi otoritesi olan V.N.Vinogradov bulunuyordu. Hastahanede Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dan ithal edilmiş akla gelebilecek en modem techizat mevcuttu. Hastahanenin en büyük gurur kaynağı ise “kütüphanesi” idi. Bu şekilde nisbeten az kitap bulunmakla beraber rafları bütün dünya basınında yayınlanmış tıbbi dergi, kitap ve makalelerin tercümelerini hâvi titizlikle tasnif edilmiş klasörlerle dolu bir kısım adlandınlıyordu. 
“Kütüphane” için yapılan tercümeler görevleri sadece Sovyetler Birliğinde değil bütün dünyada yayınlanan sağlıkla ilgili 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en ufak bir yayını bile takip etmek, seçmek ve tercüme etmek olan birkaç yüz mesele hakkında bilgi sahibi mahkümun bulunduğu “3 no'lu mesleki merkez” denen hapishaneden geliyordu. “Mesleki merkez”e (diğer alanlarda ihtisaslaşmış merkezlere de olduğu gibi) bütün dünyadaki tıbbi dergilerin en son sayıları, en yeni yayınlar, tebliğlerin kopya ve fotokopileri ve tıbbi kongre ve sempozyumların aktuel evrakları muntazaman temin ediliyordu. Meslek erbabı bir kurul tasnif ve seçim yaptıktan sonra dökümanlar tercüme veya transkripsiyon işlemine tâbi tutuluyorlardı. 

Mükemmel bir kartotek sistemiyle bu muazzam bilgi potansiyeli tasnif ve muhafaza ediliyordu. Bu görevi tipik Alman intizam ve itina duygusuna sahip olan sabık İkinci Dünya Harbi Alman albayı Scheder üstlenmişti. Scheder vaktiyle harp esiri olarak bir Sovyet mahkemesi tarafından idama mahküm edilmişti! 

Bir mevzuyla ilgilenen bir doktorun “kütüphane"ye gidip veya telefon edip ilgili mevzu, hastalık, ilâç veya tedavi hakkında isteklerini bildirmesi yeterliydi. En yeni bilgiler derhal Rusça'ya tercüme edilmiş ve kusursuz bir şekilde basılmış olarak eline geçiyordu. 

“Kütüphane” ve hazinelerine tasarruf etmek tabii ki sadece Kremlin hastahanesinin itina ile seçilmiş doktorlar heyeti üyelerine mahsustu. Buna mümasil olarak bu hastahanede tedavi edilmek hakkına sadece çok küçük bir çevre sahipti: Sovyetler Birliği mareşalleri ile Politbüro, hükümet ve merkez komite üyeleri, 

Beriya'nın Alman itina ve disiplini için zaafı vardı. Meselâ, makamı icabı Kremlin hastahanesinde tedavi edilmek hakkına sahip her fonksiyonere kendisi veya ailesi için üstünde Kremlin hastahanesinin “gizli telefon numarası” bulunan bir geçiş kartı verilmesini sağlamıştı. “Hastahane idaresi” - aslında gizli servis mensupları bu seçkin talihlilerin listesini çok sıkı ölçülere göre hazırlıyor ve muntazaman kontrol ediyordu. 1952 yılında 
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236 kişi Kremlin Kliniğinde tedavi edilmek veya sair tıbbi 
imkânlarından faydalanmak hakkına sahipti. Başhekimler, doktorlar, eczacılar, hemşireler, teknik ve hizmet personeli dahil olmak üzere hastahanenin bütün personeli dörtyüz kişiden fazlaydı. 

Bunlardan birisi de stajyer röntgen doktoru olan Lidya Fedosseyevna Timaşuk adında genç bir kadındı. Lidya, tıbbi teknik asistanken gece kurslarında tıp tahsilini yapmıştı ve daha o zamanlar devlet güvenlik servisine mensuptu. Bu da kendisine özel Kremlin kliniğinin kapılarını açmıştı. Röntgen doktoru olarak Kremlin'de akademi üyesi Vinogradov'un grubuna verilmişti. 

Beriya, Lidya Timaşuk'un kendi yardımcılarından Kremlin güvenlik şefi Ryumin'in gizli işbirlikçisi, bir seksot olduğunu belirtiyor. “İnarılmayacak derecede muhteris bir kadın, bir gece nöbetinde üç sevgiliye birden hizmet eden gerçek bir orospu.” 

Beriya'nın anlattığına göre Ryumin Lidya'ya kadrolu doktorluk vaad etmişti. Fakat servisin başhekimi olan profesör Kogan güvenlik şefinin bu “favsiye“sini red etmiş ve Lidya'nın terfisini ilgili bir yazı ile devreye sokmayı kabul etmemişti. 

Ryumin, durumu Lidya'ya anlatmış ve bunun “tipik Yahudi usulü” olduğunu söylemişti. Bu arada “Kremlin'e yuvalanıp hüküm süren bu Yahudi sürüsünden” uzun zamandan beri şüphelendiğini belirtmişti. 

Bunun üzerine Lidya kısa bir süre önce her ikisi de profesör ve Kremlin'de başhekim olan Kogan biraderlerin bir konuşmasını dinlediğini söylemişti. Mevzu o sırada tedavileri altında bulunan mareşal Konyev'in durumu hakkındaki teşhis imiş. Lidya, B.B.Kogan'ın kardeşine “Teşhis için acele etme, o zaman o da Şdanov'un yolundan gider!” dediğini açıkça duyduğunu iddia ediyordu. İfadesine göre o zaman buna ehemmiyet atfetmemişti, fakat şimdi bu sözlerin hakiki mânâsını kavramıştı... 

Mükemmel bir profesyonel ajan olan Ryumin, Lidya'ya hemen tafsilâtlı bir rapor yazmasını ve “meseleyi tâkibe devam 


*. Seksot, sekretiiy sotrudnik, gizli kolaboratör demektir. 
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etmesini” emretti. Birkaç gün sonra Lidya uzun bir resmi rapor sundu. Güya bu raporu en ufak teferruatına kadar incelemiş olan Beriya'ya göre rapor “o derece aptalca iddialardan müteşekkildi ki kemik şekline sokulsa bile bir köpek tarafından yutulmazdı!” 

Beriya'ya göre raporda Kremlin hastahanesinin önde gelen doktorları hakkında yüzlerce itham bulunuyordu. İsmen sadece Yahudiler ve Timaşuk'un doğrudan bağlı olduğu âmirleri anılmıştı. Rapor zehirlenme, nefessiz kalma, oksijen eksikliğinden meydana gelen ölümler ve bir düzineden fazla dolaysız cinayetle doluydu. Son zamanlarda Kremlin hastahanesinde kim ölmüşse adı cinayet kurbanlarırın listesinde yer alıyordu ve katilleri de profesör Kogan biraderler ve hempalarıydı... 

Abakumov, Beriya'ya bu raporu verirken “Ryumin'e haddini bildirdiğini ve bu isterik kadın doktora bir kadınlar kampında doktorluk yaptırmasını emrettiğini...” söylemişti. 

Fakat Lidya Timaşuk, “bu haksız ve korkunç cezayı”, kendisini Kremlin'deki cennet ve imtiyazlı pozisyonundan pis taşrada bir kadınlar kampı sefâletine atan kâderini kabul etmeğe niyetli değildi. Yoldaş Yosef Vissariyonoviç'e şahsa özel uzun bir mektup yazdı. Yardımcı kamp komutanı olan kadının kızkardeşi Stalin'in Blişinyaya daçasında çalışıyordu. Lidya, mektubunda sadece kendi kâderinden değil “halkın lideri sevgili Stalin'e yeni suikastler plânlayan bu câni ve katillerin aşılmaz gücünden” de şikayet ediyordu. Ve Ryumin'e verdiği rapordaki ithamlarını bir kere daha tekrarlıyordu. Gerçek şu ki bu mektup Beriya ve Abakumov'un haberi olmadan Stalin'in eline geçti ve onun tarafından okundu! Stalin, Abakumov'u çağırttı ve ona Timaşuk'un suçladığı Ryumin'i tevkif edip sorguya çekmesini, hastahanenin bütün muhafızlarını değiştirmesini ve doktorlar, özellikle de “Yahudi katiller kliği” hakkında esaslı tahkikat yaptırmasını emretti. Ve Abakumov'a “bu mesele hakkında ilâve bilgilere sahip olduğunu” ihsas etti. 

Abakumov bu son mülahazayı tehdit olarak kabul etti. 
Diktatör sebepsiz yere ikaz etmemişti. Sonradan açıklayacağı 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üzere hakikaten “elinde korkunç deliller” vardı. Stalin'in Politbüro'ya göstereceği delil kısa süre önce savunma bakanı yardımcılığına tâyin edilmiş olan kara kuvvetleri komutanı ve harp kahramanı mareşal İS.Konyev'in kaleminden çıkma ithamlarla dolu bir mektuptu. Konyev, Stalin'e yazdığı bu mektupta Kremlin hastahanesindeki bir grup Yahudi doktoru onu yavaş yavaş zehirlemeğe çalışmakla suçluyor, ayrıca “bu Amerikan ve İngiliz ajanı kliğin aralannda Şdanov ve diğerleri de bulunan önde gelen kişileri katlettiklerini ve başkumandan Stalin'i de öldürmeği plânladıklarını” öğrendiğini iddia ediyordu. 

Mareşal Konyev'in böyle bir mektubu nasıl kaleme alabildiği bugün bile açıklanmış değildir. Birbiriyle tenâkuz içinde birçok tez vardır. 

Stalin'in ölümünden sonraki birkaç ay içinde daha henüz devletin bir numaralı kişisiyken Beriya daha hayatta olan profesörleri ve doktorları serbest bırakıp “Doktorlar Komplosu” skandalına bir son vermişti. Beriya'ya göre şanlı askerlerin Stalin'i rahatsız ettiğini ve onlara bir ders vermeyi sevdiğini mareşal Konyev biliyordu. “Moskova, Stalingrad ve Berlin galibi” mareşal Şukov gibi popüler bir ordu kumandanına bile bundan böyle saygı gösterilmesinin ve adının anılmasının yasaklandığının da farkındaydı. Bunun için Konyev “sadakatini” ispat ederek başını kurtarmağa ve kendisini Stalin'in nazarında “rehabilite” etmeğe çalışıyordu. Ayrıca mareşal Konyev “hasta olmuştu”, yâni “bürokratizm” hastalığına tutulmuştu, bir konuşmasında Şukov'u saygıyla andığı için Stalin rütbesini tenzil edip telefonda savunma bakanı yardımcılığı görevini bırakıp onun yerine askeri bir bölgenin komutanlığını üstlenmesini emrettiğinden dolayı 1952/53 kışında kurtuluşu Kremlin hastahanesine kapağı atmakta bulmuştu. Çünkü bölge komutanlığına tâyin emekliye ayrılmak demekti. Tecrübeli bir adam olan Konyev bu tenzil-i rütberin ne mânâya geldiğini tahmin edebiliyordu. 
Mareşal Tuhaçevski ile Yakir'in tasfiyelerinden sonra ancak 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vakit varken Stalin'in göğsüne sığınanların kellesini kurtarabildiğini de biliyordu. 

Beriya, bundan başka tam o sırada Kremlin hastahanesinde “tedavi” edilen Konyev'in (ki bu da mektubunu inanılır yapmıştı) doktor Timaşuk ile “aşna fişne olduğunu” iddia ediyor. Kadın, Konyev'e şüphe ve suçlamalarından bahsetmişti. Arteriskleroz'- dan muzdarip ve sağlığı mahvolmuş vaziyette olan neredeyse altmış yaşındaki mareşal kadının söylediklerine inanmış ve onları yeni suçlamalar ve yeni “delillerle” tamamlamıştı! 

Başka kaynaklara göre Stalin, Dr. Timaşuk'un câni doktorların Konyev'i katletmeyi plânladıklarını iddia ettiği mektuplannı aldıktan sonra mareşal Konyev'i çağırtmıştı. Stalin, mareşale “bu yabancı ajanı çetenin maskelerinin düşürülmesinde yardımcı olmanın subay ve parti üyesi olarak görevi olduğuna” işaret etmişti. 

Yine başkalarına göre ise Stalin sadece bir komedi sahnelemiş ve çok popüler bir kişi olan Konyev de kendisine verilen rolü başarıyla oynamıştı! Bu oyun, Isaac Deutscher'in Stalin biyografisinde yazdığı gibi “kendisinden sonra aleyhinde şehadette bulunması mümkün olan herkesi yok etmek için” Stalin tarafından Beriya, Molotov, Mikoyan ve Politbüro'daki bütün eski üyeleri bertaraf etmek için hazırlanmıştı. 

Hruşçov, bu mesele hakkında şu açıklamada bulunuyor: 

“O sıralarda kendisi de hasta bir adam olan Konyev, Stalin'e güya Şdanov'u katletmek için kullamlan aynı ilâçlarla zehirlendiğini iddia ettiği uzun bir mektup göndermişti. Konyev'in mektubu herşeyi acaip bir duruma soktu. Prezidyum'un bütün üyeleri şüphesiz ki Konyev'in suçlamalarında hakikat payı olmadığını hissediyorlardı. 
Fakat bu hususta hiçbir zaman açıkça konuşmadık. Çünkü Stalin bir kere karar verip bir meseleyi ele aldunı artık hiç kimse buna karşı bir şey yapamazdı. Kendi aramızda fikir teatisinde bulundu-Şumuzda Konyev'in mektubuna kızdığımızı itiraf ediyorduk: çünkü Şdanov'un katliyle suçlananlar artık parmaklıkların arkasında olduğundan dolayı mektup şüphelilerin sayısını arttırıyor ve Stalin'in doktorlara karşı olan itimatsızlığını yeniden besliyordu.”” 
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Her ne hâl ise Beriya tevkif edilip araştırmaların başına aynı mareşal İvan Stepanoviç Konyev getirilince bu garip mektup meselesinin altına bir çizgi çekilmiş oldu! 

Fakat Kremlin doktorlarının tevkifi ve Politbüro'daki “görüşmelerle” “Doktorlar Komplosu” hallolmuş değildi. “Lavrentiy Beriya'nın sağ kolu” olan devlet güvenlik bakanı Abakumov'un da görevden alınmasına sebep olmuştu. XX. ci Parti Kongresinde devlet güvenlik bakanlığının o zamanki yeni başı olan İgnatyev tahkikatın Stalin'in şahsi talimâtlarına göre yürütüldüğünü açıklamıştı. Tevkif edilen profesörler “gece gündüz en korkunç işkencelere tâbi tutulmuşlardı.” İki yaşlı akademi üyesi daha ilk gece işkence altında ölmüştü ve kısa süre sonra dört doktor daha hapishanede ölmüştü... Politbüro'nun da kabulüyle Stalin bir “uyanık olmak kampanyası” başlatmıştı. Moskova'da yayınlanan Pravda'daki bir başmakale de “câni doktorlar"ın tevkifi hakkında aynı mealde bilgi veriyordu: 

“Sadece sağcı oportünistler yoldaş Stalin'in ikazlarını kulak arkası edebilirlerdi. Başarı ve zaferlerinden başları dönmüş bir şekilde sabotaj ve casuduk faaliyetlerinin tehlikesinin artık bertaraf edildiğini zannettiler... Uyanık olmak, işte yoldaş Stalin'in bizi davet ettiği şey budur (...)“ 

Ayrıyeten Pravda'da “cinayetle suçlanan doktorların yabancı gizli servislerin paralı ajanları olduğu ve Joint adlı siyonist teşkilâtın emrinde çalıştıkları, tevkif edilen doktorlarla yabancı gizli servis merkezleri arasındaki irtibatı profesör Şimelyoviç ile aktör Mişöls'ün sağladığı” yer alıyordu. 

Fakat profesör Şimelyoviç 1952 Aralığında katledilmişti. İlk tevkif edilişinden sonra işkence altında can vermişti. İkinci “irtibat ajanı” olan aktör Mişöls ise daha 1948 yılında Minsk'de katledilmişti! 

Her ikisi de diğerleri gibi Yahudiydiler. 

Soruşturmalar esnasında Beriya bu büyük aktör ve rejisörün hayatı hakkında teferrüatlı bilgi verdi: Sovyet aydınlarının önde gelenlerinden sayılan Mişöls Ekim ihtilâlinin arifesinde 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Moskova'da 1920'li yılların en meşhur tiyatrosu olan Yahudi Milli Tiyatrosu'nu tesis etmişti. Bu olağanüstü aktör ve kayda değer rejisör bütün dünyada turnelere çıkmış ve bu şekilde Sovyet tiyatrosunun çağdaş avantgardizm'ine öncülük etmişti. 
İkinci Dünya Harbi esnasında Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya ile münasebetlerini derinleştirdiği sırada Stalin, Moskova'da başında Molotov'un yardımcısı Losovskiy'in, Molotovw'un karısı Polina Semyonovna'nın ve aktör Mişöls'ün bulunduğu Yahudi Antifaşist Komitesi'ni kurmuştu. Resmi kaynaklara göre bu Yahudi Komitesi harp esnasında “tarihi bir rol” oynamıştı. Faal üyelerinin her biri en yüksek askeri ve milli nişanlarla taltif edilmişlerdi. 

Stalin, Mişöls'e çok hayrandı ve onu sık sık birkaç gün süren “özel” ziyaretlere davet ederdi. Mişöls, Stalin'e Shakespeare'in sevdiği dramlarından baş rolleri icra ederdi. 1946'da Stalin ona Lenin nişanını ve hemen akabinde de sanat alanında en büyük Sovyet nişanı olan Stalin ödülünü verdi. 

Fakat 1948'de Stalin, Beriya'ya Mişöls'ün de Yahudi Komitesi'nin diğer liderleri gibi “anti-Sovyet bir siyâset” tâkip ettiğini ve bu komitenin Amerikalıların “bir casusluk merkezi” hâline geldiğine dair elinde deliller bulunduğunu bildirdi. Tabii ki Stalin'in bu beyanından sonra komitenin bütün yönetim kurulu 1948 yazında tevkif edildi. Başkan Losovskiy uzun yıllardan beri SBKP üyesi, sendika başkanı ve hariciye bakanı yardımcısı olmasına rağmen ilk sorgulamalardan sonra derhal kurşuna dizildi! Molotov'un Bolşevik ve pek çok yıldan beri SBKP üyesi olan karısı Polina Semyonovna kayboldu... Onun da Losovskiy gibi “temizlendiği” zannedildi. 

Beriya bu mevzu hakkında şunları yazmıştı: 

“Stalin, bir Politbiro toplantısında “casus şebekesinin dağıtılmasını" ve Yahudi Komitesi üyelerinin tevkifini emrettiğini açıkladığında Molotov titrek bir sesle “Polina Semyonovna ne olacak?” diye sordu. Stalin, ona alaycı bir nazar atfetti ve diğerlerine dönerek cevap verdi: “Ne biçim bir sual! Vyaçeslav Mihayloviç Sovyet 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hükümetinin emperyalist ajanlara ne yaptığını hâlâ bilmiyor!” Molotov sustu ve Yahudi Komitesi'nin tevkifi için oy kullandı! 

Ben ise Polina Semyonovna'nın daha fazla sorguya çekilmemesini ve gizlice bir kadınlar kampına sevkini emrettim. Yoldaş Stalin'in bazan ölüme ımalıkâm birinin hayatımı uzatmaktan hoşlandığını biliyordum. Hatta çoğu kez birisinin affa uğrayıp sonra da serbest bırakıldığı olu yordu...” 

Gerçekten de Stalin'in ölümünden birkaç gün sonra Politbüro'da ekseriyeti ele geçirmek için taraftarlarını etrafına topladığı sırada Beriya, Polina Semyonovna'yı sağ ve salim bir şekilde onu uzun zamandan beri ölmüş zanneden Molotov'a getirdi. 

“Molotov sevinçten çocuk gibi ağladı. Polina Semyonovna'nın gerçekten evine dönmüş olduğunu önce kavrayamadı...“ diye devam ediyor Beriya. 

Mişöls'ün âkıbeti ise çok daha trajikti. Tevkifinden hemen sonra haber dünya basınına ulaştı. Stalin gerçi öfkelenmişti, ama onu serbest bırakmaktan başka yapacak bir şeyi de yoktu diye yazıyor Beriya “itiraflar"ında. Ayrıca şu hususlar da yer alıyor: 

“Fakat hapiste geçirdiği süre Mişöls'ün dengesini bozmuştu. Tahliye edildikten sonra içmeye başladı ve kısa bir süre sonra içkili bir vaziyetteyken bir otomobil tarafından ezildi. Stalin'in talimâtı üzerine onu Lenin nişanına sahip SSCB'nin emeği geçmiş bir sanatçısına lâyık bir devlet töreniyle gömdük.” 

Fakat 1961 Ekiminde SBKP'nin XXII. ci Parti Kongresi münasebetiyle yayınlanan evraklarda resmi ifadeyle “büyük aktör ve rejisör Mişöls'ln iğrenç ve sinsice katli” hakkında tafsilatlı bilgi verilmektedir. 
1948'de Mişöls'ün hayatını kaybettiği, daha doğrusu katledildiği bu “otomobil kazası”rın hazırlanışı ve uygulanışı hakkındaki teferrüat ifşa edilmektedir. Bu bilgiler gizli servisin bazı subaylannın ifadelerinden ve araştırma dosyalanndan edinilmişlerdir. 

Bu alarm verici işaretler ve 13 Ocak 1953 tarihli Pravda'nın başmakalesinde yayınlanan çağrı bir anti-Yahudi kampanyasının başlatılması için resmi başlama sinyali olarak kabul edildi. 

Sovyet tarihçisi Roy A. Medvedev, o günler hakkında şunları yazıyor: 


KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 47 


“Bu iftiracı rapor Sovyet sisteminde aslında tahayyül edilmesinin bile mümkün olmaması gereken bir anti-Yahudi kampanyanın başlangıcını teşkil ediyordu. Tip akademilerinden, hastahanelerden ve birçok diğer kuruluştan binlerce Yahudi uzman “ihtiyati olarak” uzaklaştırıldılar. Bazı fakülte, hastahane ve laboratuarlar bu şekilde personellerinin yarısından fazlasını kaybettiler. Yahudi yazarların kitapları yeni yayınlar listelerinden çıkarıldılar. Hatta tevkif edilen doktorların geliştirdiği ve faydası sâbit olan ilâçlar bile yasaklandı. Bazı yerlerde Yahudiler huligan'lar tarafından dövüldüler. 

Pogrom'ları © hatırlatan bu anti-Yahudi hareketler dış dünyada sert protestolara sebep oldular ve Sovyetler Birliği'nin dostlarını tedirgin ettiler, Dünya Barış Kurulu'nun önde gelen iki üyesi olan Frédéric Joliot-Curie ile Paul Robeson'un Stalin'le görüşmek için uçakla Moskova'ya geldikleri, fakat onun tarafından kabul edilmedikleri söyleniyor.” 1 

Diğer bir Sovyet tarihçisinin, İsaac Deutscher'in “Doktorlar Komplosu” hakkındaki düşüncesi de enteresandır: 

“Doktorlar Komplosu” skandalı ahlaki bir taaffün etmiş yarayı ortaya çıkardı. Bu, Stalin'in Yahudilere her mânâya çekilebilecek şekilde muamele ettiği sayısız olaylardan biri değildi. Dünya Yahudiliğinin anti-Sovyet komplosu masalına ‘Siyon Âkillerinin Protokolleri' ve Goebbels'in propaganda bakanlığının entrikalarının pis kokusu sinmişti. Şayet bu entrikalara devam edilseydi ve gerçekten doktorlara dava açılsaydı bunun tek bir sonucu olabilirdi: Ülke çapında bir pogrom (..) Fakat bütün dejenerasyonuna ve hissizliğine rağmen parti bu kendi kendini tahrip yolunda Stalin'in peşinden gidemedi. Aydınlar arasındaki ve işçi sınıfındaki birçok ilerici unsur da bunu yapamadı. Skandal sadece Stalinizm'in yok edilmesinin fuzlanmasına ve bir değişikliğin hazırlanmasına yaradı. Stalin'in ölümünün üstünden daha bir ay geçmeden doktorlar komplosu rafa kaldırıldı ve doktorların tamamen rehabilite edilmesi memleketin Sta- 


linizm'den kopuşunun ilk işaretlerinden biri oldu.” 
vi Huligan, zovyeHer Birliğinde genç serserilere verilen isimdir. 
ái Pogrom, çarlık Rusyasmda Yahudilere yapılan katliğm ve soygunlardır. 
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Son olarak doktor Lidya Fedosseyevna Timaşuk'un âkibeti hakkında birkaç kelime. 

“Beyaz gömlekli katiller"in tevkifini bildiren ve anti-Yahudi kampanyanın başlangıcını teşkil eden bildirinin yayınından bir gün sonra Sovyetler Birliği'nin en büyük nişanı olan Lenin nişanını Dr. Timaşuk'a Stalin şahsen verdi! Bunun yanısıra Pravda'ya nişanın tevdi “karar"ını Lenin'in ölüm günü olan 
21 Ocak'ta yayınlamasını emretti. O gün Pravda'nın ilk sayfasında kalın puntolarla şu haber yer aldı: “Bayan doktor Lidya Fedosseyevna Timaşuk'a hükümetin bazı doktorların câniyane entrikalarına karşı mücadelesinde sağladığı destekten dolayı Lenin nişammn verilmesi kararlaştırılmıştır.” 

Lidya Timaşuk, tabii Kremlin Kliniği'ne döndü, “kadrolu doktorluğa” ve röntgen kısmının şefliğine terfi ettirildi. Stalin, 
1953 Martında ölüp Beriya iktidarı ele geçirince Dr. Timaşuk 
ortadan kayboldu. Ancak XX. ci Parti Kongresinde Stalin'in cinayetleri ve sözde “Doktorlar Komplosu” ile ilgili hakikat ortaya çıkarıldığında ondan bahis edildi. Hruşçov'un meşhur “gizli konuşması”nı müteakiben delegelerden biri yazılı olarak aşağıdaki şekilde kaleme alınmış bir sual tevcih etti: “Provokatör ve müfteri olarak oynadığı rol kesinleşmiş olan Lidya Timaşuk bugün 
1956 yılında bile nasıl hâlâ Kremlin Kliniğinde doktor ve bölüm 
şefi olarak çalışmakta ve hâlâ Lenin nişanını taşımaktadır.” 

Kongre zabıtlarından delegeye ne cevap verildiği veya sorusuna cevap verilip verilmediği anlaşılamamaktadır. 


DİPNOTLAR 


8) Hruşçov Hatırlıyor, (Reinbek, 1971), 5.570. 

9) Hruşçov Hatırlıyor, (Reinbek, 1971), 5.291. 

10) Roy A. Medvedev, Hakikat Gücümüzdür - Stalinizm'in Tarihi ve Sonuçları, (Frankfurt, 1973), 5.548. 

11) İsaac Deutscher, Stalin-Siyasi Bir Biyografi, (Berlin, 1979), 5.652-53. 
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4. Cugaşvili Ailesi 


Nikita Hruşçov, 1954 Temmuzunda SBKP Merkez Komitesi'nin oturumunda şu açıklamada bulunmuştu: 

“Stalin'in ölümünü müteakip ilk anlarda dünyanın yıkıldığını zannettik. “Yakın çevre” mensubu olan bizler (Malenkov, Beriya, Kaganoviç, Vorolişov, Bulganin ve Hruşçov) uğradığımız darbeden, devlet ve partinin münakaşasız liderinin yeri doldurulamaz kaybından dolayı kendimizi kaybetmiştik. Hâk ile yeksan olmuş vaziyette, göz yaşları içinde, güçsüz ve âciz bir şekilde, yatırıldığı yatağın çevresinde dolanıp duruyorduk. Bir tesadüf sonucu böylesine önemli bir olaya şahit olmalarından aşikârane bir şekilde dehşete düşmüş olan bu tanımadığımız doktorlardan sanki bir mucize bekliyorduk (...) 

Sadece Lavrentiy Beriya ağlayıp, dövünmüyordu. O harekete geçmişti (...) 

Profesör Lukomskiy, elektrokardiyagramı tâkip ediyordu. Nihayet bize yavaş ve alçak bir sesle ‘Bitti... Öldü!’ deyip biz de ağlayarak yatağının önünde dizüstü çöktüğümüz zaman Beriya odadan çıktı ve şöförüne seslendi: “Hrustalyov, arabamı!” Başka bir şey söylemeden, başka bir harekette bulunmadan Kremlin'e gitti! 

Ancak çok sonra onun hedefi olan iktidarı ele geçinmek için bu dakikalarda neler yaptığını öğrendik (...) Beriya bu meyanda kendi inisiyatifi ile merkez komiteyi oturuma çağırmıştı. Bu, parti içinde alışılagelmiş şekilde yapılmamıştı. Beriya büyük bir gizlilik içinde NK VD subaylarını tek tek bütün üyelere yollamıştı. Bu da taşradaki bazı merkez komite üyelerinin bunun bir oturuma davet değil de bir tevkif olduğunu zannetmelerine sebep olmuştu.” 

Beriya'nın davası esnasındaki sorgulama zabıtları onun Stalin'in ölümü anında neler yaptığı hakkında tafsilâtlı bilgi vermektedirler. “Ben, parti ve hükümetin emriyle devleti düşünerek hareket ettim” diye temin ediyordu Beriya askeri mahkemeyi. 
Duruşmalarda tahkikatı yöneten mareşal Konyev de bulunuyordu. Konyev sık sık soru sorarak veya fikir beyan ederek 


50 KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 


duruşmaya müdahale ediyordu. Beriya'nın iktidarı ele geçirmeğe teşebbüsle suçlandığı iddianame paralelinde Beriya'yı şahit olarak sorguya çekerek Stalin'in hastalığı ve ölümü esnasındaki faaliyet ve entrikalarını ortaya çıkarmaya ve kesinlik kazandırmaya çalışıyorlardı. 

Beriya, hem Stalin'in uzun süren can çekişmesini hem de Politbüro üyelerinin reaksiyonlarını teferruatıyla anlatıyordu: 

“Stalin son nefesini verdikten sonra hepsi aklını kaçırmış gibi ve tamamen âciz bir durumdaydılar. Hruşçov ağıt yakan Ukraynalı bir kadın gibi luçkırıp dövünüyordu; Malenkov doktorlara ve hizmetkârlara saçma emirler veriyor, bir dakika sonra da emrini geri alıyordu; Bulganin biteviye Stalin'in yatağı önünde dizüstü çöküyor, göğsünü dövüyordu; Kaganoviç durmadan içiyordu, nihayet tamamen sarhoş olunca diğerlerini de içmeye teşvik etti ve hatta doktorlara bile büyük bardaklarla votka verdi. 

Yabancı propaganda Stalin'in ölüm haberini yaymış olduğu için harekete geçilmesi gerektiği aşikârdı.” 

Beriya, aceleyle Kremlin'e gidişini, orada önce Stalin'in hastalığı hakkında ihtiyatlı bir “bildiri” verdiğini, bilahare olağanüstü hâller için öngörülmüş olan talimâtları verdiğini en küçük teferrüatına kadar anlattı, Sürekli olarak “başbakan yardımcısı” yetkilerinin çerçevesi içinde kalarak hareket ettiğini öne sürüyordu. 

Mareşal Konyev'in şu sorusu protokolde yer alıyor: 

“Savunma bakanına danışmadan ve savunma meclisinin onayını almadan orduyu alarm durumuna geçirmek ve genelkurmay başkanlığını adamlarınızdan müteşekkil ve Sizden emir alan komisyonun emrine vermek yetkilerini Size kim verdi (...)?” 

Beriya yine tevil ediyordu: “Ben sadece devlet mantığına uydum. 
Derhal “Kırmızı Alarm' vermeseydim ne olacağını kim bilebilirdi? (...) 
Politbüro başsızdı, hükümet ancak ertesi gün toplanmıştı. Merkez komite binbir güçlükle üç gün sonra toplanabildi (...) Anarşiden kaçınmak isteniyorsa, derhal harekete geçmek gerekiyordu (...)!” 

Bu protokole göre Beriya, Stalin'in küçük oğlu general Vasya Cugaşvili ile meydana gelen bir “olay”"dan bahsetmişti. Fakat sadece Beriya değil o günlerin görgü şahitleri ve tarihini yazanlar da bu “olay“dan bahsediyorlar. 

Beriya'nın ifadesine ve diğer dökümanlara göre olay Stalinin öldüğü gün sabah karanlığında vuku buldu. Stalin'in ölüm döşeğinde yattığı anlaşılınca Bulganin alelacele Stalin'in çocuklarını haberdar etmişti. Svetlana hemen bulunup daçaya getirildiği hâlde Vasya Cugaşvili bulunamıyordu. Onu bulup getirmeği Beriya şahsen üstlendi. NKVD mensupları onu nihayet gece geç vakit bulduklarında Stalin çoktan ölmüştü. 

Zira general Vasya, kendisine hizmet kaidelerine ciddi riayetsizlikten dolayı uçuş yasağı vermiş ve avcı bombardıman filosu komutanlığını elinden almış olan hava kuvvetleri komutanlığının disiplin kurulunun kararıyla iki hafta ev hapsine mahküm edilmişti. Sebep ise Kızıl Ordu günü olan 22 Şubat'ta kesinlikle yasak olmasına rağmen avcı filosuyla birlikte Kremlin'in üzerinde üç şeref turu atmış olmasıydı. Kremlin'in üzerinde kesin uçuş yasağı olduğunu bilmesine rağmen disiplin kuruluna “Babamı selâmlamak istemiştim” demişti. 

Fakat sonradan anlattığına göre “Bu soğuk ve ıssız evde yanımda kimse olmadan canım sıkılmıştı. Kalkıp kız arkadaşımın (meşhur bir aktris) daçasına gittim...” İki gün boyunca arkadaşlarıyla birlikte çılgınca eğlenmişler. NKVD subayları Vasya'yı bulduklarında tamamen sarhoşmuş. Beriya'nın onunla şahsen görüşmeyi istemiş olması bile onu ayıltamamış. Onu bu hâldeyken koşuşturmanın keder, ağlama ve hıçkırma ile karıştığı Blişinyaya daçasına getirmişlerdi... 

Vasya sarhoş olmasına rağmen çok ciddi bir şeyin vuku bulmuş olması gerektiğini anlamıştı. Daçanın avlusuna getirildiğinde yeni ve yabancı yüzlerden başka birşey görmedi. 
Muhafızların komutanı olan eski dostu general Vlassik yerine tanımadığı NKVD subayları tarafından karşılandı. Verilen emir “hava generali Cugaşvili vedalaşmak için babasının yanına getirilsin” şeklinde olduğundan subaylardan biri Vasya'yı otopsi için alelacele bir hastahane servisi hâline getirilmiş olan büyük tâli 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binaya götürdü. Bazıları kan lekeli gömlekler içinde olan on kadar doktor güçlü projektörlerin ışığı altında çıplak ve parçalanmış olarak ameliyat masası hâline getirilmiş bir masada yatan Stalin'in cesedi üstünde çalışıyorlardı. 

Bu korkunç sahne Vasya'yı yıldınm gibi çarptı. Subayı olduğu yerde bırakıp böğürerek bir çılgın gibi doktorlara saldırdı. “Katiller! Babamı öldürdünüz!... Milletin babasını katlettiniz!” 

Profesyonel bir boksör gibi yumruk atıp üç doktoru yere yıktı ve tekmeledi. Şaşkanlıktan dillerini yutmuş gibi olan digerleri kurtuluşu çılgın generalden kaçmakta buldular. Fakat bununla da yetinmeyen Vasya taş gibi donmuş olan NKVD subayının revolverini kapıp etrafa ateş etmeye başladı. Öfkeden kudurmuş vaziyette, suratı bir akıl hastasınınki gibi takallüs etmiş vaziyette bütün kurşunları sıktı... Şans eseri olarak kimse vurulmadı. Nihayet olay yerine koşturan NKVD subayları onu zaptetmeye muvaffak oldular. 

Stalin'in cesedi aynı gece içinde Kremlin'e götürüldü ve orada Lavrentiy Beriya'nın nezaretinde cenaze töreni hazırlıklarına başlandı. Beriya, önceden generallerinden birini büyük tâli binada ölünün vücudunu hazırlamak, yıkamak, ve nakil için giydirmek olan iğrenç faaliyetlerini sürdüren doktor ve tahnitçilere nezaret etmekle görevlendirmişti. Stalin'in cesedi geçici olarak hafif bir tahta tabuta kondu ve birkaç tabut taşıyıcısı ile birkaç NKVD subayından müteşekkil refakatçiler geldikten sonra hareket eden büyük bir üstü kapalı kamyonla nakledildi. 

Stalin'in son yıllarının büyük bir kısmını geçirmiş olduğu daçadaki hizmetkârlar ağlayarak cesediyle vedalaştılar. Nöbetçiler kamyonun arkasından büyük demir kapıyı kapadıktan sonra Beriya ile birlikte yeni gelmiş olan bir NKVD albayı avluda toplanmış olan personelin karşısına dikildi, onlara iki hizmetkâr tarafından temizlenmiş olan tâli binanın önünde toplanmalarını emretti. Şaşırmakla birlikte körükörüne itaat etmeğe ve bir emri itirazsız yerine getirmeğe alışmış olan hizmetkârlar denileni yaptılar. Hatta birisi Stalin'in yaşlı hizmetçisi Matryona Petrovna'yı bile getirmişti. Cüce gibi ufak tefek olan yaşlı kadıncağız üzüntüden iki büklüm olmuş vaziyette bir köşede dev gibi iki ahçı kadının arasında yere çömelmiş oturuyordu. 

NKVD birlikleri generali üniformasını taşıyan ve birçok subayın refakatinde tâli binaya gelmiş olan kır saçlı bir adam sert ve otoriter bir sesle personele hitap etti. Yabancı general kısa ve öz bir şekilde şu açıklamada bulundu: 

“Evvelâ, işe alınırken bir anlaşma imzalamıştınız. Bunu unutmayın. Herhangibir şekilde şefimiz yoldaş Stalin'in hayatı ve ölümü hakkında konuşan herkes en ağır biçimde cezalandırılacaktır. Sonra, eşyalarınızı toplayın! Sadece en gerekli şeyleri alın! Beş dakika içinde harekete hazır olmalısınız!...” 

Bu arada on kadar kamyon daha gelmişti. Personel, bohçaları ve bavulları ile birlikte kamyonlara bindirildi ve silâhlı askerlerin refakatinde Sibirya'ya gönderildi! Stalin'in muhafız birliğinin subay ve askerleri bile Sibirya'ya tâyin edildiler! 

Aynı gece içinde, daha doğrusu ertesi gün sabah karanlığında bir NKVD birliği daçadaki bütün mobilyaları, şahsi eşyaları, kitapları ve tabloları, hatta en küçük kağıt parçasını bile hazır bekleyen kamyonlara yükledi. Beriya'nın talimâtı “Herşey, tekrarlıyorum, ama herşey yüklenip, depoya götürülecektir!” 
şeklindeydi. Emir yerine getirildikten sonra Stalin'in villası kilitlenip, mühürlendi. Stalin'in daçasındaki eşya NKVD deposuna boşaltıldı ve gizli polis subaylarının nezâretinde özellikle uygun bulunmuş olan mahkümlar tarafından sistematik bir şekilde aranıp incelendi. Her dökümana, her kağıda bakıldı. 
Mektuplar, fotoğraflar, yazılar, dosyalar, hepsi bir listeye geçirildi, tasnif edildi ve müteakiben Beriya'ya teslim edildi. 

Beriya'nın tasfiyesinden sonra Malenkov, Politbüro'nun bir toplantısında Stalin'in eşyalarının, sadece dökümanların, yazıların ve mektupların değil mobilyanın, kütüphanenin ve şahsi eşyalarının da yeniden temini meselesini ortaya attı. Mevcut Lenin müzesi örnek olmak üzere bir Stalin müzesinin açılması plânlanıyordu. Bu toplantıda Malenkov yukarıda zikredilen 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tafsilâttan bahsetti ve dökümanlarla sair kağıtların hâricindeki Stalin'in eşyalarının ekseriyetinin dahiliye bakanlığı deposun- da bulunduğunu açıkladı. 

Vasya, Stalin'in küçük oğlu ve en sevgili çocuğuydu. Stalin'in genç Gürcü kadın ihtilâlci Yekaterine Svanidze ile olan ilk evliliğinden 1908'de oğlu Yakov (Yaşa) doğmuştu. Yekaterine 1910'da ölmüştü. Stalin'in annesi küçük Yaşa'yı yanına alıp büyütmüştü. 1918'de Stalin ikinci defa evlenmişti. 

İkinci karısı olan Nadeşda Sergeyevna siyasi bakımdan çok faal olan eski bir Bolşevik ailesine, Lenin'in mücadele arkadaşı olan Alliluyev'lere mensuptu. Stalin'in ondan iki çocuğu oldu, 1922'de doğan Vasiliy (Vasya) ile 1926'da doğan Svetlana. Stalin'in özel hayatı ve aile hayatı kederli ve dramatik geçti. İlk karısı o Sibirya'da sürgündeyken genç yaşında veremden ölmüştü. Siyasi yönden olağanüstü faal olan ikinci karısı ise diktatörce metodlarına şiddetle karşı çıktı. Stalin, içlerinde karısının akrabaları da bulunan ve Lenin'in eski Bolşevik yoldaşları olan siyasi rakiplerini tevkif ve tasfiyeye başlayınca Nadeşda Alliluyeva, Stalin'in siyasi yolunu açıkça protesto etti. 9 Kasım 1932'de Nadeşda Alliluyeva ölü olarak bulundu, henüz otuz yaşında idi; ve bir kurşun kafatasını parçalanuştı... 

Stalin, oğlu Yaşa'yı Moskova'daki Yüksek Teknik Okul'da okuttu. Yaşa, elektrik motorları bölümünden döneminin en iyisi olarak mezun oldu. Sonra da tahsiline ana baba evinden uzakta Leningrad'da devam etti. Büyük oğlu 1934'de çantasında diploması ile Moskova'ya döndüğünde Stalin ikinci defa dul kalmıştı. Fakat ilk günden itibaren şiddetli fikir ayrılıkları ve çatışmalar baba ile oğulun müşterek hayatını belirlediler. 
Yaşa, aşırı liberalliği ile tanınmış bir şehir olan Leningrad'da eğitim görmüş ve bir grup ilerici gençle birlikte yaşayıp, okula gitmişti. Bu yüzden Stalin'in âlenen uygulanan illegal bir zorbalık olan resmi siyasi çizgisini tasvib edemiyordu. Açıkça ve dürüstçe Stalin'e ondan ayrı olan görüşlerini izah ediyor, Svetlana Alliluyeva'nın yazdığına göre “babasının yüzüne karşı tükürür gibi gelişigüzel konuşu yor, onu sürekli olarak partinin öngördüğü istikamette düşünmek, konuşmak ve hareket etmekle suçluyordu.” 

Stalin öfkelendi ve onu tokatladı. Bu olaydan sonra Yaşa baba evini terketti. Ancak bir ay sonra geri döndü. “Büyük oğlunun geri dönüşünden son derecede mesut olan” babasından özür diledi. Sonunda Yaşa, babasının önünde diz çöktü ve Leningrad'da “gizli bir Troçkist örgütün ortaya çıkarılışından” sonra tevkif edilen profesörlerin, üniversite öğrencilerinin ve mühendislerin serbest bırakılmaları için yalvardı. Yaşa, babasına bunun bir yanlışlık olduğunu, bu insanların dürüst Bolşevikler ve komsomol'lar olduğunu izah etmeye çalışıyordu... Bunun üzerine Stalin onu şiddetle kendinden uzağa itti ve Yaşa'nın siyasi meselelerden bihaber olduğunu, GPU'nun ne yaptığını bildiğini ve meseleye tamamen vâkıf olarak yaptığını söyledi. Fakat Yaşa babasına yalvarmaktan vazgeçmiyordu. Nihayet Stalin, ona ayaga kalkmasını ve “gözünün önünden kaybolmasını”emretti. 

Oğlu kederli bir şekilde sustu, ayağa kalktı ve yavaş yavaş sâkinleşip ciddi bir tonla şu soruyu soran babasına üzüntüyle baktı: “Troçkist casuslar için bana rica etmeni kim istedi, budala?.. 
Zâten onlar geçen hafta idam edildiler...!” 

Yaşa tek bir kelime söylemedi, “dayak yemiş bir köpek gibi kendi odasına gitti” Birkaç dakika sonra bir silâh sesi duyuldu. 
Yaşa Cugaşvili hedefini, yâni kendisini, ıska geçmişti. Kurşun şakağını sadece hafifçe sıyırmıştı ve doktorlar için bu sıyrığı temizlemekten başka yapacak şey yoktu. On gün kadar başı sarılı dolaştı. 

Svetlana Alliluyeva, Stalin'in aile hayatındaki bu sahneden bahsederken Stalin'in doktorlardan oğlunun hayati tehlike içinde olmadığını öğrendikten sonra “kendisini vurmayı bile beceremiyen” oğlunun beceriksizliği hakkında espriler yaptığını yazıyor. 

O günden sonra Yaşa bir daha adımını baba evinin eşiğin- den atmadı, babasını bir daha hiç görmedi. 

Moskova elektrik idaresinde bir iş buldu ve kısa bir süre sonra Yulia adında bir asistanla evlendi, bir yıl sonra 1936'da 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bir kızı oldu. 1940 yılı başında Moskova'daki topçu akademisine kaydoldu. Fakat tahsilini bitirecek zaman kalmadı. Hitler, Sovyetler Birliği'ne saldırmıştı. Harbin ilk gününde, 22 Haziran 1941'de, Yaşa gönüllü olarak başvurdu ve hemen cepheye yollanan bir topçu birliğine verildi. Resmi ağızlara göre burada izi siliniyor. 

Buna rağmen Beriya'nın gizli arşivinde Yakov Cugaşvili, yâni Yaşa, hakkında kalın bir dosya bulunmuştur. Burada hepsi gelişigüzel üstüste yığılmış birçok evrak, özellikle Batı basınından olmak üzere gazete küpürleri, mektuplar ve fotoğraflar vardır. 

Önce diğer hususların yanısıra aşağıdaki bilgiyi de hâvi 18 
Temmuz 1941 tarihli bir Alman ordu protokolü yer almaktadır: 

“16 Haziran'da tanklarımızın Baranoviçi-Vitebsk kesiminde yaptıkları yarma hareketi esnasında içlerinde Sovyet diktatörü Yosef Stalin Cugaşvili'nin büyük oğlu yarbay Yakov Cugaşvili'nin de bulunduğu birçok esir alınmıştır. 

Stalin'in oğlu subay kaputunu basit bir asker kaputu ile değiştirmiş ve diğer askerlerin arasında gizlenmeye çalışmıştı. 
Fakat kendi adamları onu ele verdiler. Kimliğinin tesbitinden sonra tabur komutanı albay Salzer onu şunu sordu: 

“Telsizle babanıza sağ ve sağlam olduğunuzu ve esirimiz bulunduğunuzu bildirmemizi ister misiniz?” Fakat bunu şu sözlerle red etti: “Hayır, hayır, lütfen yapmayın...!” 

Beriya'nın arşivindeki “Stalin'in oğlu Yaşa” başlıklı dosyada Ağustos 1941 tarihini taşıyan elle yazılmış, imzasız bir not da bulunmaktadır: “Almanların ilerleyişine karşı konulamadı. Sadece zayıf bir direnişle karşılaştıkları için arazi kazandılar ve esirler aldılar. Vitebsk'de bir topçu birliği Alman tanklarının yarma hareketine mâni olmaya çalıştı. Fakat tanklar topçuları mermi yağmuruna tutup üstlerinden geçti. Hayatta kalanlar esir alındı. Aralarında birliğin komutanı olan Stalin'in büyük oğlu, mühendis, yedek subay, yarbay Yakov (Yaşa) Cugaşvili de vardı. Yaşa kendini gizlemek için bir asker kaputu giymişti. Bu olay Alman saldırısımn yirmibeşinci gününde, 15 Temmuz 1941'de, sabalı karanlığında vuku buldu. 

Topçu birliğinin siyasi lideri olan komiser de esir düşmüştü 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ve kendi kellesini kurtarmak için Yaşa'nın gerçek hüviyetini Almanlara “sattı”. Çünkü Almanlar Kızıl Ordu'nun her komiser ve siyasi fonksiyonerini ellerine geçirdikleri yerde hemen kurşuna diziyorlardı. 

Stalin'in oğlunun esir alınışı haberi anında Himmler'e ve Hitler'e ulaştırıldı. Büyük bir nasyonal sosyalist gazete olan Völkische Beobachter bu haberi 24 Temmuz 1941'de ilk sayfada dev gibi bir başlık altında verdi: Stalin'in oğlu beyan ediyor: “Her nevi direniş tamamen mânâsız olmuştur!” Bu tamamen uydurmaydı, çünkü Goebbels'in düzenlediği birkaç basın konferansında Yaşa herhangi bir yorum yapmayı red etmişti. Gestapo sadece Yaşa'nın esir alındığı anda söylediği sözlerden yararlanmıştı. 

Bir Alman subayının niye harbe katıldığı sorusuna Yaşa, vatanını müdafaa ettiği, son nefesine kadar çarpışacak olduğu, fakat bataryaları Alman tanklanrun ateşi altında imha olunca “tankların ilerleyişine karşı daha fazla direnmenin mânâsız olduğunu” anladığı cevabını vermişti. Ve Goebbels de bu sözleri genel anlamda bir yorum olarak değiştirmişti: Sovyetler Birliği'nin dövüşmeksizin teslim olmaktan başka yapacağı şey kalmamıştır! 

Görgü şahitlerinin ifadelerinden ve daha başka raporlardan aşağıdaki gerçekler ortaya çıkmaktadır: 

Almanlar, Yaşa'yı esir aldılar ve ondan propaganda gayeleri için faydalanmaya çalıştılar. Fakat Goebbels'in düzenlediği basın konferansında Yaşa sadece Almanların menfaatine herhangibir yorumda bulunmayı red etmekle kalmadı, hazır bulunan pek çok gazeteci ve basın fotoğrafçılarının yanında Almanların Sovyet ve sair harp esirlerine nasıl zâlimce davrandıklarından bahsetmeye çalıştı. Bu kahramanca davranışından dolayı Yaşa Almanlar tarafından kalebentliğe mahkum edildi ve aylarca nemli bir hücrede kapalı tutuldu. 

Yüzbaşı Walter Reuschle'nin ifadesine göre Stalin'in oğlu Berlin'in kuzeyinde bulunan Oranienburg temerküz kampından elektrik verilmiş dikenli tellerde ölümüyle sonuçlanan bir firar teşebbüsünde bulundu. Harp muhabirliği yapan Reuschle 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sonradan ölü Yakov Cugaşvili'nin çitin tellerinde asılıyken resmini çekmiş olduğunu iddia etti. 

Sudetler'deki Jaegerndorf harp esirleri kampının son komutanı olan Franz Saliger esir alındığı zaman “Cugaşvili'nin komşu kamp olan Lamsdorf'un hastahanesinde öldüğünü, harp esiri askerler mezarlığında son istiratgâhının bulunduğunu ve hastahane kayıtlarında ölüm sebebi olarak lekeli humma yazılı olduğunu” resmen beyan etmişti. 

Oranienburg temerküz kampının başhekimi olan Dr. Bücher, Sovyet esaretinde iken 1943 yılında Yakov Cugaşvili'yi defalarca muayene ettiğini özellikle ifade etmişti. Sonra Stalin'in oğlunun sırf bu iş için Berlin'den gelmiş olan iki SS subayı tarafından öldürüldüğünü öğrenmişti. Kamptaki kayıtlara ise “firar teşebbüsü esnasında vuruldu”diye yazılmıştı. 

Svetlana Alliluyeva, üvey kardeşi Yaşa'nın her hâlükârda trajik olan âkıbeti ile ilgili olarak Stalingrad muharebesi Kızıl Ordu'nun zaferiyle son bulduğu sıralarda babasının bir gün öğle yemeğinde şunu söylediğinden bahsediyor: 

“Almanlar Yaşa'yı kendilerinden biri ile mübadele etmeyi teklif ettiler. 
Onlarla böyle bir alışverişe girecek miyim? Hayır - Savaş savaştır1"? 

Svetlana'nın hatıralanna göre Stalin daha sonraları 1945 yazında onunla sadece bir kere daha Yaşa hakkında konuşmuştur: 

“Almanlar Yaşa'yı vurmuşlar. Prens olan bir Belçikalı subaydan bir tâziyet mektubu aldım. Belçikalı görgü şahidiymiş.” 

Beriya'nın tasfiyesinden sonra Yüksek Sovyet Prezidyumu'- nun yeni başkanı (devlet başkanı) olan mareşal Kliment Voroşilov birkaç yabancı diplomatla bir arada bulunduğu bir sırada aşağıdaki olayı anlatmıştı: 

“Stalingrad'ın düşüşünden sonra Almanlar Himmler'in şahsi emri üzerine Ankara'daki Alınan ve Sovyet sefaretleri vasıtasıyla Sovyet hükümetine, başka türlü ifade edersek Stalin'in kendisine şu teklifte bulundular: Almanlar Stalin'in oğlu Yakov Cugaşvili'yi Stalingrad'da çenbere alınan 6.cı ordunun bakiyesi ile birlikte Sovyetlere esir düşen mareşal Paulus'la mübadele etmeye hazırdılar. O sırada 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sadece bütün gizli teşkilâtlar ve istihbarat teşkilâtlarının güçlü efendisi değil aynı zamanda Kızıl Ordu başkomutanlığında Stalin'in vekili de olan Beriya Himmler'in teklifinden haberdar olan ilk kişi oldu ve bunu Stalin'e iletti. Fakat Stalin bu teklifi red etti. Bunun sebebi herhalde Beriya'nın bu çok gizli haberi alışılageldiği şekilde Stalin'e “başbaşa iken” iletmeyip olağan kurmay heyeti toplantılarından birinde bütün general ve mareşallerin yanında okumuş olmasıydı. 

Bizim tarafımız Alman teklifine cevap vermeye bile tenezzül etmeyince öfkelenen Himmler'in kesin emri üzerine esir subay Yakov Cugaşvili Oranienburg temerküz kampındaki hücresinde kasap çengellerine asılmış ve birkaç gün sonra korkunç acılar içinde ölmüş...” 

Beriya'nın gizli arşivindeki sayısız döküman arasında *Berlin'in Düşüşü adlı devâsâ filmi Stalin döneminin en büyük nişanlarına mazhar olmuş olan meşhur rejisör Mihail Çivareli'nin bir mektubu da vardı. Stalin'in şahsına yazılmış olan mektubunda rejisör “Sovyet vatandaşlarının sembolik ifadesini kahraman Yakov Cugaşvili'nin kahraman kişiliği, kahramanca hayatı ve kahramanca ölümünde bulan emsâlsiz kahramanlığı üzerine muazzam bir film çevirebilmek için...!” müsaade istiyordu. Bu yazı gerçi oldukça uzundu ama müsaade isteğinin ve senaryonun hazır olduğunu beyanın yanısıra başka dişe dokunur bilgi vermiyordu. Büyük büyük laflar, şaşaalı ifadeler, hava cıva... 

Mektubun kenarında Stalin'in el yazısı ile bir not düşülmüştü: “Saçmalık! Red edilmiştir! Bizden birkaç milyon çarpmak isteyen bu spekulatörü mutlaka Beriya göndermiştir...” 

Yaşa Cugaşvili'ninkine benzer trajik bir âkibete karısı Yulia da uğradı. O, Yahudi idi. Bu, Stalin'in oğlunun eş seçimini hiçbir zaman tasvib etmemesi için yeterli bir sebepti. Yaşa'nın 
1941 yazında esir düşmesinden hemen sonra Yulia Stalin'in 
şahsi emri üzerine tevkif edildi. Yulia'nın kocasının cephede kayıp olduğu haberine gösterdiği reaksiyon hakkındaki NKVD raporuna gösterdiği tepki bilinmektedir. Bu raporda Yulia'nın kocasının kaçıp Almanlara teslim olması gerektiğini ima etti- 


60 KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 


ğinden bahsolunuyordu! Stalin bunun yanına kendi eliyle şu “karar"ı yazmıştı: “Strelyat” svoloç!” (Rezil! Kurşuna dizilsin!) 

Fakat Beriya Yulia'yı idam ettirmedi, 1944 yılına kadar kaldığı bir “özel kamp”a yolladı. Svetlana Alliluyeva çiftin yegâne kızı olan Galoçka ilç ilgileniyordu. Bir gün Svetlana çocuğu bir eğlenceye götürdü ve babasına takdim etti. Stalin mütehassis olmuştu ve çocuğun annesinin âkibetine üzülmüştü. 
Bunun üzerine Beriya ona sırrını açıkladı: Yulia henüz hayattaydı. Bunun üzerine Yulia Moskova'ya geri getirildi ve küçük Galoçka ile yaşayabileceği uygun bir ev tahsis edildi. 

Fakat 1952 yılı kışında Stalin kötü bir üne sahip olan anti-Yahudi pogromlarını ve “temizliklerini” sahnelediği zaman Yulia yeniden tevkif edildi. “Kampa nakledilirken öldürüldü.” 
Lavrentiy Beriya'nın gizlice hazırladığı Stalin ailesi hakkındaki kalın dosyalarda Yulia'ya ayrılan “hane”de böyle not edilmişti. 

Kızı Galoçka Yakovliyevna Cugaşvili bu sırada Leningrad'- daki teknik lisede burslu talebeydi. Annesinin âkıbeti onun için gizli kalmıştı. Ona annesinin “bir operasyon esnasında öldüğü” haberi verildi! 

Bir yıl sonra Stalin öldüğü zaman Galoçka onsekiz yaşındayken liseden ayrıldı ve bir işe girmek için Moskova'ya gitti. 
Orada ebeveyninin trajik âkıbetleriyle ilgili bütün gerçeği öğrendi. 
Reaksiyonu biraz tuhaf oldu, biraz babası Yaşa Cugaşvili'nin Stalin'in tavrına gösterdiği reaksiyona benziyordu. Meselenin aslını tamamen öğrendikten sonra odasına kapandı. Sonra da hiçbir iz bırakmaksızın kayboldu. Şahsi eşyalarını geride bırakmıştı. 
“Hüviyet cüzdanını ve mezuniyet diploması da dahil olmak üzere bütün evraklarını paramparça etmişti. Anlaşılan hem kimliğini hem de mensup olduğu Stalin-Cugaşvili ailesini hatırlatacak herşeyi yok etmek istemişti. Buna da muvaffak olmuştu... 

Babasının son anları ve ölümü Svetlana Alliluyeva için çok yıpratıcı olmuştu. 3 Mart 1953'ü 4 Mart'a bağlıyan o dramatik geceden sonra gribe tutulmuş, üzgün ve ümitsiz bir şekilde küçük evinde üç gün yataktan çıkmamıştı. 
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Bu zaman zarfında kimsenin ziyarete gelmemesi ve telefon etmemesi depresyonlarını daha da kötüleştirmişti. Yaşlı hizmetçi kadın Marusya evde koşuşturan tek kişiydi. Fakat 6 Mart'ta radyo ve basında Stalin'in ölümü açıklandıktan sonra herşey âniden değişti. Durmak bilmeksizin posta müvezzileri ve özel kuryeler geliyor, Svetlana'nın hiç tarımadığı fonksiyonerlerden öbek öbek telgraflar ve tâziyet mektupları getiriyorlardı. 

7 Mart Cumartesi günü öğleye doğru “özel hat”a bağlı telefon çaldı. Sovyetler Birliğindeki bütün önemli kişiler gibi Stalin'in kızı olduğu için Svetlana'nın da sayısız imtiyazları vardı. Özel bir santrala bağlı bir yüksek frekans telefonu olan ve Kremlin'le irtibatı sağlayan “sıcak hat” da bunlardan biriydi. 

Arayan Bulganin'in sekreteriydi ve Bulganin'in namına Svetlana'ya saat 17'de Kremlin'de olmasının “kesinlikle elzem” olduğunu bildirdi. Svetlana adama beyhude yere grip olduğu ve ateşi olduğu için bunun mümkün olmadığını anlatmaya çalıştı. Sekreter bunun “Politbüro adına” Bulganin'in “kesin talimâtı "olduğunu ısrarla tekrarlıyor ve bunun bir “vatandaşlık görevi"olduğunu vurguluyordu. Saat tam 179“de Svetlana Kremlin'deydi. Oraya giderken bütün caddelerde, özellikle de Kremlin'in çevresindekilerde milislerin ve silâhlı NKVD birliklerinin bulunduğuna dikkat etmişti. 

İki NKVD subayı ona yardımcı olarak normal olarak büyük 


y” 


kabullerin ve törenlerin yapıldığı “şeref salonu”na kadar refakat ettiler. Bugün devlet matemi ve “resmi” acıyı ifade etmesi gereken salonun garip bir görünüşü vardı. Birçok dekoratör tavanı matem çelenkleri ile süslemekle meşguldüler. Diğerleri ise duvarlara devâsâ portreler, pankartlar ve bayraklar asıyorlardı. Ekseriyeti ise kolaylıkla duvarlar ve sütunlar boyunca kaydırılabilen yüksek tahta iskelelerin üstünde çalışıyorlardı. 

Daha salona girerken balkondaki yaklaşık yüz müzisyenden müteşekkil tam kadrolu senfoni orkestrası Svetlana'nın dikkatini çekmişti. Provadan önce âletlerini ayar ediyorlar ve korkunç bir gürültü çıkarıyorlardı. Svetlana'yı uzun ve geniş bir 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tribünün hazırlanmış olduğu salonun arka tarafına götürdüler. 
Tribünün ortasındaki katafalkta üstü açık devâsâ bir tahta tabut yer almıştı. Svetlana yaklaşıp babasının balmumundan dökülmüşe benziyen huzur içindeki yüzüne baktı, hayatın çıkıp gittiği vücudunu, göğsünün üstünde kavuşturulmuş ellerini gördü. Sonradan anlattığına göre eğildi, resmi tören başlayıp tâziyette bulunacaklar gelmeden babasına veda edebilmesi için getirildiğini zannederek ölünün alnını öptü. Bu hisli davranışa minnettar kalmıştı. Tabut bir çiçek denizine, ekseriyetle de Stalin'in özellikle sevdiği kırmızı güllere gömülmüştü. Hatıralara dalmış ve daha şimdiden yabancı bir ifade almış balmumu gibi cansız yüzün üzerine eğilmiş olan Svetlana mihaniki olarak bütün tabutun üstüne yerleştirilmiş olan buketleri düzenlemeye başladı. 

Âniden kırbaç gibi bir ses salonda şakladı: “Hiçbir şeyi ellemeyin! Nasıl cüret edersiniz?” Daha Svetlana dönüp bakamadan birisi kolunu kavradı ve tabuttan uzağa çekti. Önünde koyu renkli bir tören elbisesi giymiş Beriya'nın taktığı gibi eski moda bir gözlük takmış olan kısa boylu, tıkız ve öfkeli bir adam duruyordu. Öfkeli yüz hatları hemen düzeliverdi, Svetlana'yı tanımıştı ve kendinden memnun, iradesiz bir gülümseme şiş yüzünü çarpıtmıştı. 

“Afedersiniz, yoldaş Alliluyeva, Sizi hemen tanıyamadım. Biraz erken geldiniz... Birazdan başlıyacağız...” 

Svetlana'yı şimdiden birçok kişinin bulunduğu, perde ile ayrılmış daha küçük bir salona götürdü. Svetlana birçoğunu şahsen tanıyordu, diğerlerini ise kabullerde ve toplantılarda görmüştü. Mareşaller, generaller, bakanlar, merkez komite üyeleri buradaydılar. Bazıları büfede ayakta duruyor, diğerleri ise garsonların hizmet ettiği masalarda oturuyorlardı. İçki içilip, sohbet ediliyor, arada bir alçak sesle gülüşmeler duyuluyordu... 

Devlet güvenlik bakanlığının protokol şefi (Svetlana'ya bagumış olan siyah elbiseli şişman adam) salonun ortasına dikildi, ellerini çırptı ve dinlenmesini rica etti. Kısa, öz sözlerle 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hazır olanlara Politbüro üyelerinin “belli sebeplerden dolayı” geç geleceklerini, onların beklenmiyeceğini ve vakit geçirmeksizin ilk ihtiram nöbetinin başlayacağını bildirdi. Saygı ve itinayla Svetlana'nın kolunu tutup onu ihtiram kıtasının önünde şeref salonun- daki katafalka götürdü. Tabuta kadar olan mesafeyi kestirdikten sonra Svetlana'ya tabuttan tam iki metre mesafede bir yer gösterdi. 
Profesyonel bir fotoğrafçının modellerine poz verdirtmesi gibi Svetlana'nın ellerini içiçe koydurdu ve başını eğik tutup yere bakmasını rica etti. Açıklaması da şöyleydi. “Biliyor musunuz, Siz üzüntü ve acının muhteşem ululuğunu canlandırmalısınız!” 

Yüksek ateşten muzdarip, bitap ve irade gücü kalmamış olan Svetlana en ufak bir reaksiyon göstermeden her denilene uyuyordu. Kendisinden istendiği şekilde tamamen hareketsiz olarak ayakta durdu... 

Protokol şefi notlarının yardımıyla bu ilk ihtiram nöbetini tamamladı. Nöbeti tutanların tamanu Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Harbi'nin sayısız muharebelerinden muzaffer olarak çıkmış ünlü mareşalleriydiler. Tören üniformalarını giymişlerdi, göğüsleri neredeyse bellerine kadar akla gelebilen bütün madalya ve nişanlarla kaplıydı. İlk sekizi çağırıldılar ve tabutun iki tarafında dörder dörder yer aldılar. Önde savunma bakanı, yanında ise birinci yardımcısı duruyordu. Protokol şefi komut verdi: “Dikkat!” 

Hepsi de tecrübeli askerler olan şişman mareşaller göbeklerini içeri çekip esas duruşa geçtiler. Protokol şefi tekrar ellerini çırptı. 
Salonun arka tarafında bir grup üniformalı genç harekete geçtiler, uygun adımla ikişerli kol hâlinde öne geldiler, muntazam, ritmik adımlarla “tribine çıkan eğik platforma tırmandılar ve yavaşça tabutun bulunduğu katafalkı çevrelediler. 

Müzisyenler âletlerinin akordunu tamamlamışlardı. Orkestra şefi kürsüsünün arkasına geçti. Ve kortej bir matem marşının melodisine uyarak harekete geçti. Hâlâ esas duruşta bulunan birinci ihtiram kıtasındaki mareşaller korteji başlarını çevirmeksizin gözleriyle takip ediyorlardı. Üniformaların monoton resmigeçiti bir salyangoz kabuğunun sonsuz helezonuna benzer şekilde geçip gitmeye başladı... Protokol şefi tekrar el çırparak bir işaret daha verdi. İhtiram kıtası tekrar canlandı. 
Protokol şefi yatağında akan bir nehir gibi tribünde hâlâ kıvrımlar çizerek hareket eden sessiz insan sırasının arasından geçerek ihtiram kıtasına ulaştı. Mareşallerden bazıları yanına gittiler. Dostça fakat kati bir şekilde tâlimatlarını verdi protokol şefi: 

“Hayır, yerlerinizde kalın. Sadece birkaç açıklamada bulunacağım. 
Her nöbet tam onbeş dakika sürecek. Nöbet değiştirme işareti orada"- - koluyla perdeye işaret ediyordu - “kırmızı ışık yandığı zaman. 
Işıklı işaretin sönmesi ihtiram nöbetinizin bittiğini ve yerinizden ayrılabileceğinizi gösteriyor. Işık yanıp söndüğü zaman hazır olun, söndügünde uygun adımla birerli koldan çıkışa gidersiniz. Nöbet değişimleri inkitasız olacak... Şimdi kırmızı ışığa dikkat edin. İşte gördünüz!” 

Görevinin öneminden duyduğu gururla yukarıya şaşı bir göz gibi perdenin üstünde yanıp sönen kırmızı lambaya baktı. 
Işık söndüğü zaman “ilk ihtiram kıtası”nı büfenin bulunduğu salonun arka çıkışına götürdü... 

Dekoratörler bağıra çağıra konuşup ne yapılacağını görüşüyorlardı. Orkestra âniden sustu ve âni sessizlik içinde anlaşılan memnun kalmadığı için aynı parçanın çalınmasını istiyen orkestra şefinin öfkeli bağırışı duyuldu sadece. Protokol şefi el çırparak tekrar bir işaret daha verdi: bu “ikinci ihtiram kıtası”nın harekete geçmesi içindi. Bu, Sovyetler Birliği'nin cumhuriyetler üstü hükümeti bakanlarından müteşekkildi. Onlar da dörder dörder tabutun iki yanına geçtiler. Siyah tören elbiselerinin içinde, sayısız nişanlarla müzeyyen bir hâlde yerlerini aldılar ve bakışlarını boşluğa dikip hareketsiz olarak kaldılar. 

Tâzim sessizliği âniden dekoratörlerin bağırışı ile son buldu. 
Büyük Sovyet bayrağı gözden kaçmıyacak bir şekilde eğri asılı olduğundan ve devâsâ Stalin portresinin yüzünün bir kısmını örttüğünden dolayı aralarında kavga ediyorlardı. 

“Rahat durun!” diye böğürdü protokol şefi. 
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Dekoratörlerden biri iskeleden düştü ve yüksek sesle küfretmeye başladı. Diğerleri ise ölünün veya taşlaşmış gibi yerinden kımıldamadan duran Svetlana'nın üstüne devrilmemesi için öbür seyyar iskeleleri tutuyorlardı. 

Orkestra programa göre bir askeri marş çalmaya başlamıştı. 
Müzik aşırı yüksek sesle uğulduyor ve büyük ölünün şerefine yapılan serenominin sessizliğini bozuyordu... Marş müziği çalan trompetler sanki onu hayata geri getirmişler gibi Svetlana irkildi. Etrafına bakındı ve âniden anladı! 

“Fakat bu sadece bir prova! Bir deneme! Protokol öyle istediği için...” Ancak iki gün sonra Pazartesi günü hakiki ihtiram nöbeti başlayacak, matem töreninin asıl hazırlıkları yapılacaktı. 
Radyo bu hususta bilgi vermişti zaten. 

İçinde birikmiş olan bütün acı, yalnızlık ve derin keder âniden insan sesine hiç benzemiyen bir çığlıkla patlak verdi: “Soytarılar! Sirk köpekleri!” 

Körlemeden çıkışa doğru hamle etti, salonu ve katafalkın çevresini dolanan anonim üniforma duvarına çarptı. Arkasında protokol şefinin öfkeli bağırışlarını ve birçok sesin fısıldaşmasını duyuyordu... Panik içinde kaçtı, isterikçe bağırdı, kendisini salıvermek istemeyen kalabalıktan kurtulmaya çalıştı... 

Stalin öldüğü zaman 'yakın çevre"nin bütün mensuplarının akıllarını kaçırmış gibi oldukları yolundaki Beriya'nın ifadesi tamamen doğrudur. Birçok görgü şahidi o önemli karar saatlerini ve günlerini anlatmışlardır. Hepsi de Beriya'nın intibalarını şu veya bu şekilde teyid ediyorlar. Bu ana kadar herkes büyük Stalin'in gölgesinde yaşamış ve hareket etmişti, kimse diktatörün emir ve arzularını yerine getiriciden başka birşey değildi. Herkes makamını, gücünü, meslek hayatını sadece ona medyundu! Stalin'in adına, onun sözleriyle, teşvik ve talimatları üzerine hareket etmişler, iktidarlarını sürdürmüşlerdi. 
Hruşçov bu hususta şunu belirtiyor: 

“Hiçbirimiz Stalin'i fâni olarak görmüyorduk. Yaşayanlar arasında bulunmayacağı zaman ne yapılması gerektiğinden balısetmeye 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veya ciddi olarak bu duruma hazırlanmaya değil bunu düşünmeye bile kimse cesaret etmiyordu.” 

Meşhur şair Yevtuşenko bunu şöyle ifade etmiştir: 

“Stalin'in de diğer insanlar gibi ölebileceğini çoktan unutmuştuk... Bizim için esrarengiz, her şeye kâdir bir tanrı olmuştu...” 

Alaycı yazar İlya Ehrenburg bile o zaman şunları yazmıştı: 

“İnanın bana, Stalin'in ölmüş olabileceğini tahayyül bile edemiyordum. Onu hakikatte de olduğu gibi benim bir parçam olarak görüyordum. Hiçbir zaman, düşüncelerimde bile bizim bir gün birbirimizden ayrılacağımızı tahayyül edemezdim!” 

Beriya, Stalin'in öldüğünden emin olduğu anda vakit geçirmeksizin harekete geçti. Sonra kaleme aldığı gibi “bu olağanüstü durumun gerektirdiği bütün âcil tedbirleri almak için” Kremlin'e koşturdu. İki saat içinde her şeyi halletmiş olarak Stalin'in daça'sına döndü. Orada “hiçbir şeyi değişmemiş olarak buldu ağlama, şaşkınlık, derin bir sarsıntı..." 

Beriya, Malenkov'u Stalin'in küçük çalışma odasına soktu. 
Beraberce bir faaliyet plânı hazırladılar. Daha doğrusu: ilk bölümde bahsolunan basın için hazırlanıp ihtiyatla formüle edilmiş olan Stalin'in hastalığıyla ilgili kominik'den ordu ve polisin alarma geçirilmesine kadar Beriya'nın o zamana kadar attığı adımları Malenkov onayladı. Malenkov sadece yapılanlarla değil öngörülmüş olanlarla da hemfikir olduğunu beyan etti. Bu meyanda iktidarın ve önemli makamların bölüşülmesi teklifini de kabul etti. 

“Yakın çevre”nin diğer üyelerinin toplannuş olduğu büyük yemek odasına döndüler. Malenkov'la Beriya'nın müştereken uzun süreli gaybubeti diğerlerinin gerçeğe dönmesine sebep olmuştu. 

İlk sözü alan Nikita Hruşçov oldu. Sabırsız bir şekilde Malenkov'a döndü ve Politbüro'yu oturuma çağırmayı, Stalin'in ölümü ile ilgili resmi bir beyanat hazırlamayı, ayrıca aynen kendi sözleriyle - “boş yerin nasıl doldurulacağının görüşülmesini” teklif etti. Malenkov, onun sözünü kesti: “Herşeyin vakti var... Şimdi yapacak yeterince şey var!” 
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Ve Malenkov akabinde nöbetçi subay olan generale hepsinin yanında orada bulunmayan veya bir günlük izin kullanmakta olan bütün Politbüro üyelerini âcilen toplantıya çağırması emrini verdi. 

Gerçekten de bütün Politbüro üyeleri toplandılar. Bu Politbüro'nun veya XIX. cu Parti Kongresinden beriki resmi ismiyle İcra Komitesi'nin bütün üyelerinin tam kadro hazır olduğu ilk toplantıydı. Gerçi Stalin “yakın çevre”yi hergün toplantıya çağırıyordu ama Politbüro'nun ve başkanı bulunduğu hükümetin diğer üyelerini ancak mevzularıyla ilgili özel bir mesele inceleneceği zaman toplantıya çağırırdı. 

Politbüro üyeleri Malenkov'un başkanlığında Stalin'in ölüm döşeğinin etrafında toplandılar ve eserini devam ettireceklerine and içerek ona son saygı gösterisinde bulundular. 
Müteakiben büyük yemek salonuna geçildi. Hruşçov şunları yazıyor: 

“Hepimiz toplandığımız zaman yeni makamlarımızın taksimi başladı. Beriya hemen Malenkov'u bakanlar kurulu başkanı olarak teklif etti. Anında da Malenkov, Beriya'yı birinci yardımcısı olarak tâyin etmeyi teklif etti. 

Malenkov, ayrıca devlet güvenliği ve dahili meseleler bakanlıklarının da bakan Beriya olmak üzere dahili meseleler bakanlığı adı altında birleştirilmelerini teklif etti >> 

Bu teklifler ve Beriya ile Malenkov'un sunduğu bütün diğer teklifler oybirliğiyle kabul edildiler. Stalin'in bir zamanlar yazmış olduğu gibi Beriya yine “herşeyi düşünmüştü” Merkez Komite'nin onaylayacağı ve Pravda'nın yayınlayacağı kominik'in metni bile hazırdı. 

Pravda'nın tâbiriyle “Merkez Komite, hükümet ve Yüksek Sovyet Prezidyumu'nun birleşik oturumda müştereken aldığı bu karar- da” şu hususlar yer alıyordu: Georgiy Maksimilyanoviç Malenkov'un hükümet başkanlığına, Lavrentiy Pavloviç Beriya'nın birinci başkan yardımcılığına, Vyaçeslav Mihayloviç Molotov'un ikinci, Nikolay Aleksandroviç Bulganin'in üçüncü ve Lazar 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Moyseyeviç Kaganoviç'in dördüncü başkan yardımcılıklarına tâyinleri. Kominik ayrıca devlet güvenliği ve dahili meseleler bakanlıklarının başına Beriya'nın geçtiği dahiliye bakanlığı olarak birleştirildiğini bildiriyordu. Hruşçov, bu makam mansıp dağıtımında tamamen bir köşede bırakılmıştı. 
Tek fonksiyonu olarak Politbüro üyeliği kalmıştı. Bunun hâricinde parti genel sekreteri Malenkov'un emrinde merkez komite sekretaryasında fonksiyonerdi. Malenkov'la Beriya'- nın sonraki ifadelerine göre Hruşçov bu yeni taksimattan memnun değildi. Gerçekten de geçmiş yıllarda kendisini mevcut meselelerin görüşülmesi için hergün yanına çağırtmış olan Stalin'in yakın bir güvendiği adam olmuştu. Hruşçov da buna bel bağlamıştı. Ve şimdi Malenkov yeni hükümet başkanı olunca parti genel sekreterliği makamına geleceğine kâni idi. Hatta Malenkov'a yavaşça bu meseleyi fısıldamıştı. Hruşçov'un söylediğini duymuş olan Beriya yüksek sesle mevcut şartlar muvacehesinde Malenkov'un parti başkanlığına seçildiği parti kongresi kararlarının geçersiz sayılamıyacağı cevabını verdi. 

Malenkov, hükümet üyelerinin listesini okuduğu zaman bu da genel tasvib gördü. Sadece Hruşçov bu defa yüksek sesle ve duyulur bir şekilde yeniden protesto etti ve söz istedi. Her halükârda mareşal Şukov'un savunma bakanı olarak hükümete alınmasını teklif etti. Teklifinin gerekçesi olarak da meşhur kumandanın şu an halkın birliğini pekiştirmeye çok müsait olan muazzam popüleritesini gösterdi. 

Beriya sinirli bir şekilde lafını kesti ve Stalin'in eserini devam ettirmek için orada toplandıklarını, yoksa bu eseri “kendisini Napolyon sanan” bir adamı taltif ederek tahrip etmek için toplanmadıklarını belirtti. Beriya'nın sert ses tonu, ordu ile herşeye kâdir dahiliye bakanlığı arasındaki sessizce süren sürtüşmeyi ifşa ediyordu. Diğer taraftan Hruşçov'un teklifi hazır bulunanların dikkatini o zamana kadar bilinmeyen uyumsuzlukların üstüne çekmişti... 
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Meseleye bir son vermek için Malenkov alınan tedbirlerden bahsetti ve sözü Beriya'ya verdi. Beriya cenaze töreni için gerekli hazırlıklar hakkında tek tek tam bir bilgi verdi ve yakın gelecek için çalışma programını sundu. Stalin'in defni ile ilgili organizasyondan sorumlu komitenin başkanlığı için Beriya, Nikita Hruşçov'u teklif etti. Teklif kabul edildi. Beriya'nın bu jestle demin olanları hafızalardan silip “devlet ve parti yöneticilerinin yıkılmaz birliğini” vurgulamak istediği aşikârdı. 

Moskova radyosundan bir spikerin hisli ve dokunaklı bir sesle okuduğu Stalin'in ölümü ile ilgili resmi “kominik” bütün Sovyetler Birliğinde bomba gibi patladı. Londra gazetesi Times'ın muhabiri şunları yazmıştı: 

“Bütün bir millet derin bir şaşkınlığa düşmüş vaziyette. İnsanlar bekleme içinde; pek azı gerçek acı, derin keder ve korkunun altında eğilmiş vaziyette ağlıyorlar. Milyonlarcası ise rahat bir nefes alıp gizlice yeni bir ümide kavuşuyorlar. Fakat büyük çoğunluk şoke olmuş gibi ve yarından korkuyor (...)” 

Ülkenin her tarafında olduğu gibi Moskova'da da işletmeler, fabrikalar, üniversite ve okullar faaliyetlerini tatil ettiler. Komite ve müdüriyetlerin talimâtlarını beklemeksizin işçiler ve memurlar koridor ve atölyelerdeki radyoların başına toplandılar. Gruplar teşkil olundu, konuşulup fikir yürütüldü (...) Sonra insanlar Kremlin'e ve Kızıl Meydan'a giden caddelere aktılar. 

Fakat kalabalık, ana ulaşım yollarında silâhlı NKVD birlikleri tarafından durduruldu. NKVD mensupları aldıklan emre uyarak kalabalığı dağıttı ve iş yerlerine dönmelerini istediler. Kavşaklarda zırhlı otolar ve hafif tanklar simetrik olarak mevzilenmişlerdir. 
Kremlin'e giden bütün yollar tutulmuştu. Elindeki evraklarla orada yaşadığını veya çalıştığını ispat edebilenlerin, yâni özel bir geçiş belgesine sahip olanların geçmesine müsaade olunuyordu. 

Beriya'nın aldığı “özel tedbirler” Sovyetler Birliği'nin diğer büyük şehirlerinde de Moskova'da olduğu gibi kusursuz işlemişlerdi. Matem töreninden sorumlu organizasyon komitesi sürekli olarak oturum hâlindeydi. Birbiri ardına yeni, evvelden 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düşünülememiş zorluklar çıkıyordu ortaya. Başkan Hruşçov- 
"un ilk elde işçi ve kolhoz çiftçisi heyetlerinin büyük Stalin'e tazimde bulunmaları yolundaki talimatına uyarak komitenin sekretaryası ülkenin her tarafına bahsi geçen heyetlerin âcilen teşkili ve yollanması ricasıyla tamimler yollamıştı. 

Moskova “kapalı şehir” ve onu ziyaret ancak özel izinle mümkün olduğundan dolayı birçokları bu heyetleri başşehre hayatlarında bir defa gelebilmek için yegâne imkân olarak görüyorlardı. Bu sebepten dolayı Vladivostok'la Odesa arasında yaşayan yüzbinlerce Sovyet vatandaşı “cenaze töreni heyetlerine” katılmak için müracaat ettiler, adlarını listelere kaydettiler, alelacele gerekli belgeleri temin ettiler ve Moskova'ya doğru yola çıktılar. 

Sovyetler Birliği'nde örnek teşkil edecek derecede dakik olan ulaşım vasıtalarında herşey altüst olmuştu. Tıklım tıklım dolu tren ve otobüsler rötarlı hareket etmişlerdi. Moskova'ya giden yollar ekseriyeti kamyon olan ve ağzına kadar “cenaze töreni heyeti mensuplarıyla” dolu binlerce kolhoz ve fabrika aracıyla tıkanmıştı... 

Bunlar Moskova'ya vardıklarında takviye edilmiş NKVD birlikleri tarafından karşılandılar. “İllegal” olarak şehre girmek için her teşebbüs acımasız bir sertlikle önlendi. Trenler boş arazide durdurulup yolcular aşağıya inmeye mecbur edildi. Özel bir birlik yolcuların sıraya girmelerini emretti. Herhangi bir komite veya komisyonun normal propusk 'unu değil de sadece “özel müsaade kağıdı”nı ibraz edebilenlerin tekrar trene binmesine ve Moskova'ya doğnu yoluna devam etmesine müsaade edildi. 

Resmi kaynaklara göre 7 Mart 1953'de bu “cenaze heyeti mensuplarından” binlercesi meşhur “Volokolamsk Kapısı”na gelmişti. Bunlar kamyon ve otobüslerle illegal yollardan oraya ulaşmışlardı. Resmi raporda yazdığına göre “kesin talimata rağmen” geldikleri yere dönmeyi red ettiler, aksine nümayişe başladılar ve Stalin'in fâni bedeni önünde eğilebilmek için Mos- 


Propusk, geçiş belgesidir. 
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kova'ya bırakılmalarını tâlep ettiler. 

Tahaccüm karşısında emniyet kordonu kopup insan yığınları Moskova'ya giden şoseye ulaşınca NKVD birlikleri kalabalığa ateş açtılar. Kurbanların sayısı hakkında bilgi verilmemekle beraber ecnebi haber ajansları “yüzlerce ölü ve yaralıdan” bahsettiler ve Moskova şehrinin diğer semtlerinde de benzer kanlı çatışmaların olduğunu haber verdiler. 

Beriya, “cenaze töreni heyeti mensuplarının” bu düzensiz birikmelerinden haberdar olunca durumu Hruşçov'un nezdinde enerik bir şekilde protesto etti. Bunun üzerine komite Sovyet cumhuriyetlerindeki bütün radyo istasyonlarından özel bir tebliğ yayınlattı. Bu tebliğ 8 Mart'ta basında da verildi. “Tazim heyetlerinin” gönderilmesi ile ilgili ilk talimatlar geri alınıyor ve sadece komitenin tanzim ettiği özel geçiş belgesini haiz heyetlerin cenaze merasimine katılabileceğine bilhassa işaret ediliyordu. 

Yine Beriya'nın tâlebi üzerine Hruşçov kısa bir müddet sonra komite adına tören programını ve heyetlerin Kızıl Meydan ve Kremlin'e gelişlerinin tam sırasını tesbit eden yeni bir bildiri yayınladı. Heyetler bunu sabah saat dokuzdan önce yapmak zorundaydılar, “çünkü sonra bütün geliş yolları yayalara ve araçlara kapatılacaktı...” Defin ise 9 Mart 1953 Pazartesi günü saat 13.00'de olacaktı. 

İkinci kominiğin tebliğinden önce 7 Mart'ın erken akşam saatlerinde yeniden kalabalıklar meydana gelmiş ve milislerle NKVD birlikleri tarafından dağıtılmışlardı. Bu sebepten dolayı Moskova şehir merkezinin tamamı, yâni Moskova nehrinin sağ ve solundaki kısımlar, Kızıl Meydan ve Kremlin, kordon altına alınmıştı. Bu esnada da ölüm ve yaralanmalar olmuştu. 
Emin bir resmi kaynaktan öğrenildiğine göre çatışmalar kalabalık Stalin'in fâni vücudunun önünden geçmek için Kızıl Meydan'a ulaşmak istediği zaman meydana gelmişti. NKVD birlikleri kalabalığın karşısına dikilmişti. Bunun üzerine kominiğe göre “karşı ihtilâlci unsurlar ve emperyalist ajanlar sahneye çıkmışlar. Kalabalığı anti - Sovyet ve anti-Stalinist sloganlarla tahrik 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etmişler, kalabalık bunlara vekârla karşılık vermiş. Linç olayı ve kan dökülmesine mâni olmak için NKVD organları müdahale etmek mecburiyetinde kalmışlar...” 

Ecnebi muhabirlerin sonraki beyanlarına göre o akşam Moskova şehrinin değişik yerlerinde ciddi pogromlar ve anti Yahudi saldırılar olmuştu. Her tarafta atılan sloganlara göre bunların temelinde Stalin'in birkaç ay önce başlattığı ve doruk noktasını “Doktorlar Komplosu”nun teşkil ettiği anti - Yahudi kampanya yatıyordu. 

Sovyet tarihçisi Roy Medvedev o sıralarda Moskova'da bulunuyordu. O, şunları yazıyor: 

“Stalin'in de'fin hazırlıkları son sürat giderken milyonlarca Sovyet vatandaşı o kadar uzun süre liderleri olmuş ve hakkında çok az şey bildikleri adama son tâzimde bulunmak için Moskova'ya doğru yola koyulmuşlardı. Kötü organizasyon ve tenâkuzlu hükümet bildirileri yüzünden birçok büyük çatışma oldu, yüzlerce belki binlerce kişi öldürüldü veya hemşehrileri tarafından ölünceye kadar dövtüldüiler. 
Hepsinin gözü Stalin'in “şahıs kültü” yüzünden kör olmuş gibiydi (..) Bu esnada Moskova'da yüzlerce kişi NKVD tarafından tevkif edildi (...) Fakat bu, Sovyet vatandaşlarının Stalin'le doğrudan münasebette olarak mâruz kaldıkları son zor durum, son facia idi. Artık yeni bir dönem başlamıştı!” 

8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece Politbüro toplantısında 
Beriya dahili durum hakkında bilgi verdi. NKVD birliklerinin silâhlı müdahalede bulunduğu on kadar şehir ismi saydı. Bu karışıklıkların sebebi olarak “Bazı provakatör ve ecnebi casusların anti - Sovyet ve anti - Stalinist sloganlarla huzursuzluk yaratmak çabasına karşı işçilerin reaksiyonunu” gösterdi. Öfkelenen halk bu tahrikçilere saldırınca NKVD birlikleri kan dökülmesini önlemek için müdahale etmek mecburiyetinde kalmıştı... 

Politbüro, bu toplantıda ayrıca Malenkov, Molotov ve Beriya'nın cenaze töreninde yapacakları konuşmaların metnini görüştü. Bu tedbirlerin siyasi esprisinin bir özetini yaptı Beriya konuşmasının sonunda: 
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“Stalin'in eserinin ve siyasetinin devamını garanti eden en önemli kararlardan birisi de merkez komite ile bakanlar kurulunun SBKP genel sekreteri, Lenin'in kâbiliyetli talebesi ve Stalin'in sadık mesai arkadaşı Georgiy Maksimilyanoviç Malenkov'u SSCB'nin bakanlar kurulu başkanlığına tâyin etmesidir!” 

Bu, Beriya'nın Politbüro adına köklü değişiklikler ümit etmiş olanlara verdiği hiçbir başka mânâya çekilemiyecek bir cevaptı. Stalin ölmüştü, fakat siyasetin özü aynı kalacaktı: “Yaşasın Stalinizm!” 

Cenaze töreninden sorumlu komitenin başkanı olarak Hruşçov da Politbüro'ya bilgi verdi, “sayısız müşküllerden” bahsetti ve özellikle yabancı heyetlerin geliş ve karşılanmalarının sebep olacağı müşküllere dikkati çekti. Defin hazırlığı, daha doğrusu Stalin'in mumyalanmış cesedinin eski mücadele arkadaşının yanında yatacağı Lenin mozolesi'nin tadilâtı da mesele yaratmıştı. Fakat şimdi Hruşçov'a göre herşey düzenlenmişti. Tek bir hususa kadar: Stalin'in çocuklarının katılması. Bütün gayretlere rağmen Stalin'in kızı Svetlana cenaze törenine katılmayı ve tabutun peşinden gitmeyi reddediyordu. “Şayet buna mecbur edilirse kendisini öldüreceği tehdidinde bulunuyor” diye bilgi verdi Hruşçov ve sözünü şöyle bitirdi: “Vasya'ya gelince hapishanede psikiyatrik tedavi altında bulunuyor. Şimdiden olmayacak rivâyetler dolaşıyor, bu yüzden çocuklarından biri mutlaka merasimde bulunmalı.” 

Beriya, Vasya'nın mevcudiyeti ve “iyi tavrı” ile ilgileneceği cevabını verdi. 

Fakat o anda Politbüro üyelerinin şaşkınlığını mucip olarak savunma bakarı Bulganin kalktı ve bozuk bir yüz ifadesiyle hava kuvvetleri komutanlarının Vasya Cugaşvili'nin hava generali üniformasıyla topluluk içine çıkmasına rıza göstermediklerini kendisine bildirdiklerini açıkladı. Bunun hâricinde Vasya'nın rütbesinin alınmasını ve hapis cezasının da uzatılmasını tâlep ediyorlardı. Ayrıca tahkikat yapılmasını da rica ediyorlardı. 
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Malenkov, Bulganin'in ağır bir şekilde tekdir etti: Nasıl bir bakandı da emrindeki subayların kendisine baskı yapmalarına müsaade ediyordu. Beriya da bir müddetten beri savunma bakanlığının üst kademelerindeki düşmanca entrika ve faaliyetlerden haberi olduğunu ilâve etti. “Stalin'in tek oğlu” olan Vasya'yı cenaze törenine katılmaya şahsen ikna edeceğini bildirdi. Politbüro, kararını tasvip etti. Böylece Vasya Cugaşvili Beriya tarafından desteklenerek cenaze törenine katıldı, Politbüro üyeleri ile birlikte Stalin'in tabutunun Kremlin'den mozole'ye taşınmasına yardımcı oldu. 

Nihayet yorucu merasim sona erdi. Stalin'in fâni vücudu Lenin'in mozolesinde uzun sürmeyecek olan son istirahatine kavuştu. Politbüro üyeleri rahat bir nefes aldılar ve en önemli yabancı heyetlerin başkanları ile Kremlin'in üst salonunda toplandılar. Garsonlar sağa sola koşuşturuyor, yenilip içiliyor ve Rus âdetine göre şerefe kadeh kaldırılıyordu: “İnsanlar için unutulmaz olsun!” “Ruhu sükün içinde olsun!” 

Misafirlerin arasında aşırı itina gösterilen Vasya Cugaşvili de vardı. Heyet başkanları ona takdim ediliyor, onlar da başsağlığı diliyorlardı. Çok fazla içmişti, herkesten daha fazla. Ve kısa zamanda sarhoş olmuştu. 

Nihayet uzun yıllar boyunca Moskova'da konuşma mevzu olan mâhut olay meydana geldi. 

Hava korgenerali üniformasını giymiş olan Vasya bazı delegelerin bulunduğu bir masaya oturmuştu. Aralarında Çin heyetinin başkanı, başbakan Çu En-lay da vardı. Konuşma mevzu Stalin'di. Çinli politikacı, Stalin'in “en verimli yaşındayken” öldüğünü söylemişti. Bunun üzerine Vasya ayağa kalktı, Çu En-lay'ın yanına geldi ve sarhoş laubaliliği ile kolunu omuzuna doladı. “Aramızda kalsın” diyerek dili peltekleşmiş bir şekilde Stalin'in ölmediğini, öldürüldüğünü söyledi! 

Masada kimse yerinden kımıldamadı. Başarısından mağrur bir şekilde Vasya yüksek sesle tekrarladı: “Evet, Sovyet halkının lideri, bütün ülkeler proleterlerinin lideri öldürüldü. Emperyalistlere 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ve onların uşaklarına mâni oluyordu!...” Bir diplomatın sonradan hatıralarında yazdığı gibi “genel bir şaşkınlık” hâkim oldu. 

Dikkatleri üstüne toplamaktan mesut ve sarhoş Vasya tekrar naralandı: “Evet, onu öldürdüler!... İspat edebilirim... Katillerini gördüm!..." 

Savunma bakanı olarak Sovyetler Birliği mareşali tören üniforması içindeki Bulganin yanına koştu, aklını başına getirmeye çalıştı. Bir faydası olmayınca nihayet mareşal ve bakan olarak emir verdi... Fakat Vasya bütün ikazları ve sükünet çağrılarını kaale almamakla kalmadı, aksine Bulganin'i kabaca kenara itti, salonun ortasına dikildi ve Stalin'e yapılan cinayet komplosunu ortaya çıkaracağını, Sovyet halkına başvuracağını haykırdı... 

Nihayet birkaç mareşal ve general onu zaptettiler. Sürükleyerek salondan çıkarırlarken, sağa sola vuruyor, ellerinden kurtulmaya çalışıyordu... 

Kızkardeşi Svetlana şunları yazıyor: 

“Kâderine trajik denebilir. 'Şalus kültü'nü yaratıp, besleyip, geliştiren ve insanların kafalarına sokan o ortamın, o mekanizmanın, o sistemin bir yaratığı - hem ürünü hem de kurbanı - idi © 

Svetlana Alliluyeva birkaç kelime ile kardeşi Vasya'nın alışılmamış hayatını anlatmış oluyor. 

Vasya diye çağrılan Vassiliy Cugaşvili huysuz, şımarık bir çocuktu. Bu kendisini, özellikle annesi Nadeşda Alliluyeva'nın kafatası parçalanmış olarak bulunduğu günden beri ortaya koymuştu. O zamanlar, 1934'de Vasya daha oniki yaşındaydı. 
Sonradan Moskova'da uzun süre genellikle ordu ve partinin üst kademelerinde Vasya'nın güçlü diktatörün zor durumun- dan yararlandığı dedikodusu dolaştı. Çünkü kızkardeşi Svetlana gibi oda muhtemelen Stalin'in şahsen vurduğu annesinin ölümüyle ilgili hakikati biliyordu. 

Çok kötü bir öğrenci ve başına buyruk bir gençti. Durmadan dersten kaçıyordu ve lisenin altı sınıfını binbir güçlükle “dışandarı” bitirdi. 
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Lavrentiy Beriya 1938'de Moskova'ya gelip NKVD şefi olarak Stalin'in yakın müşaviri olunca Vasya bu zeki ve kurnaz Gürcü ile kısa zamanda arkadaş oldu. Beriya, sadece insanların içini “okumasını” bilen değil, aynı zamanda onları mehâretle manipule etmesini de bilen şayan-ı dikkat bir psikologdu. Stalin, bu dostluğu resmen tasvib mahiyetinde Beriya'yı Vasya'ya “hâmi” ve hoca tâyin etti. 

1939un sonunda, Vasya daha onyedi yaşındayken, ailenin eski hizmetkârı Matryona Petrovna ona babasının yanında oda hizmetçisi Şaşa ile samimi olup kızı gebe bıraktığı için târizde bulundu... Oda hizmetçisi Şaşa - asıl adı Aleksandra Nikolayevna Nakaşidze idi - güzel bir Gürcü kızı ve ayrıca kendisini sırf bu iş için Moskova'ya getirmiş olan Beriya'nın da akrabası idi. Aslında NKVD'de binbaşı rütbesini haizdi ve Beriya'nın kendisine verdiği görevler oldukça özel cinstendi... Vasya ile olan macerası da bunlara dahildi. 

Stalin'in bütün personeli Beriya'nın tesbit ettiği NKVD mensupları olmasına rağmen hepsi kendi tâbirleriyle “güzel Şaşa“dan korkuyorlardı. Çünkü onun asli görevinin diğerlerini kontrol edip güçlü akrabasına her gün rapor vermek olduğu biliniyordu. 

Svetlana Alliluyeva, Beriya'nın talimatı üzerine “tecrübesiz bir genç” olan kardeşiyle yatan “güzel Şaşa"nın Stalin'in evindeki pozisyonundan kalabalık ailesini Gürcistan'dan Moskova'ya getirip her birine büyük bir ev ve kârlı bir iş temini için faydalandığını yazıyor. 

Beriya, bu “macera"dan haberdar edildikten sonra gereken işleri ayarladı. Stalin'e bu meselede şaşılacak veya olağanüstü bir şey olmadığını, en iyisi üstünde daha fazla durulmaması gerektiğini söyledi. Vasya'nın subay akademisine gönderilmesinin olaya karışmış herkes için en iyisi olacağına Stalin'i ikna etmeyi başardı. Bu “Hz. Süleymanvâri karar” hem Stalin'in Beriya hakkındaki iyi intibasını güçlendirdi hem de Beriya'nın rüşdünü ispat etmemiş Vasya üstündeki gücü ve nüfüzu arttı. 


KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 77 


Vasya hava kuvvetlerini seçti ve 1941 ilkbaharında ondokuz yaşındayken askeri akademiden pilot ve teğmen olarak mezun oldu. Fakat akademinin katı disiplin ve kaidelerine rağmen Vasya değişmemişti. Aksine Stalin'in oğlu ve güçlü Beriya'nın himâye ettiği kişi olarak arkadaşlarından farklı olduğunu ve profesörle âmirlerinin üzerinde olduğunu çabuk kavramış ve bu husustan da pervasızca istifade etmişti. Haber vermeksizin veya izin almaksızın çoğu kez günlerce kayboluyordu. Cümle âlem kız ve erkek arkadaşlarıyla birlikte çılgın eğlenceler tertiplediğini biliyordu. Bu küçük gaybubetlerinden dolayı ilk defa akademi komutanının karşısına çıkarıldığı zaman Vasya mücbir bir sebep olduğunu, babasının âcilen kendisini görmek istediğini, bu yüzden onun daçasında kaldığını ileri sürmüştü. 
Komutan onu iki hafta hapse mahküm etmiş ve meseleden Beriya'yı haberdar etmişti. Stalin'e şahsen bilgi vermeye cesaret edememişti. Beriya ona gelecekte Vasya Cugaşvili ile olabilecek bütün fikir aynlıklanru kendisine bildirmesi talimatını vermişti. 
Sonra o Stalin'e durumu bildirecekti. Fakat şu anda Vasya'nın serbest bırakılıp her şeyin unutulması tercihe şayandı. 

Vasya akademiyi bitirdikten hemen sonra güzelliği dolayısıyla dost çevresinde “Miss SSCB” denen genç aktris Galya İvanovna ile evlendi. Nikâh şahidi Lavrentiy Beriya idi. 

Hitler, 1941 Haziranında Sovyetler Birliği'ne saldırdığı zaman Vasya avcı pilotu olarak Moskova hava sahasını koruyan filolarda idi. Hemen Sovyet başkenti üzerindeki savunma muharebelerinde görevlendirildi ve Haziran ayı sonunda taltif edilip yüzbaşılığa terfi ettirildi. Temmuz ayında binbaşı olmuştu. 1941 Ekiminde Moskova çevresindeki önemli savaşlar- da cepheden alındı ve Sovyetler Birliği Hava Kuvvetleri baş müfettiş yardımcılığına tâyin edildi... 

Vasya bundan sonra harbin geri kalan yıllarında cepheden uzakta kademedeki genelkurmayda alıştığı hayatı yaşayarak geçirdi: genç ve nüfüzlu bir “playboy” hayatı. Çevresinde daima kaygısız, korkusuz pilotlar ve ekseriyeti film artisti ve dansöz 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olan güzel kadınlar vardı. 

Kızkardeşi Svetlana hatıralarında çoğu kez iki üç gün ”çılgınca eğlenilen” Vasya'nın bu “partilerinin bazılarını anlatıyor. 
Vasya'nın 1942 Kasımında Ekim İhtilâli'nin 25.ci sene-i devriyesi münasebetiyle verdiği bir “balo”dan tafsilâtlı olarak bahsediyor. 1942 en zorlu harp yılıydı, fakat Vasya'ya altmış kadar misafir gelmişti. “Özel şeyler ikram ediliyordu” diye yazıyor Svetlana “sadece Rus değil, Amerikan malı olanlar da. İçmek için hemen hemen sadece İngiliz viskisi vardı. Sadece Amerikan dans müziği çalınıyordu, sonra da Amerikan aşk filmleri gösterildi...” 

Svetlana bu ”balo”yu en küçük teferrüatına kadar anlatıyor, çünkü o gece aşık olmuştu. Onaltı yaşındaki kız, dostlarının “Lyussi” diye çağırdıkları o zamanlar çok meşhur bir film rejisörü ve muhabir olan Aleksey Yakovliyeviç Kapler'in dikkatini çekmişti. Bu çekici adam tecrübesiz kızın üstünde öylesine bir tesir bıraktı ki yanından hiç ayrılmadı, başka hiçbir adamla dans etmedi ve nihayet Vasya'nın villasındaki sayısız odalardan birinde geceledi. Büyük bir aşk doğmuştu. 

Svetlana ve Lyussi o geceden sonra hemen hergün buluştular. Fakat Svetlana'nın iki muhafızı vardı. Onlar Beriya'ya, Beriya da Stalin'e haber verdi. Bir iki gün sonra Lyussi beklenmedik bir anda Pravda'nın yazıişleri müdürlüğüne çağırıldı ve kendisine mutad dışı bir görev verildi: Pravda'nın “özel muhabiri” olarak cepheye gidecekti. Svetlana ile vedalaşmasına müsaade edilmedi. 

Hemen birkaç gün sonra hükümet gazetesinde “Cepheden mektuplar - Üsteğmen L. sevgilisine yazıyor!” başlığı altında Lyussi'nin kaleminden ilk harikulâde, nükteli röportajlar yayınlanmaya başladı. Stalin bu makaleleri okuyunca, daha doğrusu bu makalelere dikkati çekilince, çok öfkelendi. Röportajların açık ve canlı stili dolayısıyla kısa zamanda büyük bir popülerite kazanmalarına rağmen Pravda yayınlanmalarını hemen durdurdu. Aleksey-Lyussi bir “muülakat”a çağrıldı. “Konuştuğu kişi” bir NKVD generali idi ve ona açıkça ve kısaca Svetlana 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Cugaşvili'den ayrılması ve onu ebediyen unutması gerektiğini söyledi. Lyussi bunun sadece kendisini ilgilendirdiği cevabını verdi. 
Bunun üzerine tevkif edilip Sibirya'ya yollandı. Fakat öldürülmedi. 

Sonradan Beriya'nın kağıtları arasında Stalin'in her çocuğu için düzenli olarak tutulmuş dosyalar bulunmuştur. “Svetlana Dosyası”ndaki belgeler Lyussi'nin tevkifi emrini Stalin'in verdiğini açıkça ispat etmektedirler. Ayrıca şöyle bir not da vardır: “... Ona tedricen, sistematik olarak, her gün işkence edin, ama öldürmeyin!” 

“Nöbetçi subay"ın 3 Mart 1943'de Beriya'ya verdiği rapora göre Stalin o gün Svetlana'nın odasına girmiş, ona bağırıp azarlamış, itiraf etmesini istemiş ve elinde Kapler'in İngiliz ajanı olduğu ve evine sızdırıldığına dair deliller olduğunu söylemiş. Svetlana itiraz edince de onu tokatlamış ve haykırmış: “Aptal şey! Kendine bak, bütün bu sivilcelerle ne çirkin olduğunu gör! Sana bir rejisör aşık olacak ha? Hiçbirşey anlamıyorsun! 
O, görevi sana yanaşmak olan bir ajandır! Aptal, kaz, yatak için üstelik Yahudi olan bir İngiliz ajanı yerine bir Rus'u seçseydin ya!” 

Svetlana, kardeşi Vasya'dan yardım istedi, Lyussi'nin en iyi arkadaşlarından biri olduğunu hatırlattı. Vasya ise ona alaycı bir şekilde hakettiğini bulduğunu söyledi! 

Harbin bitiminde yirmiüç yaşındaki Vasya Cugaşvili hava kuvvetlerinde korgeneraldi. Sovyet silâhlı kuvvetlerinin bu rütbedeki en genç subayıydı. Bir mareşalin karısıyla olan bir aşk macerasından sonra (Moskova'da bu sırrı sağır sultan bile duymuştu ve Moskof “sosyetesi” iyice çileden çıkmıştı - Vasya Stalin'in emriyle geçici olarak başkentten uzaklaştırıldı ve “hava kuvvetleri özel müfettişi” olarak Almanya'ya Sovyet işgal mıntıkasına yollandı. “General Vasya”nın Dresden'deki sayısız oturak âlemleri yıllar boyunca bütün Doğu Almanya'da konuşma mevzu oldu. En çok da komple bale gruplarını angaje ettiği “küçük eğlenceleri” dikkati çekmişti... 

1947'de SSCB'ye geri döndü. Moskova askeri garnizonu hava kuvvetleri komutanı oldu. Adı çıkmış, tedavisi mümkün olmayan bir ayyaş olduğundan doktor raporu ve Stalin'in 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yazılı emri üzerine kesin uçuş yasağı kondu. Daha yirmibeş yaşındaydı! Bu andan itibaren intikam almayı düşünmeye başladı, kalleş oldu ve hedeflerine ulaşmak için hiçbirşeyi yapmaktan çekinmez oldu. 

Uçak sanayiinin gelecekteki gelişmesi hakkında havacı general A.A.Novikov, devlet plânlama komisyonu başkanı olan meşhur iktisat âlimi N.A Vosnessenskiy ve onun mesai arkadaşı Aleksey Nikolayeviç Kosigin'le fikir ayrılığına düştü. 

Sonradan açıklanan tahkikat dosyalarından anlaşıldığına göre Vasya Cugaşvili babasının ve Beriya'nın aracısı olarak “Leningrad Grubu” üyelerinin tevkifinde en önemli ve pis rollerden birini oynadı. Bu “komplonun sorumluları, aralarında Rus Birlik Cumhuriyeti'nin başbakanı M.I.Rodyonov ile Vosnessenskiy de bulunuyordu, tevkif edilip 1948'de kurşuna dizildiler. Hapis edilmekle birlikte hayatta kalan birkaç kişi arasında müstakbel Sovyet başbakanı Kosigin ve müstakbel mareşal general Novikov da bulunuyordu. 

Svetlana Alliluyeva şunları yazıyor: 

“Şüpheli tipler - futbolcular, masörler, antrenörler ve “reisler” daima çevresindeydiler, onu değişik maceralara, futbol ve hokey takımlarıyla, spor tesisleri, yiizme havuzları, spor sarayları için inşaat işleri dalaverelerine sokuyorlardı - bunların hepsi devlet kasasından karşılanıyordu. Para derdi yoktu, garnizon mıntıkasında muazzam meblağlara tasarruf ediyordu. Paranın değerinden haberi yoktu.” 

Vasya bir ormanın içinde devâsâ bir villanın bulunduğu muazzam bir malikânede yaşıyordu. Ana binanın etrafında birçok tâli bina bulunuyordu. Bunun hâricinde köpek inleri, modern ahırlar, garajlar vardı... Tabiî hepsi devlet kasasından. 
İstediği herşeyi yapabiliyordu. Vasya'nın herşeye kâdir babasının nezdinde kendileri için “birkaç iyi şey” söyleyeceği ümidiyle herkes ona ne isterse veriyordu. Fakat herkes ondan korkuyordu da, çünkü bir entrikacı, başkalarını kendi iradesine râm etmek sanatının bir ustası olmuştu. Onun yüzünden birçok insan mevkisini, hürriyetini, hatta hayatını kaybetti. 
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Baba oğul arasında ilk şiddetli çatışma 1 Mayıs 1952'de vuku buldu. Evvelce de bahsolunduğu gibi o gün Vasya uçuş yasağını dinlemiyerek Moskova garnizonu hava kuvvetleri komutanı olarak avcı filosu ile birlikte Kremlin üzerinden alçaktan uçmuş ve 1 Mayıs törenleri ile ananevi askeri resmi geçite oldukça sekte vurmuştu. 

Filoya o kumanda etmişti. İçkili vaziyette - sonradan ortaya çıktığına göre “körkütük sarhoştu” - cüretkâr manevralar emretmiş, bunun sonucunda altı uçak çarpışmış biri Kremlin kompleksine düşmüş ve bu esnada Tarih Müzesi'nin kulelerini sıyırıp hasara sebep olmuştu. Sonuç: on ölü ve Sovyet avcı pilotları arasında tarif olunamayacak bir panik. 

Stalin'in kesin emri üzerine Vasya hemen görevden alınıp rütbesi tenzil edildi. Beriya Stalin'in ergeç fikrini değiştireceğini biliyordu. Bu yüzden hemen “vaftiz oğlunun tarafını tuttu ve bir uyuşma sağladı: Vasya hava kuvvetleri komutanlığından alınacak, fakat general olarak kalacaktı. Daha otuz yaşında olduğu için harp akademisine gönderildi. Yâni SSCB'nin bu en itibarlı askeri okuluna kayıt oldu ama kapısından içeri bir defa olsun girmedi. 

Sürekli alkol tüketiminden dolayı öğrenmek bir yana birşeyler okuyabilecek durumda bile değildi. Bu sebepten dolayı Stalin alkolikler için bir özel kliniğe yatırılmasını emretti. Bu, Moskova çevresindeki ormanlar içinde lüks hir villa gibi tefriş edilmiş, lider kadroya mahsus özel bir sanatoryum olmasına rağmen Vasya orada bir gün bile kalmak istemedi. Hiçbirşey olmamış gibi arabasına bindi - daima meselâ Maserati veya Porsche gibi en son model yabancı spor arabalar kullanıyordu - ve evine gazladı! Yine geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam etti, dostlarıyla birlikte içti, fakat fâhiş aptallıklar da yapmadı. 
Tâ 22 Şubat 1953'de Kızıl Ordu gününde “babasının şerefine” Kremlin'in üzerinden uçmaya kalkışıncaya kadar... 

Evinde hapis tutuldu. Fakat sonra tamamen beklenmedik bir şekilde Stalin öldü... 

16 Mart 1953 Pazartesi günü Stalin'in defninden tam bir 
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hafta sonra Vasya Cugaşvili iki yüksek rütbeli subayın refakatinde savunma bakanı mareşal Bulganin'in çalışma odasına girdi. Vasya korgeneral tören üniformasını giymişti. Odaya girerken nizami olarak selâm verdi. 

Bulganin yalnız değildi. Yanında birçok mareşal ve general bulunuyordu. Bakan resmi bir ses tonuyla Politbüro ve hükümetin Vasya Cugaşvili'nin “dürüst olmayan, tahırikkâr ve düşmanca faaliyetlerinden dolayı” Moskova'dan uzaklaştınlmasını âmir karanru tebliğ etti. Hükümet karannın bu yolda olduğunu açıkladı Bulganin. Fakat savunma bakanlığı korgenerale Ural'ın doğusunda olmak kaydıyla tercih ettiği bir garnizonun hava kuvvetleri komutanlığına tâyin edilmek teklifini yapıyordu. 

Vasya kabaca sözünü kesti: “Moskova'yı terketmiyeceğim!” 

Bakan onu ikna etmeye çalıştı... Fakat Vasya hep aynı kelimelerle kategorik olarak red ediyordu. 

Bunun üzerine mareşal Şukov yanına geldi ve sert bir şekilde sordu: “Asker misiniz?” 

Vasya tamamen babasının tesiri altında kalarak mareşalden hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Şimdi ona istihkârla baktı, arkasını döndü ve Bulganin'e hitâben bir kere daha tekrarladı: “Moskova'yı terketmiyeceğim!” 

Bunun üzerine Şukov'un âlenen tahkirinden şoke olmuş olan birkaç mareşal müdahale ettiler ve ısrarla Vasya'nın asker olup olmadığını açıklamasını istediler. Vasya susuyordu. Bunun üzerine mareşal Şukov sâkin bir sesle konuştu: “Savunma bakanının emrini duydunuz! Askerseniz bu emre itaat edersiniz!” 

Vasya aynı şekilde sâkin bir hâlde ve kararlı bir sesle cevap verdi: “Hayır! Yapmayacağım!” 

“Bu takdirde” - Şukov'un ses tonu hep aynıydı - “artık daha fazla Sovyet ordusuna mensup olamazsınız!” 

“Tamamen doğru, artık ordunuzda hizmet etmiyorum!” Delice bakışlarını uzaklara dikip göğsünü kabarttı Vasya. 

“O takdirde ordu hüviyetinizi ve apoletlerinizi iade edin!” diye emretti Şukov enerjik bir şekilde. 
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Genç bir general koşup geldi ve sert bir hareketle Vasya'nın apoletlerini söktü. Bulganin şaşkın bir şekilde olayı seyrediyor ve ne yapacağını bilmiyordu. Müdahale etmeye karar vereme- den Vasya tek bir söz söylemeden ve selâm vermeden odayı terketmişti bile. 

Bakan Bulganin kararsızdı. Gerçi Politbüro'nun, özellikle de Beriya'nın, talimatları Vasya'nın sıhhi durumunun ve Stalinin oğlu oluşunun nazar-ı itibâre alınması yolundaydı ama bu gidişatı önceden tahmin edememişlerdi. Nihayetinde meseleyi ele alanlar Bulganin değil de hazır bulunan mareşallerdi. 

SBKP'nin 20. ci parti kongresi zabıtları arasında Stalin sonrası dönemin o ilk karar günleriyle ilgili bir seri enteresan ve önemli belgeler vardır. Bu meyanda hükümet başkanı Malenkov'un mareşal Şukov'la yaptığı bir görüşmeyle ilgili bir evrak derkenarı da mevcuttur: Şukov randevu tâlep etmiş ve icabet ettiğinde “Sovyet silâhlı kuvvetleri idaresi adına” konuşacağını açıklamıştı. Yine Sovyet ordusu adına olduğunu vurgulayarak bazı tâleplerde bulunmuştu: 

1. Havacı general Novikov'un, ve “Vassiliy Cugaşvili'nin yalan ihbarlarına itimat edilerek” tevkif edilmiş olan diğer üst rütbeli subayların derhal hapisten çıkarılması; 

2. General Novikov'un ve diğer subayların tamamen rehabilite edilip eski görevlerine tekrar alınması; 

3. Vassiliy Cugaşvili'nin tevkifi ve “hain ve câni” olarak hüküm giymesi. 

19 Mart 1953 Perşembe günkü Politbüro toplantısında gündemin ilk maddesini teşkil eden dahili dunım çerçevesinde bu not da görüşüldü. Beriya, mareşal Şukov'un müdahalesini dile getirdi ve “belli bazı şahısların” bakan Bulganin'in arkasından Politbüro ve hükümete şantaj yapmaya cesaret ettiği silâhlı kuvvetlerde neler olduğu sorusunu ortaya attı. Molotov, Beriya'nın tarafını tuttu ve Şukov'dan izahat tâlep etti. 

Hruşçov ise Şukov'un müdahalesinin ikinci derecede ehemmiyeti haiz olduğu, asıl önemli olanın “birçok hâlde keyfi ve 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hiçbir şekilde sebebi olmayan tevkif ve mahkumiyetler olduğu” kaçınılmaz gerçeğinin mevcudiyeti olduğu görüşündeydi. (“Özellikle de yoldaş Stalin'in hastalığının ilk ârâzlarının görüldüğü son aylarda” diye zamanı da tasrih etmişti.) Dolambaçsız bir şekilde sadece general Novikov'un değil, “Leningrad Olayı”ndan hayatta kalanların hepsinin, ayrıca “Doktorlar Komplosu” münasebetiyle tevkif edilen profesörlerin ve Molotov'un karısının, Mikoyan'ın oğullannın ve Kaganoviç'in ailesinin de derhal hapisten çıkarılıp rehabilite edilmelerini gerekli bulduğunu açıkladı. 

Malenkov da bazı dosyaların gerçekten yeniden gözden geçirilmesinin elzem olduğu kanaatindeydi; fakat şu anki durumda kesinlikle Stalinist siyasetin inkârı gibi görünebilecek bir kampanya başlatılmamalıydı. Beriya da bu görüşteydi. Bunun hâricinde bakanlığının zâten birçok olayı yeniden gözden geçirmeye başladığını bildirdi. Molotov'un karısı ile o talihsiz olaya karşmış doktorlar serbest bırakılmışlardı bile. 

Molotov da bazı olayların tekrar incelenmesini gerekli bulmakla beraber bunun kesinlikle sanki Stalin'in hataları düzeltiliyormuş veya geçmişteki siyasetin bir tür revizyonu yapılıyormuş intibaını uyandırmaması lâzım geldiğini uzun uzun izah etti. “Zayıf olduğumuz intibamı uyandırmamalıyız. Sanki geçmişte hata yapmışız gibi bir durum ortaya çıkmamalıdır. Bütün bunlar sessizce halledilntelidir, sanki bürokrasinin ve dahili ye bakanlığının hataları düzeltiliyormuş gibi...” Burada Beriya “kısmımı ve şahsımı zan altında bırakan bu imaları kabul etmiyorum...” diyerek onun sözünü kesti. 

Hruşçov yüksek sesle ve duyulacak şekilde karşılık verdi: “Lavrentiy Pavloviç, bu adamları tevkif etmemiş olduğuna bizi ciddi şekilde inandırmak istemiyorsun herhâlde...” Bunun üzerine Beriya evrak çantasından bir demet kağıt çıkardı ve okumaya başladı. 
Bunlar Stalin'in el yazısıyla olan “talimâtlar"dı: Tevkif emirleri, idam emirleri, sürgün kararları... 

Beriya'nın müteakip açıklaması kelimesi kelimesine Politbüro toplantası protokolüne geçirildi: 
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“Mezkür şahısların serbest bırakılmasına ve belli bazı olayların yeniden gözden geçirilmesine katılıyorum. Fakat özellikle işaret etmek istiyorum ki Sizin de gördüğünüz gibi ne ben ne de Dahili Meseleler Bakanlığı tevkifler yapmamış ve mahkümiyet kararı almamıştır. Biz partinin, hükümetin ve yoldaş Stalin'in şalısının emirlerini sadıkâne ve titiz bir şekilde yerine getirmekten başka birşey yapmadık!” 

General Novikov'la Stalin'in oğlu ile olan şahsi görüş ayrılıklarından dolayı tevkif edilen subayların serbest bırakılması, rehabilite edilmesi ve tekrar genelkurmay hizmetine alınması haberi resmen açıklanmadı. Fakat bu olay ordunun komuta kademelerinde öylesine sevinç gösterilerine yol açtı ki mesele dahiliye bakanlığına ve Beriya'nın şahsına karşı bâriz bir nümayiş hüviyetini aldı. 

Aynı zamanda - bu sefer bakan Bulganin vasıtasıyla resmi yoldan tekrar Vasya Cugaşvili'nin cezai ehliyetinin tesbiti tâlebinde bulunuldu. Hruşçov ve Bulganin tarafından desteklenen Beriya ve Malenkov, mareşal Şukov'un ve Sovyet ordusu komuta kademesinin Vasya'nın “rütbesinin alınıp, mahkeme önüne çıkarılması” yolundaki tâlebini geri çevirdi. Buna karşılık Vasya, alınan bir kararla re'sen emekliye sevkedildi. 

Yine bir Pazartesi günü olan 13 Nisan 1953 günü öğle vakti Vasya oldukça akşamdan kalmış bir vaziyette uyandı. Aklına Stalin'in defninden beri kırk gün geçmiş olduğu geldi. Bu eski bir Rus âdetine göre ölenin “ruhuna” içildiği özel bir matem törenini gerektiriyordu. 

Kalktı, Moskova'nın meşhur restoranlarından olan ve gedikli müşterisi olduğu “Rus Restoranı”na gitti. Orada bulunan müşterileri, önünden geçenleri ve müstahdemi etrafına toplayıp içki içmeye davet etti. Pek çok içildi, hep de Stalin'in “şerefine” ve “huzur bulması "na. Nutuklar irad edildi ve sloganlar atıldı. 

Sarhoş ve ruhi dengesi bozuk olan Vasya hikâyesini anlatıp Yahudilerle doktorların babasını hükümetin ve merkez komitenin emri üzerine katlettiklerini gördüğünü tekrarlayıp duruyordu. Restoranın müşterisi çoktu; durmadan da yeni müşteriler geliyordu. Stalin'e sesleniyorlar, adını coşkuyla anıp katillerinin ölümünü talep ediyorlardı. Bir güvenlik komanda timinin takviye ettiği bir milis ve güvenlik bakanlığı mensuplarından müteşekkil devriye kolu nihayet müdahale etti. Vasya götürüldü, restoranın müstahdemleri dahil olmak üzere orada bulunan herkes tevkif edildi. Beriya'nın talimatı üzerine Vasya tedavisine devam edilmesi için devlete ait bir özel kliniğe yatırıldı. 

Vasya Cugaşvili'nin bu son marifetinin duyulmasından sonra bir grup yüksek rütbeli subay general Novikov'un ordu başsavcılığı nezdinde Vasya Cugaşvili'ye karşı tam olarak açıklanmış ağır suçlamalarda bulunmasını sağladı. İddianame metni otuz sayfaydı ve neredeyse ikiyüz şahit gösterilmişti. 

Savunma bakanı Bulganin, Politbüro'nun özellikle de Beriya'nın nokta-i nazarını bilmesine rağmen - Stalin'in oğlu hakkında hiçbirşey kamuya duyurulmamalı -, mareşal Şukov'un önderliğindeki askerlerin ültimatomuna boyun eğmek zorunda kaldı. Askeri savcıya “teferruatlı bir araştırma” için yeşil ışık yakmaya mecbur oldu. 

Dostlarından neler olup bittiğini öğrenen Vasya 28 Nisan 1953'de sanatoryumdan kaçtı ve Moskova'ya döndü. Gelir gelmez Beriya'ya telefon etti. Fakat Beriya başkentte değildi, bir gün önce “Abakumov Meselesi” ile ilgilenmek için Leningrad'a gitmişti. Bunun üzerine Vasya Bulganin'e telefon etti. Fakat bakan onunla görüşmeyi kabul etmedi. Vasya ümitsizdi, öfkeliydi, ona, Stalin'in oğluna, büyük devlet adamının yegâne meşru vârisine babasının ölümünden birkaç hafta sonra nasıl böyle bir şeyin yapıldığını kavrayamıyordu. 

Asıl hastalarının akıl almaz kurnazlığıyla sonradan belirttiği gibi nasıl “intikam” alacağını düşündü. Kremlin'e gitti. Elinden almamış oldukları geçerli bir süresiz geçiş belgesine sahipti. 
Babasının dairesine gitti. Dekoratörler orasını müzeye tâdil etmek için çalışıyorlardı. Oradan “özel hatla” dışişleri bakanlığına telefon edip ecnebi basın dairesi başkanını istedi. Sakin bir sesle hükümet adına bir saat içinde bütün vurguladı: 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bütün - yabancı muhabirlerin gelmesi gereken “olağanüstü bir basın konferansının Hotel Lux'un restoranında toplanmasını emretti. 

Kremlin'den gelen bu direk telefonun ve emrin ısrarlılığının etkisinde kalan daire başkanı adamlarını bu basın konferansının organizasyonuyla görevlendirdi. 

Hotel Lux'un restoranı Vasya Cugaşvili'nin, sarhoşların uykulu, sersemleşmiş sesiyle yavaş yavaş dikte ettiği her kelimeyi heyecanla not eden yabancı muhabirlerle ağzına kadar doluydu. Vasya, generallere mahsus tören üniformasını giymişti, göğsü nişanlarla doluydu. Vasya, ölü babasının vücudu bıçaklarla boydan boya kesilmiş ve kurşunlarla delik deşik olmuş, kafatası yarılmış görünüşünü tafsilâtlı bir şekilde anlatırken flaşlar patlıyordu. O, Sovyet halkının ve proletaryasının lideri, büyük Stalin'in katli komplosu tezini açıklıyordu. 

Bu sırada içeriye dahiliye bakanlığı subaylarının bir özel komandosu girip orada bulunanların kimliklerini kontrol ettiler. Fakat sadece Vasya'yı tevkif edip götürdüler. Muhabirlerin yazılarına ve fotoğraf makinalarına el konuldu. Hudut harici edilmek tehdidiyle bu “olay” hakkında herhangi birşey yazmaları yasaklandı. Bütün haberlerin tâbi olduğu Beriya'nın sıkı sansürü, aksine hareket edildiği takdirde bu tehdidin gerçekleşeceğinin garantisiydi. 

Fakat Beriya'nın şahsen müdahalesi bile bu olayı örtbas etmeye muvaffak olamadı. “Vaftiz çocuğu”"nu kurtaramadı. Sadece Vasya'nın askeri mahkeme karşısında askeri savcının iddianamesine göre davasının başladığı askeri hapishaneye değil de dahiliye bakanlığı hapishanesine konmasını sağlayabildi. 

Yüzlerce şahit çağrılmıştı: eski dostlar, işret arkadaşları, onlar için stadyumlar inşa ettirdiği nüfuzlu spor menejerleri, elmas taçlar hediye ettiği aktrisler ve dansözler bu taçlar müzelerden ve sarayların hazine dairelerinden çalınmıştı meslek hayatlarında hızlı bir yükseliş sağladığı subay arkadaşları ve hatta “Nikola amcası” Bulganin'e çocukluğundan 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beri böyle derdi -. Hepsi ezberlediklerini söylediler ve Stalin'in oğluna suçlamalar yağdırdılar. 

Görevini kötüye kullanmak, sadakatsizlik, sahte evrak düzenleyip kullanmak, “birçok namuslu emekçinin tevkif edilip, bazılarının da ölmesine sebep olan...” ihbar ve iftiralarda bulunmaktan suçlu bulundu ve şartlı tahliye hakkı olmayan sekiz yıl hapise mahküm edildi. 

Hüküm sanığın gıyabında verildi. Beriya, Vasya'nın dengesiz sağlık durumunu belirten bir doktor raporu sunmuştu. 
Vasya hükmü öğrendikten sonra Politbüro ve hükümet üyelerine ve ölü babasının arkadaşlarına saatlerce uzun mektuplar yazdı. Hiç cevap almadı. Hapishanede bir gardiyanı kendisine votka getirmesi için rüşvet vererek kandırmıştı. Aşırı alkol tüketimi, sonunda delirium tremens'e yol açtı ve senelerce kaldığı bir sanatoryuma kaldırıldı. 

1956 yazında SBKP'nin XX.ci parti kongresinden ve süratle 
yürütülen Stalin'den arınmadan sonra ilk defa ondan tekrar bahsedildiği duyuldu. Tiflis'te ve Stalin'in yurdu olan Gürcistan'ın diğer bölgelerinde kanlı karışıklıklar çıktı, gösteriler yapıldı. Batılı haber ajansları bu gösterilerdeki başlıca konuşmacılardan birinin Stalin'in oğlu Vasya'dan başkası olmadığını haber veriyorlardı! Fakat bu konuda güvenilecek dökümanlar yoktu. Buna karşılık Vasya'nın 1956 yılında tevkif edildiği ve Moskova askeri hapishanesine konduğu kesin olarak biliniyordu. Parti idarecilerine onun sekiz yıllık hapis cezasını tamamlamamış olduğu bildirildi. 

Hruşçov'un hasta Vassiliy Cugaşvili'nin askeri hapishaneden bir “hususi” sanatoryuma yatırılmasını sağlamak için savunma bakanlığında mareşal Şukov'un nezdinde müdahale ettiğini gösteren bir yazı mevcuttur. Şukov, Hruşçov'un müracaatını onayladı ve Vasya kendisini tekrar bir klinikte doktor tedavisi altında buldu. 1962 yılı başında Vasya'nın sanator- 


” Delirium tremens, şiddetli titremeler eşliŞindeki hezeyânlarla seyreden alkol krizi. 
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yumdan kaçtığı ve Gürcistan'a dönüp, toplantılar düzenlediği, konuşmalar yaptığı duyuldu. 

Birlik seviyesindeki merkezi organların ve hatta savunma bakanlığından mareşal Malinovski'nin bile sayısız müdahalelerine rağmen mahalli makamlar bir tepki göstermediler. Sadece Stalin'in oğlunun Gürcistan'da olduğuna ve bu faaliyetlerde bulunduğuna dair “kesinlikle hiçbirşey” bilmediklerini resmen beyan ettiler. 

Nihayet dahiliye bakanlığı kanalıyla Vassiliy Cugaşvili'nin 
19 Mart 1962'de Gürcistan dağlarında ücra bir handa ölü olarak 
bulunduğu öğrenildi. Kırk yıllık olağandışı hayatı böyle son buldu... 


DİPNOTLAR 


12) Svetlana Alliluyeva, Bir Dosta Yirmi Mektup, (Frankfurt, 1969), 5.199. 

13) Svetlana Alliluyeva, Bir Dosta Yirmi Mektup, (Frankfurt, 1969), 5.199. 

14) Bu kitabın Sırpça metni baskıdayken Belgrad'daki “Nin' adlı bir haftalık dergide Stalin'in oğlunun ölümü hakkında şu makale yayınlanmıştı: “Ölümü esnasındaki dehşetengiz şartlardan dolayı hem İngiliz hem de Amerikan hariciye bakanlıkları harp bittikten sonra Stalin'e büyük oğlu Yakov'un ölümü hakkında açıklayıcı bilgi vermekten imtina ettiler. Londra'daki “Sunday Times’ gazetesinin son sayısında bu kararın yanısıra Yakov Stalin'in ölümü hakkındaki teferrüattan da bahsedilmiştir. Stalin'in üstteğmen rütbesindeki oğlu 1941'de Smolensk muharebesi esnasında esir düşmüştü. Almanlar, Stalin'in oğlunu bir Alman generaliyle takas etmeyi teklif ettiler ama Sovyet diktatörü bunu kategorik bir şekilde reddetti. Buna rağmen bu harp esirine özel bir statü tanındı. Takriben 200.000 Sovyet ve İngiliz harp esirinin bulunduğu Berlin yakınındaki Sachsenhausen kampında Sovyet hariciye bakanı Molotov'un yakın bir akrabası olan Vassiliy Kokorin'in baraka komşusuydu. O sırada harp esiri bir İngiliz başçavuşu olan Thomas Cashin'in ifadesine göre Yakov Stalin, 14 
Nisan 1943'de diğer esirlerle yaptığı bir kavgadan sonra kendisini elektrik yüklü çitin üstüne attı. Bir an hareketsiz bir şekilde çite yapışmış olarak kaldı, sonra arkasındaki Alman subayına döndü: “Hadi, sen askersin, korkak olma, vur beni!” Konrad Harfısch adındaki bu subay bu ifadeyi teyid edip, tamamlayıcı mahiyette Yakov Stalin'i kafasına bir kurşun sıkarak öldürdüğünü ilâve etmiştir.” (Nâşir'in notu). 

15) Hruşçov Hatırlıyor, (Reinbek, 1971), 5.328-329. 

16) Svetlana Alliluyeva, Bir Dosta Yirmi Mektup; (Frankfurt, 1969), 5.255. 

17) Svetlana Alliluyeva, Bir Dosta Yirmi Mektup, (Frankfurt, 1969), s.255-256. 


KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 91 


5. İktidar Mücadelesi 


Korgeneral Vasya Cugaşvili hakkındaki mükerrer şikâyet ve suçlamaları Beriya, tahrik ve şahsına ve yeni tesis olunan Dahili Meseleler Bakanlığı'nın gücüne yönelik şeklen maskeli saldırılar olarak değerlendirmişti. Askeri mahkemedeki suç isnadı, davanın görülmesi ve herşeyden önce de Stalin'in oğlunun çarptırıldığı ağır ceza aşikâr bir harp ilârunın şüpheye mahal bırakmayan delilleriydiler. 

Beriya'yı en çok huzursuz eden husus da Politbüro'nun ordunun, ilk plânda da onun tanınmış temsilcisi mareşal Şukov'un, baskı ve talepleri karşısında gerilemeye başladığı hususuydu. Beriya'nın iktidara tek başına sahip olmak rüyaları- nın asli engeli Politbüro değildi. Daha güçlü ve tehlikeli bir rakibin daha bulunduğu giderek bârizleşiyordu. 

Beriya, endişe ve düşüncelerini Politbüro'nun diğer üyelerine açıkladığı ve meseleyi “partiyi boğmak tehlikesi karşısında bırakan Bonapartiznı” olarak anlattığını itiraflarında yazıyor. Bu hususta ilk konuştukları Malenkov, Molotov ve SSCB silâhlı kuvvetlerin- den sorumlu bakan olarak doğrudan ilgili olan Bulganin olmuştu. 

Beriya şikâyet ediyor: 

“Ne zaman bu hususta konuşsak Nikita Hruşçov, bir “Napolyon Şukov'un Stalin'in yerine geçmesine müsaade olunmaması konusunda daima benimle aynı görüşteydi. Fakat askerlerin artan nüfuzuna dur demek için elle tutulur tedbirler almaya gelince daima onların tateplerini destekliyordu. İkili oynadığını farketmiştim. İlkbaharda beş yıllık plânın geçen iki senesinin neticelerini inceleyip silâhlanmanın sebep olduğu yükün azaltılması hususunu görüşürken bunu ona açıkça söyledim (...)” 

7 Mart 1953'deki birleşik oturumda Stalin'in defin merasiminde yapılacak konuşmaların muhtevası hakkındaki görüşmeden beri Politbüro başta gelen meseleler, yâni iç ve dış siyasetin gelecekteki yönlenmesi, hakkında genel bir bilgi edinmişti. Politbüro'nun müteakip oturumu tamamen bu âcil milli meselelere hasredilmişti. Beriya, çok mufassal ve çok 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tartışmaya neden olan bir görüş kaleme alıp sunmuştu. Beriya'yı pohpohlamak için hiçbir fırsatı kaçırmayan Anastas Mikoyan bu konuşmaya alkış tutan ilk kişi oldu: “Böylesine köklü bir analiz duymayalı çok oldu. Bana Stalin'in en iyi dönemlerindeki görüşlerini hatırlatıyor!” 

Beriya, mevzusunun partinin strateji ve “genel çizgisi” olduğunu açıkladı. Dahili meseleler ve devlet güvenliği bakanı olarak kendisinden hiç beklenmiyen beynelmilel durum ve SSCB'nin harici siyaseti hakkında bir rapor sundu. Sadece değişiklikler ve yeni bir yönlenme teklif etmekle kalmadı, bunları talep etti ve böyle olacağını bildirdi! Şaşkınlık o kadar büyüktü ki, sonradan müteaddit defalar tekrarlıyacağı gibi Hruşçov'un hâricinde hiç kimse “Bu rapor ve "Yeni Yönlenme’ teklifleri nec pluribus impar yoluyla yeni bir sistemin başlangıcını ve yeni bir Sovyet hükümranının, Lavrentiy Beriya'nın, tahta çıkışını ilân ediyordu!” demek olduğunu farketmedi. 

Mikoyan'ın bahsettiği gibi, tamamen kendinden emin “à la Stalin” tarzında Beriya beynelmilel durumun, Sovyetler Birliği'nin pozisyon ve görevlerinin aşağıdaki analizini yaptı: 1. Beş Yıllık Plân'da öngörülen temponun ilk iki yılda gerçekleştirilemediği açıkça kabul edilmelidir; 2. Ziraat, yiyecek maddeleri üretimi, ev inşaatı ve hayat standardının yükselmesini ihtiva eden B grubunda plârun gerçekleştirilmesinde “artık çok tehlikeli olan bir gerilik vardır”; 
3. Kısacası hâlihazırdaki uygulamalar sürdürülmemelidirler. 

Dünya ahvalinin incelenmesinde Beriya her şeyden önce ABD'de yeni başkan D. Eisenhower'la başka bir Cumhuriyetçi hükümetin işbaşına geldiğini vurguladı. 

“Bizim gibi Eisenhower da harpten zarar görmüştür ve göreve başlama konuşması kat'iyen yeni bir dünya harbini istemediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu husus, Amerika Birleşik Devletleri ile olan münasebetlerimizde hareket noktasını teşkil etmelidir.” 

Beriya, kendinden emin bir şekilde tezlerini izah etti. Genel 


s Nec pluribus impar, sanki eşitleri değilmiş mânâsma gelen Låtince bir deyimdir. 
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şaşkınlığı mucip olacak bir şekilde orada bulunan Politbüro üyelerinden atılacak kararlı adımlarla ilgili bir seri mufassal tâleplerde bulundu. Üç yıldan beri süren ve Sovyet Birliği'ne pahalıya mal olan Kore Savaşı'nın sona erdirilmesi lüzümunu vurguladı. 
Müttefikleri olan Kuzey Kore ile Çin haklı olarak desteğin daha da arttırılmasını tâlep etmekteydiler ve bunun sonunun nereye varacağı belli değildi. Bu da yatınmların arttırılması ve daha çok angajman demekti. Beriya bu hususta şunları söylüyordu: 

“Durumun değiştiğini kabul etmek zorundayız. Yoldaş Stalin, Kore Savaşı'nın Amerika'nın dikkatini bizim üzerimizden çekeceği kanaatindeydi. Fakat bugün ABD, Almanya'yı silâhlandırıp Avrupa'yı bize karşı kışkırtırken Kore savaşı bize ve muittefiklerimize karşı bir saldırı için bahane teşkil edebilir. Ayrıyeten hem Çin hem Kore bu değişikliği epeydir istemektedirler.” 

Avrupa'nın bir numaralı meselesi olan Alman problemine bir çözüm bulunmalıdır diye devam etti Beriya. Cephelerin katılaşması ve Batı Almanya ile Batı Avrupa'nın süratlendirilmiş silâhlanması kabul etmek gerekir ki Sovyetler Birliği'ni silâhlı kuvvetlerinin modernizasyonu ve daha güçlü silâhlanması alanlarında altından kalkamayacağı vazifelerle karşı karşıya bırakmaktadır. 

Beriya'nın anlattıkları şaşkınlığa yol açtı ve şüphe uyanmasına sebep oldu. Yıllar boyunca faaliyeti beynelmilel münasebetler alanında olmuş olan Molotov ilk olarak ayağa kalktı. 
Mikoyan'ın aceleci övgüsüne tepki olarak Molotov, Beriya'nın analizinin her noktasını tenkit etti. “Bu kaçınılmaz bir şekilde Stalinist dahili ve harici siyasetin revizyonuna sebep olacaktır” diye sözünü bitirdi Molotov kararlı bir şekilde, “ve ben inanıyorum ki hiçbiri bunu isteyemez ve yapamaz!” Hruşçov daha da açık konuştu: “Batı'nın Sovyet idarecilerinin Stalin'in ölümünden sonra temellerinden sarsıldığı ve dahili ve harici siyasette gelecekte hangi yolu takip edeceği hususunda tereddüt içinde olduğu fikrinde olduğu” yolundaki Amerikan yorumlarını zikretti. Hepsinden ziyade de Beriya'nın Kore Savaşı'na katılmanın ve genel olarak silâhlanmanın tahdidi gerektiği beyanına saldırdı. “Her zamandan daha 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çok güçlü olmamız gereken bir sırada silâhsızlanıp muzaffer ordumuzun vurucu gücünü yok edebilir miyiz?” diye bağırdı hisli bir sesle. Bu sözler Bulganin'i kışkırttı. Ateşli bir şekilde nokta-i nazarını müdafaa etti: “her zaman harbe hazır” Sovyet ordusunun birliklerinin ve çok modern techizatının azaltılması düşünülemezdi bile. Ordunun adına vatanperverliği işin içine soktu ve “emperyalizmin artan tehdidinden” bahsetti. 

Sonra sıra Malenkov'a geldi. O, Beriya'nın analiz ve tasarılarını tamamiyle destekliyordu. Voroşilov'la genelde Beriya ve Malenkov'un ifadelerine katılan diğer konuşmacılar da bu çizgideydiler. 

Sonunda Molotov bir kere daha söz aldı ve kendisinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini izaha çalıştı. Belli başlı noktalarla hemfikirdi, fakat propaganda değil de stratejik bir çizgi bahis mevzu olmalıydı. Bulganin ve Hruşçov tecrit edilmişlerdi. 

Beriya, diyalog ve işbirliği için müşterek bir temel arama fikrinin Batı'da yaygınlık kazanması için elinden geleni yaptı. 
Bu gaye için de eski “kanal"larından ikisini kullandı: Amerikan Gizli Servisi CIA'nin başkanı Allan Dulles ve Adenauer'in emrinde başbakanlıkta Batı Alman istihbarat teşkilâtlarının koordinatörü olan müsteşar Hans Globke. İkinci Dünya Harbi esnasında Beriya, Dulles ile resmi işbirliği yapmıştı. Yeni Amerikan dışişleri bakanı John Foster Dulles'ın kardeşi olan Allan Dulles 1940'dan 1945'e kadar ABD gizli servisinin Avrupa yetkili temsilcisi olarak Cenevre'de bulunmuştu. Ve bütün Sovyet istihbarat teşkilâtlarının başı olarak Beriya tabiidir ki Amerikalı meslektaşı ve müttefiki ile temas içinde olmuştu. 

Batı Alman “meslektaşı” ile olan temas ve münasebetleri başka nevidendi. Nazi döneminde dahiliye bakanlığında yüksek mevkili bir memur olan Globke harp esnasında Amerikan gizli servisi ile temas kurmuştu. Harp sona erdikten sonra Sovyet gizli servisine de bazı hizmetlerde bulunmuştu. Beriya bunu biliyor ve takdir ediyordu. Beriya 1953 Haziranında tevkif edilince Sovyet basını bu beklenmiyen değişikliğin resmen 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açıklanmasında Beriya'nın “yabancı sermayenin menfaatine Sovyet rejimini devirmeyi hedefliyen, devlete düşmanca faaliyetlerde bulunmakla...” suçlandığını vurguladı. Pravda'daki yorumda “Beriya'nın emperyalist istihbarat teşkilâtlarıyla olan caniyâne münasebetleri” hakkında tafsilâtlı bilgi verilmişti. 

Sorguya çekilmesi esnasında Beriya “Kore Savaşı ve Alman meselesi ile ilgili bazı âcil dış siyaset meselelerinin halli” için uğraştığını hiçbir şekilde gizlemedi. Fakat daima “başbakan ve parti birinci sekreteri Malenkov'la mutabık kalarak ve Politbüro'nun tasvibi ile hareket ettiğini” vurguladı. 

Beriya'nın sorgulanma metninin bulunduğu mikrofilmde ve yazılı ifadesinde Amerikalılar ve Batı Almanlarla işbirliği ve münasebetleri hakkındaki teksir edilmemiş sayfalar bulunmamaktadır. 
Fakat 1953 Mayısından itibaren Amerikalılarla Sovyetler arasındaki Kore Savaşı'nın sona erdirilmesi ile ilgili gizli temas ve görüşmelerin muazzam ilerleme gösterdikleri de bir gerçektir. Bu müzakereleri başlatıp idame ettiren de Beriya idi. Bu görüşmeler 27 Temmuz 1953'de Panmunjom ateşkes ve düşmanlığa son verilmesi anlaşmasının resmen imzalanmasıyla son bulmuşlardı. 

Müteaddit defalar devreye girmiş ve Çinlilerle Kuzey Korelileri ateşkes şartlarını kabul etmenin gerekliliğine ikna etmeye çalışmış olan Beriya anlaşmanın resmen imzalandığını öğrenemedi. Bu sırada çoktan Moskova'nın banliyösündeki askeri hapishanenin bir yeraltı hücresinde bulunuyor ve sorguya çekiliyordu. 

Kore çatışmasının çabucak hallinde ısrarın ateşkesin yanısıra evvelden tahmin edilemiyen daha başka bir sonucu daha oldu: Çin Komunist Partisi'nin Politbürosu'nun en nüfuzlu üyelerinden biri olan Kao Kang'ın görevden alınması, tevkifi ve ölümü. 

Uzun zamandan beri Çin idarecileri arasında Beriya için casusluk yapmakla suçlanan Mao'nun bu yakın mesai arkadaşının ihrâcı Pekin'le Moskova arasındaki münasebetlerin ileride kötüleşmesine doğrudan tesir etti. Bu Politbüro üyesinin tasfiyesinin hikâyesi anlaşılan Stalin Rusyası ile Mao Çini arasındaki harp sonrası münasebetlerin gelişmesinden kaynaklanıyordu. Oldukça alışılmamış olan bu durum şöyle özetlenebilir: 

Çin Kurtuluş Savaşı ve Çin Komunist Partisi Sovyetler Birliğinden hiçbir destek görmemişti. Aksine: 1948'e kadar Moskova sadece Çang Kay-şek Çini ile diplomatik münasebetlerde bulunmuş ve iktisadi işbirliği anlaşması yapmıştı! Bu husus Çin komunistleri arasında, özellikle de Mao'nun çevresinde, derin bir hoşnutsuzluğa sebep olmuştu... 

1945'de, harbin sonunun ve Japonya'nın teslim oluşunun arifesinde, Kızıl Ordu Çin'in sanayi bakımından en gelişmiş eyâleti olan Mançurya'yı işgal etmişti. Bunun hâricinde Ruslar bu zengin eyâletin sahip olduğu taşınabilir bütün üretim tesislerine ve mamullere el koymuş ve “harp ganimeti” olarak Sovyetler Birliği'ne götürmüşlerdi. Mançurya'nın, özellikle de iki çok 6- nemli liman şehri Dairen ile Port Arthur'un, işgali münasebetiyle yapılan bir törende Stalin 3 Eylül 1949'de (sonradan Pravda'da yayınlandığı üzere) “Port Arthur'un artık nihat olarak kalacağı vatan kucağına dönüşü” şerefine kadeh kaldırmıştı ve şunu ilâve etmişti: 

“Rus ordularının 1904 Rus-Japon Harbindeki mağlubiyeti acıklı bir hatıra olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. Bu mağlubiyet vatan toprağımız üstündeki bir utanç lekesiydi. Milletimiz hasretle Japonya'nın mahvolup bizim bu lekeden arınacağımız günü bekliyordu. Biz eski nesil kırk yıl bu günü bekledik...” 

7 Şubat 1946'da Sovyetler Birliği'nin hükümet siyaseti hakkındaki 
mülahazalannda Malenkov Stalin'in düşüncelerini sürdürmüştü: 

“Sovyetler Birliği Doğu'da çarm kaybettiğini tekrar fethetmiştir. 
Bu şekilde Rus ordularının 1904 yılındaki mağlubiyetinin utanç lekesi yok edilmiştir. Stalin'in âkil idaresi altında muzaffer olduk ve Sovyetler Birliği güçlü kanatlarını hudutlarına dahil olmak istiyen bütün memleketler ve milletler üstüne koruyarak geriyor..." 

Çinli askerlerle komurnistlerin en zengin eyâletleri ve en önemli liman şehirlerinin kaybıyla ilgili bu izahatı nasıl karşıladıklarını tahmin etmek kolaydır! Fakat Kızıl Çin parti kadrolarında ve ordusunda daha ziyade hoşnutsuzluğa sebep olan ve açıkça ifade olunan husus 1948 yılında “önemli bir Sovyet heyetinin” 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“uzun vadeli işbirliği ve karşılıklı kooperasyon” için Çang Kay-şek hükümeti ile müzakerelerde bulunduğu haberi idi. 

Beriya'nın tevkifinde el konulan evraklar arasında “Çin Komunist Partisi Merkez Komitesi ile münasebetler” hakkında pek çok yazı vardı. Bunların ekseriyetini ya Beriya'nın şahsen kaleme aldıkları ya da ÇKP Politbüro üyesi Kao Kang'ın ona ilettiği raporlar teşkil ediyordu. 

1953 yılı sonunda Pekin'de Kao Kang hakkında tahkikat 
başlatılınca Lavrentiy Beriya ile olan “işbirliği”nin 1940 kışında başlayıp 1953 Haziranında Beriya'nın tevkifine kadar devam ettiği ortaya çıkmıştı. Kang'ın raporları arasında iki tanesinin özel önemi vardı. Birincisi 1949 sonbaharındandı ve muhtevası Çin Halk Cumhuriyeti'nin tesisi ve ÇKP'nin Merkez Komitesi'nin çeşitli projeleri hakkında idi. İkincisinde ise “SSCB ile Münasebetler Meselesi” diye özel bir kısım vardı. 

Diktatörün Çin'le olan münasebetlerindeki “yön değiştirişi” Stalin'e Çinli komunistlerin taktik ve stratejilerini ifşa eden Kang'ın raporlarından kaynaklanmaktadır. Stalin, Çinli idarecilerin hoşnutsuzluğu ve bundan kaynaklanan tehlikeler hakkında Kang'ın verdiği bilgileri okuduktan sonra hemen Çang Kay-şek'le olan diplomatik münasebetleri kesti, Çin Halk Cumhuriyeti'ni “tanıdı” ve şahsen yazdığı bir yazıyla Mao'yu “resmi bir dostluk ziyareti” için Moskova'ya davet etti. 

1949 Aralığı başında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilânından 
birkaç hafta sonra Mao törenle Sovyet başkentinde karşılandı. 

Kremlin'deki Çince tercümanı İ Popov'un tasvirine dayanarak Deutscher, Stalin biyografisinde karşılaşmalarını ve müteakip müzakereleri şöyle anlatıyor: 

“1949 Aralığında Mao'yu törenle ve bütün dostluk ve saygı gösterileriyle Kremlin'de kabul etti. Büyük Titocu avı ve Leningrad olayı günleriydi. Vosnessenskiy daha birkaç ay önce gözden düşmüştü ve Sofya'da Kostov'un davası görülüyordu. Fakat bütün bu delicesine süratli takibatlara rağmen Stalin görünüşte gayet rahatça sevimli ev sahibi ve âkil ve yardımsever yoldaş rolünü oynuyordu (...) Tito'ya 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karşı yaptığı hatadan çok şey öğrenmişti. 

(..) Fakat durum kritikti: Stalin'in önce durumu yoklaması gerekiyordu. Mançurya avını elinden kaçırmak istemiyordu. Bu yüzden Mao'yu sık sık resmi ziyafetler ve iki ihtilâlin liderinden beklenen hafi fikir teatileri için hususi sohbetlerle inkitaya uğrayan yorucu izahatlar ve sıkı pazarlıklara boğdu. Fakat şalısi münasebetlerinde her iki adamın karakterlerinin ve pozisyonlarının tenâkuzları daha açık bir şekilde ortaya çıkıyordu. Stalin'in her karışı “büyük devlet adamı”, madalyalarla süslü başgeneral, halktan bir zamanlar çarların olduğu kadar uzak muazzam bir bürokratik mekanizmanın başıydı. Mao'ya ise modern tarihin en uzun iç harbini yönettiği dağlarda ve mağaralarda geçirdiği yirmi yılın havası hâkimdi. Bütün bu yıllar boyunca en fakir köylüler arasında yaşamış, çetecileriyle birlikte döğüşmüş ve yürüyüşlerde bulunmuş, subaylarla erat arasında iaşe ve Üniforma bakımından farklılıklara ve içtimat yabancılaşmalara müsamaha göstermentişti. Stalin'in Marksizm'i çarlık ve Rum ortodoksluğunun tesirinde kalmışken Mao'nun Lenizm'i şarklı bir Jacguerie 'nin ve Konfüçyüs mandarinlerinin kültür mirasının tesirinde kalmıştı. Her iki adanı tükenmek bilmeyen bir kurnazlığa sahiptiler. Fakat Mao'nunki Stalin'inkinden daha insani olan bir karakter ve daha kültürlü ve ince olan bir ruh tarafından dizginleniyordu. 

Çin ihtilâli Mao için hayatı ve misyonu, Stalin için ise muazzam bir şans eseri olduğu kadar potansiyel olarak muazzam bir tehlikeydi de. Soğuk Savaş'ın doruk noktasında âniden büyük bir müttefik kazanmıştı. Bundan böyle Çin Rusya'nın Asya'daki muazzam sınırlarını koruyacaktı ve Stalin askeri güçlerini Avrupa'ya teksif edebilecekti. Çin'in yeni hâkimlerinin bir gün Moskova'ya karşı çıkmaları mümkün olmakla beraber şimdilik Stalin'e bağımlıydılar ve sadece Mançurya'daki sanayi tesislerini geri almayı değil Sovyetler Birliğinden iktisadi, askeri ve diplomatik yardım ve himaye de istiyorlardı. 


di Jacquerie, köylü ayaklanmasıdır. Tarih? ömeği 1358'de Fransız köylülerinin asilzâdelere karşı ayaklanmasıdır. 
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Stalin'le Mao'nun anlaşmak ve 14 Şubat 1950'de resmi bir ittifak aktetmek için üç aya ihtiyaçları oldu. Stalin, “harp ganimetini” geri vermeyi ve “1952 yılı sonundan geç olmamak üzere” Mançurya demiryolundan vazgeçmeyi vaad etti. Port Arthur'u da verdi (...) Stratejik açıdan önemli olan Dairen limanını ve Mançurya ulaşım yollarını kontrolü uhdesinde tuttu. Fakat Çin'i iktisadi gelişmesinde cömertçe desteklemeyi üstlendi. Bu şekilde kendisiyle Mao arasında aşikâr bir rekâbeti ve Holy da partileri ve hükümetleri arasında bir çatışmayı önlemiş oldu.” 

Kang'ın 1953 ilkbaharındaki diğer raporları Beriya'nın bir taraftan Çin'le Kore diğer taraftan Sovyetler Birliği ile Kore Harbi'nin sona erdirilmesi dolayısıyla bir ateşkes anlaşmasının yapılmasını sağlamak üzere anlaşma temin etmek çabalanndan bahsediyorlar. 

Kang'ın birçok kereler işaret ettiği çoktan beri bilinen hususlar hâricinde Kang'ın bu raporları hakkında çok az şey biliyoruz. Bilinen hususlar da meselâ Mao Tse-tung Çini'nin harp ilânından ve Kore Harbi'nin gidişatından hiçbir zaman memnun olmadığıdır. Yegâne oğlu gönüllü olarak cephede ölmüş olan Mao bir parti kongresinde bu savaşın “Rusların Çin için hazırladığı bir tuzak” olduğunu söylemişti. 

1952'den itibaren Kang'la olan irtibatı Beriya'nın “özel yetkilisi” olan Pavel Yudin sürdürdü. Yudin uzun yıllardan beri Beriya'nın mesai arkadaşı idi ve Beriya'nın ona büyük itimadı vardı. Bir yerde “önemli bir misyon”un ifası gerektiğinde, özellikle de Yudin'in uhdesindeki “Kominfornı faaliyet sahasında”, Beriya hep onu yollardı. Kendisini “felsefe profesörü” olarak tanıtan Yudin, Beriya tarafından Sovyet İlimler Akademisi'nin daimi üyeliğine tâyin edilmiş, sonra da resmen parti ideologluğuna getirilmişti. 

İstihbarat servislerinin yönetiminde Beriya'nın vekili olan Yudin'e Belgrad ve tüm Yugoslavya'da özel bir muhabir birliği bağlıydı. “Mümtaz Sovyet teorisyeni” sıfatıyla yazıişleri o zamanlar Belgrad'da bulunan “Sürekli Barış İçin, Halk Demokrasisi İçin” adlı Kominform gazetesinin yazıişleri müdürüydü. 
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Pekin'de sadece muhabirlik görevini ifa etmiyordu, resmi bir görevi daha vardı: Mao Tse-tung'un hazırlık safhasında olan tüm eserlerinin basılması. Keyfi olarak yaptığı bazı tashihlerden dolayı Mao ile kavga edip metin değişiklikleri tâlep edince Pekin'den geri çağırıldı. Fakat bu “olay”dan birkaç hafta sonra şaşılacak bir şekilde Çin'e Sovyet sefiri olarak tâyin edildi. Böylece tekrar Beriya'nın “vekili” ve Kang'ın “irtibat adamı” rolüne girdi. Son Yugoslavya seyahati esnasında Hruşçov, Yudin hakkında şunları anlatmıştı: 

“Yudin, Beriya'ya tamamiyle bağlıydı. Belgrad'da neler olduğunu biliyorsunuz. Pekin'de daha da kötüsü oldu. Stalin onu Mao'nun eserini gözden geçirecek birinci sınıf bir Marksist filozof rica etmesi üzerine Çin'e yollamıştı (...) Mao'nun tüm eseri. Yudin ne filozoftu ne de diplomat. Kendi aramızda ondan bahsederken şöyle derdik: ‘Bir ülkeyle aranın açılmasını istiyorsan Yudin'i oraya göndermen yeter, o halleder bu işi!” 

Beriya'nın zorlamasıyla Yudin hemen her gün Kao Kang'la buluşmak istiyor, o da çoğu kez muvafakat ediyordu. Merkezi Planlama Komisyonu'nun başkanı olan Kang/'ın bir Sovyet “filozofu” veya sefiri ile “resmi” olarak buluşması için sebep yoktu. 
Bu sebepten Çin karşı istihbaratı bu buluşmaları gözlemeye başladı. Kısa zaman içinde ellerine kesin deliller geçti: Kang'ın Beriya'ya yolladığı raporların kopyaları ve Beriya'nın Amerikalıların bütün şartlanru kabulün ve Kore Harbi'nin sona erdirilmesinin gerekliliğine dair talimatları. 1953'ün Mayıs ayıydı. 

Mao bu olanları öğrenince dahiliye bakanına harekete geçmemesini sadece gözlemeyi dikkati çekmeyecek bir şekilde sürdürmesini emretti. O tarihte Mao Tse-tung ve Çin idarecileri herşeyden önce Çin'le ABD'ni Kore'de karşı karşıya getirmiş olan bu yıpratıcı ve çıkış yolu olmıyan harbe bir son vermeyi düşünüyorlardı. Panmunjom mütarekesi imzalandıktan sonra Mao harekete geçti. Kao Kang bütün görevlerinden alındı ve tevkif edildi. 1954 yılı başında da intihar etti. 

Lavrentiy Beriya'nın harici siyasetle ilgili ikinci büyük te- 


KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 101 


şebbüsü kendisi ve Sovyetler Birliği için Kore Harbi'nin bitmesine yol açan birincisi gibi başarılı olmadı. Bahsolunan teşebbüs bir büyüklük delisinin ihtirasına uygun çaptaydı: Almanya'nın birleştirilmesi! 

Batı Almanya başbakanı Adenauer gün be gün birbirinden uzaklaşan ve iktisadi, siyasi, içtimai ve kültürel açıdan karşıt iki bloğun oluşmasına yol açan iki Alman hükümetinin mevcudiyetine alışamıyordu. 

Almanya'nın iki parçası arasında giderek derinleşen uçurumun üzerinde köprü kurmak ve birleşmiş bir Almanya yaratmak için Adenauer gerekirse ruhunu şeytana bile satardı. 
Bu yüzden tasvibi ve teşviki üzerine en yakın mesai arkadaşı olan müsteşar Hans Globke ile Beriya'nın bir temsilcisi müteaddit defalar buluştular. 

Beriya'ya yöneltilen iddianamede o, diğer hususların yanısıra Varşova Paktı devletlerinin dahili birliğini yıkmaya çalışmak ve Sovyet topraklarını emperyalist hükümetlere terk için müzakerelerde bulunmakla suçlanmıştı. Bu mevzu ile ilgili kesin tarihler ve dökümanlar şimdiye kadar elde edilememişlerdir. 

Müteakiben hem Adenauer hem de Globke tarafsızlıklarını muhafaza ve tamamen silâhtan arındırılma kaydıyla her iki Alman devletinin yakınlaşması ve kooperasyonu şekilleri hakkında Sovyet tarafıyla görüşmelerde bulunulduğunu teyid etmişlerdir. Ayrıca 1922'deki Rapallo örneğine benzer yeni bir Alman-Sovyet anlaşması için de ön görüşmelerde bulunulmuştu. Sonradan başbakan Adenauer bu görüşmelerin 1953 Nisan ve Mayıs aylarında “birçok kere” “yarı resmi olmakla beraber yine de diplomatik temsilciler arasında” yapıldığını açıklamıştı”? 

Batı Almanya, Doğu Alman polis ve asker devletinin metodlarının yumuşatılmasında, her şeyden önce de sayıları çok olan siyasi mahkümların serbest bırakılmalarında ısrar ediyordu. Sovyetler de Batı Almanya'dan uzun vâdeli NATO projeleri çerçevesinde öngörülmüş olan bütün silâhlanma hazırlıklarına hemen son verilmesini tâlep ediyorlardı. Gerçekten de Beriya 


102 KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 


1953 Mayısında adı çıkmış olan pekçok Sovyet subayı ile 
NKVD mensubunu Doğu Berlin ve bütün Doğu Almanya'dan geri çekmişti. Alman askeri polisinin ve mahalli mercilerin yetkileri genişletildi. 

İşgal rejiminin bu hafifletilmesini ve pekçok siyasi mahkümun kötü bir üne sahip olan Bautzen hapishanesinden salıverilmesini muhalif gruplar anti-Sovyet havadan faydalanmak ve direnişi güçlendirmek teşebbüsleri için işaret olarak kabul ettiler. İlk büyük gösteri 17 Haziran 1953'de Doğu Berlin'de yapıldı. 

Bu mevzu ile ilgili kaynaklar ve bu “Sovyetlere karşı silâlılı işçi ayaklanmalarını” tasvir ve yorumlama denemeleri çoktur. 

Beriya'nın gizli arşivindeki dökümanlar arasında “17 Haziran 1953 olayları” hakkında bir tek alışılmamış bir yazı vardır: “Başbakan Adenauer'in Doğu Berlin'deki olaylar hakkında Federal Almanya Cumhuriyeti hükümetinin kabine toplantısına sunduğu açıklama”, 

Kısaca özeti şöyledir: 

“Birçok unsur 17 Haziran'da Sovyet işgal mıntıkasında bir ayaklanmaya sebep olmuştur. Bunun doğrudan sorumlusu Alman Demokratik Cumhuriyeti diye adlandırılan hükümetin bakanlar kurulunun çalışma normlarını ortalama yüzde 10 nisbetinde arttırmak yolundaki 28 Mayıs 1953 tarihli karardır. Bu karar işçiler arasında huzursuzluğa yol açmıştı. Berlin'deki Stalin caddesinde çalışan inşaat işçileri 16 Haziran sabalu işi bırakmışlar ve hükümete normların arttırılması kararının geri alınması tâlebini iletmişlerdi. Bir işçi heyeti bir mulıtıra vermek için hükümet binasına gitmişti. Başka işçiler de katılmış ve kısa zamanda bin kişi toplanmıştı. Makina sanayi bakanı ve başbakan vekili Heinriclı Rau ile madencilik bakanı Fritz Selbmann hükümet binasının balkonundan kalabalığı teskin etmeye çalıştılar. Selbmann, işçilere şu sözlerle hitap etti: "İşçiler, ben de bir zamanlar işçi olduğum için Size hitap ediyorum...” Ba-Şırmalar oldu: “Sen bunu çoktan unuttun! 

Kalabalık onu daha fazla konuşturmadı. Taşlar uçuştu ve bakanlar 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bakanlıklar binası balkonundan içeriye kaçtılar. Fakat nümayişçiler bağırmaya ve binayı kuşatmaya devam ettiler. 

SED başkanı Ulbricht, Sovyet birlikleri başkomutanlığının müdahalesini tâlep etti. Fakat bunun yerine başka bir şey oldu: talimatı devlet güvenlik bakanı general Zaisser tarafından Doğu Alman hükümetine iletilen Sovyet bakanlar kurulu birinci başkan vekili Beriya'rırı kesin emri üzerine radyo vasıtasıyla normların arttırılma kararının geri alındığı yayınlandı. Aynı zamanda Doğu Alman polisinin her nevi müdahalesi yasaklandı. Sovyet birlikleri kışlalarında kaldılar. 

16 Haziran'ı 17'ye bağlıyan gece böyle geçti. Bu gece boyunca 
Moskova'da neler olduğunu bilmiyoruz. Gerçek odur ki sayıları gece boyunca sürekli olarak artan Doğu Berlin'deki nümayişçilerin yürüyüş kolu ana caddelerde ve hükümet makamlarının bulunduğu semtte Sovyet zırhlı keşif araçları ve birlikleriyle karşılaştı. Fakat kalabalık Sovyetlerden korkmadı ve nümayişe devam etti. Atılan sloganlar giderek artan bir şekilde Sovyet düşmanı muhtevalı siyasi bir yön almaya başladılar. 

Rus askerleri doğrudan tahriklere bile karşılık vermediler. Fakat öğleden sonra durum âniden değişti. Yüzbinlerce insan sadece Berlin sokaklarında değil birçok başka şehirde de, meselâ Magdeburg, Brandenburg, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Gera ve pek çok diğerinde, Sovyet işgaline karşı ve hür ve birleşmiş bir Almanya için nümayiş yapıyordu. 

Önce birçok ‘Volkspolizei’ birliklerince desteklenen bir Sovyet motorize tümeni Batı Berlin'i Doğu Berlin'e bağlıyan geçiş yerlerini kesti. Sonra da başka bir Sovyet tümeni ağır T-34 tanklarıyla nümayişçilerin içine daldı. 

Emin kaynaklardan alınan rakamlara göre 17 ve 18 Haziran'daki bu feci olayların geçici bilânçosu şöyledir: 

“Beşyüzden fazla insan çatışmalarda hayatını kaybetti. 

'İbret-i âlem olması için” doksaniki nümayişçi kurşuna dizildi. 
Beşbinden fazla insan tevkif edildi.” 

Sovyet işgal birliklerinin emrine karşı gelip Berlin'de nümayişçilere müdahale için kışlalarından çıktığını öğrenince Beriya vakit geçirmeksizin Malenkov'a koştu. Onun bürosunda telefonla 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“birliklerinin silâhlarını kullanmak mecburiyetinde kaldıklarını” izah eden Sovyet başkomutanından rapor aldı. Beriya şiddetle protesto etti ve Malenkov'un derhal müdahale edip “sorumlu askerlerden” açıklamada bulunmalarını istemesini tâlep etti. 

Malenkov çok heyecanlıydı. Uzun uzadıya Sovyet ordusu genelkurmay başkanı olan mareşal Şukov'un SSCB silâhlı kuvvetleri bakanı Bulganin'le mutabık kalarak “emperyalist tahriklere son vernek ve Doğu Almanya'daki Sovyetler Birliği'ni hedef alan ayaklanmayı bastırınak için” orduya müdahale emrini vermek zorunda kaldığını bildirdiğini izah etti. 

Sözlerini şöyle bitirdi: 

“Onların nokta-i nazarına katılmak zorunda kaldım, çünkü öne sürdükleri inandırıcıydı. Şukoy, birliklerimizin hemen ve kararlı müdahalesi olmaksızın hiçbir şey için, ne Doğu Almanya'nın ne de diğer halk demokrasilerinin âkıbeti için, garanti veremiyeceğini dolambaçsız bir şekilde beyan etti.” 

Lakabı “hunhar su samuru” olan Beriya Berlin olaylarında emirlerinin kaale alınmamasının, hatta tamamen saptırılması- nın, Şukov, Bulganin ve Hruşçov'dan müteşekkil belli bir klikten kaynaklanan kendisine yöneltilmiş açık bir harp ilânı olduğunu anında kavrayabilecek kadar zeki ve tecrübeliydi. 


DİPNOTLARI 


18) Isaac Deutscher, Stalin o Siyasi Bir Biyografi, (Berlin, 1979), 5.624-625. 

19) Botho Kirsch şunları yazıyor: “Stalin'in sabık istihbarat şefi Beriya'nın himâyesiyle, Doğu Berlin'deki yeni Sovyet Yüksek Komiseri Vladimir Semyonov, 1953 ilkbaharında Ulbriclı#'den habersiz sabık Wehrmacht’ generali ve Sovyet işgal mıntıkasındaki Almanya Milli Demokratik Partisi'nin (NDPD, Nationaldemokratische Partei Deutschlands) başkan vekili Vinzenz Müller'le sabık ‘Reichskanzler’ Dr. Wirth'in başkanlığında geçici bir birleşik Almanya hiikümetinin teşkili için müzakerelerde bulundu. “Sturın über Eurasien (Avrasya Üstünde Fırtına ), (Stuttgart, 1970), s. 246. 
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6. Harp İlânı 

Beriya'nın tâbiriyle bu “aleni harp ilânından” önce de Politbüro'nun her oturumunda Hruşçov, Bulganin ve Şukov'dan müteşekkil grupla Beriya ile Malenkov'un başı çektiği grup arasında münakaşalar, giderek şiddetlenen fikir aynlıkları hatta açık cephe alışlar meydana gelmişti. Hruşçov ile Bulganin'in gayretlerine rağmen mareşal Şukov Politbüro'ya seçilmemişti. 
Buna rağmen Sovyet silâhlı kuvvetlerinin asli başkomutanı olarak ekseri toplantılara, özellikle de prezidyumun birleşik oturumlarına katılıyordu. Bir otorite olarak herkes tarafından kabul ve takdir ediliyordu. 

Mareşal Şukov'un üyesi olmadığı Politbüro toplantılarına katılması gerçeği bile rutinleri içinde donmuş olan parti idari zirvesindeki “grupların” arasındaki güç dengesinin gelişmesine delâlet eder. 

Protokole göre 9 Nisan 1953 Perşembe günündeki Politbüro oturumunda her iki kamp arasında bir güç denemesinin vuku bulduğu ilk doğrudan ve had derecede sert cephe alış görüldü. 

“Prezidyum oturumu protokolünde” şunlar yazılı: “.. Dahili siyasi durum hakkındaki raporunun sonunda Beriya fikir ayrılıklarına yol açan mücessem tekliflerde bulundu, bu yüzden nihai kabulleri ertelenmek zorunda kalındı...” Bu kısa ve özlü cümlenin arkasında aslında Stalinist diktayı ayakta tutmak ve sallanmakta olan, ölümcül yara almış “şahıs kültü"ne yeniden can verip, güçlendirmek gibi imkânsızı mümkün kılmak çabasına karşı verilen inatçı ve tehlikeli bir mücadele gizliydi. 

Hruşçov sonradan Odesa'da şunu açıklamıştı: 

“Politbüro'nun - yeni resmi adlandırmaya göre Prezidyum'un - 
1953 Nisam başındaki bu oturumunda önemli, hatta tarihi diyebileceğim bir bölünme oldu. İlk defa ekseriyet hâlinde Beriya'nın tahrikçi tavırlarla kabul ettirmeye çalıştığı tekliflerinden birini red ettik. 
Hatta Malenkov bile bizim tarafımıza geçmişti (...)" 

“Doktorlar Komplosu” esnasında bir grup tıbbi otorite ve 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doktor aleyhinde açılan tahkikat kapatıldı, tevkif edilenler kamplardan tahliye edildi. Hava mareşali Vinogradov ile birçok subay ve Politbüro üyelerinin Stalin'in son günlerinde “götürülmüş” olan akraba ve dostları da serbest bırakıldılar. 
Beriya ve hükümetin “Stalin'in ölümünden kısa süre önce aldığı aşikâr hatalı kararların düzeltilmesi” hakkında nasıl olursa olsun bilgi verilmesini yasaklamış olmasına rağmen bu olaylar Moskova'da, hatta bütün Sovyetler Birliğinde, büyük olay yarattı. 

Bu tahliyelerin haberi uzak Sibirya'daki kamplara ve zindanlara kadar bir orman yangını gibi yayıldı: Daha kısa zaman önce - önce belirsiz olan ve sahihliği kontrol edilemiyen, daha sonra ise resmen teyid edilen - Stalin'in ölüm haberi, yüzbinlerce mahküm ve sürgünün içinde hem ümit dolu bir güven hem de boyun eğmez bir kararlılık doğmasına sebep oldu! 

Eski komunistlerden Yugoslav Karlo Štajner o sırada kuzeyde, böyle bir “çalışma kampında” bulunuyordu. Otobiyografik kitabı 'Siebentausend Tage in Sibirien’ (Sibirya'da Yedibin Gün)'de şunları yazıyor: 

“Stalin'in defin günü kamplarda mürailik doruğa ulaştı. O gün tatil günü ilân edildi. Tabi ki mahkümlar buna sevindiler. Bazıları şöyle diyordu: 

“Keşke her ay sevgili liderlerimizden biri ölse de bir tatil günümüz daha olsa.” 

Alarm gongu vuruldu. Malhkümlar avluda toplanıp takım takım yer aldılar. 

Ortada bir masa duruyordu. Üstüne başka kimse yokmuş gibi mahkümlara en çok azap çektiren mahkümiyet işlemleri subayı çıktı. 
Masanın üstünde dikilip komut verdi: 

"Şapki doloy - Kasket çıkart!” 

Kasketleri ellerinde, başı açık olarak mahkümlar sessizce beklediler. 
Subayın sesi meydanın her tarafından duyuluyordu: 

"Şu saatte Sovyet halkının ve tüm hür insanlığın büyük lideri’ (bu sözler üzerine birkaç mahküm yüksek sesle öksürdü; MVD subayı etrafa bakındı ve devam etti) o sevgili Yosef Vissarionoviç Stalin- 
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'imiz Kızıl Meydan'daki mozole'ye defnediliyor. Tüm halkla birlikte biz de onun matemini tutuyor ve bu güç saatte daha fazla ve daha iyi çalışmaya and içiyoruz." 

Uzun bir sessizlik oldu. Sonm bir malıküm söz istedi: 

“Vatandaş komutan, hesabımda karımın bana yolladığı biraz param var, onu zaten harcayamıyorum. Sevgili lider için bir çelenk almak isterdim, mümkün mü? 

‘Bu hususta kamp komutanına yazılı olarak başvurun’ diye cevap 
verdi subay. 29 

Hükümete, bazı Politbüro üyelerine ve merkez komitenin çeşitli mercilerine mektuplar yağdı. Bunlar istisnasız olarak komunistlerden, hatta yüksek dereceli fonksiyonerlerden geliyor ve başvuru, rica veya teklif şeklinde kesin kanunsuz, keyfi tevkif ve sürgün vakalarına işaret ediyorlardı. Bu işlemlere maruz kalanlar oğullar, babalar veya anneler, yeğenlerdi. Ricacılar genellikle meselelerinin “yeniden incelenmesini” veya ekseriyetle de “masumların serbest bırakılmasını...” rica ediyorlardı. 

SBKP XX.ci parti kongresi belgelerinden “inanmış komunistlere tatbik edilmiş mahkümiyet kararlarının yeniden gözden geçirilmesi ricasıyla merkezi komiteye seksenbinden ziyade yazılı dilekçenin geldiği” kayıtlıdır. Fakat Merkezi Komite'ye ve hükümete gönderilen bu yazılar, mahkümiyet kararlarının yeniden gözden geçirilmesi ve nahâk yere mahküm edilenlerin serbest bırakılması ricaları Stalinizm'in - çoktan paslanmış olan - zincirlerinden kurtuluş mücadelesinin sadece çok küçük bir kısmını teşkil ederler. 

Kamplardaki ve hapishanelerdeki mahkümlar Stalin'in ölümünün herkesin tahmin ettiği hususu resmen teyid ettiğini hissediyorlardı: Stalinizm'in, “irrasyonelliğine artık insani denemiyecek olan ve saçmalığa ulaşan sistemin”, belkemiği kırılmıştı. 

Sovyet hâkimiyet sahasında kamplarda ve hapishanelerde ilk defa işi bırakmak veya işyerine gitmeyi reddetmek şeklinde grevler, sonra da açlık grevleri yapıldı. İlk defa kollektif şekilde hayatın en basit unsurları için tâleplerde bulunuldu: iş zamanırın oniki saate indirilmesi, mahkümların dövülmesinin ve 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öldürülmesinin yasaklanması, muntazaman ekmek ve yiyecek verilmesi ve mektup almak hakkının tanınması! Grevleri, Moskova'nın “ayaklanma” olarak gördüğü gösteriler takip etti. 

Politbüro'nun 2 Nisan 1953 tarihli oturum protokolünde şunlar yazılı: 

“(...) Yoldaş bakan Beriya birçok çalışma kampındaki organize edilmiş firar teşebbüsleri ve ayaklanmalardan tafsilâtlı olarak bahsetmiştir. Fakat onun güvenlik birliklerinin çabuk müdahalesi sayesinde sükünet ve disiplin kısa zamanda tekrar sağlanmıştır.” 

Daha sonraki bir tarihte, Beriya'nın davası esnasında, Beriya'nın o zamanlar “mahküm isyanlarının Dahilf Meseleler Bakanlığı'nın silâhlı birlikleri tarafından ağır makinalı tüfekler ve havan topları kullanılarak bastırılması” emrini verdiğini ispat eden belgeler ortaya çıkmıştır. Her iki tarafın şahitleri, hem bakanlık mensupları hem de mahkümlar, “açık duruşma"'da Beriya aleyhine ifade verirken “düzenin yeniden tesisinin” belli bazı kamplarda, meselâ Norilsk'de, yüzlerce mahkümun hayatına mal olduğunu söylemişlerdi. 

“Sistemi müdafaa etmeliyiz. Durdurulamaz bir şekilde yeni başarılara doğru hamle ediyoruz. İlerlememize sosyalizm ve Sovyet rejimi düşmanı birkaç provakatörün ümitsiz çabaları ile mâni olunamaz, frenlenemez. Yoldaş Stalin'in ruhuna uygun şekilde kararlılığımızı ve gücümüzü kesinlikle göstermeliyiz!” Beriya, Politbüro'nun mezkür 9 Nisan 1953 tarihli oturumunda “Dahili durum hakkındaki raporuna bu sözlerle başlamıştı. 

Bu oturum protokolüne göre şu şekilde bir kanun teklifinde bulundu: 

“Birçok hapis ve sürgün cezası yakında sona erip sabık mahkümlar ve sürgünler evlerine döneceklerinden kimsenin Dahili Meseleler Bakanlığı'nın özel izni olmaksızın eskiden ikâmet ettiği yere dönemiyeceğine dair bir karar alınmasını teklif ediyorum. Ayrıca bu kişilere bakanlıkça kendilerine gösterilecek yerlerde ikâmet mecburiyeti getirilmesini teklif ediyorum.””! 

Beriya, kanlı kamp ayaklanmaları ve protesto gösterileri 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rivayetlerinin kısa zamanda etrafa yayılacağı ve halkta öfke dalgası yaratacağının farkındaydı. Mahkümlar ve sürgünler meselesiyle dahiliye bakanlığının sınırsız yetkilerinin giderek bir numaralı dahili siyaset problemi hâline geldiğini de biliyordu. Fakat kendinden ve gizli polisinin gücünden emindi. Bu sebepten dolayı bu kadar kararlı ve enerjik davranabiliyordu. 
Başarısından şüphe etmiyordu. Kanun tasarısı hakkındaki mütealasından sonra salonda derin bir sessizlik hâkim oldu. Beriya, oturum başkanı olarak teklifi oylamaya koymasını bekliyerek kendinden memnun bir şekilde Malenkov'a baktı. 

Fakat bu sırada Nikita Hruşçov söz istedi. Sonradan birçok defalar enerjik ve gerçekten de karara tesir edici müdahalesinden dolayı övünecekti. 

“Öfkelendim ve ona dönüp şunları söyledim: “Teklif ettiğiniz keyfi uygulamaya esastan itiraz ediyorum. Böyle şeyleri geçmişte yaşadık. 
Bugün, geçmişin nasıl değerlendirileceğini tenkitçi ve doğru bir şekilde düşünmeye başladıktan sonra böylesine hukuki kılıfa sokulmuş bir kanunsuzluğa halkın artık tahammül etmiyeceğini biliyoruz. Bahsettiğiniz mahkümlar ve sürgünler devlet güvenlik organlarının troyka'ları. tarafından tevkif edilmiş, sorguya çekilmiş ve mahküm edilmişlerdi (...) 

Diğerleri beni desteklediler. Beriya teklifini geri alacak kadar kurnazdı (...) 

Aslında bunun “bakanlığının teknik müşavirlerinden gelen” bir teklif olduğunu açıkladı. Sanki bakanlıktaki “meslek erbabı” Beriya'yı kandırmış gibi jı? 

Beriya mağlubiyetinin derecesinin farkındaydı. Onikiparmak bağırsağındaki ülser patladığı için bu oturumu müteakip iki gün yatmak zorunda kaldı... 

Politbüro'nun nüvesinde Stalin'in “ihtilâlin kılıcı” dediği güçlü dahiliye bakarının tasavvur ve tekliflerine karşı aleni karşıkoyuşun bu ilk emâreleri endişe vericiydi. O kadar beklenmedik ve doğrudan bir tehdit teşkil ediyorlardı ki ağrılar içindeki Lavrentiy Beriya hasta yatağında ileride atacağı adımları düşündü. 


: Troyka, Rusça “üçlü! demektir. 
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Hruşçov bu neticeye tesir eden ve hem kendi hem de Sovyet idarecileri için acılı olan bu günler hakkında şunları yazıyor: 

“Beriya, parti işine, özellikle de Çeka'nın işine karışmaya çalışıyordu. Ukrayna'da parti zirvesindeki durum hakkında bir tür döküman uydurmuştu. Yâni ilk darbeyi Ukrayna parti teşkilâtına indirmeye karar vermişti! Beni bu şekilde zor duruma düşürmeye çalışacağını tahmin ettiğim için hazırlıklıydım. Çünkü eskiden beri Ukrayna için büyük ölçüde ben sorumluydum (je 

Prezidyum'un (Politbüro'nun) Malenkov tarafından dikte edilen veya kaleme alınan kısa oturum protokolleri parti ve hükümetin idari zirvesindeki durumun gelişmesi hakkında sadece tahmini bir fikir veriyorlar. Fakat protokollerde bahsolunan gerçeklerden, sonraki hükümet başkanı ve parti genel sekreteri Nikita Hruşçov'un konuşma ve resmi beyanlarında müteaddit defalar çizdiğinden oldukça farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Protokollere göre Beriya “Ukrayna'da perti zirvesindeki durum hakkında bir tür döküman uydurmamıştı”. Aslında bu Politbüro tarafından teşkil edilmiş özel bir komisyonun resmi raporuydu. Protokolde dendiğine göre bu rapor “ittifakla”, yâni Nikita Hruşçov tarafından da, tasvib edilmişti. 

Diğer taraftan Plenum'un fikrince gerçekten ağır hata ve yanlışlar, birinci sekreterinin Melnikov olduğu Ukrayna merkez komitesi idari zirvesinin düşmesine ve Kiriçenko ile Korneyçuk'un başkanlığındaki yeni bir idari kadro ile değiştirilmesine sebep olmuştu. Hruşçov'un Ukrayna'ya göndermiş olduğu ve Moskova'da “Hruşçov'un uşağı” olarak görülen Melnikov Rus'tu. Yeni idareciler ise tamamen Ukrayna'lılardan müteşekkildi. 

Özel komisyonun raporu oylamayla “daha sert tedbirlerin alınması” teklifleri gibi ittifakla kabul edildikten sonra Beriya söz istedi. Sovyet anayasasına ve “Sosyalizmde Milliyetler Meselesinin Halli” için Leninist-Stalinist düşünce tarzına kısaca işaret ettikten sonra Beriya “...komunist prensiplerine parti teşkilâtının uygulamada pek sık uymadığı” tezini açıkladı. 
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Nasıl bir şaşkınlık ve endişeyle Beriya'nın verdiği “gayrikomunist uygulamalar” örneklerinin dinlendiği tahmin edilebilinir: 

1. Her merkez komitenin ve muhtar cumhuriyetlerdeki mümasil komitelerin birinci sekreterleri Moskova'da eğitilmiş ve Moskova tarafından gönderilmiş bir Rus olmalıdır; 

2. Bütün muhtar cumhuriyetlerde resmi dil olarak Rusça şart koşulmuştur. 

Fakat hazır bulunanların şaşkınlığını mucip olacak şekilde protokoldeki nihai açıklamalar şu şekilde formüle edildi: 

“a) Gelecekte Sovyet cumhuriyetlerinin idari kadrolarının ilk önce orada yaşayanlar arasından seçilmesi prensibi uygulanacaktır. 

b) Bir cumhuriyetin merkez komitesinin birinci sekreterlik makamına kaideterı o cumhuriyetten biri getirilecek, hiçbir şekilde Moskova'dan yollanmış bir Rus getirilmeyecektir (...)” 

Diğer meselelerle, özellikle de “temel ve resmi dil olarak Rusça” meselesi ile, ilgili olarak protokole göre bir karar alırımamıştır. 

Cu Politbüro oturumları, daha doğrusu Beriya'nın yaptığı teklifler, o zaman ittifakla kabul edilmekle beraber sonradan aleyhindeki iddianamede “anti-Sovyet, devlet düşmanı faaliyetler” bölümünde yer alacaktır. 

1953 Haziranında Nikita Hruşçov merkez komite plenumundaki Beriya'nın görevden alınması hakkındaki konuşmasında bu tekliflerden şu tarzda bahsetmişti: 

“Herkes bunun doğru olduğunu ve parti çizgisi paralelinde bulunduğunu biliyordu. Fakat Beriya'nın bu prensibi Ruslarla Rus olmayanlar arasındaki milliyetçi gerilimleri ve de Moskova'daki merkezi idare ile cumhuriyetlerdeki mahalli idareler arasındaki gerilimleri arttırmak için uyguladığını hemen farketmemişlerdi.”2* 

İddianamenin bu noktasıyla ilgili olarak Beriya hapishanede yazdığı “ifade”sinde kendini şöyle müdafaa etmişti: 

“O sırada özellikle Kafkas ve Baltık cumhuriyetleriyle Ukrayna cumhuriyetindeki en önemli meselelerden biri milli eşitlik meselesi idi. Bu, Lenin'in Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başbelâlarından biri olarak mahküm etmiş olduğu Büyük Rus siyasetinden ayrılmaktan başka bir şey değildi. Kararlı ve netice alıcı davranış gerekliydi. 
Bu sebepten dolayı ben Malenkov ve Mikoyan'la mutabakat hâlinde uzun zamandan beri geçerli olan o Leninist prensiplere geri dönüşün gerekliliği hakkında bir rapor ve mücessem teklifler sundum. 

Beyanlarım ve özellikle de komunist âdetlerinin ihlâli hakkında verdiğim mücessem ve göze çarpıcı örnekler şaşkınlık yarattılar. 
Molotov ilk olarak konuştu ve tenkidi en sert oldu. O, benim tekliflerimi Stalin'e ve milliyetler meselesinde Stalinci düşünceye saldırı olarak gördüğünü belirtti. Fakat bütün diğerleri beni desteklediklerini temin ettiler ve sonunda Molotov da teklifimi kabul etti. 

Bugün bile Prezidyum'un milliyetler meselesindeki kadro siyaseti hakkındaki kararlarının uygulanmaya konmasının tam zamanının olduğu görüşündeyim (...) Hruşçov'un çevresindeki hizbin bu meseleyi bana karşı bir kampanya başlatmak için kullanacağını biliyordum. Hruşçov'un Malenkov'u benim Moskova ile cumhuriyetler arasında parlamaya sebep olmak istediğime ikna etmek için bu meseleden faydalanmaya çalışacağını biliyordum (...) Prezidyum tarafından ittifakla tavsiye edilerek desteklenmiş olan fikirlerimin doğruluğundan emindim.” 

“Hruşçov'un bölücü faaliyetlerinden” haberi olduğu yolunda Beriya'nın iddialarından şüphe edilemez. Bu, bir grup Politbüro üyesi arasında kendisine ve Malenkov'a yönelik artan bir huzursuzluk olduğunu bildiğini gösterir. 

Bunun sayısız delili vardır. Meselâ evinin aranması esnasında müsadere edilen dökümanlar listesi ki bunların içinde “dinleme servisinin üçyüz raporu” da vardır. Fakat bütün tahkikat evrakının yer aldığı mikrofilmde bu “rapor” ların büyük bir kısmı yoktur. 
Sadece birkaç tanesi kaydedilmiştir. Diğerlerinin zamanında arşivden kayboldukları anlaşılmaktadır. Hâlen mevcut ve arşivlenmiş olan bu belgelerden ikisi dinleme servisinin bu faaliyetinin ne türden olduğunu göstermeye yarayacaktır. 

İlki Nikita Hruşçov ile meşhur Sovyet yazarı Mihail Şolohov arasındaki bir sohbetle ilgilidir. Görüşme, Şolohov “Pulluk Altındaki Bâkir Topraklar’ romanını bitirmek niyetini izhar ettikten sohra 16 Mayıs 1953'de Kremlin'de Hruşçov'un bürosunda oldu. Dinleme servisi bu sohbeti kaydedip “Çok gizli: G 116 - IL Kısım, No. 2178, tarih 16.5.1953“ başlığı ile dosyalamıştı. Raporun başında “kısım şefi S.Y. Tiholyubov”un bir beyanı yer almaktadır. Buna göre kaydedilen konuşma “yeniden kaleme alınmıştır” ve “üst makamın talimâtı gereğince sadece önemli hususlar yer almaktadır”. Metin şöyledir: 

“Yoldaş Nikita Hruşçov: “Yazdıklarınızda çok hakikat payı var. 
Yalnız kitaplarınızda tüm gerçekler yok. Kollektifleştirme esnasında olanların çoğunu hâlâ bilmiyoruz. Herhâlde ne kadar çok insanın hayatına mal olduğunu hiçbir zaman öğrenemiyeceğiz. Siz sadece Ukrayna'dan ve münferit vakalardan bahsediyorsunuz. Ben ise sadece Ukrayna'da yüzbinlerce olay biliyorum. Şimdi ise matematik ve demografi vasıtasıyla o zamanlar oniki milyon kadar insanın öldü- günü isbat eden âlimler var (...) korkunç bir şey bu, korkunç! 

Bunun sorumlusunun kim olduğunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Evvelce biz, Siz ve ben ‘kulaklar’, 'burjuvazi', 'emperyalizm' dedik (...) Bugün Size açık ve dürüstçe kollektifleştirme hakkında şunları söyliyebilirim: Evvelâ Stalinist metodlar bize köylüler için zorbalık ve terörün yanısıra sefalet ve açlıktan başka bir şey getirmemiştir. Sonra Stalin daha o zamanlar Sovyetler Birliği'nin diktatörüydü. Riykov, Buharin, Sinovyev, Kamenev - hepsi önemsiz kişilerdi ve Troçki sürgündeydi. Yâni milyonlarca ölü ve uzun korku yılları için bir sorumlu ararsak Stalin'e dönüp, ona sormamız gerekir (...)” 

Dinleme servisinin ikinci raporu da yine Hruşçov ile Kliment Voroşilov arasında 6 Haziran 1953'de vâki bir görüşmeyle ilgilidir. Voroşilov bu tarihte Yüksek Sovyet Prezidyumu başkanı, yâni anayasaya göre Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı ve konuştuğu Hruşçov da Politbüro üyesiydi. Fakat bu Beriya'nın dahiliye bakanlığındaki “meslek erbabı“nın haklarında casusluk etmelerine hiçbir şekilde mâni teşkil etmiyordu... 

Bu raporun başında da “kısım şefi S. Y.Tiholyubov”un konuş- 


sn 


manın “yeniden kaleme alındığı”, yâni “lüzumsuz şeylerin” çıkarıldığına dair bir notu bulunmaktadır: 

“N.S.Hruşçov: 'Çok önemli bir noktaya gelelim. Lavrentiy Pavloviç'in (Beriya) davranışı ve inisiyatifleri bize gerçekten endişe vermektedir. Dün toplantıda nasıl hareket ettiğini Siz de gördünüz... 
Bunu prezidyum kararına rağmen yaptı (...) 

K.Y. Voroşilov: “Yeter artık, yeter! Yaptığı iş ve şahsı hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Faaliyetleri daima başarılı ve ülkeye ve partiye faydalı olmuştur. 

H.: “Hepsi iyi hoş da Kliment Yefremoviç, yoldaş Beriya'nın hangi hedefleri takip ettiğini görmüyor musunuz (...)?” 

V.: 'Nikita Sergeyeviç, Siz bugün galiba sol tarafınızdan kalktınız, yoksa bütün dünyaya karşı bu kadar öfkeli olmazdınız (...) 

H.: “Keyfi hâkimiyetine daha fazla tahammül etmeye niyetli de-Şiliz. Aleyhinde sayısız delil var. Hatta emperyalistler ve beynelmilel casus şebekeleriyle olan münasebetleri hakkında bile.’ 

V: Bana bakın Nikita Sergeyeviç, böyle saçmasapan konuşursanız Siz bir durak(budala)sınız. Nerede yaşadığımızı v2 nerede bulunduğumuzu anlayın artık (...)” 

Raporu okurken hizmet süresi dolayısıyla daha tecrübeli olan Voroşilov'un konuşmalarının dinlendiğini gayet iyi bildiği anlaşıyor. Bu sebepten dolayı sonradan iktidardan düşürülmesine gayet faal bir şekilde katıldığı Beriya hakkındaki hükmü ihtiyatlıdır. 

Beriya'nın belli bir grubun kendisini devre dışı bırakmak için olan faaliyetleri hakkında tam bilgi sahibi olduğunu gösteren başka bir kesin delil daha vardır. Kastolunan, partinin Aleksander Yevdokimoviç Korneyçuk'a verdiği cezadır. Âlim, akademi üyesi ve Ukrayna merkez komitesinin birinci sekreteri olan Korneyçuk Beriya'nın yakın bir mesai arkadaşıydı ve onun ısrarıyla birçok makamlara getirilmişti. 

1953 Temmuzunda Beriya'nın iktidardan düşürülüşünden 
sonra Korneyçuk, ona “görevini unutur ve aşırı şekilde tedbir eksikliği gösterir şekilde” “parti sırlarını” ifşa etmekle suçlu bulunmuştu. 

1953 Haziran ayı ortalarında Korneyçuk Moskova'da iken 
Hruşçov ona Ukrayn hemşehrisi ve parti merkez komitesinin 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yüksek rütbeli bir fonksiyoneri olarak sır olarak kalmak üzere Politbüro üyelerinin ekseriyetinin Beriya'nın davranışı ve işin- den memnun olmadıklarını ve “prezidyumun bundan sonraki ilk oturumunda Beriya meselesinin dile getirileceğini” söylemişti. Korneyçuk da bunu vakit geçirmeksizin kelimesi kelimesine Beriya'ya nakletmişti. 

Fakat Beriya buna rağmen 21 Haziran 1953'de görevlerinden alınıp tevkif edilmesine mâni olamamıştı. 

Pravda'nın ancak 10 Temmuz 1953 tarihli sayısında “SBKP Merkez Komitesi Plenumu Hakkında Kominik” yayınlandı: 

“Geçtiğimiz günlerde Komunist Partisi Merkez Komitesi birleşik oturumu oldu. Yoldaş G.M.Malenkov merkez komite prezidyumu adına L.P.Beriya'nın devlet ve parti düşmanı faaliyetleri hakkındaki raporu okudu. Bu faaliyetlerin hedefi yabancı sermayenin menfaatine Sovyetler Birliği'nin gücünü kırmaktı. B u faaliyetler Dahili Meseleler Bakanlığını hükümet ve komunist partisinden güçlü kılmak yolundaki iğrenç teşebbüslerle ifade buldular. Yoldaş Malenkow'un konuşmasını dinleyip istişare ettikten sonra meclis L.P.Beriya'yı Komunist Partisinin ve Sovyet halkının düşmanı olarak SBKP Merkez Komite üyeleri listesinden silmek kararını aldı.” 

Bu “açıklamanın” tam altında “Yüksek Sovyet Prezidyumu'nun bir kararı” şu şekilde basılmıştı: 

“Lavrentiy Beriya'nın son zamanlarda ortaya çıkarılan ve kapitalist ecnebi ülkelerin menfaatine, Sovyet devletinin aleyhine olan devlet düşmanı faaliyetleri münasebetiyle Prezidyum şu kararları almıştır: 

1. L.P.Beriya bakanlar kurulu başkan vekilliği ve dahili meseleler bakanlığı görevlerinden alınmıştır. 

2. Devlet düşmanı faaliyetlerinin tahkikatı ile SSCB Yüksek Mahkemesi görevlendirilmiştir.” 

Aynı sayfada nâşirin adı verilmeksizin Pravda yazıişlerinin uzun bir yorumu yer alıyor ve sık sık “kominik” ve “karar"dan bölümler zikrediliyordu. Pravda'nın geri kalan sayfalarını işçilerin, bir kollektifin, kolhozların, Sovyet cumhuriyetlerinin 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vesairenin kararı alkışlayan ve destekliyen yüzlerce bildirisi dolduruyordu. iğ 

Moskova radyosu Pravda'ya atfen “kominik”i yayınlayınca bütün dünya nefesini tuttu. Sınırsız hayret bir tek soruda doruğa ulaşıyordu: “Ne? Sovyetler Birliği'nin en güçlü adamı Beriya mı?” 
Sayısız rapor, yorum ve haberle her taraftan bu soru cevaplanmaya çalışılıyordu. Resmi Sovyet makamları sessizliğe bürünmüşlerdi. Daha doğrusu basın ve radyo sürekli olarak fabrikalar ve kolhozlardaki sayısız toplantılarda alınan ve resmi makamlara verilen tebrik ve Beriya'ya karşı infial bildirilerini tekrarlıyordu. 
Bu münasebetle partiye, Stalin'e ve merkez komiteye sadakat yemini veriliyor, “maskesi düşürülmüş emperyalist ajan L.P.Beriya” “iğrenç katil” ve “câni ahlaksız” olarak telin ediliyordu. 

Stalin'in ölümünden sonra “şahıs kültü”nün izalesinde en büyük katkı olan bu olay hakkında ne o zaman ne de sonra dava esnasında resmi kaynaklardan bu güne kadar açıklayıcı bilgi verilmemiştir. 

Beriya'nın tevkifi hakkında konuşan ilk kişi ekseriyetle dost çevresinde olmak üzere Hruşçov olmuştur. Mevzu biraz daha resmi bir çerçeve içinde ilk defa bir Bulgar üst kademe idarecileri heyetinin kabulünde açılmıştı. Hruşçov'un hatıralarının ikinci ve daha tafsilâtlı anlatılışı sol İtalyan basını vasıtasıyla kamuya açıklandı. Hruşçov bunun üzerine bir İtalyan muhabirle uzun, fakat “gayriresmi” bir görüşme yaptı. 

Sonraları hükümet ve parti başkanıyken Hruşçov pek çok defa bu önemli ve hareketli dönemden bahsetmiştir. Fakat daima muhakkak ki çok önemli olan kendi oynadığı rolü temâyüz ettirmeye çalıştığından anlattıkları her zaman farklı olmuştur. 

Bugün Hruşçov'un anlatışının yanısıra az veya çok frakman şeklinde olmasına rağmen yine de değerli görgü şahidi ifadelerine sahibiz, meselâ o zamanki savunma bakanı Bulganin'in ve mareşal Şukov'la Moskalenko'nun ifadeleri. Ayrıca Beriya'- nın pek çok sayıdaki sorgulama protokolleri, yazılı ifadeleri ve mektupları o dramatik olayların tâsvirini oldukça tamamlayan bir çok önemli ve şimdiye kadar yayınlanmamış bilgiyi hâvidirler. 

Evvelce bahsolunan ihtiyatlı tutumuna rağmen Beriya'nın tasfiyesinin en mükemmel tâsviri Hruşçov'unkidir. Bu sebepten dolayı öncelikle onun raporu zikredilecektir. Burada Nikita Hruşçov daha Stalin'in ölüm döşeğinin başında şüpheler içinde kıvrandığına ve “kendi için değil, fakat parti ve devletin iyiliği için” korkuya kapıldığına işaret etmektedir. “Beriya'nın içini okumaya” başlamış ve “onun komunist olmadığını” tesbit etmişti. 
“Onu hedeflerine ulaşmak için hiçbir şeyden kaçınmayan tehlikeli bir oportunist olarak görünüyordum." Hruşçov bu sebepten dolayı bütün davranışlannın “onun maskesini düşürmek ve câniyâne entrikalarına mâni olmaya...” yönelik olduğunu açıklıyor. 

Müteaddit görüşmelerde önce Beriya'nın tasavvur ve tekliflerine karşı çıktı. Fakat önemli ilk adımları ancak 1953 Mayıs ayı sonlarında Ukrayna'daki kendisine bağlı parti idarecilerinin uzaklaştırılıp yerlerine “Beriya'nın adamlarının ” getirilmesi kararının alındığı bir Politbüro oturumundan sonra attı. 

Hruşçov anlatıyor: 

“Politbüro oturumundan sonra cesaretimi topladım ve Malenkov'la açıkça konuştum. Daçalarımız yanyanaydı, komşu olduğumuzdan ayrı araba ile dönüyorduk. Onunla ciddi bir görüşme yapmak arzumu izhar ettim, fakat Beriya'nın mikrofonlarının korkusunudan birşey söylemeye cesaret edemedim. Bahçede gezinirken ona şöyle dedim: “Bakın yoldaş Malenkov, bunun sonunun nereye varacağını görmüyor musunuz? Bir felâkete doğru gidiyoruz. Beriya palasını biliyor!” Malenkov cevap verdi: ‘Evet, ben de uzun zamandan beri bu hususta düşünüyorum. Fakat ne yapabiliriz?" “Ona direnmeliyiz, parti düşmanı faaliyetlerine engel olmalıyız. Kendimizi müdafaa etmeliyiz (...)" “Ne? Ben tek başıma ona karşı mı çıkacağım?” 
“Siz yalnız değilsiniz. Ben varım, Bulganin de bizim tarafımızda. 
Ve ben eminim ki diğerleri de bize katılacaklar (... “Güzel, fakat fikrinizce ne yapmalıyız?" “Herşeyden önce Siz prezidyum toplantılarını başka türlü idare etmelisiniz. Beriya bir teklif getirdiğinde, 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görüşmeden, diğerlerinin fikrini sormadan hemen tasvip ediyorsunuz. 
Hemen teklifin kabul edildiğini söyleyip bir sonraki konuya geçiyorsunuz. Daha az itaatkâr ve aceleci olun. İleride Beriya tekrar söz istediği zaman, susun ve diğerlerine birşey söylemek fırsatını verin. 
Göreceksiniz, ekseriyet onun yanında olmayacaktır. Ekseriyet ona karşı, ama Siz parti sekreteri ve hükümet başkanı olarak onu desteklediğinizden şu an için güçsüz durumda (...)' “ 

Hruşçov, böylece Malenkov'u kendi tarafına kazandığını anlatıyor. Müteakiben eskiden beri partinin pozisyonunu müdafaa eden ve bu yüzden Beriya'ya karşı tedbir alınması lüzumuyla hemfikir olan Bulganin'le birçok görüşme yaptı. 

Bunu diğer Politbüro üyeleriyle yapılan görüşmeler tâkip etti. Önce Voroşilov'la, sonra Saburov'la, Kaganoviç'le ve digerleriyle. Ve hepsi hemfikirdiler. 

Hruşçov'un Molotov'la yaptığı konuşmayı, daha doğrusu Molotov'u ne şekilde komplodan haberdar ettiğini, anlatışı enteresandır. 

“Ona Beriya'nın oynadığı rol hakkında düşündüklerimi anlattım. 
Molotov'a Beriya'nın nasıl bir insan olduğunu ve parti idarecilerine karşı olan entrikalarına mâni olmazsak partiyi nasıl bir tehlikenin beklediğini izah ettim. Beriya'nın cumhuriyetlerdeki milliyetçi gerilimleri kızıştırarak planlarını uygulamaya başlamış olduğunu evvelden söylemiştim. 

Anlaşılan Molotov bu hususta epeyi düşünmüştü. Düşünmesi gayet tabi idi. Stalin'in hâkimiyeti esnasında olan herşeyi gayet iyi biliyordu, nihayet. O zamanlar Molotov daha Stalin'in itimadına mazharken hiçbir zaman Stalin'in yarında olmamakla beraber kararlı bir şekilde Beriya'ya karşı çıktığını çoğu kez görmüştüm (...) (Bunun hâricinde Beriya ile arasında özellikle karısının tevkifinden dolayı görülecek eski hesaplar vardı). 

“Evet', dedi Molotov, “Size tamamen katılıyorum. Fakat bir soru sormak istiyorum. Malenkov bu hususta ne düşünüyor?" 

“Sizinle burada Malenkov ve Bulganin'in namına konuşuyorum. 
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Bu hususta çoktan fikir teatisinde bulunduk (...) 

“Tam olarak ne yapmak istiyorsunuz? Bunun sonu nereye varacak? 

“Beriya'yı önce prezidyum üyeliği, bakanlar kurulu başkan vekilliği ve dahili meseleler bakanlığı görevlerinden almamız gerek." 

Molotov bunun yeterli olmayacağı kanaatindeydi. “Beriya çok tehlikelidir. Bu sebepten dolayı daha zecri tedbirler almamız gerektiğine inanıyorum." 

Hruşçov'un anlattığına göre Beriya'nın tasfiyesi için yapılan hazırlıklar böyle yürüdü. Anlatmaya devam ediyor: 

“Bir mesele daha ortaya çıktı. Beriya'yı görevlerinden almayı resmen kararlaştırdıktan sonra onu kim tevkif edecekti? Prezidyum muhafızları ona sâdıktılar. Çekalıları toplantı esnasında yan odada bulunacaklardı ve Beriya onlara kolaylıkla hepimizi tevkif edip birbirimizden tecrit edilmemizi emredebilirdi. Kremlin'de çok kuvvetli bir silâhlı muhafız birliği olduğu için hiçbirşey yapamazdık. Bu yüzden askerlerden yardım istemeye karar verdik. Önce Beriya'nın tevkifini hava müdafaası komutanı yoldaş Moskalenko ile beş generale tevdi ettik. Bu benim fikrimdi. Sonra oturumun arifesinde Malenkov grubumuzu büyüttü ve mareşal Şukou'la daha birkaç kişiyi dahil etti. 
Şimdi toplam onbir mareşal ve general olmuştu. O zamanlar bütün askeri şalusların Kremlin'e girerken silâhlarını teslim etmesi kaidesi vardı. Bu yüzden yoldaş Bulganin mareşal ve generallerin tabancalarını üstlerinde bulundurmalarına müsaade edilmesini sağlamakla görevlendirildi. Moskalenko'nun grubu oturum esnasında başka bir odada işaret bekleyecekti. Malenkov'un sinyali üzerine to ev yaptığımız odaya girecekler ve Beriya'yı tevkif edeceklerdi (...)” 

Nikita Hruşçov'un anlatışına göre Beriya'ya karşı olan hareketin başlangıcı böyle olmuştu. 9 Mayıs 1955'de Kızıl Ordu'nun İkinci Dünya Harbindeki zaferinin onuncu yıldönümü münasebetiyle verilen bir ziyafette Nikolay Bulganin bir grup Doğu Avrupalı diplomata iki yıl önceki dönemin kendi hatıralarını anlattı. Çekoslovak orta elçisi bunu kaydetti ve 1968'de 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bir Prag mecmuasında yayınladı. 

Bulganin'e daha doğrusu hatıralarının Prag versiyonuna göre Beriya'ya karşı olan hareket titizlikle ve uzun zamandan beri hazırlanmış ve olay şöyle gelişmişti: 

Daha Stalin'in ölümünden önce, takriben 1953 Şubatında, Bulganin memleket müdafaası bakanı (savunma bakanı) olarak Şukov ve Moskalenko'nun başkanlığındaki bir grup mareşal ve generali kabul etmişti. Niyetleri diktatörü dahili meseleler bakanlığı ve NKVD'nin Sovyet ordusuna yönelik sayısız câniyâne entrikaları hakkında aydınlatmaktı. Herşeyden önce ona oğlu korgeneral Vasya Cugaşvili'nin yaptıkları hakkında bilgi vermek istiyorlardı. Bu münasebetle de başta hava mareşali Novikov olmak üzere tevkif edilen general ve subayların derhal serbest bırakılmalarını tâlep ediyorlardı. 

Bulganin mümkün olan en kısa zamanda Stalin'le konuşacağını vaad edip onları teskin etti. Bunun üzerine mareşaller Bulganin'in yanında Beriya, Malenkov ve Abakumov hakkında atıp tuttular ve bu troyka 'nın harp esnasında ve kurtuluştan sonra cephede temâyüz etmiş olan sayısız kusursuz subay ve askeri ya öldürttüklerini ya da hapis ettirttiklerini iddia ettiler. Bütün bunları Stalin'e rapor etmek istiyorlardı ve ifadelerini teyid edici delilleri gösterdiler. Bulganin onları o anda bu hususta kimseyle hele Stalin'le hiç konuşmamaya ikna etti. 

Bulganin sözünü tuttu ve askerlerin başvurusunu Stalin'e iletti. O da Kızıl Ordu'nun kuruluşunun otuzbeşinci yılı törenleri esnasında bir akşamı mareşal ve generallerle geçirmeyi kabul etti. 

Törenler ve ziyafet 21 Şubat 1959'de olacaktı. Stalin geldi, genel hava gayet iyiydi; fakat tam mareşallerin meselelerini arz etmek için Stalin ve Bulganin'le başka bir odaya geçecekleri sırada Stalin rahatsızlandı. Onu en kısa yoldan eve götürdüler. 
Tam ondört gün sonra da öldü. Malenkov hükümet başkanı 


» Troyka, Rusça üçlü” demektir. 
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ve parti genel sekreteri, Beriya da birinci yardımcısı oldu... 

Fakat askerler işin peşini bırakmadılar. Bulganin'i tekrar ziyaret ettiler. O da geçen zaman zarfında meydana gelen büyük değişikliklere özellikle işaret ettiyse de mareşaller vazgeçmediler. Tabii şimdi artık Beriya ile Malenkov'un görevden alınmasını tâlep etmiyorlardı, ama suçsuz subayların serbest bırakılması ve Vasya Cugaşvili'nin mahkemeye çıkarılması tâleplerinde ısrar ediyorlardı. 

Bulganin, mareşal ve generallerin niyetlerinden hiçbir zaman vazgeçmiyeceklerini anladı. En azından sonradan böyle söyledi. Bu yüzden Şukov'un başkanlığındaki bir heyetin Malenkov tarafından kabul edilmesini sağladı. O da tâleplerini kabul etti ve Beriya'nın direnmesine rağmen Politbüro da hemfikir olduğunu bildirdi. 

Mareşal Novikov ve etrafındaki kişiler serbest bırakıldılar ve Stalin'in oğlu mahkemeye çıkarılıp mahküm edildi. Fakat askerler bununla yetinmediler. Bulganin'in yanında Malenkov'la Beriya'yı suçladılar, özellikle de savunma bütçesini kısmak ve Kore'de ateşkes için müzakereleri başlatmak yolundaki hükümet kararlarını tenkit ettiler. 

Bulganin meseleyi Hruşçov'la görüştü, tabii ki ihtiyatlı bir ifadeyle. Hruşçov ona katıldı, fakat olağanüstü tedbirli davranmasını tavsiye etti. Bulganin'i hareketi ve suçlamaları Beriya'nın üstüne teksif etmenin gerektiğine ikna etti. 
Hükümet ve parti başkanı olan Malenkovw'un üzerine de aynı zamanda gitmenin beceriksizlik ve intihar olacağını ikaz etti. 

Bulganin ona hak verdi ve askerleri de ikna edebildi. Onlara kısa zaman sonra Hruşçov'un Malenkov'u Beriya'ya karşı tedbir almaya razı etmeyi başardığı haberini verebildiği için bu oldukça kolay olmuştu. 

Bunun üzerine Moskalenko'nun teferruatlı bir harekât planı hazırlaması kararlaştırıldı. 
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7. Beriya'nın İktidardan Düşürülüşü ve Tevkifi 


Emekli hava subayı M.K.Kusnezov'un 1966 yılındaki yayınlanmamış el yazmasında Sovyet yüksek komutanlığı komuta merkezindeki olaylardan bahsedilmekte ve birçok noktada mareşal Kiril Semyonoviç Moskalenko'nun hatıralarına işaret edilmektedir. Gerçi bunların ekseriyeti harp hatıralarıdır ama kaba hatlarla Beriya'nın tevkifi ve tasfiyesi için alınmış olan tedbirler de bahis mevzuudur. Bu hatıralar, daha doğrusu Kusnezov tarafından nakli, 1953 yılının o ilk yaz aylarında olayların gelişmesini şöyle anlatır: 

Hepsi de harp görmüş savaş kahramanı olan bir grup yüksek rütbeli hava subayı bir araya gelmişler ve en önemli “ispiyon”u Beriya'nın himâye ettiği vaftiz çocuğu korgeneral Vasya Cugaşvili olan istihbarat teşkilâtı organlarının keyfi davranışı karşısındaki hoşnutsuzluklarını âlenen ifade etmişlerdi. 

Beriya devreye girmiş ve Vasya'nın tertip ettiği listeye itimat ederek başta mareşal Novikov olmak üzere birkaç subayı tevkif ettirmişti. 

O zamanlar tümgeneral olan Moskalenko da bu gayrimemnunlardandı. Mareşal Şukov'la Konyev'in bu eski harp arkadaşı Moskova garnizonundaki hava kuvvetleri mensupları arasındaki giderek artan hoşnuzsuzluğu paylaşıyordu. Diğer garnizonlarda da huzursuzluk olduğunu, hatta ayaklanmalardan bahsolunduğunu öğrenmişti. Şukov, ona İkinci Dünya Harbi'nin en başarılı Sovyet komutanı olmasına rağmen nasıl gün be gün ”Beriya'rın serserilerinin” hakaretlerine ve müşkilât çıkarmalarına mâruz kaldığını anlatmıştı. Şukov, isminden bahsolunmasına artık müsaade edilmediğini, askeri akademide tarih profesörü olan bir albayın Stalin'in ismini anmaksızın Şukov'un Moskova, Stalingrad ve Berlin'deki zaferleri hakkındaki tarihi hakikatı yaydığı için görevden alınıp tevkif edildiğini de Moskalenko'ya söylemişti. Moskalenko ayriyeten bakan Bulganin'in bile gayrimemnunlar grubuna dahil olduğunu öğrenmişti. 
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Ve sonra tamamen umulmadık bir zamanda Stalin öldü! 

Şukow'la Moskalenko'nun çevresindeki grup bunun üzerine ilk önemli adımı attı, hükümet başkanı Malenkov'a bir ültimatom verdi ve şunları tâlep etti: 

1. Masum subayların uğradığı gayrikanuni takibâtların durdurulması; 

2. Haksız yere tevkif olunan subayların ve mareşal Novikovw'un serbest bırakılması; 

3. “Câni” Vasya Cugaşvili'nin ordudan atılması ve mahküm edilmesi. 

Hükümet ve Malenkov geri bastı ve bütün tâlepler vakit geçirmeksizin yerine getirildi. Moskalenko şöyle anlatıyor: 

“Mareşal Novikov'un serbest bırakılmasını ve rehabilitasyonunu kutlarken eski bir hakikatin tekrar teyid edildiğini düşünüyorduk: zafer için mücadele etmelidir! Bu bizim şiarımız oldu. Müteakip toplantılarda gelmiş geçmiş en büyük câniler ve Sovyet ordusunun düşmanları olan Beriya, Malenkov, Abakumov ve şeriklerini uzaklaştırıp bertaraf etmenin yollarını düşünüyorduk. Sovyet yurdu bu câni ve paralı asker çetesinden temizlenmeliydi (...) Halkın harekâtımızı sevinç ve coşkuyla karşılayacağından emindik (...)” 

Kesin adımları atmak için alınan tedbirleri de şöyle tasvir ediyor Moskalenko: 

“ “Stratejik yeniden gruplanma' bahanesiyle diğer birliklerin yanısıra en modern tanklarla mücehhez iki tümeni Moskova'ya getirmek için Doğu Almanya'daki karışıklıklar ve birliklerimizin yer değiştirmesinden yararlandık. Bu tümenler bir saat içinde bütün stratejik önemi haiz noktaları tutabilecek şekilde Moskova'nın dışında çepeçevre mevzilendiler. Hava kuvvetleri benim komutam altındaydı, 
yâni bu taraftan gelecek bir problem yoktu. Harekâtın arifesinde, 20 
Haziran 1953'ü 21 Haziran'a bağlıyan gece bakan Bulganin, Şukov, Hruşçov ve benim katıldığım son bir toplantı yapıldı. 

Bütün teferruatı görüştük, bütün ihtimalleri gözden geçirdik ve hepsinde hemfikir kaldık. Münakaşaya sebep olan yegâne noktayı hatırlıyorum: Beriya ne olacaktı? Hruşçov benim derhal destekledi ğim 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bir teklifte bulundu: Şüphesiz direnmeye çalışacağından Beriya hemen tasfiye edilmeliydi. Bu her hâlikârda halkın namına âdil bir mahkümiyet kararı olurdu. 

Fakat Bulganin'le Şukov buna tamamen karşıydılar. ‘Bir halk mahkemesinin önüne çıkarılmalıdır!" diye ısrar ediyordu Şukov. Sonradan beraberce eve dönerken Şukov bana şunu söyledi: “Malenkov'la diğerlerinin cinayetlerinde şahitlik yapabilmesi için Beriya'yı canlı olarak ele geçirmeliyiz (...)” 

Bugün bilinen kaynaklara göre Lavrentiy Beriya'nın görevlerinden alınıp tevkif edildiği Kremlin'deki tarihi olaya katılanlardan bu olayı tafsilâtlı bir şekilde anlatan yegâne kişi Nikita Hruşçov'dur. 

Hruşçov müteaddit defalar, hatta parti kongrelerinde bile, bu görüşmenin teferruatlarından bahsetmiştir. En tafsilâtlı malümatı ise 1961 Ekiminde parti genel sekreterliğine yeniden seçildiği SBKP'nin XXII. ci parti kongresinin kapanış ziyafetinde vermişti: 

“Onbir mareşal ve generalden müteşekkil bir grup önemli askeri şahıs, Beriya'nın veya muhafızlarının dikkatini çekmeksizin sebepsiz yere Kremlin'e gelemezlerdi. Bu sebepten plânımızın bazı noktalarını değiştirmek zorunda kaldık. 

Bu, benimle, söylemem gerekir ki her şeyi yapmaya hazır olan Malenkov'un göreviydi. Politbiiro'nun evvelden haber verilmiş olan olağan toplantısını iptal ettik. Onun yerine 21 Haziran sabahı sekretarya vasıtasıyla bütün katılacak olanlara kısa vadeli olarak telefonla Politbiro, hükümet ve memleket müdafaası komitesinin bir özel komisyonunun Doğu Almanya'daki durumu ve muhtemelen bundan kaynaklanabilecek beynelmilel sonuçları görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. Tabii ki en önemli husus Beriya'yı ve adamlarını bundan haberdar etmekti!” 

O gün formunda olan Hruşçov, bahis önemli saatlere gelince bazı gizli mahiyetteki olayı da anlattı: 

“(..) Hayatımda çok şey gördüm, geçirdim. Fakat 20 Haziran Cumartesiyi 21 Haziran Pazar gününe bağlıyan o uykusuz, yıpratıcı geceyi hiçbir zaman unutmayacağım. Eşim Nina Petrovna'nın gerçi 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hiçbir şeyden haberi yoktu, ama kadın sezgisi, anne ve faal Sovyet vatandaşı sezgisi, ona önemli bir şeyin olduğunu veya olacağını söylüyordu. 

Ertesi sabah Kremlin'e geldiğimde saat onbiri geçmişti. Pazar günüydü, sıcak bir gün, yazın ilk günü. Endişeleniyordum: yolda pekçok kavşakta zırhlı birliklere tesadüf etmiştim. Bir an herşeyin mahvoldu-Şunu, Beriya'nın karşı darbeyi indirmekte olduğunu düşündüm. 

Ancak Kremlin'e geldiğim zaman kendimi tekrar toparladım. Nöbetçi subaylar beni saygıyla selâmladılar ve hepsi de Beriya'nın adamlarıydı! O sabah ilk gelen bendim. Benden kısa bir süre sonra Malenkov geldi. Sinirli ve korkulu olduğu hâlinden belliydi. Hemen anlaştık ve o nöbetçilerin komutanını çağırdı. Şansımız vardı: komutan, nöbetçi subayın vekili olan dahili meseleler bakanlığı ordusunun genç bir yarbayıydı, Beriya'nın tecrübeli generallerinden biri değil. Kendi kendime bütün “emektar' kişilerin “hakları olan’ istirahatte bulunduğu ve Moskova'nın kızgın sıcaklığından daçalarının ferahlatıcı serinliğine kaçtıkları Pazar gününü oturuma ayırmak fikrimin ne kadar isabetli olduğunu düşündüm. 

Malenkov subaya “askerleri” tam mevcutlu oldukları zaman gereken saygıyı göstererek 3 no'lu salona almasını emretti. (Babaca bir tavırla “Her biri babanız yaşında’ dedi.) Özellikle ve kesinlikle vurguladı ki toplantı 1 no'lu salonda yapılacaktı. 

Oturumun başlama saati onikiydi. Herkes vaktinde geldi; Beriya son gelenlerin arasındaydi. Ekserimizin yerinde oturduğu salona mutadı üzerine başını sallıyarak girdi, her zamanki gibi deri evrak çantasını masanın üstüne attı ve başkanlık masasında birşeyler yazmakta olan Malenkov'a döndü. 

“Georgi Maksimilyanoviç, Berlin'deki olaylara karşı âcilen birşeyler yapmamız lâzım (..) 

Başını kağıttan kaldırmadan Malenkov sözünü kesti: ‘Lavrentiy Pavloviç (...) Birkaç dakika sonra toplantı başlıyacak (...) Bu husus gündemde (...) Siz o zaman (...X 

Beriya'nın şaşkınlıktan adeta dili tutuldu. Malenkov'un beklenmedik tepkisine karşı olan sınırsız şaşkınlığı yüzünden belliydi. Çrinkü, Malenkov o zamana kadar ona karşı hep alttan almıştı. 

Saat tam onikide elektrikli duvar saatindeki küçük kırmızı ampul oniki defa yanıp sönmüştü Malenkov kurşunkalemi ile masaya vurdu ve Politbüro ile hükümet üyelerinin parti ve devlet içindeki siyasi durum hakkındaki olağanüstü toplantısının açıldığını bildirdi. Hazır bulunanlar onayladılar. 

Beriya gözlüğünün camların temizledi ve çantasından muhtemelen raporunun taslağı olan birkaç kağıt çıkardı. 

“Partinin içinde bulunduğu durumun incelenmesi önceliği haiz (..) Malenkov bu sözlerden sonra sustu. Beriya'nın söz almak için hazırlandığını görünce kendine güvenini kaybetti ve lâfın ucunu kaçırdı. Karar verilmesi gereken an gelmişti, bu açıktı. Hemen ayağa fırladım. Söz istemeksizin konuşmağa başladım: “Yoldaş genel sekreterin hakkı var. Bu, açıkça ve yürekli bir şeilde komunistler olarak aktuel durumu inceleyip sosyalizmin zaferine giden yeni yolları göstermek için partinin bize sunduğu son fırsattır...” Bu meâlde koiuşmaya devam ettim ve şu sözlerle konuşmama son verdim: “Bu sebepten dolayı, yoldaşlar, önce yoldaş Beriya meselesini incelememizi teklif ediyorum (...)” 

Herkes kabul ettiğini bildirdi, kimi yüksek sesle, kimi alkışlayarak, kimi de başımı sallıyarak (...) Beriya, tecrit edilmiş, şaşırmış, aptallaşmuştı, tamamen hazırlıksız olarak yakalanmıştı. Yanımda oturduğu için elini dostça kolumun üstüne koydu ve fısıldadı: 'Neyiniz var Nikita? 
Hangi şeytan içinize girdi? (...) Bu şakanın mânâsı ne? (...X 

Elini ittim ve herkesin duyabilmesi için yüksek sesle cevap verdim: 

“Kulaklarınızı açın! Anlarsınız!” 

Sonra açıkladım: “Şu anda Doğu Berlin'de olanlar, yâni Lavrentiy Beriya'nın Sovyetler Birliği menfaatlerine ihaneti ve satması, ne tesadüf ne de sadece bir hatadır. Hayır! Beriya yapmıştır. Önce merkez komitenin 1939'daki plenum'unu hatırlatmak isterim. O zamanlar merkez komite üyesi Grişa Kaminskiy, Politbüro üye namzedi olan Beriya'nın İngiliz gizli servisi için çalıştığına ve Müsavatçı gruplarla işbirliği yaptığına ve bu yüzden meselenin parti meselesi değil de savcıyı ilgilendirdiğine dair deliller sunmuştu! 
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Fakat ne oldu, yoldaşlar? 

Beriya'nın hakkında tahkikat açılmadı ve o Politbüro'ya seçildi! 
Ve Grişa Naminskiy bu plenunı'dan kısa bir süre sonra hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Bir daha da ondan hiçbir haber alınamadı!" 

Epeyi uzun konuştum. Beriya'nın bütün düşmanlarını, ki bu bütün gerçek Bolşevikler demekti, tasfiye ettiği yolundaki iddialarımı delillerle destekledim. Sonuca geldim: 'Beriya hiçbir zaman komunist olmamıştır, bilâkis büyüklük hastası, caniyâne, casusluğa yönelik, plânlarını gerçekleştirmek için partimizi ideal bir yol olarak gören hesapçı, egoist bir arrivist'dir ...' Beriya ayağa kalkıp söz istedi Bu esnada Bulganin yerinden fırladı ve bağırdı: 'Ben Sizden önce söz istemiştim!” 
O da Beriya'ya karşı ağır suçlamalarla dolu konuşmasını yaptı. 

Onu Molotov. Kaganoviç, Pervuşin takip ettiler (...) Voroşilov konuşmasını yaparken vakur bir pir-i fâni gibi görünüyordu. Bütün bu müddet zarfında Beriya kederli ve kaygılı bir şekilde susmuştu. 

Nihayet Mikoyan söz aldı. Bizi 'Bolşevizm Ruhuyla Tenkit'le yumuşatmak istedi ve şu sözlerle bitirdi konuşmasını: 

“Eminim ki, Bolşevizm ruhuyla yapılan bu dürüst ve dostça tenkitler yoldaş Beriya'ya hatalarını görüp gerekli dersleri alması için yardım edecektirler. Ve Siz hepiniz gibi ben de eminim ki, bu bize, kollektif idarecilere gelecekte daha iyi, daha kararlı olmamız için yardım edecektir vs..." 

Sonunda şunu söyledi: “Bu sebepten şimdi gündemin ikinci maddesine geçmemezi teklif ediyorum." 

Taşlaşmış gibi oturuyorduk. Hepimiz, maalesef Malenkov da, kaygılı bir şekilde susuyorlardı. Mikoyan'ın bizim tarafımızda oldu-Şunu biliyorlardı. Bir an için şüphe ve kararsızlık hâkini oldu. Şimdi ne olacaktı? Bu soruyu soracak zaman değildi! 

Elimden geldiğince süratli bir şekilde başkan Malenkov'un kürsüsüne koştum ve 'gizli düğme'ye bastım. Bu Malenkov'un şaşkınlık ve âcizlik içinde vermeyi unuttuğu kararlaştırılmış sinyaldi. Beriya ayağa kalktı, boğazını temizledi, gözlüklerini taktı, ellerini masanın üstüne koydu ve birşeyler söylemek istedi. Bu anda yan kapılar 


Di Arrivist, hak etmediği makamlara gelen bir sonradan görme demektir (Ç.N.). 
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şiddetle açıldı. Ellerinde tabancalar, hatta bazıları emniyeti açılmış makinalı tabancalarla mareşaller ve generaller içeri daldılar. Şukov en öndeydi. 

“Eller yukarı!" diye bağırdı. 

Benim hâricimde herkes ellerini kaldırdı. Malenkov tekrar kendine gelmişe benziyordu, çünkü makinalı tabancasını Beriya'nın sırtına doğrultmuş olan Moskalenko'ya şunları söyledi: 

“SSCB bakanlar kurulu başkanı olarak Sizin Lavrentiy Beriya'yı tevkif edip yetkili adlî mercilere teslim etmenizi tâlep ediyorum!” 

Tabanca ve makinalı tabancalarını Beriya'nın üstüne doğrultmuş olarak mareşallerle generaller onu götürdüler. 

21 Haziran 1953 Pazar günü saat onüç ondört arasında Beriya 
işte böyle tevkif edildi.” 

“İki kişi beni kolumdan tutup sürüklediler. Bu esnada diğerleri tabanca ve makinalı tabancaların sırtıma dayamışlardı. Beni çuval gibi “Sekreterya'nın bir köşesine attılar. Gözlüğüm yere düştüğünde almama bile müsaade etmediler. Halbuki gözlüksüz hiçbir şey göremediğimi onlara söylemiştim. Bana vahşi bir hayvanmışım gibi muamele ettiler.” 

Beriya bunları tevkifinden üç gün sonra 25 Haziran'da bir mektupta yazmıştı (metnin sonuna itinayla tarih atmıştı). Mektup askeri nöbetçilerin muvafakatıyla Malenkov'a hitâben yazılmıştı. 

Bütün yazılanlar ve bütün bilgiler ne kadar bölük pörçük olsalar bile otantiklik, önem ve mantıki rabıta açısından itinayla taranıp katı bir kontrolden geçirildiğinde metodlu bir çalışma sonunda Beriya'nın tevkifi ve Sovyetler Birliği'nin Stalin sonrası gelişmesinin bu önemli bölümüne bağlı olayların akışı şu şekilde ortaya çıkmaktadır: 

Mareşaller ve generaller grubu önce Politbüro üyelerinin ekseriyetinin onayını temin ettiler. Sonra da Moskova ve diğer büyük Sovyet şehirlerindeki bütün stratejik önemi haiz noktaların kontrolünü ele geçirdiler. Ancak ondan sonra ülkedeki ikinci büyük silâhlı gücün lider ve asli sorumlusunun iktidardan düşürülüp tevkifi için hazırlıklarını yaptılar: ikinci büyük 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güçle kastolunan yavaş yavaş parti idaresini ele geçirerek her gücün üstünde, merkezi bir kuvvet hâline gelmek tehdidini arzeden dahili meseleler bakanlığının organlarıydılar. 

Bu mevzu ile ilgili pek az literatür bulunmakla beraber Kremlin'deki dramatik toplantıdan sonra Beriya'nın hemen bütün yakın mesai arkadaşlarıyla yardakçılarının kilit altına konduğu kesindir. 

Fakat bugüne kadar en önemli hususun tasviri veya izahı için hiçbir teşebbüste bulunulmamıştır (şifahi ve yazılı olarak Beriya'nın tasfiyesini tafsilâtlı olarak anlatan Hruşçov bile bunu yapmamıştır): Hükümet ve parti, Malenkov ve Politbüro her tarafa dehşet yaymak imkânı olan milyonlarca kişiden müteşekkil orduya nasıl hâkim oldular? Dahili meseleler bakanlığı ordusu ile NKVD'yi kontrolleri altına almayı nasıl başardılar? 

Bu boşluk muhtemelen - en azından kısmen olayların akışı hakkındaki birkaç güvenilir bilgi ile, başta devlet kontrol bakanı V.N.Merkulov'urı ifadesi ile kapatılabilinir. 

Devlet kontrol bakanlığı gerçi prensipte Birlik organı olmakla beraber gerçekte dahili meseleler bakanlığının bir şubesiydi ve doğrudan Beriya'ya bağlıydı. Ayrıca Merkulov da uzun zamandan beri devlet güvenlik bakanlığı için çalışıyordu. 
Fakat bu onun ilk günlerde Beriya'nın iktidardan düşürülmesinde faal olarak çalışmasına mâni olmadı. 

Beriya'nın tevkifinden sonra önce devlet güvenliği bakan vekilliğine tâyin edildi. Sonra âniden tevkif edildi ve Beriya ile birlikte mahkeme önüne çıkarıldı! Ölüme mahküm edildi ve Pravda'nın 23 Aralık 1953 tarihli nüshasında çıkan resmi bir habere göre Beriya ile aynı zamanda, aynı gece, aynı yeraltı zindanında idam edildi. 

Beriya olayındaki diğer bütün sanıklar gibi Merkulov da mevcut sorgulama protokollerinin ve “falıkikat hâkimi ile görüşmeler”in yanısıra çoğu kez tahkikatı yürüten mercilerin talebi veya emri üzerine pek çok “ifade” ve “açıklama” kaleme almıştı. 
Bu yazılar yüz sayfa kadar tutmaktadır. Olayların onun tarafından anlatılışı diğer sanıkların “ifadeleri” ile mukayese edildiğinde ve ayrıca resmi evraklardan da faydalanıldığında ortaya olayın şu tablosu çıkmaktadır: 

Beriya'nın tevkif edildiği Politbüro oturumu Hruşçov'un da belirttiği gibi 21 Haziran 1953 Pazar günü yapılmıştı. Beriya'nın tevkifi haberi ise, daha doğrusu merkez komite plenumu'nun “Beriya'yı merkez komiteden ihraç kararını aldığı” yolundaki kominik ile Yüksek Sovyet prezidyumunun “L.P.Beriya'nın devlet düşmanı faaliyetlerini tahkikle SSCB Yüksek Mahkemesi'ni görevlendirme” kararı ancak 10 Temmuz 1953 Pazartesi günü Pravda'da ve dolayısıyla bütün Sovyet radyo istasyonları tarafından yayınlandı. O zamanki Amerikan senatörü John Kennedy'nin “Süpermen'in Stalinist kopyası” olarak tanımladığı Beriya'nın iktidardan düşürülüp, tevkifinden ancak yirmi gün sonra bu haber kamuya ulaştı. 

Bu beklenmedik ve şaşırtıcı olaylarla dolu yirmi günde neler oldu? 

Mareşaller Beriya'yı zorbalıkla “sekretarya”ya itip orada kapattıktan sonra Malenkov oturumu yeniden açtı. Kimsenin salonu terketmemesini emretti. Sonra telefona sarıldı ve Beriya'nın resmi vekili NKVD generali Sergey N.Kruglov'la görüşmek istedi. Orada bulunanların hepsinin duyabileceği yüksek bir sesle ona derhal Kremlin'e gelmesini emretti ve telefon başındaki nöbeti “kararlaştırıldığı üzere” ikinci vekil general İvan Serov'a devretmesini iyice tenbih etti. 

Kruglov geldiği zaman Malenkov onu, Beriya tevkif edilip bir askeri mahkeme önüne çıkarılacağından dolayı, Politbüro ve hükümet adına resmen dahili meseleler bakanlığına tâyin etti. Kruglov şaşırmışa benzemiyordu. Birçok teferruat onun önceden Malenkov tarafından Beriya'yı iktidardan düşürmek komplosuna dâhil edildiğine işaret etmektedir. Bu tahmin, Kruglov'un Serov tarafından desteklenerek hemen bir “temizlik kampanyası” başlatmasıyla güçlenmektedir. Kruglov dahiliye bakanlığının Moskova ve bütün cumhuriyetlerin başşehirlerin- 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deki bütün “güvenilmeyecek” önde gelen fonksiyonerlerinin görevden alınıp tevkif edilmelerini sağladı. 

21 Haziran Pazar ve 22 Haziran Pazartesi günlerinde en ufak 
bir olay, direniş, karşı koyma ve protesto olmaksızın aziller, tevkifler, tasfiyeler ve emekliye ayırmalar yapıldı. NKVD'nin iyi işleyen sistemi bir kere daha tam randıman vermişti. 

Dahili meseleler bakanlığı organlarının saflarındaki temizlik Malenkov'un şahsen hazırladığı bir plânın kesin talimatlarına göre yapılmıştı. Merkulov'un beyanları bu hususta hiçbir şüpheye mahal bırakmamaktadırlar. 

Kruglov, Malenkov'un ağzından Beriya'nın iktidardan düşürülüşünü ve tevkifini öğrendikten sonra dahili meselelerin yeni bakanı olarak hemen ilk resmi uygulamasını yaptı. Şifreli telgraflar ve özel telefonlar vasıtasıyla bütün birlik cumhuriyetlerinin dahiliye bakanlarının vekillerine “hükümetin ve parti merkez komite prezidyumunun kararına” binaen “devlet ve parti düşmanı ve emperyalist güçlerin hizmetinde anti-Sovyet entrikaları hakkında başlatılacak olan tahkikat dolayısıyla” bakanlarını ve bakanın en yakın iki mesai arkadaşını tevkif etmelerini emretti. 
Ve alışkanlık dolayısıyla şu hususu ilâve etti: “Tahkikat evrakını ve delilleri özel kurye ile yollayın.” 

Böylece 21 Haziran öğleden sonrası ve gecesi ile 22 Haziran'ın sabahında bütün Sovyet cumhuriyetleriyle muhtar eyâletlerin bütün dahiliye bakanları ve mesai arkadaşları tevkif edildiler. Bakan vekilleri resmi işlemin pürüzsüz uygulanmasını sağlamışlardı! 

Moskova'da “Beriya'nın herifleri” denen dahili meseleler bakanlığı organlarının en yüksek mertebedeki fonksiyonerleri arasındaki bu ilk temizlik bölümlere ve fonksiyonlara göre yapılmıştı. 

Tevkif edilen veya görevinden alınan bakanın suçlu olup olmadığı, Stalin-Beriya ikilisinin cinayetlerine iştirak edip etmediği, gayrimeşru, keyfi tevkif, işkence ve öldürmelerde bulunup bulunmadığı kimi ilgilendiriyordu ki? Bakan her hâlikârda “Beriya'nın adamı” sayılıyordu. 
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Kruglov ile Serov, Malenkov'un direk emri üzerine hareket ediyorlardı. 

Bu esnada Nikita Hruşçov, Merkulov'un yardımıyla merkezi hükümetle cumhuriyetlerdeki bakanlıklardaki yüksek rütbeli fonksiyonerlerin yer aldığı SBKP'nin Merkez Komitesin- deki bütün “Kadro Dosyalarını tarıyordu. Yeni “parti görevi"ni cankurtaran simidi ve aynı zamanda yükselme şansı olarak gören Merkulov dünkü meslektaşlarının şahsi dosyalanrın taranması ve tasnifinde kılı kırk yaran bir titizlik gösteriyordu. 

Beriya'nın uzun yıllar boyunca yakın mesai arkadaşı, hatta sağ kolu olduğu için şefinin en yakın mesai arkadaşlarını ve “sadık bendeleri"ni tabii ki çok iyi tanıyordu. Bu sebepten dolayı merkez komite arşivindeki “portreleri” tamamlaması onun için hiç de zor değildi. Bu şekilde hazırlanan listeleri Hruşçov Malenkov'a veriyor, o da ya hemen kabul ediyor ya da bazı değişiklikler yapıyordu. Usulüne uygun bir şekilde imzalandıktan sonra bu listeler özel uçaklarla ilgili cumhuriyetlerin başşehirlerine uçan “özel tam yetkililere” veriliyordu. 

Moskalenko sonradan mareşalliğe terfi ettirildiği zaman görevini “iyi ve titiz bir bolşevik” olarak ifa ettiğine işaret edilmiştir. 

Bu özel tam yetkililerin geleceği merkez komite tarafından şifreli teleksle haber veriliyordu. Onlar da bir olay meydana gelmeksizin, kendilerine mâni olunmaksızın, dakik olarak mevcut listelere göre ve o cumhuriyetin merkez komite genel sekreteri ile prensip olarak o cumhuriyetin merkez komite sekreteryası üyesi olan dahiliye bakanı vekiliyle mutabakat içinde “temizlik yapmak” olan görevlerini yerine getiriyorlardı. 

Bunun hâricinde onlar “ilgili merkez komitenin ileri sürdüğü fikir ve delillere göre” öngörülen tedbirlerde tadilât yapmaya da yetkiliydiler: meselâ tevkif edilmiş olan bakanı serbest bırakıp onun yerine vekilini tevkif edebilirlerdi... 

Böyle bir istisnai durum Stalin ile Beriya'nın memleketi olan Gürcistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyetinde oldu. Orada bakan vekili B.S.Kobulov şifreli teleksi aldıktan sonra bakanı 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V.G.Dekanesov'la onun sekreterini tevkif ettirmişti. Fakat Moskova hükümetinin “özel tam yetkilisi” Kobulov'u tevkif ettirdi. 

Böylece bu harekâtlara katılan ve en son tevkif edilenlerden biri olan Merkulov'un ifadesine göre güvenlik güçlerinin üçbinden fazla fonksiyoneri bertaraf edilmiş oldu. 

En çok aziller Beriya'nın Sovyet silâhlı kuvvetleri içindeki istihbaratçıları arasında oldu. Bunların saflarındaki temizliği bakan Bulganin'in başkanlığındaki bir özel komisyon yönetti. 
İçlerinde Beriya ve vekilleri Abakumov'la Merkulov'un bulunduğu 71 yüksek dereceli fonksiyoner ya hemen idam edildi ya da sonradan ölüme mahküm edildi. 224'ü hapse mahküm edildi, geriye kalanlar da res'en emekliye sevkedildi. 

“Sibirya'da Yedibin Gün’ adlı kitabında Yugoslav eski komunistlerinden Stajner şunları yazıyor: 

“Soğuk bir kış sabalu aceleyle işe giderken Maklakovo'daki MVD komutanlığının önünde bir kamyonun çevresinde duran bir grup insan gördüm. ‘Bunlar da kim?’ diye sordum kendi kendime, “İnşallah yeni sürgünler değildir!" Yaklaştım. Bir düzüne kadar erkek, kadın ve çocuk arabanın etrafını çevirmişti; iki asker bavulları aşağıya uzatıyordu. 

Biri yeni gelenlere sordu: “Neredensiniz?', fakat cevap alamadı. Bu, hayretimi mucip oldu; çünkü yeni gelenler genellikle eskilerle temas kurmaya ve geldikleri yerin durumunu öğrenmeye memnun olurlardı. 

Yeni gelenlerden bir kadın o sırada binadan dışarı çıkan bir subaya bir şey sordu - Rusçayı Gürcü aksanıyla konuşuyordu. Birisi “Bunlar Gürcü!" dedi. Herkes Stalin taraftarı Gürcülerin bir ayaklanma teşebbüsünden dolayı sürüldüklerini zannediyordu. 

Kısa zamanda muamma hâlloldu. Çok sayıdaki bavulun indirilmesi bitmişti. Subay, bir listeden yeni gelenlerin isimlerini okumaya başladı, ilk söylediği isim ‘Beriya!’ oldu. Bir adam öne çıkıp küçük ismini söyledi. 

Biri “Demek öyle! Kurşuna dizilen Beriya'nın akrabaları şimdi aile reislerinin kurbanlarının kâderini paylaşıyorlar” dedi. 

Kimse onlara acımıyordu. Biri şöyle dedi: 
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'Biz sadece bir çıkınla geldik, bunlarsa bir yığın bavulla geldiler.” n2 


Yıllar sonra artık “emekli devlet adamı” olan Nikita Hruşçov, Beriya'nın o zamanlar merkezi askeri hapishaneye atıldığını söylemiştir. Tanınmaması için onu mumya gibi bandajlayıp, sarıp sarmalayıp ambülansla oraya götürmüşlerdi. Hruşçov şunları anlatıyor: 

“Hücre hapsine atılan Beriya kurşunkalem ve kağıt istemişti. 
Aramızda görüştük. Bazılarımızın tereddüdü vardı, fakat sonunda belki onu suçladığımız hususlarda dürüstçe bilgi vermek ihtiyacını duymuş olabileceğini düşünerek arzusunu yerine getirmeye karar verdik. Notlar yazmaya başladı. İlki Malenkov içindi: ‘Yegor, beni tanıyorsunuz! Biz dostuz! Niye Hruşçov'a kulak verdiniz? Sizi kışkırtan o değil mi?” vesaire. Bana da dürüst bir insan olduğuna vesaire yemin ettiği iki veya üç not gönderdi. 

Savcının Beriya olayını objektif olarak tahkik etmek kâbiliyetine itimadımız olmadığı için onu devre dışı bıraktık ve yerine yoldaş Rudenko'yu ikâme ettik. Rudenko, Beriya'nın sorgulanmasına başlayınca Beriya'nın hakikaten korkunç bir adam, hiçbirşeyin kendisi için kutsal olmadığı bir canavar olduğunu gördük. Arşivleri açıp onu mahkeme önüne çıkardığımızda Beriya'nın hedeflerine ulaşmak için hangi metodları kullandığını anladık. Sadece bir nebze komunistliği olmamakla kalmamıştı, bunun yanısıra insani haysiyetin en ufak bir izine bile sahip değildi. yl 


DİPNOTLARI 


27. Karlo Štajner, Sibirya'da Yedibin Gün, (Viyana, 1975), s. 495-496. 
28. Hruşçov Hatırlıyor, (Reinbek, 1971), s. 344-345. 
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8. Stalinizm'e Yakından Bakış 


Beriya'nın sayısız açıklama, ifade, mektup ve notları davası ile ilgili mikrofilmlerde mevcuttur. Aşağıdaki kendi el yazısı ile olan beyanları “dürüstlük” ve sakınmasız stili yönünden ilginçtirler: 

“(...) Bu günün geleceğini biliyordum. Çoğu kez bunu düşündüm, en çok da son yıllarda Stalin saklamaksızın beni bir kenara itmek yolundaki niyetini açıkladığında...'Korkusuz komiser” Yagoda'nın âkıbetini tetkik ettim. “Partinin demir yumruğu’ Yeşov'un âkıbeti hakkında çok iyi malumat edindim. Ve şimdi Stalin'in bana ilk Lenin nişanını tevdi ettiği zaman dediği gibi “İhtilâlin kılıcı Lavrentiy Pavloviç Beriya'nın trajedyasının son sahnesinin perdesi kalkıyor. 
Pravda, şairlerimiz ve büyük milletimizin kaderini tayin eden herkes bana övgü ve taltif yağdırmışlardı (...) 

Kellemi öfkeli kalabalığın önünde sallayıp “Çektiğiniz eziyetin sorumlusu odur! O hürriyeti boğdu! (...) Ülkemizde iyi olmayan her şeyi mahküm etmek için onu mahkeme önüne çıkardık! (...) diye bağıracakları günün geleceğini biliyordum. 

Halk, bu sözlere 1936'da Yagoda tasfiye edildiği zaman da inanmıştı! O zaman “Anarşinin tasfiyesi’ kutlanmıştı! 

Halk, 1938'de Yeşov ölmek zorunda kaldığı zaman da inanmıştı! O zaman ‘Terörün sonu’ kutlanmıştı! 

Yarın Pravda baş sayfada çoktan beri hazırlanmış ve bir yorum ilâve edilmiş “kominik'in yanında “halk mahkemesinin âdil kararının yerine getirildiğini ve tiran, katil, kötü insan, câni, casus ve emperyalist ajanı -kısaca bu güzel dünya üzerindeki bütün melânetlerden suçlu bulunan- Lavrentiy Pavloviç Beriya'nın idam edildiğini’ bildirecektir. Bu haber yayınlanır yayınlanmaz bildiriler topraktan bitecek, emekçilerin ve kollektiflerin temsilcileri desteklerini beyan edip, "güçlü bir birlik içinde ülkeyi temizleyen Leninist idarecilere (...)' sadakat yemini vereceklerdir. 

Halkımız, parti ve komunistler hakikaten gerçeği biliyorlar mı? Benim, L.P.Beriya'nın binlerce, hatta onbinlerce insanı 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mahküm ettirecek veya mahkemesiz idam ettirebilecek güce sahip olduğuma hakikaten inanıyorlar mı? Bugün benim hakkında karar verenlerin hakikaten temiz ve mâsum olduklarına inanıyorlar mı?(...) 

Evet!. Ellerini benim kanımla yıkayıp temizlediler ve “şimdi harikulâde geleceğimizin yeni bir sayfasını açıyorlar(...)!* 

Benim yıllar boyunca topladığım ve Stalin'in, Politbüro ve Merkez Komite'nin kararlarından başkaca hiçbirşey yapınadı-Şımı ispat eden dökümanlar bugün mahkemenin emrindedir. Bunlar ayrıca hükümetin ve Politbüro'nun diğer üyelerinin de faal, sadık ve titiz bir şekilde aynı şeyi yaptıklarını belgelemektedirler. 
Fakat ben bakan veya Politbüro fonksiyoneri olarak görevimi yaparken onlar “şalısi sadakat" içinde “kraldan çok kralcı" görünmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. 

İşte bir iki misâl: 

Vyaçeslav Mihayloviç Molotov, Stalin'in ölümünden sonra kendisini 'büyük Lenin'in hâlen hayatta olan yegâne mesai arkadaşı" olarak adlandırdı!. Fakat Lenin vaktiyle “ruhsuz bir bürokrat’ olduğu için Molotou'un merkez komiteden uzaklaştarılması gerektiğini söylemişti. Onun insanlarla temas etmesine ve partide çalışmasına müsaade etmektense en iyisi milli arşive yollanmalıydı! 

Lenin'in 1922'de merkez komiteye yazdığı ve Stalin'in arşivinde bulunmuş olan mektubun orijinalini sakladım. Lenin bu mektubunda Molotov'un bütün parti fonksiyonerleri hakkında ‘araştırma kartı" ve dosya tutulması yolundaki kararı hakkında ne düşündüğünü belirtiyor. Lenin şunları yazıyor: “Yoldaşlar! Bu ne demek oluyor: Parti fonksiyerleri için soru kağıtları ve dosyalar? Bunu tasarlayan budala kimdir? (Molotov'un tesis ettiği) “İstatistik Bölümü'nüz derhal lağvedilmelidir. Merkez komitenin elindeki kuvvet muazzamdır. İmkânlar akıl almaz derecededir. Merkez Komite ikiyüz ilâ dörtyüzbin faal parti üyesine ve bunun hâricinde milyonlarca partisize emir verir, tasarruf eder. Demek şimdi komunizmin bu devâsâ gerçekleşmesi kıt görüşlü 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bir bürokrasi tarafından ayaklar altına alınacak (...) 

Molotov'un hükümet başkanı olmak hasebiyle 1937'de Stalin'e şimdiye kadar olduğu gibi ‘tek bir kişinin mahkümiyeti için teklif getirmektense', “bundan böyle Politbüro'nun her oturumuna haklarinda hüküm verilmesi gereken herkesin isminin bulunduğu listeler getirilmesini’ teklif ettiğini Yeşov bildirmiştir. Molotov teklifine sebep olarak daha müessir tedbirler almanın âcilen gerektiğini göstermişti. 
O günden itibaren Yeşov oturumlarda “bölgelere” göre tasnif edilmiş mahkümlar listeleri sunmuştu (...)” 

Stalin, Molotov ve Kaganoviç'in 1937 Aralığında - Beriya o sırada Moskova'da değildi - askeri özel mahkemeye bütün Sovyetler Birliğinde ordu, devlet ve partideki bütün sorumluların isimlerini “liste hâlinde” vermek imkânı üzerinde görüştüklerini gösteren dökümanlar vardır. Liste, bunlar tarafından iyice tetkik edildikten sonra bazı isimler işaretlenmişti (bütün evraklarda el yazısıyla uygun notlar düşülmüştü). Bu isimlerin ekseriyetinin yanına “mahkemeye çıkarılsın” yazılmıştı ki bu “kurşuna dizilsin!” demekti. Bu listede aydın kesimden meşhur isimler, bakanların, merkez komite üyelerinin, mareşallerin, generallerin, eski Bolşeviklerin, meşhur âlimlerin isimleri vardı... 

Dehşet verici, inanılmayacak dökümanlar mevcuttur. Bugün onlar ilgili mahkemelerin arşivlerinde bulunmaktadırlar. 
Meselâ mareşal Yakir Stalin'e gönderdiği bir mektupta mâsum olduğunu yazmış ve mektubuna şu sözlerle son vermişti: 

“(...) Partiye ve Sovyetler Birliği'ne daima sadakatle hizmet ettim. 
Sizin, partinin ve vatanın huzurunda saygı ile eğilerek, komunizmin zaferine sarsılmaz bir inançla ölmek istiyorum (...)". 

Stalin bu mektuba kendi el yazısıyla not düşmüştü: “Korkak! 
Rezil orospu çocuğu!” Ve Voroşilov da tamamlayıcı bir ilâvede bulunmuştu: “Yoldaş Stalin'in hükmü çok isabetlidir!”. 

Diğerlerinin aksine kendisi için birşey ricâ etmeyen, sadece bir kere daha haksız yere suçlanıp mahküm olduğunu ileri 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süren mareşal Tuhaçevski'nin mektubuna Stalin şunu not etmişti: “Korkak!”, 

Voroşilov her zamanki gibi Stalin'le hemfikirdi ve imzasını atmıştı. Molotov da aynı şekilde yapmıştı. Kaganoviç şunu ilâve etmişti: “Hain, haşere, lânet olası orospu çocuğu!". 

Mareşal Yakir, Voroşilov'a bir de rica mektubu yollamıştı: 

“Dostum ve yoldaşım Voroşilov'a! Kızıl Ordu'daki müşterek uzun harp yıllarının hatırasına aileme, bilhassa tamamen parasız kalan küçük çocuklarıma yardım etmeni rica ediyorum eski dostum (...)” 

Sovyetler Birliği'ni müdafaa etmek için yüzlerce defa belki de daha çok sefer cesurca ölümün karşısına dikilmiş olduğunu bildiği harp arkadaşının mektubuna Voroşilov şu notu düşmüştü: “Böyle bir korkak namuslu olabilir mi? Rica red edildi! 
K.Y. Voroșilov.” 

Yakir'in ailesi, karısı, çocukları, erkek kardeşleri, ebeveyni ve yeğenleri, hepsi kurşuna dizildiler! 

1937 Haziranında bakanlar kurulunun bir kısım şefi olan 
bir muhbir Stalin'e bir ihbar yazısı yollamıştı. O sıralarda kendi kellesini bu şekilde kurtarmak, hatta terfi ettirilmek oldukça olağandı. Bu yazıda birçok bakan ve bakan vekili casuslukla, partiye zarar verici davranışla vesaire ile suçlanıyordu. 
Hâlen mevcut olan bu mektubu Stalin o sırada bakanlar kurulu başkanı olan Molotov'a şu derkenarla yolladı: “Molotov, bu ne demek oluyor?” Bunun üzerine Molotov şu “karar”ı kaleme aldı: “Devlet düşmanı bu çete tevkif edilmelidir! Molotov.” 

Hepsi tevkif edildi ve öldürüldüler. 

Hem Stalin'in tasvibiyle hem de onun ölümünden sonra Molotov uzun süre “partinin şef ideoloğu “ olarak kabul edildi. 
Stalin için N.A .Vosnessenskiy'in “Kriegswirtschaft der Sowjetunion waehrend des Vaterlaendischen Krieges’ (Vatan Harbi Esnasında Sovyetler Birliği'nin Harp Ekonomisi) adlı kitabı hakkında bir “rapor” yazmıştı. Bu “rapor” tamamen kaba, haksız iftiralar, kısmen yapılmış ve dolayısıyla mânâsından saptırılmış nakiller, hatalı sonuçlar ve “muhalefetin bu kitaptan faydalandığı 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ve yoldaş Stalin” karşı saldırı şeklinde yaydığı...” yolundaki lâflar ve suçlamalarla doluydu. 

Vosnessenskiy tevkif edildi ve işkence yapıldı. Vyaçeslav Molotov bu işkenceler esnasında hazır bulundu ve hatta Politbüro'nun önemli bir üyesi olmuş olan bu büyük âlime bizzat kendisi işkence yaptı. Vosnessenskiy sonradan Stalin'in şahsi emri üzerine öldürüldü. 

Molotov “parti teorisyeni” olarak evvelce de tanınmış tarihçi ve İlimler Akademisi başkanı M.N.Pokrovskiy'in “maskesini düşürmüştü”. Pokrovskiy, “Russische Geschichte seitden Anfaengen' (Başlangıcından İtibaren Rus Tarihi) ve ‘Die Geschichte der Kommunistischen (Bolschewistischen) Partei der Sowjetunion’ (Sovyetler Birliği Komunist (Bolşevik) Partisi Tarihi) kitaplarının yazarıydı. Molotov yine Pokrovskiy'in sorgulanması ve işkence yapılmasında şahsen bulunmuş ve onun “bütün çetenin” isimlerini ifşa etmesini talep etmişti. Molotov'un yazılı teklifi üzerine Pokrovskiy de kurşuna dizilmişti. 

“Parti teorisyeni” Molotov 1937 yılında “kendilerini partiye mensubiyet arkasında gizleyen bütün düşmanların tamamen imhası” için teklifler hazırlıyordu. Çünkü “en kötü düşmanlar parti üyesi maskesi ardında koruma arayanlardı...". 

Beriya bu hususta şu olayı hatırlamıştı: 

“1937 yılından bir olay hatırlıyorum. Tanınmış üniversite profesörü Petrov, (o sırada hükümet başkanı olan) şahsi dostu Vyaçeslav Molotov'a bir mektup yazmış ve eski bir âlim ve uzun yıllar akademi üyesi olan babasının 'yanlışlıkla tevkif edildiğini" izalı etmişti. Bu hatanın tashihi için Molotov'un müdahale etmesini rica ediyordu. 
Molotov'un Yeşov'a yazdığı mektup hâlâ mevcuttur: “Azizim Yeşov! 
Bu Petrov hâlâ üniversitede demek! Daha senin yanında değil mi?!” 
Tabii ki Petrov, yaşlı babası ve ailesi idam edildiler. 

Molotov hakkında daha fazla konuşmak gerekir mi? 

Geçen kış, yâni 1952'de, Stalin yeni bir anti-Yahudi kampanya başlattığı sırada Molotov Stalin'e hâlen bende bulunan kısa bir haber yollamıştı: “Benim MİNİNDEL'imde (dışişleri bakanlığı) tek bir Yahudi bile yok artık. Sonuncusunu da kovaladım”! 
Molotov hakkında son bir sözle nihayet verelim. 

Molotov'un 1949 yılında Stalin'e yazdığı bir mektup vardır. 
“Mesleki sebeplerden dolayı” karısı Polina Semyonovna Şemçuşina'yı 'inkâr ettiğini’ yazmaktadır!” 

Bu mektup üzerine Stalin Molotov'u Polina Semyonovna'- nın kimya sanayi bakanlığı ve hükümet üyeliği görevlerinden uzaklaştırılması için bakanlar kuruluna resmen müracaat etmeye mecbur etti. Bu da sonunda hükümetin karısını tevkif ettirmesini sağladı. 

Beriya yazılı ve şifahi ifadelerinde daima müdahalesi sayesinde Stalin veya başka bir Politbüro üyesi tarafından mahküm edilen pek çok insanı ölümden kurtardığını ileri sürmüştür. İddialarını isimler ve tarihlerle pekiştiriyordu. Müteaddit defalar Polina Semyonovna Şemçuşina'nın âkıbeti ve kendisinin oynadığı rolden bahsetmiştir. Başka bir yazılı beyanında da Beriya diğer hususların yanısıra 1939'da SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu başkanı Mihail Kalinin'in karısı Evdokia Kalinin'i de kurtardığını ifade etmişti. Devlet başkanının karısının tevkif edilmesi hususu “şalus kültü'nün” uzun ve karanlık döneminde devlet ve partinin zirvesinde hâkim olan atmosfer hakkında çok güzel bir misâl teşkil etmektedir. 

Beriya, artık tarihi şahsiyetler olmuş bile olsalar birçok önde gelen Sovyet siyasisinin resmini tamamlayan birçok husus saymaktadır. Bu itina ile çizilmiş portrelerin pek çoğunda gerçeğin suçlayıcı gölgesi hizmet ve büyüklüğün üstüne düşmekte ve adeta birçoklarının yıllar boyunca Stalinist hâkimiyet sisteminin teşvikçisi hatta destekçisi olduğu görülmektedir. 

Meselâ hem resmi tarih yazıcılığı hem de Sovyet kamuoyu ve yabancı ülkelerdeki muasırları Kalinin'i daima gülümseyen ve neşeli bir çocuk grubunun ortasında bulunan, dürüst, sempatik, mütevazi, yumuşak bakışlı ve sivri bir sakalı bulunan bir adam olarak görmüşlerdir... Kalinin eski Bolşeviklerdendi, geçen yüzyılın doksanlı yıllarından beri Lenin'in en eski mücadele arkadaşı idi. Onu Lenin'in kendisi 1919'da “Sovyet Rusya Liderliği”ne tayin etmişti. Kalinin, kendisine hayatı boyunca verilen bu görevi değişik adlar altında, ki “Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı” bunlardan biridir, 1919'dan 1946'ya kadar, yâni ölümüne kadar inkitasız olarak yirmiyedi yıl ifa etmişti. 

Beriya onun hakkında şunları yazıyor: “1939 yılı ilkbaharında PL.Kapiza ile E.M.Laudan'ın idare ettiği ve İngiliz gizli servisi ile temas hâlinde bulunan bir muhalif grup ortaya çıkarıldı. Kapiza uzun zaman mülteci olarak yaşayıp çalıştığı İngiltere'den yeni dönmüştü. 

Bu grup bir ihbar sonucu tevkif edilmişti. İngilizler bunu öğrenince bütün dünyada bir kampanya başlattılar. Her taraftan protestolar geliyordu. Bu yazılar daha ziyade Stalin ve Kalinin'in adına yollanıyordu. Liberal, hatta komunist teşkilâtlar heyetler gönderiyorlardı. Meşhur âlim çift İröne ve Frédéric Joliot-Curie başkanlığındaki Fransız heyeti Kalinin tarafından kabul edildi. 

Birkaç gün sonra Kalinin bir Politbüro oturumunda Stalin'i ve diğer üyeleri dünyanın her tarafından gelen protesto notalarından haberdar etti. Hatta meşhur Albert Einstein'ın Kalinin'den Rus âlimlerin serbest bırakılmasını rica eden mektubunu da gösterdi. 
Stalin çok öfkelendi. Aynen şöyle böğürdü: "Mihail İvanoviç, Politbüro'nun kararlarını hiçe sayıyorsunuz. Tevkifler, davalar ve serbet bırakmalar Sizin mevzunuz değil. Bunlarla kimin ilgilenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz..!" 

Kalinin tek bir kelime daha söylemeden ricat etti.” 

Kalinin'in Sovyet anayasasına göre devlet başkanı olarak ölüm cezalarını hapis cezasına çevirmek ve af etmek hakkına sahip olduğunu unutmamak gerekir. Yıllar boyunca kendisine yüzbinlerce af başvurusu yapılmasına rağmen o bir kere ie olsun anayasada yer almış olan bu hakkını kullanmamıştır”. 

Beriya devam ediyor: 

“Bu oturumdan birkaç gün sonra Stalin beni çağırdı ve alınan birçok habere göre devlet sırlarını hatta ecnebilere bile ifşa ettiği için Kalinin'in karısı Evdokia'yı tevkif etmemi emretti. 

Onu vazgeçirmeye çalıştım ve meseleyi önce bir incelemeyi ve 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Evdokia'yı gözetletmeyi teklif ettim. Ayrıca onun devlet başkanının karısı ve uzun zamandan beri de Bolşevik olduğunu söylemeye cesaret ettim. 
Fakat Stalin kararından dönmedi. Emrini tekrarladı ve bu arada 'ek bir izahat” verdi. “Bu, üstüne vazife olmayan işlere karışmaması için salak Mihail İvanoviç'e bir ders olacaktır” 

Gayet tabif emri yerine getirildi ve Evdokia 1946'ya kadar hapiste kaldı. Benim ricam ve Voroşilov'un müdahalesi üzerine Stalin nihayet serbest bırakılmasına razı oldu. Evdokia Moskova'ya getirildi. 
Kalinin'in ölümünden birkaç gün önce onunla vedalaşıp cenaze törenine katılmak için tam zamanında gelebildi. Çalışma kampındayken birçok defalar cezalandırıldığından bahsetmeyi unuttum. Meselâ 
1940 yılında bütün kamp sâkinlerinin dinledikleri kocası devlet başkanı Kalinin'in yeni yıl konuşmasının naklini yüksek sesle onun Sovyet vatandaşlarının saadeti ve hürriyeti hakkında söylediklerinin yalan olduğunu, onun zavallı satılık biri olduğunu vesaire vesaire bağırarak ihlâl etmekten dokuz yıl daha hapse mahküm edilmişti. 
Moskova'daki resmi matem törenleri esnasında ecnebi siyasilerin yanında Stalin'e karşı olan direnişini yeniden izhar ettiğinden dolayı tekrar tevkif edildi. 

Bu sefer Stalin, onun 'yokedilmesini" emretti, fakat ben bir kere daha hayatını kurtarmaya muvaffak oldum (...)” 

Beriya'nın itiraflarına ve gizli arşivine, özellikle de Stalin'in ölümünden sonra “emniyete aldığı” evraklara dayanarak, nihayet 1961 Ekimindeki SBKP XXII.ci Kongresi'nin gizli oturumunda Politbüro üyelerinin ekserisinin şahsi dosyalarını görmek mümkün oldu. Gayet tabiidir ki Hruşçov'un ve onun o sıradaki dostlarının dosyaları incelenmedi, sadece Hruşçov'un çizgisine karşı çıkanlarınki incelendi, yâni Molotov'un, Malenkov'un, Voroşilov'un, Kaganoviç'in, Mikoyan'ın... 

XXII.ci Kongre'nin kapanış açıklamasında Kaganoviç hakkında şunlar yazılıydı: 

“Daha 1934'de Lazar Moyseyeviç Kaganoviç ‘düşmana karşı olağanüstü sertlikle muamele edilmesini" teklif etmişti. Stalin ve Politbüro teklifini kabul ettiler. Tabü ki bununla tahkikat, mahkümiyet ve 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infaz gibi bütün gücün GPU'nun elinde toplanması anlaşılıyordu. 

Stalin onu 1947'de Ukrayna merkez komitesinin birinci sekreterliğine tayin etti. Sadist yanı kendisini uyguladığı tasfiyede gösterdi: öncelikle aydınlara işkence ve kötü muamele yaptırttı, insanlık vekârlarını ayaklar altında çiğnedi, binlerce insanı tevkif ettirtti, işkence yaptırttı ve öldürttü. Ukrayna halkı onun dehşet hâkimiyetinin yıllarına “Ukrayna'nın kara yılları" dedi. 

Kaganoviç, basın ve propaganda dairelerine kendisini “Ukrayna halkının keskin görüşlü lideri’ olarak adlandırımnalarını emretmişti. 
Ukrayna'nın faşist işgalinden kurtarılışının yıldönümü münasebetiyle ne harpte ne de hemen sonra Ukrayna toprağına ayak basmamış olduğu hâlde kendisini muzaffer askeri komutanların arasında gösteren devâsâ bir tablo yaptırtmıştı! * Milliyetçilere” karşı pek çok davayı sahneye koymuştu. Özellikle yazarlar ve sanatkârları inatla tâkibata uğratıyordu, ve bunlardan çoğu idam edildiler. Kaganoviç'in 83 tane yüksek dereceli fonksiyonerin tevkifini ve haklarında ‘tahkikat’ yapılmasını emreden ve haklı gösteren 32 tane kendi el yazısıyla yazılmış mektup hâlen mevcuttur. 10 Ağustos 1937'de Yeşov'a yolladığı bir yazıyla kendi bakanlığının ona "şüpheli" görünen on tane üst kademe görevlisinin tevkif edilip, tahkikat açılmasını talep ediyordu. Onu da tevkif edildi, işkence yapıldı ve öldürüldüler.” 

Kapanış açıklamasında Malenkov hakkında şunlar belirtilmişti: 

“Georgi Maksimilyanoviç Malenkov sayısız kadro fonksiyonerinin tasfiyesi ve ortadan kaybolmasından ve müteaddit kitle baskılarından sorumludur. 

O, Leningrad parti teşkilâtıyla alay etmiş ve zor duruma düşürmüştür, Stalin'in cinâyetlerine katılmakla kalmamış, organizatörler- den biri de olmuştur. 1935'den 1936'ya kadar Malenkov merkez komite bünyesinde faaliyet göstermişti. Ayrıca narkom (halk komiseri) Yeşov'un yakın bir mesai arkadaşıydı. 1937'de bir komisyonun üyesi olarak Beyaz Rusya'ya gönderilmiş ve orada Yeşov'un mutabakatı ile bir 'anti-Sovyet komplo'yu güya ortaya çıkarmıştı. Bu, uzun yıllar süren bir tasfiyenin başlangıcını teşkil etmiş ve bunun neticesinde 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parti üyelerinin yarıdan fazlası ile önde gelen siyasilerin büyük bir kısmı tasfiye edilmişti. 

(..) Bu cumhuriyetin hükümet başkanı olan yoldaş Goloded ile merkez komite üyelerinin ekseriyeti Malenkov'un sahte raporlarına itiraz edince Moskova'ya dönmüş ve bir “ilâve temizlik’ başlatmıştı. Onun nezâreti altında merkez komite üyelerinin ekseriyeti ve başkan Goloded de dâhil olmak üzere bütün Beyaz Rusya hükümeti tevkif edilmişti. 

Hepsi idam edildiler(...) 

Beriya ile birlikte Ermenistan merkez komitesi birinci sekreteri Hancıyan'a işkence yapmış ve onu müteakiben kendi silâhıyla sıktığı bir kurşunla öldürmüştü (...) 

Daha pek çok işkence ve idama katılmıştı. Malenkov “Leningrad Olayı'nın başlatıcısı ve organizatörüydü de. İktidar hırsından dolayı merkez komite sekreteri Kusnezov, Politbüro üyesi Vosnessenskiy ve önde gelen Leningrad'lı parti üyelerine karşı haksız suçlamalar icat etmişt!. 

Müteakiben yoluna çıkan herkesi sistematik bir şekilde bertaraf etmeye başlamıştı." 

Merkez komite üyesi ve XXIl.ci Parti Kongresi komisyonu üyesi olan Çelepin, Molotov, Malenkov ve Voroşilov hakkındaki bildirileri okurken salondaki delegelerden biri bağırdı: “Nasıl oluyor da böyle insanlar Sovyetler Birliğinde hâlâ serbest dolaşabiliyorlar? Nasıl uyuyabiliyorlar? Suçsuz kurbanlarının yetimlerinin ağlamaları, annelerinin ve karılarının lânetleri kâbuslarında onları tâkip etmiyor mu?” 

Başka bir ses daha yükseldi (kongre protokolü stenogramından naklen): “Ve bu adamlar yine delege olarak parti kongremize katılıyorlar! Rezalet bu!” 

Beriya hakkındaki tahkikat evraklarında sık sık “Vosnessenskiy Olayı” bahis mevzu olur. Hatta bir yerde Beriya Stalin'in bir şiir yüzünden günlerce Vosnessenskiy'e kızıp köpürdüğünü ve birçok kimseyi tevkif ettirdiğini nakleder. 

Enteresan olan husus anonim bir şairin “Liderin Uykusuz 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Geceleri” adlı şiirinin tekrar ortaya çıkmış olmasıdır. Burada serbest bir tercümesini veriyoruz: 


LİDERİN UYKUSUZ GECELERİ 
(Balad) 


15.ci y.y'dan bir İtalyan baladı Aragonya kralı Ferrante'den bahseder. Tarihçede onun hakkında şunlar yazılıdır: “Büyük bir ihtirasla yaptığı avcılığın yanısıra kralın bir günahı daha vardı: Etrafına bütün düşmanlarını veya düşmanı olabilecak olanları toplamak. Onları karanlık zindanlara kapatıp, zincire vurduruyordu. 
Muhaliflerinden biri öldüğü zaman talınit ediliyor ve hayattayken bulunduğu mevkinin tören elbisesi giydiriliyordu... Kral, kurbanlarını ihanetle, yanlış ithamlarla avlıyor, tuzağa düşürüyordu. Cümle âlem bunu biliyordu - ve o bundan mağrurdu, bütün dünya bildiği hâlde kimsenin açıkça bir şey söylemeye, onu itham etmeye cesaret edememesinden dolayı mağrurdu." 

Balad, kral Ferrante'nin geceleri yalnız, bunamış ve güçsüz bir vaziyette içki içtiği büyük masamın etrafında oturan tahnit edilmiş, ölü düşmanların iğrenç koleksiyonundan bahsediyor. 

“Şair bu şiiri 1950 yılının soğuk bir kış gecesinde Sovyet ilminin gözbebeği N.A.Vosnessenskiy'in Lubyanka hapishanesi zindanlarında katledildiğini öğrendikte sonra yazmıştı. 

Onu da koleksiyonuna al, ey liderimiz, 

Bu gece. 

Uykusuz gecelerinde, 

Kötülüklerinin hesabını tutarken 

Ve en ufak bir gürültüyle sıçrarken 

Unutma onu, onu da unutma! 

Senden intikam almak için adalet tarafından seçilmiş 

Kanlı hayaletlerin resmigeçidinde, 

Rüyalarında önünden geçerken 

Veya ayyaş gözlerinin önünde, 

Ara onu, onu da ara! 

Kolayca tanıyacaksın onu, 
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Sökülmüş tırnaklarından değil, 

Dökülmüş dişlerinden değil, 

Pıhtılaşmış kanından değil, 

Kırılmış kollarından değil, 

Dağıtılmış beyniden değil. ! 

Çünkü bu hususlarda birbirlerine benzerler, 

Hepsi, bu resmigeçitte bulunanların, 

Milyonlarcası 

Sen onu tanıyacaksın, 

Çünkü gururla önünde duracaktır, 

Bir âlime, bir mücadele adamına, bir hümaniste 

Yaraşır şekilde 

Sâkin ve vakur 

Sana HAKİKATİ söyleyecektir! 

Halkın senden nefret ettiğini ve lânetlediğini, 

Senin bir felâket olduğunu 

Asrımızın en büyük felâketi. 

Sen ve casusların, taltif ettiklerin, sadık bendelerin, 

Rahiplerin, opriçniki'lerin ve şairlerin, 

Karanlık bulutlar gibi göğümüzü kapladınız, 

Mâni olmak istiyorsunuz 

Güneşin 

Parlaklığını yarınlara aksettirmesine...” 

Hakkındaki tahkikat devam ederken Beriya kendisini canını dişine takarak, başlangıçta hatta meydan okuyan bir küstahlıkla müdafaa etti. Daima yoldaş Stalin'e ve partiye karşı yükümlü olduğu itaatle ve tamamen parti çizgisine uyarak hareket ettiğini açıklığa kavuşturmaya çalışıyordu. Onun, yâni Lavrentiy Beriya'nın “daima keyfilik, gayrimeşruluk ve terörle mücadele ettiğinin” delilini ne pahasına olursa olsun getirmeye çalışıyordu! 

İspat olarak da şahsi gayretiyle hayatlarını kurtardığını, tevkiflerini, sürülmelerini ve idamlarını önlediğini iddia ettiği yüzlerce tanınmış kişinin isimlerini sayıyordu. İşe önce daha 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devlet güvenlik bakanı Nikolay İvanoviç Yeşov'un vekili iken gayrimeşruluk, keyfilik ve teröre karşı tavır aldığına işaret ederek başladı. Beriya şunları yazmıştı: 

“1936'da ben Gürcistan ve Ukrayna'da çalışırken NKVD başkanlığından muhtevası gizlilik derecesini haiz bir telgraf aldık: Cumhuriyetler ve eyâletlerde ortaya çıkan çeşitli problemler dolayısıyla merkez komite, itiraflarını sağlamak için istisnai hâllerde tevkif edilmiş olan casuslara ve devlet düşmanlarına fiziki baskı uygulanmasına müsaade edilmesi kararını almıştı. 

Ben bakan olduktan sonra tevkif edilenlere fiziki baskı uygulanmasını yasakladım. Bunun üzerine taşradan protesto mektupları ve Stalin'e gönderilen “sorular” geldi. Hepsi izahat istiyor ve eski uygulamaların meşrulaştırılması gerektiğinde ısrar ediyorlardı. Direnişim neticesiz oldu: 20 Ocak 1939'daki Politbüro oturumunda - bu husus protokolde okunabilir - bütün merkez komite sekreterleriyle önde gelen NKVD fonksiyonerlerine gönderilen bir karar alındı. Bu kararın metni aşağıdaki gibidir: 

“SBKP merkez komitesi fiziki baskı uygulamak yolundaki tutumunu ve 1936 Martındaki kararı teyid etmiştir. SBKP merkez komitesi fiziki baskı uygulanmasını istisnai hâllerde haklı ve meşru görmektedir. İstisnai hâller, boyun eğmezlikleriyle tanınmış halk düşmanlarıdırlar.' 

Hemfikir olmamakla beraber bu Politbüro oturumunda buna karşı hiçbirşey yapamadım; çünkü ancak birkaç ay önce Politbüro'ya seçilmiştim. Bu kararın oylanmasından önce yoldaş Stalin söz aldı, biz Bolşevikler için emperyalist ajanlara yumuşak ve hoşgörülü davranmak için sebep olmadığını söyledi. Çünkü 'eğitim'lerine rağmen burjuvazi savaşan emekçilere merhamet göstermiyor ve tevkif edilen komunistler bulundukları yerde öldürülüyorlardı! Böylece herkes ona hak verdi. 

1938'de ben devlet güvenlik bakanlığını devraldığım zaman Stalin'e ve Politbüro'ya bize o zamana kadar çok pahalıya mal olmuş olan 'tasfiyelerin" durdurulması gerektiği hakkında tam bir dökümantasyon ve delilleri güçlü bir rapor sundum. Tam istatistiki 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bilgileri hâvi bu raporun bir kopyası evraklarımın arasında bulunmaktadır. 

(Bugün benim hakkında hüküm veren) Voroşilov ile Serov'un 1936'dan 1938'e kadar orduda yaptığı 'temizlik' çok sayıda insanm hayatına mal olmuştu: 

6 SSCB mareşalinden 4'ü, 

16 orgeneralden 14'ü, 

8 oramiralin hepsi, 

67 korgeneralin 6091, 

199 tümen komutanının 136'sı vs. 

20.000'den ziyade siyasi komiser, İspanya İç Harbine katılan bütün subaylar ve tugayların bütünü “bertaraf edildiler’. “Şüpheli unsurlar’ hakkındaki “dosyalarda şehirlilerin yarısından fazlasıyla hemen hemen bütün aydınlar vardı. Ülke halkının yüzde 5'inden fazlası o temizlik yıllarında tevkif edildi. Ortalama olarak her iki aileden biri bir mensubunu kaybetti. 

NKVD kayıtlarına göre bakan olduğum 1938 yılında yedi milyondan fazla insan hapishanelerde ve çalışma kamplarındaydı. 
Tahminlerimize göre 1936 ile 1938 yılları arasında sadece kamplarda takriben iki milyon insan ya idam edilmiş ya da tabü bir ölümle ölmüştü. 

1938'in Aralığında Politbüro'ya, hükümete ve merkez komite plenumuna bu bilgileri verdim.” 

Beriya'nın Stalin'in terekesinden emniyete aldığı dökümanlar arasında Lenin'in birçok yayınlanmamış mektubuyla Nadeşda Krupskaya'nın ve SBKP'nin sabık birinci sekreteri Lev B.Kamenev'in mektupları vardı. Bu dökümanlar, bilindiği gibi Stalin'in saygı göstermediği “Lenin'in vasiyeti” nin tarihi gerçeği hakkında daha sahih bilgi vermektedirler. 

Kalburüstü siyasiler ile tarihçiler arasında “Lenin'in vasiyetini kaale almamanın” hem Stalinist diktanın güçlenmesinde hem de “şahıs kültünün” tesisinde önemli bir faktör olduğu görüşü yaygındır. Bu “vasiyet” ile ilgili olayları ve perde arkasındaki sebepleri mümkün olduğunca hakikate uygun bir 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şekilde tasavvur etmek için mevcut dökümanlar hareket noktasını teşkil edeceklerdir. Bunun yanısıra 1923 ve 1924 yılları olaylarının baş aktörlerinin davranışlarını ve reaksiyonlarını yakından incelemek gerekir. 

1922 Aralığında Lenin'in sağlık durumu süratle bozuldu. 
Zâten Dora Kaplan'ın kurşun yarasından hiçbir zaman tamamen iyileşmemişti. 1921 yılı sonundaki bir inmeden sonra Bolşevik ihtilâlin münakaşasız lideri pozisyonuna bağlı olan sayısız görevleri alışılmış çalışma gücü ile ifa etmesi artık mümkün değildi. 

Stalin o sıralarda merkez komitede teşkilâtlanma meselelerinden sorumlu olan fonksiyonerdi. Lenin'in sağlık durumu hakkında çok iyi bilgi sahibiydi ve Sovyet partisi ve milletinin başında herkesin de gördüğü gibi yakında boşalacak olan yer için âlenen mücadele etmek zamanının geldiğine inanıyordu. 
Ve Stalin bu mücadeleye başladı. 

23 Aralık 1922'de XII.ci parti kongresine gelen Lenin'in 
yazısında özellikle “...(Stalin'in idaresindeki) parti mekanizmasının merkez komitenin gerçek ve müessir rolünü aştığına” işaret ediliyordu. “Bazı kişilerin gücüne sınır koymak için” Lenin merkez komite üyelerinin 27 olan sayısını iki misline çıkarmayı teklif ediyordu. Aynı zamanda parti mekanizması ve özellikle merkez komitedeki bürokrasiye dur demek için merkezi kontrol komisyonunun fonksiyonu güçlendirilmeliydi. Bu yazıyı Lenin merkez komiteye hitâben yazmıştı. Sekreteri Maria İgnatyevna Glaser kağıda döküp merkez komitenin genel sekreteri Stalin'e şahsen vermişti. 
Stalin mektubu kabul etmiş, fakat “teşkilât meseleleri” ile ilgili olduğu için sekreterya'ya (Kamenev, Sinovyev, Stalin) durumu bildirmemişti. Mektuba da bir not düşmüştü: Lenin'in tasarılarının gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması.” 

1923 Martında XlIl.cü parti kongresinde aynı teklifi birkaç 
“ilâve açıklama” ile birlikte sundu. Protokolde tesbit edildiği 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üzere parti kongresi “yoldaş Stalin'in teklifini” kabul etti ve merkez komite üyelerinin ve merkezi kontrol komisyonu üyelerinin sayısını iki katına çıkardı. Yeni seçilenler tabii ki Stalin'in adamlarıydılar. 

Fakat Stalin o tarihte Lenin'in çevirdiği entrikalar ve gücünü genişletip, pekiştirmek için olan aşikâr hırsı hakkında çok iyi malumat sahibi olduğunu daha bilmiyordu. Aynı yılın 23 Aralığında Lenin “Parti Kongresine”, tarihe “Lenin'in vasiyeti” olarak geçecek olan mektubu yazdı. Uzun zamandan beri yazı yazacak güce sahip olmadığı için kendi eliyle yazmadı, dikte etti. Aslında bunlar birçok mektup olmasına rağmen genellikle “Parti Kongresine yazılan mektup” olarak tâbir olunur. 

“Parti Kongresine siyasi yapımızda bir sıra değişiklik yapılmasını çok tavsiye ederim. Özellikle önemli bulduğum şu düşünceleri Size bildirmeye değer veriyorum. 

Evvelâ merkez komite üyelerinin sayısını birkaç düzüneye hatta yüze çıkarmayı teklif ediyorum. Bana kalırsa, işler bizim için gayrimüsait bir mecraya girerse (ki bu olabilir) ve biz bu reformu yapamazsak, merkez komitemiz büyük bir tehlikeye düşebilir. 

Ayrıca belli şartlar altında Devlet Plânlama Komisyonu'nun kararlarına icra karakterini tevdi etmeyi ve bu meyanda bir dereceye kadar ve belli şartlar altında yoldaş Troçki'ye yardımcı olmayı Parti Kongresi'nin dikkatine tavsiye etmek isterim. 

Birinci noktanın yerine getirilmesini - merkez komite üyelerinin sayısının arttırılması - ben hem merkez komitenin otoritesinin arttırılması hem teşkilâtımızın ciddi bir şekilde iyileştirilmesi hem de merkez komite bünyesindeki hizipler arasındaki sürtüşmelerin büyük partinin âkıbeti üstünde aşırı derecede müessir olmaması için gerekli buluyorum. 

Kanaatimce partimiz haklı olarak emekçi sınıfından elli ilâ yüz merkez komite üyesi talep edip fazla zorlanmaksızın alabilir. Böyle bir reform partimizi oldukça güçlendirir ve partimizin etrafı düşman devletlerle çevrili olduğu için yürütmek zorunda olduğu ve 


KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 153 


kanaatimce gelecek yıllarda daha da sertleşecek olan mücadelesini kolaylaştırır. Bu tedbirlerle partimizin sağlamlığının bin misli artacağını düşünüyorum. 

23 Aralık 1922 Lenin 


Bu mektubun devamı ertesi günkü tarihledir: 

“Merkez komitenin yukarıda bahsettiğim sağlamlığı altında böylesine tedbirleri almak mümkün olduğu takdirde bölünmeye karşı alınacak tedbirleri anlıyorum. Çünkü Sovyet Rusya'ya karşı olan harekette Rus Fikriyatı'ndaki beyaz muhafiz, partimizin bölüneceğini beklerken ve bu bölünmeyi parti içindeki önemli farklılıklardan umarken tamamen haklıydı. 

İki sınıf (proletarya ve köylüler) partimizin desteklerini teşkil ediyorlar. Şayet bu iki sınıf arasında anlaşma sağlanamazsa partinin zaafiyeti düşünülebilir ve çöküşü kaçınılmaz olur. Bu takdirde şu veya bu tedbiri almak ve hele merkez komitemizin sağlamlığından bahsetmek faydasız olur. O zaman hiçbir tedbir bölünmeyi önliyemez. 
Fakat ben daha şimdiden bundan bahsedilmesinin gerekmesi için bu zamanın daha uzak ve olayın çok az muhtemel olduğunu ümit ediyorum. 

Sağlamlıkla yakın gelecekte bir bölünmeye karşı garantiyi kastediyorum. Bu sebepten benim niyetim burada bir sıra şalısi düşüncemden behsetmek. Sağlamlık meselesine bu nokta-i nazardan bakıldığında en önemli faktör muhakkak ki Stalin ve Troçki'nin merkez komite üyeleri oluşlarıdır. Aralarındaki münasebetler kanımca bölünmenin asli tehlikesini teşkil ediyorlar ki merkez komite üyelerinin sayısını 50 veya 100'e çıkarmakla bu bölünme önlenebilir. Yoldaş Stalin genel sekreter olduğundan beri elinde sınırsız bir güç topluyor ve ben onun bunu her zaman gereken ihtiyatla kullanacağına kâni değilim. Diğer taraftan yoldaş Troçki ulaştırma işleri halk komiserliği meselesinde merkez komiteye karşı olan mücadelesiyle ispat etmiş olduğu gibi sadece olağanüstü fikri kâbiliyetlere sahip değildir. Hâlihazırdaki merkez komitede şahsen en kâbiliyetli kişidir, fakat kendinden çok fazla emindir ve sırf 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idari tedbirlere olan aşırı meylinden muzdariptir. 

“Hâlihazırdaki merkez komitenin bu iki temâyüz etmiş liderinin hususiyetleri kendiliğinden bir bölünmeye yol açabilirler. Ve şayet partimiz buna karşı gereken tedbirleri almazsa bu bölünme bugünden yarına ortaya çıkabilir. 

Diğer merkez komite üyelerinin şahsi özelliklerini anlatarak vakit harcamıyacağım. Fakat sadece Sinovyev'le Kamenev'in o Ekim'deki muhalefetlerinin tamamen tesadüfi olmadığını hatırlatmak istiyorum. 
Fakat nasıl Troçki'ye Bolşevik olmamak şahsî bir suç gibi yüklenemezse onlara da bu olay şahsi suç olarak yüklenemez. Genç merkez komite üyelerine gelince Buharin ve Pyatakov hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Kanaatimce bu ikisi (genç üyeler arasında) en kâbiliyetli olanlarıdır ve onlara karşı özellikle şu husus unutulmamalıdır: Buharin sadece partideki en değerli ve önemli teorisyenlerden biri değil aynı zamanda haklı olarak bütün partinin sevgilisidir. 
Buna rağmen teorik görüşlerine en iyi niyetle bile Marksist denemez, çünkü biraz skolâstik bir tarafı vardır (hiçbir zaman derinlemesine diyalektik ile ilgilenmemiştir ve ben onun diyalektiği tam olarak kavradığını da sanmıyorum).” 

Bunu 25 Aralık tarihli notlar takip ediyor: 

“Pyatakov nihayet şüphesiz güçlü bir iradeye ve büyük kâbiliyetlere sahiptir. Fakat ciddi siyasi meselelerde ona güvenilmeyecek kadar bürokratik meselelere dalıyor. Tabii benim bu müşaladelerim şu an için ve bu iki istidatlı, büyük aktivist'in bilgilerini tekâmül ettirmek ve yetersizliklerini izale için firsat bulamadıklarını var sayarak geçerlidirler. 

25 Aralık 1922 Lenin 


Lenin'in 24 Aralık tarihli mektubuna bir ilâve: 

“Stalin çok kabadır, kendi içimizde ve biz komunistler arasındaki münasebetlerde tahammül edilen bu hataya genel sekreterlik fonksiyonunda müsamaha edilemez. Bu sebepten yoldaşlara Stalin'i bu görevden nasıl alacaklarını ve yerine yoldaş Stalin'den her bakımdan sadece bir avantaj farkı olan yâni daha müsamahakâr, daha sadık, daha kibar ve yoldaşlara karşı daha dikkatli, daha az huysuz vesaire olan birini getirmeyi düşünmelerini tavsiye ederim. Bu husus çok küçük bir teferruat olarak görülebilinir. Fakat ben bir bölünmeyi önlemek nokta-i nazarından ve Stalin ile Troçki arasında yukarıda anlattğım münasebetler açısından bunun teferruat olmadığına inanıyorum, yahut öyle bir teferruat ki müessir önem kazanabilir (...) 
4 Ocak 1923 Lenin” 


Lenin, bu “Parti Kongresi'ne Mektubunu”, vasiyetini, mühürledi ve onu ancak ölümünden sonra açıp parti kongresine iletmesini özellikle rica edip karısı Nadeşda Krupskaya'ya teslim etti. 

Stalin'in Lenin'in bu vasiyetinden haberi yoktu. Hasta olmasına ve yataktan çıkamamasına rağmen Lenin'e sürekli olarak Stalin'in aşınlıkları hakkında yeni şikâyetler geliyordu. 

Lenin'in sekreteri Maria Glaser'in hâlen mevcut olan bir notuna göre Lenin bunun üzerine Stalin'le bir telefon konuşması yaptı ve şikâyetlerden bahsetti. Stalin, kendi tâbiriyle bu “düşmanca saldırıları” reddetti ve Lenin'in talep ettiği gibi âlenen özeleştiri yapmaya yanaşmadı. 

Bunun üzerine Lenin, Pravda'nın 25 Ocak 1923'de yayınladığı bir makale yazdı. Bu makalede Stalin'in tesis ettiği ve onun idaresi altında bulunan işçi ve köylü teftişi halk komiserliğini sert bir şekilde tenkit ediyordu. Bu alışılmamış yayın Lenin'in Stalin'e karşı ilk doğrudan aleni saldırısıydı. Her halikârda herkes böyle kabul etti. 

Stalin, Pravda'nın yazıişleri müdürüne şiddetle saldırıp onu baskı altında bırakmak için genel sekreterlik makamından faydalandı. Lenin bunu öğrenince birkaç gün sonra bir makale daha yazdı. Fakat Pravda bunu basmadı! Yazıişleri müdürü Stalin'in tehdidini ciddiye almıştı. 

Lenin henüz mağlubiyeti kabul etmemişti: karısı Nadeşda Krupskaya'yı izahat talep etmesi için merkez komiteye yolladı. 
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Bunun üzerine Stalin geri basmak zorunda kaldı. Lenin'in makalesi 4 Mart 1923 tarihli Pravda'da “Az olsun ama iyi olsun” başlığıyla başmakale olarak yayınlandı. 

Yine bütün makale Stalin'in işçi ve köylü teftişi halk komiserliğine hasredilmişti. Lenin şunları yazmıştı: 

“(...) Açıkça ifade edelim ki işçi ve köylü teftişi halk komiserliğinin gördüğü itibar azdır. Bizim işçi ve köylü teftişinden daha kötü teşkilâtlanmış başka bir müessese olamıyacağını ve bu şartlar altında bu komiserlikten fayda beklenemiyeceğini herkes biliyor (...)” 

“(...) İşleri oluruna bırakan, en ufak bir itimat beslenmiyen ve yaptığı işin ağırlığı olmyan bir halk komiserliği tesis etmenin faydası nedir?(...) Asli görevimiz (..) burada köklü bir değişiklik yapmaktır”? 

Doğrudan Stalin'i, özellikle de onun ‘Proleter Kültür Hakkında’ başlıklı yazısını hedef alarak devam ediyor Lenin: 

“Kötülüğün temelinde medeni davranış tarzlarının eksikliği yatıyor. Adamlarımız “proleter kültür’ dedikleri şeyi çok müsamahalı ve çok gayriciddi bir şekilde yürütüyorlar. Başlangıç olarak gerçek bir burjuva kültürü tamamen yeterli olurdu. Ve biz bu takdirde burjuva kültürü öncesinin kaba şekilleri, yâni bürokratik kültür ve toprak köleliği kültürü vesaire ile uğraşmak zorunda olmadığımız için bununla iktifa ederdik. "alb 

Lenin'in Stalin'in gayrikanuni entrikalarına doğrudan saldırısı daha başka şikâyetlerin gelmesi için cesaret verdi. Ertesi gün olan 5 Mart'ta Gücistan Komunist Partisi idarecileri (o sırada Gürcistan'da tam bir iç savaş hüküm sürüyordu) bir “Vahşet, terör ve Stalin'in emri üzerine Orconikidze'nin bütün Gürcistan'da işlediği cinayetler hakkında dökümantasyon” ile Lenin'e başvurdular. Lenin hemen destek olacağını garantiledi ve ilâve etti: 

“Bütün kalbimle Sizin tarafınızdayım, çünkü Siz bâriz bir şekilde haklısınız. Orconikidze'nin saçma davranışı ve Stalin ile Cerşinski'- nin ona sağladığı destekten dolayı çok üzgünüm ve rencide oldum.” 

Nadeşda Krupskaya, telgrafla Gürcü merkez komitesine 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yollanması için Lenin'in cevabını merkez komiteye nakletti. 
Fakat Stalin, Lenin'in karısına bu nakil işinde mâni olmaya çalıştı ve Stalin ile Nadeşda Krupskaya arasında Stalin'in “tamamen kendini kaybedip bir at uşağı gibi küfrettiği” olay meydana geldi. 

Bunun üzerine Lenin Stalin'e bir mektup gönderdi. Bu mektubun Lenin'in kendi eliyle yazdığı son mektup olduğu ispat edilmiştir. 

“Karıma telefonda küfretmek terbiyesizliğinde bulundunuz. Karım gerçi söylenenleri unutmaya hazır olduğunu söylemekle beraber aynı zamanda Sinovyev ile Kamenev'i de bundan haberdar etmiştir. 
Bana yapılanları kolay unutmam. Karıma yapılanların da bana yapılmış sayılacağını söylemeye gerek yok. Onun için söylediklerinizi geri alıp özür mü dileyeceğinizi yoksa aramızdaki münasebetleri kopmuş olarak mı telâkki edeceğinizi iyi düşünün. 

Saygılarımla 

Lenin 5 Mart 1923, 


Lenin'in bu günden sonra daima yeni krizler geçirdiği ve durumunun giderek kötüleştiği tarihçe bilinen bir husustur. 
Birçokları bunun doğrudan sebebinin bahsolunan Stalin'le çatışma olduğu kanaatindedirler. Lenin, Stalin'i artık kabul etmek ve onunla konuşmak istememiştir. 

Bu olay ve mektup Stalin taraftarları tarafından tabii sükütla geçiştirilmiştir. Fakat hakikati tamamen gizlemeleri kolay olmamıştır: odönemde Lenin'i Troçki, Kamenev, Buharin, Blüher ve parti ile hükümetin diğer üst düzey yöneticileri ile konuşurken veya müşterek gezintilerde gösteren düzünelerle fotoğraf çekilmişti. Fakat “Lenin'in en yakın ve samimi mesai arkadaşı, halefi” Stalin ile birlikte çekilmiş tek bir fotoğraf bile yoktur. 
Sonradan fotomontajlar veya talimat üzerine yapılmış resimler bu eksikliği telâfi etmiştir. 

Lenin 21 Ocak 1924'de öldü. Defninden kısa bir süre sonra merkez komite plenumu toplandı ve XIV.cü parti kongresini 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Mayıs ayı ortasında yapmayı kararlaştırdı. 

Plenumun odağını Stalin teşkil ediyordu. 

7 Mayıs'ta parti kongresi hazırlıkları esnasında Nadeşda 
Krupskaya merkez komite genel sekretaryasına gitti ve Kamenev'e Lenin'in mektubunu, “vasiyetnâmesi"ni, metni teksir ettirip bütün kongre delegelerine dağıtılması talebiyle teslim etti. 

Parti sekretaryasında panik çıktı! 

Stalin'in imdadına koşan Sinovyev oldu. Merkez komitenin metni iyice inceledikten sonra mektubun kongre evraklarına ilâve edilip edilmeyeceğine, yâni bütün delegelere verilip verilmeyeceğine karar vermesini teklif etti. Sinovyev'in teklifi kabul edildi ve merkez komite oturuma çağırıldı. Stalin'in kaderinin tayin edildiği bu toplantıya katılanlardan birinin, Boris Başanov'un aldığı notlar vardır. Bunları Stalin'in biyografı Deutscher şöyle naklediyor: 

“Rahatsızlık verici bir ne yapacağını bilememek hâli toplantıyı felce uğratmış. Başkanlık tribünündeki sıralardan birinde oturan Stalin kendisini küçük ve zavallı hissediyordu. Dikkatle ona bakıyordum. 
Kendine hâkim olmasına ve zoraki sâkinliğine rağmen kaderinin dönün noktasında bulundu ğunu yüzünden açıkça okumak mümkündü. O günlerin Lenin kültü atmosferinde ölünün son arzusunu yerine getirmemek neredeyse Allah'a isyan etmek gibi bir şeydi. 

“Stalin kendisi için çok kritik olan bu noktada Sinovyev tarafından kurtarıldı: “Yoldaşlar” diye seslendi Sinovyev, 'İlyiç'in son arzusu, İlyiç'in her sözü bizim nezdimizde şüphesiz kanun demektir. Ölmekte olan İlyiç'in bize tavsiye ettiği herşeyi yapmaya birçok kereler yemin ettik. Bu sözümüzü tutacağımızı da gayet iyi biliyorsunuz (...) (Hazır bulunanlar gözlerini indirdiler. Böylesine kaşarlanmış bir oyuncunun yüzüne bakamıyorlardı.)' Fakat bir noktada İlyiç'in endişelerinin yersiz olduklarını görmekten mesuduz. Bizim genel sekreterimizle ilgili olanları kastediyorum. 
Hepiniz son aylardaki müşterek mesaimizin şahidisiniz. Benim gibi Sizler de İlyiç'in endişelerinin yersiz olduğunu memnuniyetle tesbit ettiniz.’ 
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Sonra Kamenev konuştu ve merkez komiteden Stalin'i görevinde bırakmasını rica etti. Fakat bu şekilde hareket edildiği takdirde tabiidir ki Lenin'in vasiyeti de açıklanamazdı. Bayan Krupskaya kocasının vasiyetinin hasıraltı edilmesini protesto etti. Fakat başarılı olamadı. Oturuma katılan Troçki ise aynı zamanda kendisinin parti içindeki pozisyonunu ilgilendiren bir meseleye müdahale etmiyecek kadar mağrurdu. Susuyor ve sadece hareketleri ve mimikleri ile bu sahne karşısında duyduğu tiksinmeyi ifade etmekle yetiniyordu. Nihayet Sinovyev vasiyeti yayınlamamayı, sadece bazı seçilmiş delegelerin bilgisine sunmayı teklif etti. Bu teklif ona karşı kırk oyla kabul edildi. Stalin artık alnındaki soğuk terleri silebilirdi. Tekrar dizginleri ele geçirmişti, sağlam ve ebediyen olmak üzere". 

Sovyetler Birliği ve bütün dünya için büyük önemi haiz olan bu yıllara o dönemin görgü şahitlerinin ifadelerinin ve dökümanların ışığında bakıldığında Stalin ve “#âbilerinin”, bânisi, temel taşı, lideri ve garantörü sadece ve sadece Yosef Vissarionoviç Stalin olan büyük sosyalist imparatorluk rüyasının gerçekleşmesi için gece gündüz korku içinde yaşadıklarını ve mücadele ettiklerini, plânlar yaptıklarını ve onları gerçekleştirmek ve faaliyette bulunmak mecburiyetinde olduklarını görürüz. 

1934 yılı özellikle çok zordu. 

“Ölmeden önce hakikatın gün ışığına çıkmasına yardımcı olmak istiyorum...” 

Beriya'nın terekesinde bulunan bir mektup böyle başlıyor. 
Kaleme alan eski Bolşeviklerden ve merkez komite üyesi V.B.Satonskiy. Zarfın üstüne bir not düşülmüş: “Mektubu gizlice dışarı çıkarmayı denemiştir. Üstteğmen Tvardovskiy bize getirdi. 
26.10.1937, Yeşov.” 

“Dört gün, dört gece aralıksız işkence ettiler bana. Nihayet istedikleri herşeyi itiraf ettim ve herşeyi imzaladım (...) Hakikat şudur: Başbakan vekili A.P.Smirnov'un başkanlığındaki bir merkez komite komisyonu oturumunda parti kongresi için (1934 yılı başındaki XVIL.ci parti kongresi) ziraat politikası hakkında karar taslağı hazırlanacaktı. Görüş ayrılığı oldu. Yoldaş Stalin müdahale etti ve bize kendi fikirlerini zorla kabul ettirmeye kalkıştı. Ekseriyet buna karşıydı. Bunun üzerine Smirnov ayağa kalktı ve Stalin'in isitfasını talep etti. N.B.Aysmont ona katıldı. 

Daha o akşam ekseriyetini cumhuriyetlerin ve eyâletlerin merkez komite sekreterlerinin teşkil ettiği diğer komisyonların üyelerinin de katıldığı bir toplantı yapıldı. Herkes gelecek parti kongresinde yoldaş Stalin'i genel sekreterlik görevinden alıp yerine S.M Kirov'u getirmekte mutabık kaldı. 

Şu merkez komite üyeleri komisyon namına Kirou'la görüşmede bulundular: G.İ.Petrovskiy, Smirnov, Orconikidze, Mikoyan ve M.D.Oraçeleşvili. Kirov gerçi Stalin'in görevden alınmasının âcilen gerektiği görüşündeydi, ama genel sekreterlik görevini devralmayı da kabul etmiyordu. Bekleyip, parti kongresinde bu hususu neticelendirmek kararlaştırıldı. 

Görüşmemizin çok gizli olmasına rağmen kısa bir müddet sonra Kirov'dan Mikoyan'ın konuşmamızın bütün teferruatını Stalin'e naklettiğini, bir çare düşünmem gerektiğini öğrendim. Parti kongresinde de açıkça Stalin'e karşı çıkacak kimse bulunmadı! 

Fakat merkez komite adayları için yapılan gizli oylamada Stalin çok az oy alabildi. 271 delege ona karşı oy kullandı. S.M.Kirov, ikisi hâriç bütün oyları aldı. 

Seçim komisyonunun başkanıydım. Oyları saydığım zaman korktum. Kirov'un ikazını unutmamıştım. 

Stalin'in bu kadar çok hayır oyu karşısında değil genel sekreter olarak sıradan merkez komite üyesi olarak bile kalamıyacağı aşikârdı! 
Biz oyları ikinci bir defa saydık: biz, yâni muavinim V.M. Verhoviç, sekreter S.K.Pavlov ve komisyon başkanı olan ben. Onlara herhangi bir kimseye seçim sonuçlarını söylemeyi yasakladım. Durumu kongre sekreteri Lazar M.Kaganoviç'e bildirdim. Gözünü bile kırpmadan beni dinledi, diğerlerini haberdar etmemek kararımdan dolayı beni tebrik etti ve sonra gözlerimin önünde Stalin'in isminin çizilmiş olduğu bütün oy pusulalarını yırttı! Dimdik gözlerimin içine baktı ve kararlı bir sesle “Anlaşıldı mı?” dedi. 
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Kaganoviç tribündeki yerini aldı ve seçim sonuçlarını açıkladı. 

Sözlerini alkışlayan tezahürata çok şaşırdım: Stalin sadece iki karşı oyla seçilmişti. Kirov da sadece üç karşı oyla, yâni neredeyse ittifakla. Aynı akşam komisyonumda çalışan genç Pavlov'un ortadan kaybolması ile daha da şaşkınlığa düştüm. Bu hususta Kaganoviç'le konuştum. Fakat o merak etmememi, Pavlov'un âcil bir “özel görev'le Almanya'ya gönderildiğini söyledi! Samimi bir ses tonuyla Verhoviç gibi benim de bu küçük olayı, ‘partinin genel sekreteri yoldaş Stalin'in adını kötüye çıkarmak için yapılmış olan bu düşmanca teşebbüsü..." unutmamı söyledi. Kısa bir müddet sonra Verhoviç hayatına son verdi. Ve ben, susmama ve herşeyi görmezden gelmeme ve parti menfaatine hareket ettiğime inanmama rağmen - işte buradayım (>. 

A.N.Poskrebişev XVII.ci parti kongresi sırasında Stalin'in sekreteriydi. Daha uzun yıllar en sadık bendelerinden biri olarak kaldı. 1952 Aralığında Stalin onu, kendisini kötü duruma sokabilecek ve çok gizli olan dökümanları kopya edip saklarken yakaladı. Stalin, onu tevkif ettirdi. Poskrebişev, işkence altında kendisinden ne duyulmak isteniyorsa itiraf etti. 
Tahkikat devlet güvenlik bakan vekili İgnatyev tarafından şahsen yürütüldü. Onun Beriya'ya Poskrebişev'in itirafları hakkında sürekli olarak bilgi verdiği kesin. Fakat Beriya'nın arşivinde Poskrebişev'in elle yazılmış itiraflarından sadece birkaç sayfa bulundu. 

Aşağıdaki metne tarih konmamış olmakla beraber Stalin- 
'in ölümünden sonra tekrar kopya edildiği anlaşılıyor. Başka türlü ifade etmek gerekirse: bu yazı - Beriya'nın koleksiyonundakilerin ekseriyeti gibi Beriya'nın bu tür evrakları uygun bir zamanda Politbüro ve merkez komitenin diğer üyelerine karşı korkulan bir silâh olarak kullanmak niyetiyle biriktirip sakladığının bir delilidir. Nihayet Beriya hemen herkes için daima en son bilgileri hâvi bir dosya tutmuştur. 

Poskrebişev'in ifadesi: 

(....) 1933 yılı sonbaharında merkez komite yoldaş Stalin'in teklifi 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üzerine XVII. parti kongresinin toplanmasını kararlaştırınca yoldaş Lazar M.Kaganoviç organizasyon komitesinin başkanlığına seçildi. 
Aynı zamanda yoldaş Stalin beni bu komitenin sekreterliğine tayin etti. Komite, her tarafta gözünün olması, herşeyi, özellikle de delegelerin ve bunların içinde de ön önemlisi büyük şehirlerle belli bazı cumhuriyetlerden gelenlerin düşüncelerini, fikirlerini ve niyetlerini öğrenmesi yolunda yoldaş Stalin'den talimat almıştı. 

Parti kongresi başlayınca toplanan malzemeden tam bir dosya hazırladım, ve hergün tabiatıyla çok gizli olan bir "açıklama" kaleme alıyordum. Kaganoviç de onu yoldaş Stalin'e iletiyordu. Bu, günün olaylarının bir özeti mahiyetindeydi. Gerçekten âcil meseleler olduğu zaman Kaganoviç ve ben yoldaş Stalin'e günde müteaddit defalar rapor veriyorduk. Giriş kontrolü ve delegelerin seçimi için (oylama gizliydi) yoldaş Kaganoviç'in tam onayına mazhar olmuş olan bir metod geliştirmiştim. 

Her delege geldiği zaman kendi el yazısıyla birkaç formüler doldurmak mecburiyetindeydi. Sekreteryamızd. (Stalir'iz başkan lığındaki merkez komite genel sekreteryası) olağanüstü istidatlı bir grafolog olan Gurs adında bir kadın çalışıyordu. Birkaç satırlık bir örneğe bakarak her el yazısını okuyup teşhis edebiliyordu. 
Bize değerli hizmetler ifa etti. Kongre müddetince benim sekreteryamda çalıştı ve herhangi bir yazının kime ait olduğunu hemen anlıyordu. Zira kongre başkanlığına ve çeşitli komisyonlara delegelerin genellikle imzasız olarak bir kağıt parçasına yazdıkları bildiriler, tenkitler, mülahazalar ve teklifler mütemadiyen geliyordu. Bu kağıtlar kongre sekretaryasında toplanıp saklanıyordu. 
Muhteviyatı tenkitçi ve düşmanca olanları ayırıyordum. Bunlardan imzasız olanları, kimin yazdığını tespit etmesi için yoldaş Gurs'a veriyordum. 

Oy pusulalarını delegelere dağıtmadan önce bir ‘özel işlem'e tâbi tutuyorduk. Birçok noktanın oylanması gerekiyordu: raporların kabulü, kararlar, değişik idari organların seçimi, özellikle de merkez komitenin ve merkezi kontrol komisyonunun seçimi. Yoldaş Stalin her delegenin reaksiyonu, fikriyatı ve oyunu nasıl kullandığı hakkında kesin olarak ve ismen bilgi edinmek istiyordu. 

Benim asli görevim tamamen güvenilir bir rapor hazırlamaktı. 
Bir delegenin delegeliği onaylandığı zaman kendisine kontrol komisyonu tarafından ihtiyacı olan bütün oy pusulalarını hâvi bir zarf veriliyordu. Bu oy pusulaları birbirinin aynıydı -zâhiren birbirinin aynı! Evvelce bahsettiğim gibi ben bütün pusulaları “işaretlemiştim': belli bir koda göre hepsi değişik bir şekilde delinmişti. 
Bu delikler gözle görülmeyecek gibiydi; tabii ki benim için değil: ben onları “deşifre” edebiliyordum, yâni hangi delegenin pusulayı kullandığını, Evet mi yoksa Hayır mı dediğini tam olarak tesbit edebiliyordum. 

Yoldaş Stalin'in genel çizgisi ve rolünü tasdik eden parti kongresi sona erdikten sonra ifadeleri avuçtaki çizgiler kadar bâriz olan raporlarıma dayanarak aleni beyanları, 'parti çizgisi'ne sadakat yeminleri ne olursa olsun her delegenin davranışını, hareket tarzını ve nasıl oy kullandığını açıklayabiliyordum! Yoldaş Stalin raporlarım ve analizlerimden çok memnun olmuştu!” Her zamanki gihi çok ihtiyatlı olan Stalin dikkatle kongrenin gidişatını ve havasını incelemiş ve yeni seçilen Politbüro ve merkez komitedeki gerçek kuvvet dengesini titizlikle tartnuştı. 

Onun için daha önemli olan Politbüro'da artık ekseriyete sahipti. En sadık yoldaşları oradaydılar: Molotov, Voroşilov, Kaganoviç, Mikoyan. Kalinin'e de güvenebilirdi. Kirov ve Rudzutak'tan kendisini sakınması gerektiğini biliyordu. Çünkü Kirov parti içinde çok büyük itibara sahipti ve bunun yanısıra en güçlü ve en ihtilâlci parti teşkilâtı olan Leningrad teşkilâtının lideriydi. Rudzutak'tan ise sendikaların lideri ve başbakan vekili olarak işçi sınıfının taleplerinin yerine getirilmesi ve bu meyanda serbestçe fikrini açıklamak hakkı için mücadele ettiğinden dolayı çekinmek zorundaydı. 

Stalin taktiğini hazırlarken bu hususları gözönünde tutuyordu. Yeni seçilen Politbüro'nun daha ilk oturumunda, parti kongresi delegelerinin gidişlerinden bir gün sonra, Stalin yoldaş Kirov'un tasavvurlarına uygun olarak dahili siyasette hızlandırılmış bir demokratikleştirme ile hemfikir olduğunu beyan etti... 

Gerçekten de kısa bir süre sonra af ilân edildi. Gerçi bu kısmi bir aftı ama ona rağmen ceza sürelerini kısaltmış ve binlerce mahkümu hürriyetine kavuşturmuştu. Sonra da Stalin'in resmen başvurusu üzerine GPU lağvedildi ve yerini önemli bir değişiklikle dahili meseleler komiserliği aldı. Bu komiserliğin faaliyeti bundan böyle ilgili şehir, cumhuriyet veya birliğin savcılığının kontrolü altında olacaktı. Meşhur hukukçu Andrey Vişinskiy başsavcılığa getirildi ve “hak ve kanunun müdafii” olarak kendisine olağanüstü yetkiler verildi. 

Muazzam yatırımlar gerektirmiş olan ilk beş yıllık plânlar meyvalarını vermeye başladılar: geçmişteki açlık yıllanyla kıyaslandığında hayat standardı farkedilir bir şekilde iyileşmeye başladı. 

Parti teşkilâtlarında, açık toplantılarda ve basında serbestçe, hatta tenkitçi bir şekilde fikir beyan edilebiliniyordu. Muhalefetin tanınmış lider ve üyeleri yine ortaya çıkmışlardı ve Pravda yeniden onlara sütunlarını açmıştı. 

Kirov, mevcut anayasanın yeniden gözden geçirilip reform yapılması için Leningrad teşkilâtının bir teklifini iletti. Politbüro bu teklifi kabul etti. Stalin de anayasa taslağının hazırlanması için bir komisyon ihdasını teklif etti. Bu da Politbüro tarafından onaylandı. Fakat Stalin bu komisyonun “bütün akunların söz hakkı olacak şekilde tertip edilmesini...” özellikle talep etti. 

Komisyon teşkil edildi, Stalin başkanlığa seçildi. Muhalif grupların liderleri de - Kamenev, Sinovyev, Buharin ve Radek - komisyona dahildiler. Hatta Buharin yakında “Stalin Anayasası” olarak alkışlanacak olan yeni anayasanın ilk taslağının hazırlanmasıyla görevlendirildi. 

Sonra 1 Aralık 1934 günü geldi. Politbüro üyesi Sergey Mironoviç Kirov o gün Leningrad'da pusudan vuruldu. 

Kirov, devrin en iyi Sovyet muhabiri olan Karl Radek'in ifade ettiği gibi “partinin sevgilisi ve halkın ümidi” olduğu için suikast genel bir kedere sebep oldu. Fabrika ve kolhoz komi- 


KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 165 


teleri ile parti teşkilâtları katilin takip edilip ibret-i âlem bir şekilde cezalandınlmasını ısrarla talep ettiler. 

SBKP'nin XXII. parti kongresi protokolünde birçok şeye sebep olan bu olay hakkında şunlar yazılıdır: 

“(...) Kitle baskılarının başlangıcı Kirov'un katliyle doğrudan münasebet içindedir. Bu cinayetin gerçek sebepleri hâlâ tamamen açıklığa kavuşmamıştır. Evraklar daha sıkı bir şekilde incelendikçe daha fazla sorular ortaya çıkmaktadır (...) Kesinlikle sadece Kirov'un katilinin iki defa Smolni enstitüsünün bahçesinde yakalandığı ve iki seferinde de üstünde silâh bulunduğu bilinmektedir! İki sefer de kesin emirle derhal salıverilmiştir. Aynı adam üçüncü defa silâhlı olarak enstitü dahilinde ortaya çıkmış ve soğukkanlılıkla vurmak için rahat bir şekilde Kirov'u beklemiştir. 

Kirov'un devamlı olarak kendisine refakat eden muhafızı cinayet anında olay yerinin yakınında bile değildi. Kesin kaidelere rağmen 'âcilen” çağırıldığı bürosunda bulunuyordu (...) 

Başka bir şey daha var: Suikastten hemen sonra şahsen rapor vermesi için muhafız Stalin'in yanına emredildi. Fakat oraya canlı olarak varmadı. Arabası 'kaza' yaptı. Kazada hayatını kaybettiği resmen söylendi. Fakat tahkikat sonucunda öldürüldüğü ortaya çıktı. 
Katilleri onu Stalin'e götürecek olan adamlardı. O gün onu alan bu adamların iz bırakmadan kayboldukları, yâni onların da öldürüldüğü, sonradan ortaya çıktı. 

Gayet tabii ki bütün bu olay bir tesadüf eseri değildi. 

Emirleri verip herşeyi kim organize etmişti? Tahkikat devam ediyor. Çünkü bu hadise çok karmaşıktır. 

Ancak kısa bir müddet önce o arabanın şöförünün hâlen hayatta olduğu tesbit edilebildi. Kamyonuna binmek talimatını aldığını beyan etti. Yanına bir NKVD subayı oturmuştu. Kirov'un muhafızı ile iki NKVD subayı daha kamyonunun kasasında bulunuyorlardı. Şöför, böyle önemli bir şahidin hem de Stalin'in şahsi emriyle niye kamyonla götürüldüğünü anlıyamamıştı. 

Şöför ayrıca NKVD subayının âniden direksiyonu kapıp kamyonu son sürat bir evin duvarına doğru sürdüğünü söylemişti. Fakat şöför 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cepheden çarpmayı önlemeye muvaffak olmuştu. Kamyon duvarı sadece sıyırnıştı. Sonra silâh sesleri duyulmuştu (...) Kazada hafif şekilde yaralandığı için şöför hastahanaye kaldırılmıştı. Orada Kirov'un muhafızının kazada hayatını kaybettiğine dair olan resmi haberi duymuştu. Muhafızın dul karısından refakatçi bütün NKVD subaylarının ‘götürüldüğünü’, yâni tevkif edilip idam edildiklerini öğrenince şöför kayıplara karışmıştı. Geceyarısı hastahaneden kaçıp Uzakdoğu'daki akrabalarının yanına sığınmış ve orada onbeş yıl süreyle sahte bir ad altında yaşamıştı. 

Her hâlikârda bu meselenin daha titiz bir şekilde tahkiki gerekir.” 

Genç Sovyet tarihçilerinden bazıları bu dökümanı çağrı olarak kabul etmiş ve sistematik bir şekilde bu hadiseyle ilgili bütün şehadetleri toplayıp değerlendirmeye başlamışlardır. Tarihçi Roy Medvedev bu kısmen yayınlanmamış olan çalışmalardan şu sonuca varmıştır: 

“1 Aralık 1934'de Politbüro üyesi, SBKP merkez komitesi sekreteri ve bölge parti komitesi sekreteri Kirov Leningrad'da (...) sırtına sıkılan bir kurşunla öldürüldü. Cinayet Sovyet halkında keder ve öfke uyandırdı. Herkes faillerin yakalanıp şiddetle cezalandırılmasını istiyordu. Kurşunun genç bir parti üyesi olan Leonid Nikolayev tarafından atıldığı söylenmişti. O, kaçmaya çalışırken tevkif edilmişti. Bu, titiz bir tahkikatın mümkün olacağını gösterirken tahkikat bütün hukuk kaidelerini, insan sağduyusunu ve gerçek suduları yakalayıp cezalandırmak arzusunu doğrudan ihlâl edecek şekilde yürütüldü. 

Kirov'un katlinin tek başına Nikolayev'in işi olmadığı aşikârdı. 
Kirov'un yakın dostu ve önde gelen bir parti lideri olan Petor Çagin 1934'de müteaddit defalar Kirov'un öldürülmeye teşebbüs edildiğini yazara anlatmıştır. Bu güçlü bir el tarafından yönetilen gerçek bir insan avyd”, 

Kirov, Leningrad'da gezinti yapmayı seviyordu. Nikolayev de bunu biliyordu. Tabii ki Kirov'un yanında Borissov adında bir NKVD subayının emrinde olan muhafızları bulunuyordu. 
Sivil giyinmiş olan bu muhafızlar Kirov'a adım adım refakat 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ediyorlar, önünde ve arkasında gidiyorlardı. 

Durmadan dönüp dikkatle Kirov'a bakan bir yaya muhafızların dikkatini çekmişti. Onu tuttular. Leonid Nikolayev'di. 
Yanında içinde dolu bir revolver ve Kirov'un gezinti güzergâhları işaretlenmiş bir Leningrad şehir plânı bulunan açık bir çanta vardı. 

Nikolayev hemen NKVD'nin Leningrad merkezine götürüldü ve orada I. Bölge müdür muavini Saporoşez tarafından sorguya çekildi. O da vakit geçirmeksizin Moskova'daki Yagoda'ya Nikolayev'in tevkif edildiğini bildirdi. Yagoda, o zamanlar dahili meseleler halk komiseri ve Stalin'in yakın, güvenilir adamlarındandı. Yagoda birkaç saat sonra telefon etti ve Saporoşez'e Nikolayev'i serbest bırakmasını emretti. 

Geçen zaman zarfında Yagoda kime danışmıştı? Yagoda'nın mahküm olduğu “reaksiyonerler ve troçkistlerin anti-Sovyet bloğu”na karşı yapılan davada Nikolayev'in serbest bırakılması emrini verdiğini teyid etmişti. Fakat talimatı, her ikisi de Politbüro üyesi olan ve kendisi ile birlikte davaları görülüp sonra yine kendisi gibi idam edilen, Riykov ve Yenukidze'den aldığını iddia etmişti. Fakat bu ifadeler bu dava için ezberletilmiş laflardan başka birşey değildiler. 

Bugün buna kimse inanmıyor. Yagoda'nın sadece çok daha nüfuzlu bir kişi tarafından öne sürüldüğü yeterince biliniyor. 

Serbest bırakılışından hemen birkaç gün sonra Kirov'un muhafızları Nikolayev'i şüpheli bir şekilde Kirov'un yanına sokulmaya çalışırken farkettiler. Kirov'un öğleden sonra gezintisinde geçeceği bir köprüde Nikolayev yolunu kesmişti. Muhafızlar müdahale ettiler ve Nikolayev'i tekrar tevkif ettiler. Yine yanında dolu bir revolver vardı. Ve Nikolayev yine serbest bırakıldı! 

Nikolayev'in yeniden serbest bırakılışı Kirov'un muhafızlannın sadece şüphelerine sebep olmadı, aynı zamanda canlarını da sıktı. "İdare'ye durumu protesto ettiler, fakat cevap olarak sadece kendi işleriyle ilgilenmeleri söylendi. Ayrıca da tehdit edildiler... Bunun üzerine müştereken şefleri Borisssov'a 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şikayette bulundular. O da Kirov'la konuştu. Kirov'un cevabını ve bunun üzerine aldığı tedbirleri bilmiyoruz... Fakat karanlıkta komplolarını hazırlayan entrikacılar kısa zamanda bu konuşmayı öğrendiler. Muhafızların kötü akibeti kararlaştırılmış oldu. 

1 Aralık'ta Nikolayev Kirov'u Smolni enstitüsünde öldürdü. 
Daha aynı gün Stalin, Molotov, Voroşilov, Yeşov, Yagoda, A. 
Kossarev, J.A.Agranov ve L.Sakovskiy Leningrad'a gittiler. Özel trenin varışında Stalin herkesin önünde kendisini karşılamaya gelen NKVD'nin Leningrad müdürü Medvedev'in yüzüne eldivenini çıkarmaksızın vurdu. NKVD merkezine gittiklerinde Stalin olayın tahkikatını kendi eline aldı. Derhal sanık Nikolayev'in getirilmesini istedi. 

Soruşturmada bulunmuş olan Şdanov'un sekreteri İM. Kulagin şöyle anlatıyor: 

“Büyük bir odaydı. Uzun bir masanın etrafında Stalin, Molotov, Voroşilov, Şdanov ve diğerleri oturuyorlardı. Arkalarında birkaç mahalli parti idarecisi ve biraz kenarda da bir grup Leningrad NKVD fonksiyoneri ayakta duruyorlardı (...) Her iki tarafından destek olarak Nikolayev'i içeri getirdiler. Stalin ona Kirov'u niye öldürdüğünü sordu. Nikolayev dizüstü çöktü, parmağıyla Stalin'in arkasındaki Çekalıları gösterdi ve haykırdı: 

“Oradakiler beni buna zorladılar!”, 

Çekalılar Nikolayev'in üstüne atıldılar, vurmaya, daha ziyade de tüfek dipçikleriyle vurmaya, başladılar. Kanlar içinde ve baygın bir vaziyette onu dışarıya sürüklediler”. 

Diğer şahitler, bunların arasında Leningrad bölge parti komitesi sekreteri olarak Kirov'un vekili olan M.S.Çudov, Nikolayev'in bu esnada dövülerek öldürüldüğü ve Aralık ayı sonundaki davada bir başkasının onun yerini aldığı kanaatindeler. 

Kirov'un muhafızlarının şefi olan Borissov sorguya çekileceği zaman şu olay meydana geldi: Mevkuflar her zamanki gibi otomobillerle hapishaneden sorgulamaya getiriliyorlardı. 
Sadece Borissov kamyonla nakledildi... Kamyon, o saatte tamamen boş olan Voynova sokağından geçerken şöförün yanında oturan Çekalı direksiyonu âniden kırdı, fakat şöför evin duvarına cepheden çarpmaya mâni olabildi... Müteakip kargaşa esnasında Borissov demir çubuklarla vurularak öldürüldü. Resmi otopsi raporunda Borissov'un “trafik kazası sonunda” öldüğü yazılıydı. Raporu imzalayan doktorlardan bazıları 1956'da XX.ci parti kongresinden sonra daha hayattaydılar. 
İmzalamaya mecbur edildiklerini söylediler, halbuki Borissov demir çubukların başında açtığı yaralardan ölmüştü. 

Bu doktorlardan sonra daha yüz kadar şahit XXci parti kongresinden sonra ortaya çıktılar. 

Meselâ Şdanov'un vekili İM.Kulagin Kirowun katlinden sonra Borissov'un karısının parti komitesine geldiğini söyledi. 
Kadın orada kocasının “âni ölümünden” sonra bir sinir kliniğine yatırıldığını söylemişti. Ağlayarak anlattığına göre “zehirleneceği için” oradan kaçmıştı. Partinin yardım etmesi ve koruması için yalvarıyordu. Kulagin'e, kliniğe kapatılmadan önce, NKVD subayları tarafından sorguya çekildiğini anlatmıştı. Subaylar, Borissov'un ona herhangi bir şey anlatıp anlatmadığını, bir sır tevdi edip etmediğini öğrenmek istemişlerdi. Kulagin kadına yardım etmek istiyordu, ama NKVD idarecilerine haber vermek zorundaydı da. Nihayet kadını şehir hastahanesine yatırttı. Kadını orada çabuk bir ölüm buldu: zehirlendi! 

Kirov'un en yakın mesai arkadaşlarından PİSmorodin'in kızı M.Smorodina, Kirov'un katli haberi gelince Leningrad NKVD'sinin şefi Medvedev'in havanın kış olmasına rağmen paltosuz ve şapkasız olarak koşarak Smolni enstitüsüne gittiğini hatırlıyor. Fakat girişte “Allah bilir nasıl ve niye” kendisinden önce oraya varmış olan Moskova NKVD merkezi subaylarınca tevkif edilmişti. Medvedev ve muavini Saporoşez önce hafif bir cezaya çarptırıldılar, fakat 1937'de idam edildiler. 

Bütün bu insanların ölümünün sonradan yapılan tahkikatı esnasında Hruşçof bu iki fonksiyonerin dosyası üstüne “Muhtemelen Kirov cinayetinin perde arkasındakilere gidebilecek bütün izleri silmek için kurşuna dizildiler” diye yazdı. Dikkati çeken 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bir husus da yine bu 1 Aralık 1934 günü SSCB Merkezi İcra Komitesi Prezidyumu sekreteri Yanukidze'nin Stalin'in teklifi üzerine özel tedbirler uygulanmasına dair bir genelge imzalayıp yürürlüğe sokmuş olmasıdır. Bu hareket tarzı alışılmamış bir şeydi, çünkü normal olarak önce Politbüro'nun ve merkez komitenin onayının alınması gerekiyordu. 

Bu genelgede üç husus yer alıyordu: 

1. Soruşturma mercileri bundan böyle terör hareketinde bulunmak veya hazırlığını yapmakla suçlanan kişilerin muamelelerini hemen hızlandıracaklardı. 

2. Mahkemelere, mezkur kategorilere göre işlenen suçlardan dolayı verilen ölüm cezalarının infazının artık tehir edilmemesi talimatı verildi. Çünkü mahkümların şimdiye kadar af dilekçesi vermek imkânı vardı. SSCB Merkezi İcra Komitesi Prezidyumu bundan böyle bu tür dilekçeleri nazar-ı itibâre almayacaktı. 

3. Dahili meseleler halk komiserliğinin organları yukarıda bahsolunan kategoriye dahil suçların idam hükümlerini mahkümiyet kararının tebliğinden hemen sonra infaz etmekle yükümlüydüler. 

Genelgede sulh zamanındaki bir kanun için tamamen alışılmamış olan bir sıra kaideler vardı. Her mahkeme soruşturması azami on gün içinde tamamlanacaktı; sanık iddianâmeyi ancak dava esnasında görebilecekti; sanığa avukat tutmak hakkı tanınmıyacaktı. Hükümler hemen geçerli olacak ve vakit geçirmeksizin infaz edileceklerdi. Bu genelgenin kanunsuzluğa ve organize siyasi cinayetlere kapıları açtığı aşikârdır. 

Kirov cinayetinin tahkikatı süratle tamamlandı. 22 Aralık 1934'de resmi bir kominik Nikolayev'in sabık “Sinovyevist muhalefet” mensuplarınca tesis olunmuş olan dalbudak salmış bir terörist teşkilâta dahil olduğunu tebliğ etti. 27 Aralık'ta başsavcı Viyşinskiy'in kaleme aldığı iddianâme açıklandı. İddianâme boyunca sürülen “iz” şöyleydi: Kirov cinayeti, Stalin ve bütün önde gelen siyasilerin katli için yapılmış olan büyük 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çaplı bir komplonun bir parçasıydı. Muhalif grupların ezilmesindeki faaliyetinden dolayı intikam almak için Kirov ilk kurban olarak seçilmişti. 

Beriya her zamanki titizliğiyle döküman koleksiyonunda bütün sabık yüksek mevkili Sovyet idarecilerinin ve eski bolşeviklerin isimlerinin liste hâlinde bulunduğu iki sayfayı saklamıştı. Stalin her sütunun üstüne bir ibâre koymuştu: birinin üstünde Moskova Merkezi, diğerinin üstünde Leningrad Merkezi yazılıydı. İlk liste Kirov'un öldürülmesinden bir gün sonrasının tarihini, 2 Aralık 1934'ü, taşıyor. Her iki listede ismen sayılan herkes - yüksek mevkili fonksiyonerler, eski Bolşevik tüfekler, Lenin'in mücadele yoldaşları, bakanlar ve diplomatlar 

kısa bir zaman zarfında idam edildiler. Hemen bugünden yarına olmasa bile.. 

İsimlerinin bu listelere yazılmasından sonraki günlerde bile gayet normal bir şekilde bakan, merkez komite üyesi vesaire olarak görevlerini ifa ettiler. Sinovyev ve Kamenev gibi isimleri listenin en üstünde bulunan birkaçı Kirov'un defninde bir matem konuşması yaptılar ve Pravda'da ölümü münasebetiyle bir makale yazdılar. 

Bu Stalin listeleri Poskrebişev'le Kaganoviç'in “XVIL.ci Parti Kongresi Teşkilâtı” hakkında verdikleri rapora göre tanzim edilmişlerdi. Bu bilgilere itimat ederek Stalin bu “arzu edilmeyen unsurlar” arasında uygun bir zamanda bir “temizlik” yapılmasını emretti. Bu temizlik önce Yagoda sonra da Yeşov tarafından herhangi bir şekilde Stalin'i tenkit etmiş olan veya ondan iyi şekilde bahsetmeyen herkes arasında yapıldı. Onlar, bütün kanunlar çiğnenerek ve insanlık dışı şartlar altında tevkif edildiler, işkence edildiler ve öldürüldüler, XX.ci parti kongresindeki gizli konuşmasında Hruşçof bu hususta şunları söylemiştir: 

“Birçok parti işçisine valışi bir keyfilik uygulandığı biliniyor. 
XVL.ci parti kongresinde onaylanan parti kaideleri X. kongrede ifade bulmuş olan Leninist düsturlara dayanıyordu. Burada denmektedir ki merkez komite üyeleri, merkez komite adayları ve parti kontrol 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komisyonu üyelerine karşı partiden ihraç gibi aşırı tedbirler alınabilmesi için önce “merkez komite plenumu'nun toplanması ve bütün merkez komite adayları ile parti kontrol komisyonu üyelerinin de bu birleşik oturuma davet edilmesi gerekir"; sorumlu parti liderlerinin bu genel kurulunun üyelerinin ancak üçte ikisi gerekli bulduğu takdirde bir merkez komite üyesi veya adayı ihraç edilebilir.. 

Tevkif edilen, işkence yapılan ve kurşuna dizilen yüzlerce merkez komite üye ve adayının durumunu hiçbir plenum görüşmemiştir. Stalin Politbüro'yu veya en yakın güvendikleri olan “yakın çevreyi bu “aksiyon"lardan sadece haberdar etmiştir. Fakat sonra Politbüro üyelerinden hangi kişilere karşı “icilen tedbirler alınması gerektiği” yolunda sık sık teklifler gelmeye başlamıştır. 

Beriya'nın sorgulamasının mikrofilminde 19 Eylül 1953 tarihi altında şunları yazılıdır: 

“Yoldaş korgeneral soruşturma hâkimi: 

'Neden Stalin, Yeşov ve şahsen Sizin en yüksek rütbeli askeri komutanlara ve Sovyet ordusu komutanlarına ve eski Bolşeviklere karşı olan bu iğrenç göstermelik davalarda niye ısrar etmiş olduğunuz sorusuna tekrar dönelim", 

Sanık L.P. Beriya: 

"Bu konu hakkında yazılı ifade verdim zaten (...) Bir kere daha vurgulayarak tekrarlıyorum ki, bu gayrikanuni uygulamalar benim dahili meseleler bakanlığına gelmemle bir son buldular. Başından beri buna karşıydım (...) 

Yoldaş korgeneral soruşturma hâkimi: 

'Sizden bu soruya bütün veri ve gerçeklerle tafsilâtlı bir cevap vermenizi bekliyorum. Her ayrıntıyı anlatın. Yeterli zaman ve yazmak imkânınız var. Biz, Sizden niye binlerce insam öldürüp, eski tüfekleri yok ettiğiniz sorusuna cevap istiyoruz! 

Yoldaş korgeneral, sanığa yeterince kağıt verilmesini emretti ve her gün bir şişe vodka verilmesine müsaade etti". 

Bu mülahazayla “soruşturma protokolünün bu sayfası sona eriyor. 

Dava esnasında Beriya “ya şifahi ya da yazılı olarak yoldaş 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soruşturma hâkiminin bütün sorularına cevap verdiğini” beyan etti. Fakat Beriya'nın kötü üne ulaşmış göstermelik davaların sebepleri gibi önemli bir soruya verdiği cevabı bulmak mümkün değil. Ne soruşturma evraklarında ne iddianâmede veya dava dosyasında var... 

Hemen hemen on yıldan beri bu soruya tatminkâr bir cevap bulmak için sayısız teşebbüste bulunulmuştur. Son zamanlarda tarihçilerin ekseriyetinin cevabı siyasi-psikolojik motiflerde bulmaya çalışmaları ilginç bir husustur. Çünkü bu tarihçiler Stalin'in 1934'den 1938'e kadar olan “temizlik” korku yıllarındaki düşünce ve davranış tarzlarının büyük ölçüde Sovyetler Birliği hudutları hâricindeki olayların tesirinde kaldığı kanaatindedirler: Hitler'in iktidarı ele geçirmesinden ve Büyük Alman militarizminin dizginlenemiyen fetih tutkusundan kaynaklanan Avrupa ve bütün dünyadaki güç dengesinin değişmesinin tesiri. 

Şüphesiz Stalin Sovyetler Birliği'nin Hitler'le karşı karşıya geleceği bir harpten korkuyordu. Dikkatle Batılı devletlerin Hitler'e karşı tavizkâr siyasetini takip ediyordu. Bu siyasetin hedefinin Almanya'yı Sovyetler Birliği karşısında güçlü kılmak olduğuna kâni idi. 

Stalin dalbudak salmış, potansiyel olarak güçlü bir muhalefetin zor bir harp vukuunda zafer için vazgeçilmez bir şart olduğunu düşünerek onu makamından uzaklaştırmak için elinden geleni yapacağını biliyordu. Uzun zamandan beri Troçki bir harp vukuunda muhalefetle birlikte 1915 yılında Fransız muhalefetinin lideri Clemenceau gibi hareket edeceğini açıkça beyan etmişti. Clemenceau o zaman hükümeti devirmiş, ülke müdafaasını eline almıştı, ve bu da sonunda Fransa'nın galibiyetini sağlamıştı. 

Stalin'in davranış tarzını siyasi-psikolojik açıdan inceleyen tarihçilerden biri de İsaac Deutscher'dir. Şunları yazıyor: 

“Harbin en ağır krizinde muhalefet liderleri şayet hayatta olsalardı belki de bir harekete geçerlerdi. Haklı veya haksız Stalin'in 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harbi kötü ve gayeye uygun olmayan şekilde sevk ettiği ve bu yüzden ülkeyi felâkete düşürdüğü kanaatinde olabilirlerdi. Harpten önce de büyük bir ihtimâlle Hitler'le yaptığı pakt'a karşı direnirlerdi. Troçki, meşhur 'Clemenceau Bildirisi'nde Stalin'e karşı böyle bir hareket tarzını evvelden ilân etmemiş miydi? Muhalefet liderleri Kızıl Ordu'nun 1941 ve 1942 yıllarındaki korkunç mağlubiyetlerini yaşamış olsalardı, Hitler'in Moskova kapılarına dayanmış olduğunu ve milyonlarca Rus askerinin Almanlara esir düştüğünü görmüş olsalardı, Sovyetler Birliği'nin kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu ve Stalin'in moralinin en alçak noktaya ulaştığı 1941 yılı sonbaharında Rus halkındaki tehlikeli güven krizine şahit olmuş olsalardı ne olacağını bir düşünün. Böyle bir durumda Stalin'i devirmeye teşebbüs edecekleri pekâlâ mümkündür. Stalin meseleyi o noktaya getirmemeye 
kararlıydı 7 

Kısacası Stalin - sadece nazari bile olsa - bir hükümet teşkil edebilecek, Bolşevik rejimi olsa bile kendisi Stalin'in rejimi olmayacak bir rejimi tesise muktedir herkesi bertaraf etmek hedefini güdüyordu. 

Deutscher şunları yazarken analizini daha da derinleştiriyor: 

“Rakiplerine yağdırdığı suçlamalar bu hususta konuşmak abestir utanmazca iftiralardı. Fakat sapık bir "psikolojik hakikat'e, mümkün gelişmelerin acımasızca çarpıtılmış ve herşeyi tersine çeviren bir varsayımına dayanıyorlardı. Belki şöyle düşünüyordu: Beni bir krize sokmak isteyecekler. Elimi çabuk tutup onları şimdiden bu teşebbüsten dolayı suçlayayım. Muhakkak harbi benden daha iyi sevk edebileceklerini düşünüyorlar. Saçma. Bir hükümet değişikliği Rusya'nın direnme gücünü felce uğratır. Şayet beni devirip kendileri iktidara gelirse Hitler'le barış yapmaya mecbur olacaklar ve belki de Brest-Litovsk'da yaptıkları gibi toprak vermeyi kabul edeceklerdir. Öyleyse onları şimdiden Almanya ve Japonya ile hainane münasebet tesis edip bu iki devlete Sovyet topraklarını vermiş olmakla suçlayacağım... 

Stalin eski tüfekleri yok etmek isteyince suçlamanın ağırlığı sınırsız olabilirdi ancak. Onları kendisine rakip oldukları, aleyhinde 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komplo tertip ettikleri, kendisini devirmek istedikleri için mahkünı etseydi Rusya'da muhtemelen idam edilenleri haklı bir davanın kurbanları olarak görecek geniş çevreler olabilirdi. Öyleyse hain olarak, mantıklı bir beynin düşünemiyeceği hareketleri plânlıyarı câniler olarak, şeytani bir Beşinci Kol'un liderleri olarak ölmeliydiler. Ancak bu şekilde hareket edildiği takdirde Stalin onların ölümlerinin tehlikeli tesirleri olmayacağını ümit edebilirdi. Aksine o zaman herkes, özellikle de iyi bilgi sahibi olmayan genç nesil, ona vatanın kurtarıcısı olarak saygıyla bakardı. Onun mutlaka yalın bir zâlimlik ve iktidar lursı ile hareket ettiğini düşünmemek gerekir. Belki de onun cidden ihtilâlin menfaatine hareket ettiğine ve sadece onun bu menfaati doğru olarak teşhis edecek durumda olduğuna inanışını lehine kaydetmek gerekir. Fakat ahlâk hanesindeki bu artının sadece şüpheli bir değeri vardır", 

Buna rağmen ortaya bir soru çıkıyor. Çünkü Stalin'in “temizlik hareketlerinin kurbanları sadece muhalefetin liderleri ve önemli mensupları değil binlerce ve binlerce kusursuz parti üyesi, samimi aydınlar ve subaylar da olmuştur... 

Deutscher, Stalin'in nihai karakter tesbitinde bu itiraza şöyle karşılık veriyor: 

“Stalin, başka bir hükümet kurmaya muktedir olabilecek insanları yok etmek istiyordu. Fakat bütün bu adamlar yıllardan beri kamu hayatının önemli yerlerinde bulunmuşlar, idarecileri ve subayları yetiştirip, teşvik etmişlerdi. Hepsinin kendi taraftar çevresi vardı. Stalin, kurbanlarının taraftarlarının arasında onların intikamını alacakların yetişmesinden korkmak durumundaydı. Karşı bir hükümet teşkiline muktedir olabilecek ilk siyasi grubu yok ettikten sonra ikinci, üçüncü ve bütün müteakip gruplara darbe indirmek mecburiyetindeydi. 

Yükselişlerini Riykov, Sinovyev, Buharin ve Kamenev'e borçlu olan bütün parti fonksiyonerleri, Rakovski veya Sokolnikov tarafından teşvik edilmiş olan bütün diplomatlar, askeri akademideki özlük dosyalarında Tuhaçevski'nin müsbet bir değerlendirmesi olan bütün subaylar, Pyakatov'la birlikte çalışmış olan bütün fabrika idarecileri - hepsi tehlikeliydiler, şüpheliydiler ve bu yüzden dolayı yok edilmeliydiler. Hitler Almanyasından, Pilsudski Polonyasından ve Horthy Macaristanından göç etmiş olan komunistlerden geçmişte suçlananlardan herhangi biriyle veya Bolşevik partisindeki makbul olmayan bir grup veya klikle münasebeti olmuş olanlar otomatik olarak birlikte ağa düşmüşlerdi. Kurbanların tam sayısı muhtemelen hiçbir zaman öğrenilemiyecektir. Bazı kaynaklara göre sadece Kızılordu içinde subay mevcudunun yüzde 25'i olan 20.000 subay tevkif edilmiş ve birkaç bini kurşuna dizilmiştir. Bütün devlet binası sarsılmışa benziyordu” 

Kanlı “femizliklerin” doruk noktasına ulaştığı, binlerce masum insanın bütün kanunlar çiğnenerek ve esaslı bir motif olmaksızın tevkif edilip öldürüldüğü ve şairin yazdığı gibi 

“(...) Korkunun Sovyet ülkesine hâkim olduğu, tiranın tehditkâr gölgesinin tahripkâr gücü ülkenin üstüne yağan bir volkan gibi etrafı kapladığı (...)”, 

Bu dönemde Stalin daha demokratik olması mümkün olmayan yeni “Anayasa”yı ilân etti! 

Meselâ “Stalin Anayasası” diğer hususların yarısıra gizli oylamayı getirdi. Lenin'in tasvib ettiği dolaylı seçimlerin yerini doğrudan seçimler aldı. Birlik cumhuriyetlerine milli ayrıcalık hakkı yanısıra başvurdukları takdirde Sovyetler Birliğinden ayrılmak hakkı da tanındı. Okul ücretinden muafiyet ve sekiz saatlik iş günü düzenlendi. Mahkemelerin bağımsızlığının yanısıra adli koruma da garanti edildi: devlet bünyesindeki en büyük güç o zamana kadar olduğu gibi sadece devlet başkanının şahsına hasredilmeyip Yüksek Sovyet Prezidyumu'na devredildi. 

Anayasanın bu maddesi için Stalin açıklamada bulundu: 

“Bu ilâve çok gerekliydi. Çünkü ancak bu şekilde anayasa vasttasıyla tek bir kişinin, devlet başkanının, gücünü kötüye kullanıp, gerçek bir diktatör olması önlenebilir (...)” 

Binlerce makale, propaganda yazısı, nutuk ve bildiride “Stalin Anayasası” dünyanın en demokratik anayasası olarak kutlandı. Stalin'in şahsen formüle ettiği üzere bu adım ancak şimdi “Sosyalizm, Sovyetler Birliğinde Sovyet toplumunun karakterini değiştiren, hayat standardına tahmin edilemiyen bir yükselme bahşeden ve komunizme giden şanlı yolda yeni bir dönem başlatan 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zaferi kazandıktan sonra...” mümkün olmuştu. 

Özellikle bu terör yıllarında sistematik olarak yapılan aldatmaca, gerçeğin çarptırılmış bir şekilde yansıtılmasına dayanan kanun gücü, uşakça güdümlü bir propagandanın her şeyin üstündeki hâkimiyeti, Anayasayla meşrulaşmış olan “Stalinist özgürlükler"i, “mesut hayat”ın, “komunizm vasıtasıyla yücelme"nin sahte övgüleri, bütün bunlar o derecede arttı ki propaganda vasıtasıyla günlük hayata tesiri kat be kat daha çoğaldı. 

1949 Ocağında Moskova'daki Lomonossov Üniversitesinde 
“yabancı istihbarat teşkilâtlarıyla irtibatı olan önemli bir komplocu grup” ortaya çıkartıldı. Bunlar komunist talebelerdi. Bazıları daha komsomoldu, ekseriyeti ise genç parti üyeleriydi. Bu “komplocu grubun” içlerinden bazıları bir parti toplantısında Sovyetler Birliğinde parti statüleri kaale alınmaksızın onbeş yıldan beri niye parti kongresi yapılmadığı sualine cevap talep ettikleri zaman “maskesi düşürüldü”! 

Toplantıya katılan herkes tevkif edildi ve müteakiben tevkif dalgası geniş daireler çizdi. Otuzdan fazla talebe dövülüp ceza kamplarına atıldı. Yanlarında SSCB'deki Durumun Sosyolojik Etüdü'nün birer nüshası bulunduğu için “elebaş”larından ikisi, Röunov ve Tretyuhin, hapishanede öldürüldü. Bu etüdün bir kopyasını menşei hakkındaki kısa bir notla birlikte Beriya saklamıştır. 

Yazı, Sovyetler Birliğindeki gerçek durumu teferrüatlı bir şekilde analiz etmektedir. Meselâ üçüncü sayfada şunlar yazılıdır: 

“Dünyanın hiçbir yerinde devletin - potansiyel ve reel - zenginliği ile fertlerin fakirliği arasındaki fark bu kadar büyük değildir. Buna rağmen istatistikler ve propaganda, ilmi etüdler ve günlük siyaset bu uçuruma yalancı bir şekilde sosyalizmin inşası olarak övmektedirler. 

Memleketimizde saçmalığın doruğu pratiğe uygulanmaktadır: halk, birinci plânda da işçi sınıfı ve kolhoz çiftçileri günbegün bütün enerjisini harcayıp ülkenin artan refaluna katkıda bulunmak için mümkün olan en büyük feragatla çalışırken nomenklatura% bu 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insanları aynı zamanda şahsi sefaletleri ve fakirliklerine karşı gözlerini kapamaya bütün imkânları seferber ederek mecbur etmeye çalışmaktadır. Onlara, İngiltere veya Amerika gibi kapitalist ülkelerdeki emekçi sınıfından daha mesut, daha zengin daha hür kısacası daha iyi yaşadıklarını sürekli olarak söylemektedirler. Pravda veya basın ve yayının herhangi başka bir organındaki her makale ile her satırla, sayısız toplantılarda bize içinde yaşadığımız bu düşük hayat standardının, fakirliğin sosyalizmin inşasının gerçeği olduğu sürekli olarak anlatılmaktadır. 

Binlerce kaide ve tahdit ülkemizin görünüşünü belirliyorlar, ve vatandaşlarımız hayat seviyelerini, işlerini, yaşayışlarını ve hürriyetlerini mukayese edebilecekleri dünyanın geri kalan kısmından tecrit edilmiş vaziyetteler - zavallı Stalin, zavallı nomenklatura! 
Çünkü o zaman pes perdeden ülkemizdeki “saadet ve başarı’ ile, 'refalı ve hürriyet'ten, kapitalist komşularımızda ise “felâket ve yokluk’ ile “kargaşalık, âfet, tâkibat ve sömürü'den bahseden propagandamızın yalan üzerine inşa ettiği binacı kendiliğinden çö kecektir (....) 

Halkımızın tâbi tutulduğu mecburi tecrit hâkin nomenklatura'nın propaganda ve iktidarının sağlam temelidir (...)” 

Buraya kadar pek çok kere iktibas edilen Deutscher, Stalin biyografisinde bu düşünce tarzını sürdürüyor: 

“Rusya dünyanın geri kalan kısmından sıkıca tecrit edildi ve bu nihayet temizlik davaları esnasında marazi bir ruh hâline dönüştü. 
Vişinski'nin savcı olarak bu davalarda tasvir ettiği ve sanıkların kendi kendilerini suçlamalarında daha da korkunç olarak gösterdikleri her yere nüfuz eden karanlık bir ecnebi komplo tablosu, siyasi bünyenin her hücresinde bu ecnebi komplonun ajanlarının bulunduğu iddiası, güya “komplocu” olanlara verilen korkunç cezalar, bütün bunlar dış dünya ile ilgili her şeye karşı nörotik bir korkuyu besliyordu. 

Ne kadar sathi veya tesadüfi olursa olsun bir ecnebi veya dış dünyanın meseleleri ile olan her nevi temas tehlikeli bir enfeksiyon kaynağı olarak görülüyordu. Tabii ki bütün bunların gayeye mâtuf 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kombinezonlar olduğunu hisseden yaşlı insanlar vardı. Onlar tecride korktukları için boyun eğiyorlardı. Fakat gençlik kendisine anlatılanlara inanıyordu. Dış dünyanın kötülüklerine karşı duyduğu tiksinme dahildeki siyasi sapmacılığa karşı beslediği nefret kadar gerçekti. Bu, düşünce tarzlarında ve karakterlerinde vardı. Beşikten itibaren monolitik devlet için şekillendirilmişlerdi, marksizmle büyütülmüşlerdi, ancak Karl Marks'ın öğretilerinin kaba bir Bizansvâri türüyle. Resmi makamların emrettiği hakikatler hakkında şüphe duymalarına hiçbir zaman müsaade edilmemişti. Hiçbir zaman karşıt görüşler ve temel ilkeler arasındaki ciddi bir mücadeleyi yaşamamışlardı. Şahsına ait bağımsız bir fikir sahibi olmanın ne demek oldu-Şunu bilmiyorlardı. Temizlik davalarıyla Rus gençliğinin ruhu nihat olarak dışarıdan gelecek her nevi tesire karşı tecrit edilmişti. 

(..) Aynı zamanda “Demir Perde’, Stalin'in otokrasisini, aleni despotizmini, efsanelerini ve yanıltma manevralarını örtüyordu. Bu her iki fonksiyonu ile “Demir Perde" Stalinizm için varoluşunun vazgeçilmez şart olmuştu yal 

Devlet adamı, siyasetçi ve insan olarak Stalin hakkındaki en mufassal değerlendirmeyi şahsi intibalarını ve Stalin hakkındaki araştırmaları anlatarak Yugoslav siyaset adamı Edvard Kardelyi yapmıştır. Aşağıda Hatıralarından (Lyublyana-Belgrad, 1980) bir bölümün özetini veriyoruz: 

“Stalin'in becerikli ve zeki bir insan olduğu kanısındayım. Ne istediğini biliyordu ve hedefine ulaşmak için daima bir yol buluyordu. 
Ekim İhtilâlini takip eden ve onu elde edilenlerin idâmesi için zora ve teröre iten büyük zorluklar hayatının gerçek muhtevası oldular. 
Aşırı derecede kaba ve zorba olmasına rağmen büyük bir intibak kâbiliyeti vardı. Konuştuğu kimseye olduğu kadar şartlara ve konuşmanın gayesine de uyum sağlamayı başarıyordu (...) 

İkinci Dünya Harbindeki siyaseti harbin bitiminden kısa bir süre önceye kadar tamamiyle anti-Hitler koalisyonunun tesiri altındaydı. 
Bunun için ona târizde bulunmamak gerekir. Çünkü harbin çabucak sona ermesi açısından bu münasebetlere çok bağımlıydı. Ayrı zamanda onları anti-Hitler koalisyonundaki menfaatlerine feda etmeye 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hazır bir şekilde ihtilâlci hareketlere sert bir red edişle karşı çıkıyordu. 
Meselâ bizi Almanlarla aynı zamanda bütün Yugoslavya toprakları üzerinde hücuma geçen Draşa Mihayloviç'le işbirliğine zorladı ki 
bu yukarıda bahsolunan sebepten dolayı tamamen mantıksızdı. 2 

Aynı şekilde Çin'e karşı davrandı: Mao Tse-tung'u, ihtilâlci Çin- 
'in Kızıl Ordusu'nu nihai bir şekilde parçalamak için bütün gücünü topladığı esnada Çang Kay-şek'le uyuşmaya zorladı. Komintern'in harpten sonra dağılmasına rağmen Stalin yine de Avrupa'daki bütün komunist partileri kendi siyasetine râm etmeye çalıştı ve saldırılarını evvelemirde yeni sosyalist devletin dahili ve harici siyasetine yöneltti. 
Sosyalist kampı siyasetinin emrindeki bir silâh hâline getirmek için elinden geleni yaptı. Adeta diyebilirim ki ihtilâllerden veya ihtilâlci hareketlerden korkuyordu. Onun için artık ihtilâl demek sosyalist kampın genişlemesi demekti. Her bağımsızlık emâresine karşı şüphe ve kıskançlıkla davranıyordu. 

Ona rağınen Ekim İhtilâlinden sonra ihtilâlin temellerini muhafazayı başardı. En vahşi yollarla sosyalist bir ekonominin temelini yarattı ve bu temel üzerinde dünyanın en büyük vurucu güce sahip ve en iyi techiz edilmiş olan ordularından birini tesis etti. Bütün bu başarılar eşi menendi görülmemiş olan vahşeti ve zorbalığı ile doğrudan irtibat hâlindedirler. Bütün bu başarılar, daha yakın zamana kadar tamamen geri kalmış olan bir memlekette elde edildiler. Böyle bir memlekette başka bir hareket tarzının mümkün olup olmadığını kendi kendimize sorarsak müşkül bir durumda kalırız. Muhakkak ki başka bir hareket tarzı mümkündü. Ama hangisi? Bu soruya cevap vermek zordur. Gerçek olan bu ‘başkasına’ tevessül edilmediğidir. Stalin'in muhaliflerinin yazıları da bir çıkış yolu göstermiyorlar. 

Stalin'i, bugün tarıdığımız adam yapan hususlar kanaatimce Sovyet ihtilâlinin seyrini tamamen anlamamış olan birçoklarının iddia ettiği gibi aptallığı veya karakterinin mahıdutluğu değildir, bilâkis kendi hedef tayini, metodları ve herşeyden önce belli hedeflere yönelik niyetleridir. Stalin- pozisyonlarını işgal etmekle beraber - sosyalizm rüyası değil sosyalist bir imparatorluk rüyası görüyordu. 

Bütün dünyadaki işçiler ve işçi hareketi üzerinde hâkimiyet tahayyül ediyordu. Metodları çoktan geçmiş olan bir dönemin mirasıydılar ve bu eski dünyadan arta kalan pek çok kişiye de mahsustular. Bu sebepten dolayı Stalin siyaseti için o kadar kolayca sağlam bir dayanak bulmuştu. 
karşı karşıya buldu: evvelâ yeni sosyalist devletler üzerinde nasıl hâkimiyet tesis edip onları kendi siyasetine tâbi kılabilirdi; saniyen Komintem'in dağılmasına rağmen beynelmilel işçi hareketi siyasetine kendi siyasetini nasıl zorla kabul ettirebilirdi? Bu yüzden Kominform tesis edildi, Yugoslavya'ya sataşıldı, maalesef Stalin'in kazandığı bu saldırı diğer sosyalist devletlere de şamil edildi. Hatta bir süre Bah Avrupa'nın komunist partilerinde de zafer kazandı. Bu yüzden 1948'den, hatta 1947'den Stalin'in ölümüne kadar süren tiranlık meydana geldi. Diktatörlüğü, onun kapitalist dünyaya eş değerde bir müzakere ortağı olabilecek büyük bir sosyalist imparatorluk tesis edeceği kanaatine dayanıyordu. 

Fakat plânı sadece kısmen muvaffak oldu. Önce kendisini Yugoslavya Komunist Partisi'nin başarıyla müzeyyen direnişi ile karşı karşıya buldu. Fakat hepsi bu kadarla kalmadı. Sosyalist bir öz idare fikri büyük bir güçle gündeme geldi ve tesiri sosyalist kampta yayıldı. 

Stalin yeni Çin'le zâhiren normal münasebetler tesisine muvaffak oldu. Fakat aslında iki memleket arasındaki gerilimler giderek artıyordu. Böylece milli platformda ilk kararsızlık ve halklarına karşı Stalin'in davranış tarzını ve terör hâkimiyetini haklı göstermek için zorluk çeken komunist partiler arasında ilk bölünmeler oldu. 

Bunun yanısıra Stalin aşırı derecede iktidara susamış bir insandı. 
Sistemi, sadece ve sadece polisin ve idarenin kuvvetine ve gücüne dayanıyordu. Bu sebepten dolayı bende hep iktidara susamışlığının bir iptilâ değil aksine kendisinin tesis ettiği bu sistemde en ufak bir değişikliğin bütün sistemin çökmesine sebep olacağı ve böylece ihtilâl için bir felâket olabileceği korkusunun meyvesi olduğu intibat vardı. 
Bu sebepten dolayı beynelmilel itibar ve şöhretinin ölümünden sonra bugünden yarına uçup gitmesi şaşırtıcı değildir. Ölümünden sadece birkaç ay sonra Sovyet halkı, daha doğrusu onun liderleri ona hak ettiği yeri verdiler: tarih boyunca haklı dava için mücadeleye kâni olup insanlığa iyilikten çok kötülük yapmış olan tiranların arasında.” 
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DİPNOTLAR 


29. Mihail İvanoviç Kalinin, Sovyetler Birliğinde ve sosyalist kampın 


30. 


diğer bütün devletlerinde komunist ahlâk ve eğitim hakkında sayısız kitaplar ve makaleler yazmakla tarınmış meşhur bir yazardır. Gençliğe hitapları milyonlarca nüsha hâlinde basıldı. Fakat bütün bu yıllar süresince fonksiyoner olarak davranış tarzı prensipleriyle hiçbir şekild bağdaşmaz. Meselâ 1946'da şunları yazmıştı: “Bizim anladığımız şekildeki komunist eğitim daima mücessemdir. Partiye ve Sovyetler Birliği'ne karşı olan görevlerin arkasından gelmek mecburiyetindedir...” “Komunist eğitimin asli görevi sınıf mücadelemize mümkün olan en büyük desteği sağlamaktır...” “Komunist ahlâk ihtilâlin ve Sovyet devletinin hizmetindedir." 

Roy A. Medvedev, Hakikat Gücümüzdür - Stalinizmin Tarihçesi ve Sonuçları, (Frankfurt, 1973), s. 37-38 

Bu hususta önemli bir detaydan daha bahsedelim. XX.ci ve XXII.ci parti kongresinin anti - Stalinist coşkunluğunda bile ne Nikita Hruşçov ne de başka bir konuşmacı ondan bahis olduğu zaman “Lenin'in Vasiyetnamesi” diye bilinen metinden naklen birşey anlatmamıştır. Stalin'le olan anlaşmazlığından dolayı Lenin parti kongresine Troçki, Kamenev, Sinovyev ve birkaç “istikbal vaad eden genç kadro - Buharin, Pyatakov-” arasında tercihte bulunmayı teklif etmişti. Stalin teklif olunan adaylardan herbirini “casus ve câni” olarak idam ettirdi. Bugüne kadar bu suçlamaların aksi iddia edilmemiştir. 


31,a,b. İsaac Deutscher, Stalin - Siyasi Bir Biyografi, (Berlin, 


32. 


33. 


34, 


1979), s.273-274. 

Roy A.Medvedev, Hakikat Gücümüzdür - Stalinizmin Tarihçesi ve Sonuçları, (Frankfurt am Main, 1973), 6.36. 

İsaac Deutscher, Stalin - Siyasi Bir Biyografi, (Berlin, 1979), s. 293-294. 

Çok sonra, yâni SBKP'nin 1956'daki XX.ci parti kongresinde Stalin'in “Zafer Kongresi”, yâni parti içindeki bütün grup ve 
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35. 


36. 
37. 


38. 
39. 
40. 


41. 
42. 


hiziplerin dağıldığı XVII.ci parti kongresi hakkında sahih malumat verilmiştir. Merkez Komite'ye seçilen 139 üye ve vekillerin- den 98'i 1936-1938 yıllarında casusluk ve düşmanca faaliyetle suçlanmış ve idam edilmiştir. Ekseri delegelerin de âkıbeti aynı olmuştur. 1966 kongre temsilcisinden 1108'i aynı “iddia” ile tevkif olunup kurşuna dizilmiştir. 

Roy A. Medvedev, Hakikat Gücümüzdür - Stalinizmin Tarihçesi ve Sonuçları, (Frankfurt am Main, 1973), s. 178-179. 

Hruşçov Hatırlıyor, (Reinbek, 1971), s. 547. 

İsaac Deutscher, Stalin - Siyasi Bir Biyografi, (Berlin, 1979), s. 
401-402. 

Ya.g.e., s. 402-403. 

Ya.ge., s. 405. 

Nomenklatura'nın asıl mânâsı “numaralı liste”, “katalog “dur. 
Fakat bu kavram günümüzde SSCB'de mevki ve pozisyonları dolayısıyla imtiyazlılar “listesi”ne dahil olanların grubunu veya zümresini - bazıları “sınıf” kelimesini kullanıyorlar - kastetmek için kullanılıyor. 

Ya.g.e,, s. 586-587. 

Sırp generali (1893-1946), İkinci Dünya Harbinde hem Almanlara hem de Tito'nun partizanlarına karşı çarpışan kralcı Sırp birliklerinin lideri. İşbirlikçilikle suçlanıp harpten sonra idam edilmiştir. Bugün bile harp esnasında oynadığı rol münakaşa mevzudur. 
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9. Ordu ve Politbüro 


Lavrentiy Beriya'nın tevkifi Politbüro'da heyecana ve üyelerinin ekseriyetinin başının ağrımasına sebep oldu. General Moskalenko'nun “paketin sağlam olarak geldiği ve emin ve ulaşılması mümkün olmayan bir yerde muhafaza edildiği” şeklindeki şifreli mesajı geldikten sonra - Beriya merkezi askeri hapishanedeki atom sığınağının en emin hücresine kapatılmıştı - yüksek fonksiyonerler arasında bir rahatlama iççekişi duyuldu. 
Fakat sonra mareşal Şukov'un telefonu geldi. Resmi ünvanı SSCB Silâhlı Kuvvetler Bakanı, yâni savunma bakanı olan, Bulganin'le konuşmak istiyordu. 

Bu konuşmadan sonra Bulganin Politbüro'nun hâlâ içtima hâlinde olduğu Kremlin'deki büyük “halk komiserleri salonu “na döndü. Meslektaşlarına mareşal Şukov'un Beriya'nın evindeki kasayı açmayı başardığını bildirdi. Muzafferâne ilâve etti:“Orada yoldaş Stalin'in kaybolmuş olan bütün arşivini bulmuşlar!” 
Kendisini ilk toparlayan Malenkov oldu. Bulganin'e Şukov'a dökümanların derhal Politbüro sekretaryasına gönderilmesini emretmesini söyledi. Bulganin, Malenkov'un teklifini kabul etti, fakat beyhude yere mareşal Şukov'a telefonla ulaşmaya çalıştı. Bulganin'in Beriya'nın büyük ikametgâhı ile yakınındaki Şukov'un daçasındaki nöbetçi subaylardan öğrendiğine göre mareşal ne oralarda ne de başkomutanlıktaydı. 

Malenkov ve Politbüro şimdi yepyeni ve beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmışlardı: askerler sadece Beriya'yı canlı olarak ellerinde bulundurmuyorlar aynca onun bütün Stalin dönemini ihtiva eden itinayla toplanmış dökümanlanna da sahip bulunuyorlardı. Siyâsiler bir anda anladılar ki askerler Beriya'nın bertaraf edilmesinde sadece “partinin (yâni Politbtiro'nun) kararlarının icra organları” rolünü oynamamışlardı. Anlaşılan devlet güvenlik güçlerinin yardımıyla devlet içinde iktidarı - bütün iktidarı - devralmaya niyetliydiler. Müessiriyetini Beriya'nın tevkifi ile muhtemel direnişe geçebilecek olan tüm mesai 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kadrosunun zararsız hâle getirilmesinde ispat etmiş olan güçlü teşkilât bazı kararsızlık ve kopukluk emârelerine rağmen âniden partiye baş kaldırmaya karar vermiş görünen bağımsız ve kendi içinde uyumlu bir mekanizma intibaını bırakmıştı. 

Beriya hayatta kaldığı ve böylece potansiyel bir şahit olduğu ve Stalin'in dökümanları mareşal Şukov'un ve generallerinin, yâni askerlerin, elinde olduğu için Politbüro üyeleri tüm parti prezidyum üyelerine yönelik aleni bir itham tehlikesinin tamamiyle farkındaydılar. 

Malenkov, Molotov ve Hruşçov Beriya meselesinin mümkün olduğunca çabuk ve vatanın menfaatine mümkün olduğunca sessiz halledilmesi gerektiğine Bulganin'i ikna edebildiler. Fakat Bulganin'in Malenkov'a bildirdiği gibi Şukov ve Moskalenko “Beriya'yı öylece susturmayı” red ettiler. Tevkif edilmiş olduğu ve mahküm edilmesi gerektiği görüşündeydiler. Tehditkâr bir şekilde ifade ettiklerine göre “Bütün yardakçılarıyla birlikte!” 

Politbüro ile askerler arasındaki bu gizli, sessiz fakat çetin mücadele en azından yirmi gün sürdü. Sonra Hruşçov İtalyan KP'sinin parti orgarurın muhabiriyle o meşhur röportajda bulundu ve “çok gizli” olarak Beriya'nın tevkifi esnasında karşı koymaya çalıştığı için öldürüldüğü haberini sızdırdı... Beriya'yı “nihal olarak susturmak için” bu çözüm en uygun olarak görülmüştü. 

Fakat başta Şukov olmak üzere askerler buna razı değildiler: Beriya tevkif edilmişti, tahkikat sürüyordu, öyleyse umuma açık olarak mahkeme görülmeliydi. Malenkov boyun eğmeğe mecbur kalnuştı. 10 Temmuz 1953 tarihli Pravda'da bir “kominik” yayınlandı: 

“Merkez Komite plenumu yoldaş Malenkov'un L.P.Beriya'nın (..) Sovyet sistemini yabancı kapitalin menfaatine devirmek hedefiyle giriştiği câniyâne, devlet ve parti düşmanı faaliyetleri hakkındaki raporunu onaylamıştır (...)” 

Fakat askerler de kendilerinin tâviz vermek zorunda olduğunu gördüler. Beriya ve adamlanrun duruşmalanırun gizli olarak yapılmasını kabul ettiklerini bildirdiler, Böylece uzlaşılmış oldu. 
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Stalin'in askerlerin cemiyet ve devlet idaresinde giderek artan nüfuzundan korkarak kitle idamlarını emrettiği 1936- 
1938 yıllarının karanlık günlerinden beri askerler Sovyetler 
Birliği'nin siyasi hayatında ilk defa tekrar faal bir rol oynuyorlardı. Hesaba alınması gereken farkedilir bir güç faktörü oldular. 

Varılan uzlaşma askerlere önemli haklar sağladı ve itibarlarını iade etti. Onlar da karşılık olarak Malenkov, Molotov, Kaganoviç, Voroşilov ve Hruşçov'u “partinin ve Sovyet halkının liderleri...” olarak tanıdılar. Uzlaşmanın bu maddeleri yazıya dökülmemiş, fakat iki taraf tarafından sessiz bir anlaşma olarak kabul edilmişti. Fakat artık ilerlemiş olan “büyük değişiklikler” süreci bir tek “sessiz anlaşma” ile durdurulabilecek gibi değildi. 

16 Temmuz 1953'de her Perşembe günü olduğu gibi Politbüro toplandı. Saat onbiri geçtiği hâlde başkan Malenkov oturumu açmayı hâlâ geciktiriyordu. Bir rapor sunacak olan Molotov'u bekliyordu. Bulganin'in ve evvelce de bahsolunduğu gibi resmen oylama yapılmamış olmasına rağmen herkesin Politbüro'nun normal üyesi olarak kabul ettiği mareşal Şukov'un ısrarı üzerine Malenkov, Molotov'u son telefonla arayışı da cevapsız kalınca nihayet oturumu açtı. Gündemi okuyarak başladı. İlk madde şöyleydi: “Dahili siyasi durum hakkında rapor ve değerlendirilmesi.” 

Raporu okuyan Anastas Mikoyan kısa ve öz cümlelerle son “temizliğin”, yâni dahili meseleler bakanlığı fonksiyonerlerinin tevkiflerinin, görevden alınmalarının ve cezaen yerlerinin degişitirilmesinin bilânçosunu çıkardı. Ayrıca parti teşkilâtlarının ve Sovyet vatandaşlarının bu tedbirler karşısında gösterdikleri reaksiyonları anlattı.” Partinin ve geniş halk tabakalarının alınan kararların ve yapılan faaliyetlerin yanında yer aldıklarını” özellikle vurguladı... 

Mikoyan'ın raporu okumasından sonra ilk olarak Bulganin söz istedi. Oturum protokolünde şu husus belirtilmiştir: 

“Yoldaş Nikolay A.Bulganin, İkinci Dünya Harbi esnasında esir 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düşüp sonra hapse atılan bütün Kızıl Ordu asker ve subaylarının “çalışma kamplarından” salıverilmesi arzusunu izhar etmiştir.”- 


Bulganin'in bu teklifine Malenkov şöyle karşı çıktı: 

1. Subayların rehabilitasyonu konusunda fazla gürültü koparacak zaman değildir. Zâten hepsi serbest bırakılınıp birliklerine dönmüşlerdir. 

2. Adli mercilerle işbirliği yaparak bu sabık harp esirlerinin durumlarını tek tek inceleyecek özel komisyonlar kurulmalıdır... Bu sebepten dolayı hepsini serbest bırakmak mümkün değildir. Nihayet bunların arasında câniler, casuslar ve işbirlikçiler de vardır... 

Mareşal Şukov bu açıklamaya aşırı sert bir tepki gösterdi. 
Bulganin'in tekilflerinin kabul edilmesini talep etti ve Bulganin'in “Sovyet Ordusu adına ve ricası üzerine” konuşmuş olduğuna özellikle işaret etti. 

Malenkov kürsüden onun lafını kesti ve yoldaş Nikolay Aleksandroviç'in uzun yıllardan beri prezidyum üyesi oldugunu ve bu sıfatla kendi namına konuşabileceğini ve “ayrıca da haber getirici olmadığını” temin etti... Bunun üzerine mareşal Şukov tok bir sesle bu takdirde kendisinin Sovyet ordusunun haberlerini naklediceğini bildirdi. Aşağıdaki talepleri havi bir liste okudu: 

- Beriya zamanında tevkif edilen bütün subayların serbest bırakılması; 

Suçsuz yere hapishanelerde ve kamplarda öldürülmüş olan subay ve askerlerin rehabilitasyonu ve geride bıraktıklarına emekli maaşı bağlanması (Şukov'un ifade ettiğine göre tam olmayan bilgilere göre 1945'den beri 5000'den fazla Kızıl Ordu subayı öldürülmüştü); 

- Harp malüllerinin statüsü hakkında bir kanun çıkanlması ve 1945-1950 yıllarında Vladivostok'daki Büyük Petro körfezinde harp malüllerine karşı işlenen cinayetlerden dolayı tahkikat açılması. 
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Bu esnada Hruşçov bunların ne tür cinayetler olduğunu sorarak sözünü kesti. Mareşal Şukov öfkeden benzi atınış bir şekilde karşılık verdi: “ Voroşilov'a sorun, o benden daha iyi biliyor!” 

Voroşilov ise hiçbirşey bilmediğini ve Şukov'un nereye varmak istediğini anlamadığını söyledi. 

Öfkesi ve doğru davranışı ile tanınan Şukov bunun üzerine tamamen kendisini kaybetti, haykırdı: “Niye yalan söylüyorsunuz? 
Abakumov bize bütün evrakları verdi! Siz ve Malenkov ve Kaganoviç ve Hruşçov ve Mikoyan... Sizi halk mahkemesine çıkaracaklar, sonunuz Abakumov gibi olacak! Halkın nasıl âlenen hakkınızda hüküm verdiğini göreceksiniz, Sizin gibi sinsice ve riyakârca değil..!” 

Herkes darbe yemiş gibi oldu ve işin garip tarafı ortalığa tam bir sessizlik çöktü. Şukov nefes almak için ateşli konuşmasını yarıda kesince herkes gergin bir bekleyiş içinde hareketsiz kalmıştı... 

Bu esnada olan klâsik bir trajedyanın parodisi gibidir. Molotov evrak çantası koltuğunun altında bir hacıyatmaz gibi salona daldı ve geciktiği için yüksek sesle Malenkov'dan özür diledi. Hazır olanlara dönüp tören sesiyle şunları söyledi: “Yoldaşlar hemen ilgilenmemiz gereken olağanüstü birşey oldu...” 

Molotov'un gelişi ve girizgâhı ile şaşırmış olan Şukov sert bir şekilde sözünü kesti ve gündeme uymasını talep etti. 

Molotov evrak çantasını açtı, birkaç evrak çıkardı ve Şukov'a cevap vermeye tenezzül etmeksizin tiyatrovâri bir tavırla beyan etti: “Yoldaşlar! Bahis mevzu olan vatandır!” 

Ayağa. kalktı, sözlerinin tesirini ölçmeye çalıştı ve duygulu bir ses tonuyla devam etti: “Sovyetler Birliği'nin dünyadaki süper güçler arasındaki pozisyonu tehlikededir, yoldaşlar! Memleketimizin kaderi ve barışın geleceği tehlikededir!” Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Fransa'nın müştereken verdikleri bir diplomatik notarın deşifre ve tercüme edilmesini beklediği için geciktiğini açıkladı. Bu devletler ultimatom tarzında Almanya hakkında dördüncü bir zirve konferansı talep ediyorlardı. 

Şukov ve Bulganin de dahil olmak üzere salondakiler büyük bir dikkatle sözlerini takip ediyorlardı: Notada dört galip devletin en geç Eylül sonuna kadar Almanya ile barış andlaşması yapması isteniyordu. Sovyetler Birliği'nin teklif edeceği konferans mahallini diğerleri kabul edeceklerdi. Bütün bunlar en kısa zamanda olacaktı. 

İlk olarak Hruşçov görüş beyan etti. Batının bu insiyatifinin bâriz bir şekilde Lavrentiy Beriya'nın Batılı devletlerin, özellikle de Federal Almanya Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletlerinin, temsilcileriyle yaptığı ve Politbüro'nun tamamen bihaber olduğu görüşme ve yazışmaların neticesi olduğunu ifade etti. Bu sebepten dolayı bir karar vermeden önce evvelâ Beriya sorguya çekilmeliydi. “Onu herşeyi itiraf etmeye zorlamalıyız” diye bağırdı Hruşçov. 

Malenkov fırsatı yakaladı ve bu yeni durum muvacehesinde gerekli bilgileri elde etmek için özel bir komisyonu Beriya'nın sorguya çekilmesi ile görevlendirmeyi teklif etti. Mikoyan ve Molotov bu teklifi kabul ettiler. Şukov sebep göstermeksizin red etti, ama Beriya'nın sorguya çekilmesinde mutabık kaldı. 
Molotov vakit geçirmeksizin bir sual listesi hazırlayacaktı. Sorgulama ise “evvelce görevlendirilmiş olan askeri sorgu hâkimlerince” yapılmalıydı. Şukov tâvizsiz ve kararlı görünüyordu. Bu yüzden Politbüro “Molotov üç Batılı devletin notasına nihat bir cevap verilene kadar müzakere kapısını açık tutarken Beriya'nın sorguya çekilmesi...” kararını aldı. 

Şukov'un harp malüllerine karşı harpten sonra Büyük Petro körfezinde işlenen cinayetlerle ilgili olarak Politbüro nezdinde bulunduğu itham ve Abakumov'un bütün evrakları verdiği yolundaki beyanı bize Stalinist harp sonrası siyasetinin meçhul kulisleri arkasına küçük bir göz atmak imkânını sağlıyor. Şukov'un suçlamasının bir evveliyâtı vardı. 

“Hain Hitler'in saldırısının” - Alman ordusunun Rusya seferi- nin başlangıcı - onikinci sene-i devriyesinde Leningrad'lı bir grup ağır harp malülü sabık subay, problemlerini, dertlerini ve taleplerini arzetmek için Leningrad askeri muntıka komutanından bir randevu rica etmişlerdi. 22 Haziran 1953 için randevu verilmişti ©. 
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Kararlaştırılmış olan saat onbirden biraz önce yirmibeş harp malülü evvelden tesbit edildiği üzere eskiden bir askeri mercinin bulunduğu çarlık döneminden kalma bir sarayın kabul salonuna gelmişlerdi. Sabık subayların herbirinin yüksek nişanları vardı. Dördü tekerlekli sandalyede oturuyordu, ikisi kördü, diğerlerinin koltuk değnekleri, bacak protezleri vardı veya üniformalarının bir kolu boş olarak sarkıyordu. 

Saat neredeyse onbirde nöbetçi yaver içeri girdi ve “yoldaş korgeneral önemli bir toplantıda olduğu için” bekleyen subayların “birazcık sabretmelerini” rica etti. “Raporda” yazılı olduğuna göre saat tam onbiri kırk geçe Leningrad askeri mıntıka komutarunın çalışma odasından yanında yaverle birlikte çıkan korgeneral üniforması içindeki Viktor Semyonoviç Abakumov'dan başkası değildi. Bilinmesi gereken husus Abakumov'un İkinci Dünya Harbinde ve özellikle harpten sonra muharip askerlerin ve subayların nezdinde en sevilmeyen kişi olduğudur. 

Abakumov'un nişanlarla dolu merasim üniformasıyla - daha kısa süre önce Stalin'in elinden “emek kahramanı! yıldızı tevdi edilmişti - görünmesi yaşlı, harp tecrübesi olan subaylar heyetinde bir bomba tesiri yarattı. Harp malülü olan onlar demek onun yüzünden antrede beklemek zorunda kalmışlardı! 

Muktedir olanlar “ayağa fırladılar” - (kelimenin tam anlamıyla) - ve Abakumov'un üstüne saldırdılar. Tek kollu general Sidorov sol eliyle yakasına öyle yapıştı ki Abakumov neredeyse yere düşüyordu. Bastonlarla ve koltuk değnekleriyle vurmaya başladılar. Abakumov yere düştü. Yerde yatarken nefretle dolu olarak üstüne atıldılar, vurdular, tekme attılar, koltuk değnekleriyle dövdüler. Hatta koltuk değneklerinin bir kısmı kırıldı! 
Yaverin tepkisi biraz geç oldu. Nöbetçilerin bulunduğu odaya koştu ve bir grup NKVD subayını getirdi. Onlar da içler acısı durumdaki cansız, dövülmüş Abakumov'u enerjik, hatta sert bir şekilde kavradılar ve salondan dışarı sürükleyerek taşıdılar. 

Heyettekiler tevkif edildi, ama bu kolay olmadı. Koltuk değnekleri, hatta tekerlekli sandalyeleri kavgada kırılmış olduğu için harp malüllerini birçok ambülansla götürmek icap etti. Abakumov baygın bir vaziyette hastahaneye yatırıldı. 

İşte tam bu sırada mıntıka komutanına Beriya'nın tevkifi ve NKVD organlarının herşeye muktedir gücünün sonu telefonla bildirildi. Bunun üzerine harp malülleri hemen hastahaneye Abakumov da hapishaneye yatırıldı. 

Burada bazı malüllerin tevkiflerinden sonraki ifadelerini özet olarak veriyoruz. Askeri mıntıka komutanıyla yapılması niyetlenen görüşmenin sebebi şuydu: 

“Sovyetler Birliğindeki altı milyon harp malülünün namına zor durumumuzun kabulünü ve düzeltilmesini istiyoruz. Daha yüksek bir malüliyet maaşı talep ediyoruz, muntazaman tıbbi muayene ve tedavi talep ediyoruz; besleyicilerini kaybettikleri ve kendilerine hiçbir destek sağlanmadığı için açlık çeken ailelerimize daha fazla hak tanınmasını talep ediyoruz.” 

Şu ifade okununca Abakumov'a niye saldırıldığını anlamak mümkün olur: 

“Bütün subaylar ve muharip askerler tarafından gayet iyi tanınmaktadır. Hitler'den bile v.s. Abakumov kadar nefret edilinmemişti. 
Fakat bunun hakkında başkaları, kurbanları, aktif subaylar bilgi vermelidirler. Biz sadece şu kadarından bahsetmek istiyoruz: 

Abakumov güya “harp malülleri için sağlık merkezleri ve sağlık Jimnastiği klinikleri" tesis ettirmişti. Bu enstitülerin ekseriyeti Sovyetler Birliği'nin Uzakdoğu'daki kısımlarında, Mançurya'da ve Vladivostok yakınındaki Büyük Petro körfezinde bulunuyordu. 1945'de bütün memlekette zafer kutlanırken ağır derecede malül olan, İkinci Dünya Harbinin kahramanları ve cephe savaşçıları olan bizler hayvan vagonlarında veya üstü açık yük vagonlarında iki hafta hatta bazan tam bir ay biletlerimizde yazılı olan “tedavi merkezlerine" doğru yol aldık. 

Yolculuk esnasında yaralarımıza bakılmadı, hastalar ve yaralılar için tıbbi eğitim görmüş personel yoktu, sakatlar için protezler bile yoktu..! Bu yolculuklar esnasında ölüm oranı yüzde 50 idi! Bu trenlerin yüzlercesi Doğu'ya yollanmıştı. 
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Sadece “hafif” derecede sakat olan bizler silâhlı NKVD mensuplarının nezâretinde her - tekrarlıyorum ama her - istasyonda aşağıya inip ölüleri vagonlardan dışarıya taşımak mecburiyetindeydik. Sedyelerimiz olmadığı için cesetleri yığınlar hâlinde bırakıldıkları lokomotif barakalarına sürükleyerek taşıyorduk. 

Kimse yaralarından dolayı ölen sakatların sayısını, bırakıldıkları yerin ismini ve nerede gömüldüklerini kaydetmiyordu. 
Bunların arasında pekçok subay ve Sovyetler Birliği'nin birçok taltif edilmiş kahramanı vardı. Büyük Petro körfezinde bir yerde, bir “kabul bürosunda’ isimlerimiz kaydedildi. Kamyonlarla bir “tatil merkezine’ göndermeden önce bizi yıkayıp saçlarımızı kestiler. 

Bu tatil merkezi, bizim içine mümkün olduğunca yerleştiğimiz sahildeki yirmi kadar barakadan ibaretti. Birbirimize karşılıklı olarak yardım ediyorduk. Körlere yol gösteriyor, kötürümleri taşıyorduk. 
Takriben onbin kişi kadardık ve garip bir melez ahtapota benziyorduk: birbirimize destek oluyor, taşıyor, yediriyor, yol gösteriyorduk... 

"Sağlık jimnastiği" de şöyleydi: Önce muntazam sıralar hâlinde sahile gidiyorduk. Hafif sakat olanlar kovaya benziyen kapları balçıkla doldurup diğerlerine veriyordu. Onlar da sahilde odun kütükleri gibi sıralanmış olan binlerce ağır sakatı bu balçıkla sıvamakla meşguldüler. Bu “çamur tabakası’ ile saatlerce güneşte yatıyorlardı. Silâhlı NKVD nöbetçisinin düdük çalması üzerine hafif sakatlar tekrar suya gidiyor, kovalarını sıcak deniz suyu ile doldurup, ağır sakatları bununla yıkıyorlardı. Sonra kafile kampa dönüyordu. Hafif yaralılar ağır sakatları taşıyor veya yardım ediyorlardı... Haftada bir gelen doktorun bütün tedavisi 'muayene'ye gelen herkese ‘dengeli bir beslenme’ yazmaktan ibaretti. Zira yemekler korkunçtu: domuzları semirtme yemi (...) 

1946 ilkbaharında bir salgın hastalık çıktı. O zamana kadar kimse 
barakaları temizleyip dezenfekte etmemişti. Tuvaletimiz “hapishane kuşlarının’, yâni Sibirya kamplarının siyasi ve sair mahıkümlarının gelişigüzel temizledikleri bir lağım çukurundan başka bir şey değildi. 
Salgın esnasında sadece bizim bulunduğumuz kısımda 25.000 harp 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malülü öldü. Hastalığın kolera mı yoksa bir nevi tifo mu olduğu 

bilinmiyor. Bazıları Asya gribi olduğunu iddia ettiler! 
1945'den 1949'a kadar Mançurya sahillerinde ve Vladivostok 

çevresinde bu “tatil merkezlerinden" on kadarı meydana geldi. 

Vücutlarının bir kısmını şimdi kendilerine böyle kötü bir şekilde teşekkür eden anavatana feda etmiş olan muharip askerlerden, subaylardan asgari iki milyon silâh arkadaşımız bu tesislerden geçtiler: Vatan şimdi onlardan korkunç acılar ve tasavvur edilemiyecek bir eza ile kalan son şeylerini, hayatlarını çalıyordu!” 

Abakumov 17 Eylül 1954'de sorgulanması esnasında aşagıda özet olarak verilen ifadeyi verdiği zaman Stalin ölüydü ve Beriya da idam edilmişti: 

Askeri karşı istihbarat servisinin şefi olarak bağlı olduğum bakan Beriya bana cephe savaşçılarına karşı acımasız davranmak talimatını vermişti. Vatan tehlikedeymiş! 

Her birlikte subaylarımız, onların da daha küçük ünitelerde adamları vardı. Beriya'nın prensiplerine göre hareket ediyorduk: “Şayet biri düşmanı arayıp bulup, ihbar etmiyorsa, bu onun düşmanı sakladığı, bu yüzden kendisinin de düşman olduğu mânâsına gelir!’ Ne kadar subay ve askeri tevkif ve mahküm ettiğimizi bilmiyorum (...) Kimse tam olarak rakamları tesbit etmiyordu. Ama tabii ki pek çoktular!” 

Abakumov'un sorgulanma zabıtlarında özel bir bölüm Almanlar tarafından esir alınan Rus asker ve subaylarının durumu ile onlara karşı takınılacak tutum ile ilgilidir. Abakumov bu hususta şu açıklamayı yapmıştı: 

(...) Başkomutanlığın genişletilmiş bir oturumunda Stalin bizden Hitler işgalcilerine esir düşen askerlerimize karşı takınılacak tutumun kesin olarak tesbitini talep etmişti (...) 

Beriya bununla ilgili bir kararı madde madde okudu (...) Ben daima “sadece hainlerin, casusların ve Sovyetler Birliği düşmanlarının faşistlere teslim olabileceği!" prensibine sadık kaldım! 

Bu, düşmana teslim olan herkesin işbirlikçi olduğu mânâsına geliyordu. Ve düşmanla bütün işbirlikçileri cephede sadece ve sadece 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ölümü hak ediyorlardı. Benim kanaatim o zamanlar buydu ve bugün dahi bunun doğru olduğuna inanıyorum!” 

Abakumov'un sorgulanma zabıtlarında şu hususlar da yer alıyor: 

“(...) Yoldaş bakan Beriya 1943'deki Stalingrad zaferinden ve ilk karşı taarruzlarımızın başlamasından sonra bize yaralıların ve özellikle de harp malüllerinin meselesinin âcil bir çözüme ihtiyaç gösterdiğini bildirdi... O zamana kadar servislerimiz bu meselelerle ilgilenmemişlerdi. Almanlar hep ilerledikleri için geride bırakmak zorunda kaldığımız bütün yaralı Sovyet askerleri ellerine geçiyordu, bu da onların yokedilmesi demekti (...) 

Yoldaş L.P. Beriya'nın emri üzerine “Merkez 8'i bu çok yönlü meseleyle ilgilenmeye memur ettik. Bu enstitüde hp ve eczacılık sahasında temâyüz etmiş kimseler çalışıyordu. Hepsi hapis cezalarına mahkümdu. “Merkez 8" bize on kadar değişik çözüm teklif etti ve zengin bir literatür sundu. Biz de bu literatürün hemen dağıtılmasını sağladık. Durumdan L.PBeriya'yı haberdar ettik ve yoldaş Stalin'e müştereken şifahi bir rapor sunduk. 

Fakat cephedeki ve dünyadaki durumun gösterdiği gelişme bu meselenin incelenmesini arka plâna itti. Ancak 1945'de Japonya'ya karşı elde edilen zaferden ve Mançurya'nın kurtarılmasından sonra yoldaş Stalin tekrar bu meseleye eğildi. Bir rapor hazırlayıp, kesin tekliflerde bulunmakla görevlendirildim. Yoldaş Stalin için hazırlanan bu raporda diğer hususların yanısıra akademi üyesi A.N.Bunyeyev'in harp malülleri için faydalı ve tesirli olan tedavi metodlarına da işaret ettim. 

Yoldaş Stalin bunun üzerine yaralı ve sakatlarımızı devlet hesabına bu metoda göre tedavi ettirmek kararını aldı. Stalin, tedavi yerini Mançurya'da kurmakla bir taşla iki kuş vuracağımızı ilâve etti: Bir taraftan yaralılarımızı Sarı Deniz'in sıcak sularının balçığı ile tedavi eder, diğer taraftan bu çok uluslu bölçede Rus nüfuzu güçlendirilmiş olurdu. 

(--) Yoldaş Beriya'nın emri üzerine Mançurya'da 'tatil ve sağlık jimnastiği merkezleri" tesis etmekle görevlendirilen bir ekip 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teşkil ettim (...) Yeterli sayıda kalifiye doktor ve personelimiz olmadığı için çok şikâyetler geliyordu... 

1945 Şubatında yoldaş Stalin'e bir ayaklanmayı rapor etmek 
mecburiyetinde kaldığımızda harp malâllerinin daha çok siyasi çalışmaya sevk edilmeleri gerektiğini bildirdi. Ayrıca vicdanlarına ve dayanışma hislerine de çağrıda bulunmamız lâzımdı. 

Bize sürekli olarak yüksek ölüm oranları ile ilgili raporlar geliyor, fakat biz bunun sebebi olarak malüllerin zayıflığını ve yetersiz intibak kâbiliyetini görüyorduk. 

Kaç kişinin öldüğünü bilmiyorum. Kimse ölüleri kaydetmedi.” 


DİPNOTLAR 


43. Stalin, Komunist Partisi, Komsomol ve Sendika Birliği hâricinde Sovyetler Birliğindeki bütün sosyal, sosyo-politik ve sair kuruluşları yasaklamıştı. Daha 1935'de Eski Bolşevikler Birliği ile Sabık Sürgünler ve Mahkümlar Birliği'ni lağv etmişti. 26 Mayıs 
1935 Pazar günü özel sekreteri Georgiy Maksimilyanoviç Malenkov'un komutasında birkaç Çekalı, birliğin binasına girip kitapları, evrakları ve kasayı müsadere etmişlerdi. Bina mühürlenmiş ve bir levha asılmıştı: “Dernek GPU'nun kararı ile lağv edilmiştir.” Stalin, gaye ister sosyal, kültürel veya sportif olsun bir daha bir kitle organizasyonu teşkiline müsaade etmedi. İkinci Dünya Harbi Malülleri Birliği ile Yedek Subaylar Birliği de yasaklanmıştı. Stalin sadece entrikaları ve siyasi hedefleri için yararlı olabilecek olan dernek ve teşkilâtlara müsaade ediyordu. 
Meselâ Cephe Savaşçıları Derneği kurulmuştu. Şubelerine sadece birlik seviyesinde, cumhuriyetlerde ve yabancı heyetlerin ziyaretlerinde kabul edilebilecekleri şehirlerde müsaade edilmişti. Bunun hâricinde teşkilât, tüzük, toplantı, müzakere, program, faaliyet veya plân, hiçbirşey yoktu. Diğer bütün derneklerde de durum aynıydı. Harp Malülleri Derneği tesisi de Stalin tarafından yasaklandı ve böyle bir teşkilâtın toplanma ve tesis çabaları da zor kullanılarak bastırıldı. 

44. 1953 sonbaharında bir Politbüro oturumunda Georgiy Şukov, Ma- 
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45. 


lenkov ve Voroşilov'la ettiği bir münakaşa esnasında şöyle bağırdı: “Harpte esir düşen ve sonra yurda dönen 1,7 milyon askerimizin bir milyondan fazlasını katlettiğinizi biliyor musunuz?”, 

Profesör Bunyeyev 1944 yılında “Çamurla Tedavi Metodları” üzerine mufassal bir etüd yayınlamıştı. Kısa bir süre sonra âlim VA.Aleksandrov'un da bu mevzuyla ilgili olarak birçok kitabı çıktı, “SSCB'de Çamurla Tedavi ve Pelit Kaynakları” da bunların arasındaydı. Bu yayınlardan sonra akademi üyesi olan her iki ilim adamı da Beriya'nın “Merkez 8“ine mensuptular. Stalin onlara kurşun yaralarının tedavisi ve genel olarak malüllük terapisi ile ilgili çalışmalarından dolayı nişanlar verdi. Her iki tıp adamı da çamurun en iyi tedavi vasıtası olduğunda hemtfikirdiler. 
Hatta Büyük Sovyet Ansiklopedisi şu iddiada bulunmaktadır: ” Yabancı ülkelerde geliştirilen çamurun ısıtılıp sargılar, mendiller veya benzerleri vasıtasıyla tatbikinin gerektiğini ileri süren teoricilere karşılık biz müessir bir tedavinin şu şekilde yapılması gerektiğini tecrübeyle tesbit ettik: a) Çamur doğrudan doğruya hastanın derisine sürülür; b) Hasta yoğun güneş ışınlarına mâruz bırakılır.” Sonradan akademi üyesi olan her iki profesör böyle bir çamur tedavisinin termik, kimyevi, radyoaktif, elektriki ve biyolojik tesirleri olduğu iddiasında otoritelerinden yararlandılar. 
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10. “İhtilâlin Kılıcı”nın Özel Hayatı 


Lavrentiy Beriya'nın özel hayatı, özellikle de aile hayatı, hakkında hiçbirşey yahut hemen hemen hiçbirşey bilirmemektedir. 

Stalin devrinden ve şahıs kültü döneminden iktidar sahiplerinin özel hayatları veya aile hayatları hakkında kesinlikle hiçbirşeyin kamuya ulaşamıyacağına dair olan yazılmamış, fakat kesinlikle uyulan kanun kalmıştı. Ne basında, ne sinemadaki haftanın haberlerinde, radyo veya kitaplarda, anekdot veya ima tarzında bile olsa en ufak bir husustan bile bahsedilmezdi. Bu mevzu tamamiyle tabu idi. Stalin'in kızı Svetlana Mektuplar'ında birisinin “Daça'nın sırlarını ifşa ettiğini" duyduğu zaman babasının aşırı derecede sert tepki gösterdiğinden bahseder. 

Meselâ Stalin'in ikinci karısı olan annesinin kızkardeşi olan teyzesi Anna Sergeyevna Alliluyeva'nın tevkif edilmesinde çok sevdiği “ikinci annesinin” tekrar serbest bırakılması için gözyaşları içinde babasına yalvardığını anlatır. Stalin bu ricayı kesinlikle geri çevirmişti. Svetlana vazgeçmemiş, babasına “Anna teyze"nin bir düşman, bir casus veya bir câni olmasının kesinlikle mümkün olmadığını söylemişti. Stalin kızını teskin etmeye çalışmış, fakat karanrın kesin olduğunu da bildirmişti. 
İfadesine göre Anna Alliluyeva “evimiz, akşam toplantılarımız hakkında konuştuğu, kısaca devlet sırlarını ifşa ettiği” için suçluydu ve cezasını çekmesi lâzımdı... 

Şu olay da çok karakteristiktir. Svetlena, Yahudi olduğu için Stalin'in hiçbir zaman evinde kabul etmediği ve damat olarak tanımadığı ilk kocasından 1947'de aynlrruştı. 1948 yılı başından itibaren Stalin'in yoğun ısrarı üzerine arkadaşı ve sadık Politbüro üyesi olan Şdanov'un oğluyla sık sık buluşmuş ve kısa bir süre sonra onunla evlenmişti. Kız arkadaşlarına itiraf ettiğine göre Svetlana bu siyasi mantık evliliğinde mesut değildi. Svetlena'nın ikinci teyzesi olan Evgeniya Aleksandrovna Alliluyeva, Svetlena'nın sır olarak söylediklerini “uygun yorumlarla” dostlarına ve tanıdıklarına aktarmıştı. Bunun üzerine hemen tevkif edildi. 
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Svetlana yine babasının müdahale etmesini rica etti. Bu hususta şunları yazıyor: 

“Teyzelerimin suçunun ne olduğunu doğrudan doğruya sormam üzerine babam şu cevabı verdi: 'Çok konuştular. Çok şey biliyorlar ve gevezelik ettiler (..) Bu tür gevezeliklerle düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürüyorlar... Teyzelerin için üzülmekten vazgeç! Kendine ve neler söylediğine biraz daha dikkat et. Sen de konuşuyorsun (...) 
Memleketimizde her şeyin duyulduğunu anlaşılan bilmiyorsun (...)” 

Beriya'nın özel hayatı özellikle iyi korunup gizli tutuluyordu. Ailevi meseleleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkün değildi ve hiç kimse bunları öğrenmeye çalışacak cesaret veya meraka sahip değildi. Yıllar boyunca bütün gururu devâsâ Sovyetler Birliği'nin bütün polis ve istihbarat sisteminin yegâne mutlak hâkimi oluşu idi. Fakat sonradan iddianâmesinde yazıldığına göre “iki cepheli bir hayat yaşıyordu...” 

Uzun zaman en iyi arkadaşlarından biri olan Nikita Hruşçov bir seferinde şunu söylemişti: “Lavrentiy Beriya'nın iki yüzü olduğunu iddia etmek yanlıştır. Üç yüzü vardır!” 

Beriya işiyle ilgili hususlarda aşın titizdi “Alman titizliği” olduğu söylenirdi. Cemiyet içinde, özellikle de Stalin'in evindeki günlük ziyafetler ve işret âlemlerinde, masanın merkez noktası, “ruhu” idi. Zeki, şakacı ve esprili idi, şarkı söylemesini ve daima en son fıkraları biliyordu. Onun olduğu yerde neşe doğuyordu... 
Meselâ Malenkov sonradan Beriya'nın Stalin'in daça'sında “yakın çevrenin yeme içmenin ve şerefe kadeh kaldırmalar esnasında dileklerde bulunmanın yanısıra Sovyet günlük hayatının ve siyasetinin önemli meselelerinin incelenip halledildiği alışılmamış toplanblannda yön verici bir kişiliği olduğunu teyid etmiştir. 

Resmi kayıtlara göre Beriya ayrı derecede mükemmel bir aile babasıdır. Hruşçov, herkesin, Stalin'in bile “Lavrentiy Pavloviç Beriya'yı örnek koca olarak gördüklerini” temin etmektedir. Kumral, okkalı bir Gürcü kadını olan Beriya'nın karısını Kremlin çevrelerinde gerçek bir “ev kadını” olarak kabul ediyorlardı. Resmi kabullerde ve “özel” yazlık toplantılarda hep dürüst ve mesut 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zevce, mükemmel ve neşeli bir evin hamını rolünü oynuyordu... 
Fakat Hruşçov, Malenkov'un Beriya'nın tevkifinden hemen sonra kendisine şunu anlattığını söylüyor: 

“Nikita, nuhafızlarının şefinin bana daha yeni sır olarak ne anlattığını biliyor musunuz? Bana geldi ve çok gizli olarak şunları anlattı: 'Beriya'nın tevkif edildiğini daha yeni öğrendim. Onbeş yaşındaki üvey kızımın ırzına geçmiş olduğunu size bildirmek zorundayım. Kızını bir akşam alış veriş yapmak için dışarı çıkmıştı. Beriya'nın evi hemen yakınımızdadır. Herifin biri onunla konuşup Beriya'nın evine götürmüş. 
O da zâten bekliyormuş ve kızımı kendisiyle birşeyler yemek için kandırmış. Ona içki vermiş ve uykuya dalınca da ırzına geçmiş! Sonradan Beriya'nın ayrı şekilde tasallut ettiği yüzden fazla kadın ve kızın listesi elimize geçti: onları evine hileyle çekiyor, sarhoş edip uyku ilâcı veriyor ve ırzlarına geçiyordu!” 

Bunun Hruşçov'la Malenkov'un yalanları ve devrilmiş bir rakibin adının lekelenmesi olmadığı Beriya'ya karşı olan iddianâmeden anlaşılmaktadır: bu iddianâmede kadınlara ve kızlara karşı ahlâksızca ve sapıkça hareketleriyle ilgili ikiyüzden fazla birbirinden bağımsız ifade vardır. Bu ağır suçlamaların hemen hepsi aynı cümleyle son bulmaktadır: “Şimdiye kadar değil ihbarda bulunmak, hiçbir kimseyle bile bu hususta konuşmaya cesaret edemedim, çünkü...” 

Beriya kaleme aldığı bir izahatla kendisini bu suçlamalara karşı şöyle müdafaa ediyordu: 

“Bu kadınların veya kızların tekine karşı bile hiçbir zaman zor kullanmadım. Ya kendiliklerinden geliyorlardı ki bunlardan yüzlerce vardı ya da kocaları, ebeveynleri, akrabaları tarafından bana yollanıyorlardı (..) İlerlemek istedikleri için bana kur yapıyorlardı (...) Bu kadınları dövmediğim veya zor kullanmadığım gibi herbirine de kıymetli bir hediye verdim, hatıra olarak meselâ bir alın para veya bir mücevher gibi!” 

Tevkifinde Beriya'nın şahsi eşyaları arasında güzel bir deriyle kaplanmış, oldukça kalın bir not defteri bulmuşlardı. 
Beriya, duymuş veya okumuş olduğu bütün fıkraları, cinaslı 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lâfları veya esprileri okunaklı küçük yazısı ile bu deftere kaydetmiş ve itina ile cinslerine göre tasnif etmişti. Meselâ Yahudi fıkraları, Yahudiler hakkında olan fıkralar, “siyasi” fıkralar, Gürcü ve Ermeni fıkraları ve alelâde fıkralar vardı. Sayıları en kabarık olanlar anti-Sovyet fıkralardı. Hedef ekseriyetle Stalin, Beriya ve NKVD idi. 

Birisi- muhtemelen “Beriya Olayı” üstünde çalışan sorgu hâkimlerinden biri- bu fıkraları not defterinden kopya etmiş ve böylece mahkeme arşivlerinden günyüzüne çıkmalarını sağlamıştı. Daha 1954'de Moskova'da bu fıkraların “seçmeleri” sirkülâsyondaydı, tabii ki samizdat şeklinde: sansürün ve hükümetin yasakladığı yazılar ve kitaplar kopya edilip daktiloya çekiliyordu. 
Her nüsha birçok okuyucu buluyor ve bunların ekseriyeti de onar yeni kopya hazırlıyorlardı. Bu fıkra koleksiyonu da kısa bir müddet sonra çok sayıda Batı'da görüldü... 

Bu “antoloji“yi karıştırırken polise (NKVD'ye) yapılan ihbarlarla şüpheli Sovyet vatandaşları hakkındaki ihbarların Beriya'ya fıkra koleksiyonu için malzeme temin ettiği açıkça ortaya çıkıyor. Güzelce kaydedilmiş bu fıkraların arkasında, ki bu özellikle anti-Sovyet fıkralar için geçerlidir, dehşeti, tevkif korkusunu, uykusuz gecelerdeki işkence acılarını, çalışma kampını ve bir yeraltı zindanı hücresinde enseye sıkılan kurşunu görmek gerekir... Ayrıca Beriya'nın şimdiye kadar duyulmamış ve orijinal dediği bu fıkraların çoğu dünya kadar eskidir. Musa'dan, Romalılardan, engizisyondan başlayıp Hitler ve Stalin'e kadar daima yeni şekillerde, çoğu kez tanınmayacak kadar değişmiş vaziyette anlatılagelmişlerdir.... 

Aleksander Drosdeyskiy'in “Der politische Witz im Ostblock” (Doğu Bloğunda Siyasi Fıkra) başlığı altında topladığı Beriya'nın “seçme” fıkralarının Almanca baskısının önsözünü yazar Gabriel Laub yazmıştır: 

“Siyasi fıkralar sentetik elmas gibidirler. Büyük baskılar sonunda meydana gelirler. Ve sentetik elmaslar gibi bıçak gibi keskindirler. 
İçeriye biraz temiz hava sokabilmek için mahdut kapasiteli, bürokratik, iyice tecrit edilmiş beyinlerin sıkı sıkıya kapalı pencerelerinin camını kesen elmaslardır.” 

“Siyasi fıkraların öncelikle dikta rejimlerinde ortaya çıkıp çok başarılı olmalarının sebebi de budur (...) Siyasi fıkralar tarihin en iyi şahitleridir (...) Siyasi fıkralar siyaset kadar eskidirler”. 

Beriya'nın antolojisi bu sözleri teyid eder mahiyettedir. Fıkraların çoğu bilinen minval üzeredir. Beriya, İvanov isminde bir kantin aşçısının bir muhbirin yanında duvardaki Stalin portresi hakkında şunları söylediği için tevkif edildiğini (yâni tevkif edilip, dövülüp, çalışma kampına yollandığını) yazıyor: “Hey, duvara başka bir şey asabiliriz! Bu sadece sinek pisliğinden ibaret!” Biz bunu Havek'in “Aslan Asker Şvayk'ından tarımıyor muyuz? 

Fakat Beriya'nın en güzel ve en orijinal fıkraları seçmesini bildiğini kabul etmek gerekir. Moskova samizdat'ında yayınlanan yüzlercesinden burada sadece birkaç örnek verelim. Beriya, uygun bir anda Stalin'e ve diğer Politbüro üyelerine anlatmak için onları hep not etmişti. 

- İvan İvanoviç: “Yoldaş Beriya'nın kendi hakkında çıkan fıkraları topladığı doğru mu?” 

Dimitri Dimitroviç: 

“Doğru, ama aslında bu fıkraları anlatanları toplar!” 

- Beriya dahiliye bakanlığına tayin edildikten sonra bir çalışma kampını gezmesi için İlya Ehrenburg'u davet etmişti. Ehrenburg Sibirya'dan dönünce Beriya sordu: “Kendinizi nasıl hissettiniz?” 

“Kürkçü dükkânındaki tilki gibi!” diye cevap verdi Ehrenburg. 

- “Bir masalla beş yıllık plân arasındaki farkı biliyor musunuz?” 
diye sorar İvan İvanoviç. 

“Hayır!” 

“Bak, masal 'Bir varmış bir yokmuş’ diye başlar, plân ise 'bir gün gelecek ki..." diye”. 

- Moskova, 1938 yılı. Sabahın saat dördü. İvan İvanoviç'in kapısı çalınıyor. İvanoviç korkudan yarı ölü vaziyette. Valizini hazırlıyor. 
Bu esnada dışarıdan sesleniliyor. “Korkacak bir şey yok İvan İvanoviç! 
Benim, apartman görevlisinin karısı! Bir şey yok... sadece ev yanıyor!". 
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- “Stalin'le Musa arasındaki fark nedir?” 

“Bilmiyorum”. 

“Musa Yahudileri Mısır'dan çıkarttı, Stalin ise Merkez Komite'den”. 

- Yaşlı bir kadın saatlerdir hnn önünde kuyrukta bekliyor. 
Nihayet sıra ona geliyor. 

“Oh, Allah'a şükür!” diye inliyor sevinçten uçarcasına. 

“Allah'a şükür değil yoldaş Stalin'e şükür diyeceksin” diye paylıyor adamın biri sertçe. 

“Peki artık Stalin olmadığı zaman ne diyeceğiz?” diye soruyor yaşlı kadın. 

“İşte o zaman Allah'a şükür diyeceksin” diyor adam. 

- Leo Troçki'nin kitaplarından birinde not ettiği mülahazasını da saklamıştı Beriya: 

“Oniki havariden sadece Yudas haindi. Şayet Yudas tesadüfen iktidara gelseydi, öbür onbirini hain diye damgalardı". 

-“Bir Sovyet vatandaşı günde ne harcar?” 

“Ondokuz ruble!” 

“Nasıl? Olamaz!", 

“Olur, olur! Onsekiz ruble bir kilo ekmek için ve bir ruble de Pravda için!” 

- Unutmayın: 

Şef asla geç kalmaz! 

Yolda alıkonulur. 

Şef asla azarlamaz! 

Ders verir. 

Şef asla yanılmaz! 

Fikrini değiştirir. 

- Moskova'da bir seçim kampanyası. Konuşmacı yeni binalann inşasındaki harikulâde gelişmeyi övüyor. 

Gorki caddesinde yeni binalar inşa ettik. Lenin caddesinde onüç 

blok ve altı fabrikalık yeni süper modern bir işçi mahallesi tesis ettik...”. 

“Afedersiniz” diye sözünü kesiyor dinleyiciler arasındaki bir işçi “ben Gorki caddesinde oturuyorum ve her gün Lenin caddesinden geçiyorum. Fakat bu binaları, blokları, fabrikaları hiç görmedim...” 
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“Yoldaş, caddelerde avarelik edeceğinize Pravda'yı okusanız iyi edersiniz!” diye cevap veriyor konuşmacı. 

-“Kızıl Ordu'yu kim yarattı?” 

“Stalin!” 

“Troçki değil miydi?” 

“O, o zamanlar Stalin'in lakabıydı!” 

- Bir NKVD müfettişi gülerek Beriya'nın bürosuna giriyor. 

“Niye gülüyorsun?” diye soruyor Beriya. 

“Ah... Harikulâde güzel bir siyasi fikra duydum. Gülmekten ölüyordum neredeyse”. 

“Bana da anlat öyleyse!” 

“Hiç olmaz. Bana anlatan herife beş yıl hapis cezası verdim.” 

- Moskova'da bir otobüs durağı. Yaşlı bir kadın kalabalığın arasından geçmek istiyor, ama kapıya kadar ulaşamıyor. Etrafındaki gençler kendisini hep kenara itiyorlar. Kadın kızıp bağırıyor: “Artık terbiye de yok!” 

“Yo, terbiye var” diye cevap veriyor harekete geçen otobüsteki genç bir adam,” “fakat otobüs yok!” 

- Bir grup ecnebi turist Moskova'da bir müzeyi geziyorlar. 
Bir büstün önünde rehbere soruyorlar: “Bu kim?” 

"Bu yoldaş İvan İvanoviç, bir mucid!” 

“Neyi icat etti?” 

“Radyoyu, telefonu, televizyonu, helikopteri, atom enerjisini ve daha pek çok başka şeyi...” 

“Peki, bu kim?” 

“Bu yoldaş Grişka Grigoriyeviç, o da bir mucid!” 

“Peki, o neyi icat etti?” 

“Yoldaş İvan İvanoviç'i!” 

- Bir gece çar Nikola yoldaş Stalin'in rüyasına giriyor ve öfkeyle soruyor: 

“Söyle bakalım Yosef Vissarionoviç, Rusya hâlâ bir süper güç mü?” 

“Gayet tabii!” 

“Ordusu güçlü mü?”. 

“Ordusu? Yenilmez!” 
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“Halk hâlâ resmi makamlardan ve polisten korkuyor mu?” 

“Hem de nasıl!” 

“Siyasi rakipler hâlâ Sibirya'ya yollanıyor mu?” 

“Tabii!” 

“Ruslar hâlâ votka içiyorlar mı?” 

“Gayet tabii?” 

“Votka hâlâ 40 derece mi?” 

“Hayır, votkamız şimdi 45 derece!” 

“Güzel, Yosef Vissarionoviç, şimdi bana dürüstçe söyle, aramızda kalacak - bu beş derece için hakikaten ihtilâl yapmaya değer miydi?” 

Ve Beriya'nın fıkra koleksiyonundan son bir “inci”: 

Stalin iki tane mühürlü vasiyetnâme bırakıyor. Birinci zarfın üstünde el yazısı ile “Ölümümden hemen sonra açılacak!” 
yazılı. İkincisinin üstünde de :“Kriz hâlinde açılacak!" 

Stalin'in ölümünden sonra Politbüro ilk zarfı açıyor. İçin- deki kağıtta şunlar yazılı: “Halka her düzensizlikten benim sorumlu olduğumu söyleyin. Stalin.” 

Fakat halkın hoşnutsuzluğu artıyor, karışıklıklar oluyor, kriz meydana geliyor, ve Politbüro ikinci vasiyetnâmeyi açmaya karar veriyor. İçinde şunlar yazılı: “Benim yaptığımı yapmak sırası şimdi Sizde! Stalin.” 
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11. Beriya”nın Sonu 


Beriya ve dahili meseleler bakanlığının onunla birlikte tevkif edilen yüksek rütbeli fonksiyonerleri hakkında yürütülen tahkikatlar uzayıp gitti. Beriya ilk olarak uzun ve tafsilâtlı açıklamalarda bulunduktan sonra artık pek sorguya çekilmedi. 
Ona sorulacak bir soru olduğu zaman daha ziyade yazılı olarak soruyorlar, o da yazılı olarak cevap veriyordu. Birçok defalar ertelendikten sonra nihayet dava günü tesbit edildi. Bu gecikmenin sebebi davanın alışılagelmiş meşru şekilde ve böylece Şukov'la askerlerin taleplerine uygun bir şekilde âleni olarak yapılıp yapılmıyacağı hususunda Politbüro'da fikir birliği olmayışı idi. Ancak askerler Malenkov ve Hruşçov'a tâviz vermeye razı olunca anlaşmaya varılabilindi: duruşma sadece merkez komite sekreteryası, yâni Hruşçov tarafından hazırlanan bir listeye göre tesbit edilen “güvenilir davetlilere” açık olacaktı. 

Tiruşçov sonradan bu elemeyi şöyle izah etmişti: 

“Hem mahkeme salonu hem de adliye sarayı küçüktürler ve muhakkak ki duruşmayı dinlemek istiyecek olan binlerce kişiyi mümkün değil alamazlar. Bu birinci sebeptir. İkincisi ise bu davada sık sık Sovyetler Birliği'nin düşmanlarının seve seve öğrenmek isteyecekleri devlet sırlarından ve devlet meselelerinden bahsedilecektir. Bu sebepten dolayı biz ancak dürüst, güvenilir parti üyelerinin duruşmayı dinlemesine müsaade edebilirdik!” 

16 Aralık 1953 Çarşamba günü Sovyetler Birliğindeki bütün 
radyo istasyonları resmi haberler ajansı TASS'ın bir özel haberini yayınladı. Ertesi gün aynı haber Pravda ve İzvestiya'nın başsayfalarında yer aldı. 

Kominikte, “vatan haini Beriya ve şerikleri hakkında yapılan tahkikatın tamamlandığı” bildiriliyordu. Davanın kısa zamanda başlaması bekleniyordu. İddianâmeden alınan özetler Beriya'nın “fikriyatı anti-Sovyet” olan bir “ihânet örgütü kurduğu” ve câniyane hedefinin “dahili meseleler bakanlığı organlarını birlik ve cumhuriyetler seviyesinde komunist partisine ve Sovyetler Birliği hükümetine karşı 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kullanmak” olduğu vurgulanıyordu. Beriya, “iktidarı ele geçirip, Sovyet rejimini yıkmak ve kapitalist sistemi tesis” için bakanlığını hükümet ve partinin üzerine çıkarmaya çalışmış olan bir “beynelmilel emperyalizm ajanı” idi. Haber, “Sovyet halkının lânetlenmiş düşmanı” Beriya'nın “dehşet verici ahlâki sapıklığından” da bahsolunan bir “psikolojik profili” ile son buluyordu. 

16 Aralık tarihli bu özel haberde Beriya ve şeriklerine karşı 
davanın “hemen başlayacağı” bildirilmekle beraber sonra güvenilir resmi kaynaklardan ve belli bazı yayınlardan davanın 14 
Aralık Pazartesi günü başladığı ve hükümlerin ertesi gün olan 
15 Aralık Salı günü okunduğu (o bazı kaynaklara göre bu 
hükümler derhal infaz edilmiştir - öğrenilmiştir. 

Moskova'daki sendika evinin büyük “Ekim Salonu”ndaki davanın gidişatı ve atmosferi hakkında 1956 yılı başlarında SBKP'nin XX.ci Parti Kongresi hazırlıkları son sürat giderken Moskova'da elden ele dolaşan “Haydut Lavrentiy Pavloviç Beriya'ya Karşı Dava Raporu adlı bir broşür bilgi vermektedir. Bahsi geçen metin daktiloyla yazılmış nüshalar hâlindeydi. Hatta birkaç parti delegesine bunların resmi müşahitler tarafından derlermiş olan orijinal duruşma zabıtlanrın kopyaları olduğu işaret edilmişti. 
Fakat ben 1967 yılnda Moskova'daki Marks-Engels-Lenin Enstitüsü arşivinde kopya etmek için bu “dava raporunu aradığım zaman bana resmi taraftan onun “otantik bir broşür olmadığı” hooligan'lar (serseriler) tarafından sirküle edilmiş olduğu açıklandı. 

Bu raporun resmi makamlarca otantikliği kabul edilmemekle beraber resmen kabul edilmiş başka bir bilgi hatta kısa bir basın haberi bile olmadığı için bu “dava raporu”'nu Beriya'nın duruşmasını anlatmak için kaynak olarak kullanmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor. 

14 Aralık Pazartesi günü “L.Beriya ve yardakçılarına” karşı uzun 
zamandan beri beklenen ve itina ile hazırlanmış olan dava başladı. Sendika binasına giriş için belgeler, propusk'lar, evvelce bahsolunduğu gibi merkez komite sekreteryasının hazırladığı listelere göre tanzim edilmişti. Sovyetler Birliğinde genellikle bütün 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umumi yerlerde kullanılan geçiş belgelerinden sadece iki farkları vardı: açık sarı renkteydiler ve alışılagelmiş ad, doğum tarihi ve yeri, meslek gibi hanelerin yanısıra üstlerine büyük kırmızı harflerle bir not düşülmüştü: “Sadece 14 Aralık 1953 için geçerlidir”. 

Her duruşma günü için yeni bir belge tanzim edilecekti. 

Duruşmanın başlıyacağının hiçbir yerde açıklanmamış olmasına ve sadece hükümet üyeleri, güvenilir ve doğrudan ilgili fonksiyonerlerle birkaç seçme subayın bilmesine rağmen sendika evinin önündeki meydanda büyük bir kalabalık toplanmıştı. Bina askeri birlikler tarafından çevrilmişti, ve kış üniformaları içindeki askerler “taş nöbetçiler”e benziyorlardı. 

Sendika binasının girişi ile “Ekim Salonu”nun girişi subaylar ve askerler tarafından kontrol ediliyordu. Her geçiş belgesi beş kere inceleniyordu. Binaya girmeden önce ve bir de duruşma salonunun muazzam meşe kapısı önünde herkesin üstü aranıyordu. “Dava raporunda” subayların kontrolleri nezaket ve dostluk içinde yaptıkları belirtilmişti. Salonun takriben bin kişilik bir kapasitesi olmasına rağmen sadece ilk on sıra doluydu. Toplam olarak 200-250 kadar müşahit ve dinleyici duruşmaya katılıyordu. Yüksekçe bir sahnede hâkimlerin masası ile savcının yeri bulunuyordu. Her tarafta silâhlı askerler oturuyordu. 

Yüksek mahkeme heyeti kendisini uzun bir müddet bekletti. Duruşmanın başlama saati on olarak tesbit edilmişti, ama ancak onbire birkaç dakika kala başladı. Mareşal Budyonniy tipi muazzam bir bıyığı olan yaşlı bir albay salona girdi, sahnenin ortasında hareketsiz durdu ve gök gürültüsü gibi seslendi: “Dikkat! Sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliği Yüksek Mahkemesinin Özel Divan-ı Harbi!” 

Salondakiler ayağa kalktılar, askerler esas duruşa geçtiler. 

Salona ilk olarak nişanlarla süslü tören üniforması içinde divan-ı harb başkanı mareşal İvan Stepanoviç Konyev girdi. Protokole göre onu yegâne sivil olan Nikolay Mihayloviç Şvemik, açık mavi tören üniforması içinde hava kuvvetlerinin pek çok 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nişanlar alırmış mareșali olan Kiril Semyonoviç Moskalenko ve nihayet evvelce tesbit edilmiş sıraya göre diğer hâkimler takip ettiler: E.L.Seydin, N.A.Mihaylov, M.İKuçava, LA.Gromov, K.E. Lunev. Son olarak içeriye SSCB başsavcısı general Roman Andreyeviç Rudenko“ girdi. 

Herkes sahneye çıkıp uzun hâkimler heyeti masasının etrafında toplandıktan sonra mareşal Konyev'in daveti üzerine yerlerini aldılar. Bunun üzerine başkan hâkim Konyev oturumu ve “L.P.Beriya, V.N.Merkulov, V.G.Dekanosov, B. Y.Kobulou, S.A .Goglidse, PY.Meşik ve LE.Vlodsimirskiy aleyhindeki duruşmayı” açtı. 

Konyev hemen devam etti; 

“SSCB Yüksek Mahkemesinin Özel Divan-ı Harbi, SSCB Bakanlar Kurulu'nun başvurusu üzerine Lavrentiy Pavloviç Beriya hakkındaki davayı mesai arkadaşları ve suç ortakları hakkındaki davadan ayırmaya karar vermiştir. Özel divan-ı harb kararını verirken SSCB Bakanlar Kurulu'nun sabık başkan vekili, dahili meseleler sabık bakanı ve Sovyetler Birliği sabık mareşali L.P.Beriya'nın itham edildiği cinayetlerin özel önemini ve ağırlığını nazar-ı itibâre almıştır” 

Kısa bir aradan sonra mareşal Konyev, Yüksek Sovyet'in “Lavrentiy Pavloviç Beriya'dan Sovyetler Birliği mareşali ünvanının alınması ve adı geçenin devlet ve partideki görevlerinden (Konyev bunları tek tek saydı) alınması” yolundaki kararını okudu. 

Sonra Başkan oturdu. Oturmak zorunda kaldığı farkediliyordu. Mahkeme başkanlarının ananevi tahta çekici ile masaya vurdu ve emretti: “Sanığı içeriye getirin!” 

Makinalı tabancalı sekiz astsubayın refakatinde Beriya mahkeme salonuna geldi. Bakışları salonu taradı, dinleyicileri ve sonra da mahkeme heyetini kavradı. Koyu gri yeni bir takım elbise giymiş ve kontrast teşkil eden açık renk bir kravat takmıştı. Hâricen tamamen sâkindi. Tevkifinden beri kilo almıştı Her zamanki gibi yüzünden bir şey okumak mümkün değildi. Nöbetçiler onu kenarda duran bir sıraya götürdüler, oraya oturdu. Astssubaylardan birine dönüp yavaşça bir şeyler sordu, fakat cevap almadı. 


* Rudenko, 1945/46'da Nürnberg Davasında Sovyet başsavcısı idi. 
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Üniformasının ve mareşal rütbesinin vekârı kendisini ezmişe benziyen Konyev, Beriya'ya bir bakış bile atfetmeye tenezzül etmeksizin tafsilâtlı iddianâmenin girizgâhını okumaya başladı. Önce sanıkların “2 Aralık 1934 tarihli genelge”ye göre mahküm edileceklerini tebliğ etti. Bu genelge, Stalin'in Kirov'un katlinden sonra gayrimeşru yoldan çıkardığı ve 1934- 
1938 yıllarındaki bütün büyük davaların ve “temizlik hareketlerinin temelini teşkil etmiş olan meşhur “kanun”du. 

Mareşal Konyev bu hususu ancak yeni farketmişe benziyordu. Sanki boğazına bir şey kaçmıştı; ağzından tek kelime çıkmıyordu, neredeyse yardım istercesine meslekten hukukçu olan başsavcı Rudenko'ya döndü. O da iddianâmenin kendi kopyasını eline aldı ve Beriya'nın cinayetlerinin uzun listesini okumaya devam etti. İddianâmenin bu ilk “siyasi” kısmı özet olarak şu suçlamaları hâviydi, Beriya: 

a) Dahiliye bakanlığı organlarının yardımıyla devlet içinde iktidarı ele geçirmeye teşebbüs etmişti; 

b) Yirmili yılların başından beri Sovyet hâkimiyetine karşı mücadelede Gürcü Menşeviklerle işbirliği yapmıştı; 

c) Menşevikler vasıtasıyla İngilizlerle temasa geçmiş ve onlara casusluk yapmıştı; 

d) Politbüro üyelerinin ekseriyetinin rızası hilâfına Demokratik Alman Cumhuriyeti'ni Federal Alman Cumhuriyeti'ne satmak niyetini gerçekleştirmeye çalışmış ve bu gaye ile bir seri düşmanca gizli faaliyette bulunmuştu. 

Salondaki “dinleyiciler"in merkez komite sekretaryasırın en titiz ölçülerine göre “seçilmiş” olmalanna rağmen iddianâmeyi okuduktan sonra öyle bir huzursuzluk oldu ki ikinci başkan Şvemik tekrar tekrar sâkin olunulmasını rica etmek zorunda kaldı. Anlaşılan bu seçme, muti dinleyiciler mahkemenin Stalin'in bir zamanlar “İntilâlin Kılıcı” diye adlandırmış olduğu, nefret duyulan, korkunç Beriya'yı özellikle sayısı binleri bulan tevkifler, işkenceler ve katillerden dolayı süratle cezalandırmasını bekliyordu. 

Salonda sükünet kısa zamanda avdet etti. Bu arada Konyev'le görüşmüş olan Rudenko tekrar yerinden kalktı, konuşmacı kürsüsüne geldi ve bütün iddianâmeyi hâvi kalın bir dosyayı açtı. Başkan Konyev üç kere masaya vurdu ve kısaca açıkladı. “Şimdi iddianâmenin ikinci kısmını okuyacağız!” 

Rudenko belli başlı ithamları saydı: şu tesbitle başladı, Beriya “... geçmiş yıllarda cinsi sapık bir insanın dizginsiz, sefih hayatını yaşamıştır.” Salonda tekrar huzursuzluk oldu. Rudenko, Beriya'nın gücünü ve makamını bu gaye için suistimal ettiğini söyleyerek devam etti. O, inanılmayacak derecede lüks bir hayat sürmüş, sayısız saraya el koymuş, lüks villa ve malikâneleri arzusuna göre tefriş ettirmişti. Kuzey Kafkasya eteklerinde Puşkin'in şiirlerinde terennüm ettiği dağ nehri Terek'in üzerinde salonunun tabanı kalın, şeffaf camdan olan ve içerdekilerin ayaklarının altındaki köpüren, girdaplı nehri görmelerini sağlıyan bir masal villası inşa ettirmişti... Terek'in üzerindeki bu lüks malikânede Beriya yakın dostları, mesai arkadaşları ve seçme güzellerle sefahat partileri tertip etmişti. 

Sonra ifadelerinde “sadist, sapık eğlenceler ve tecavüzlerden” bahsetmiş olan kadın ve kızların isimleri okundu. “Yoldaş bakan ve sair bakanların” çılgınca bir sefahat gecesinden sonra Beriya'nın malikânelerinden birinin bahçesinde bıçak darbeleri ile feci bir hâle sokulmuş genç bir kızın cesedini bulan iki millis askerinin ifadesi de okundu. Askerler durumu rapor ettikleri âmirlerinin emri üzerine ölüyü hemen gömüvermişlerdi. 

Suçlamalar birbirini takip ediyordu. Biri diğerinden daha itici, daha korkunç ve daha iğrençti... 

Bütün bu zaman içinde Beriya Asyalı umursamazlığı içinde donmuş gibi yerinde sâkin sâkin oturuyordu. 

Savcı iddianâmeyi bitirmişti. Kısa bir an salona sessizlik hâkim oldu. Bu sessizliğin ortasında net ve anlaşılır bir şekilde Beriya'nın sesi duyuldu: “Bunların hepsi saçma! Tamamen saçma!” Ve Konyev'le Moskalenko'ya dönerek daha yüksek sesle ilâve etti: “Ben Sizin 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ve hükümetteki meslektaşlarınız hakkında konuşmaya başlarsam, daha çok şey anlatabilirim, hem de bazıları daha enteresan olan!” 

İlk olarak kendisini mareşal Moskalenko toparladı ve enerjik bir sesle bağırdı: “Sanık, susunuz! Size söz hakkı verildiği zaman konuşabilirsiniz! 

Sonra hâkim L.A. Gromov sanığın ayağa kalkmasını emretti ve suçu kabul edip etmediğini sordu. Beriya kendine hâkim neredeyse vâkur bir şekilde ayağa kalktı, salona yarım döndü, gülümsedi ve yüksek sesle bildirdi: “Suçlu değilim!” 

Duruşma devam etti ve bütün gün sürdü. Bu ilk dava gününün sonunda sanığa söz hakkı verildi. Beriya'nın tavrı hâlâ kendine hâkimdi. Gövdesinin üst kısmını dikleştirdi, ayağa kalktı, siyasi bir hatip gibi poz aldı ve anlaşılan uzun uzun hazırlanmış ve mükemmel bir şekilde ezberlenmiş olan konuşmasını yaptı. Tekrar suçlu olmadığını, itham edildiği “komik şeylerin” tamamen uydurma olduğunu beyan etti. Sâkin, duygulu bir sesle şu hususu belirtti: 

“Ben gençliğimin başından beri inanmış, dürüst bir komunist oldum. Hayatım boyunca da böyle olacağım. Hayatımda yaptığım herşeyi - tarih benim çok şey yaptığımı ve onları titizlik ve ciddiyetle yaptığımı gösterecektir büyük Sovyetler Birliği'mizin muzaffer, başarılı ve güçlü olması için yaptım! (...) Kararın çoktan belli olduğunu gayet iyi biliyorum, fakat ben partiye daima sadık olduğum düşüncesi ile huzur içinde ve temiz bir vicdanla öleceğim. Bir parti üyesine yakışacak bir şekilde öleceğim ve son sözlerim “Şeref ve kudret Sovyetler Birliği'nin olsun!" olacak”. 

Beriya bunları söylerken salona ölüm sessizliği hâkimdi. 
Hâkimlerin hiçbiri ne kımıldıyor ne de sözünü kesmeye çalışıyordu. Siyasi davalarda olağan olan alkış, protesto haykırışları, gürültü patırtının hiçbiri olmadı. Sanki “İlıtilâlin Kılıcı” olarak milyonlarca ve milyonlarca Sovyet insanına ölüm ve felâket getirmiş olduğu o pek uzakta olmayan korkunç yılların canlı bir âbidesi olan Beriya, sanki kalıcı bir tesir bırakmışa benziyordu... 


214 KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 


Beriya umursamaz bir şekilde tekrar yerine oturdu. Dinleyicilere yarım dönük vaziyette onlara tuhaf bir şekilde gülümser gibiydi. Sanki şöyle demek istiyordu: “Ne komedi! Bütün bunları Sizden daha iyi ve daha uzun zamandan beri biliyorum...” 

TASS'ın resmi bir bildirisine göre “L.PBeriya'nın idam cezası dün akşam 23 Aralık 1953'de infaz edildi”. 

Moskova yakınındaki merkezi askeri hapishanenin yeraltı dehlizlerinde idam edildi. Sonradan Batı'da Politbüro üyelerinin onu kendi elleriyle boğdukları rivâyet edildi. 


DİPNOTLAR 

46. Bu kitap basılırken, çok evvelden, daha Beriya'nın davası aktüelken, bu “dava raporu”nun hür Bah basınında yayınlandığı ve hatta bazan değişik muhabirlerin isimleriyle “orijinal röportaj” olarak gösterildiğini öğrendim (Yazarın notu). 
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12. Beriya'nın Arşivinden 


Stalin'in süslü el yazısı ile "Narodno demokratitscheski je stranij” (Halk Demokrasileri) ibaresini taşıyan klasördeki evrak ve dökümanlardan bugün pek azı mevcuttur. Lenin Enstitüsündeki arşivciler Hruşçov'un 1956'da XX.ci Parti Kongresinden sonra Beynelmilel Bölüm'ün önemli evraklanrun merkez komiteye teslim edilmesi talimatını verdiğini, merkez komitenin de onları ilgili devletlerin idarecilerine ilettiklerini söylüyorlar. Sadece Bulgaristan, “evraklarının” verilmesinden imtina etmiştir. 

Buna rağmen birisi bu “Bulgar” evraklarını iyice incelemiş, seçme yapmış ve en önemlilerini almış olmalı. Çünkü çoğu kısa notlar ve mülahazalar olan elli kadar kağıt vardır sadece. Bunlardan sadece birkaçı Stalin'in elyazısının karakteristik hatlarını haizdir. Genellikle Georgi Dimitrof ve Trayço Kostof'la ilgili olan diğer dökümanlar Beriya'nın arşivinde bulunmaktadırlar. 

Kısmen tam bir sayfayı kaplayan bu not ve talimatların pek çoğu bir bütün olarak da alınsa tek tek de alınsa bugün bizim için bir şey ifade etmiyorlar. 

Meselâ Bulgaristan'daki Sovyet Sefareti'nin 17 Kasım 1948 
tarihli resmi, şifresi açılmış telgrafının metni şöyledir: 

“(...) Şikayet ve atılımlarıma rağmen bakanlıktan Bulgar KP'sinin merkez komitesinin ekonomi plânlama komisyonuna kadar bütün resmi merciler sefaret müşavirlerimize fiatlar ve üretim hakkında istenen bilgileri vermeye yanaşmıyorlar. Sadece bu kararın parti sekreteri Kostof tarafından verilebileceğini tekrarlıyorlar (...)” 

Bu telgraf, sefaret maslahatgüzârı Klimenti Leviçkin'in imzasını taşıyor. Metnin altında elle yazılmış bir not bulunuyor: 

“Georgi Maksimil yanoviç, buna ne diyorsunuz? Bunu Lavrentiy P.'ye gösterin, birşeyler düşünsün!” 

“Y. Stalin”. 

Müteakiben Lavrentiy Beriya'nın imzaladığı birkaç satır: “Artık bütün kararlılığımızla ilk değişikliği yapalım. "Spartaküs'e telefon ettim!” 
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Birçok sayfa bu veya buna benzer şekilde. 

Fakat hem kısa notların hem de mufassal raporların gerisinde huzursuzluk ve aceleci bir faaliyet seziliyor. Ve anlaşılan bahis mevzu olan problem hep aynı... 

Birçok yıl Bulgaristan'daki Yugoslavya temsilciliğinde bulunduğum ve evraklarda bahsolunan kişileri tanıyıp, meseleleri bildiğim için sadece mevcut frakmanları ve sağda solda toplanmış notları çözüp anlamayı görev edinmedim - ki bu hiç de kolay 
değildi - , bilâkis onları Bulgaristan için çok önemli olan 1948 
Haziranı ile 1949 Haziranı arasındaki olaylarla bir arada görüp anlamaya çalıştım. Bu, Kominform, Trayço Kostof'a karşı cinayet davası ve Georgi Dimitrof'un “kurban olarak ölmesi” dönemiydi. 

Bu bölümün de “tarihi objektiflik” iddiasında olmadığına ve hukuken itirazsız, dökümanter bir vakıa raporu olmadığına işaret etmek isterim. Gayet tabii ki tam değil, belki de hatalı ve sarih değil. Fakat ben, bu Beriya ve Stalin'de “gömülmüş olan” notları ve kararları ve diğer bütün kaynakları basın bültenleri, şahsi hatıralar, dökümanlar - o dönem Bulgaristan- 
'ındaki olayları hakikate uygun bir şekilde anlatmak için yeniden hayata kavuşturmak yolunda samimi niyetle yazdım. 

10 Şubat 1948 Salı günü Stalin Kremlin'de aynı zamanda bir 
Bulgar ve bir Yugoslav hükümet ve parti heyetini kabul etti. 
Sovyetlerin âcil bir davetine icabet ederek her iki heyet bir gün önce ayrı ayrı Moskova'ya gelmişlerdi. Edvard Kardelyi'nin "Hatıralar'ında bu buluşma ve burada yapılan konuşmalar hakkında yazdıkları enteresandır: 

“(...) Yeleniya Gora'daki' Kominform konferansı Stalin'in Doğu Avrupa'daki sosyalist devletleri boyunduruk altına almak tasarılarını gerçekleştiremediğini göstermişti. Hemen her devlet Moskova'- run diktasına karşı direnmişti. Bu, Stalin için iki yönlü bir tehlike demekti. Bu, önce bu ülkelerin belli bir mesafeyi muhafaza etmek, bağımsızlıklarını arttırmak ve kendilerine has, menfaatlerine uygun 


* Yeleniya Gora: Bugün Polonya'ya ait olan Riesengebirge'deki (Aşağı Silezya) eski Alman şehri Hirschberg. 
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bir siyaset takip etmek arzularının bir işaretiydi. “Stalin, bunun hâricinde bu red tavrında bu devletlerin dahili ve harici siyaseti ile Sovyetler Birliği'nin tavsiye ettiği siyaset arasında giderek artan bir ayrı istikâmetlere yöneliş tehlikesi görüyordu ki bu Sovyet nüfuzu- nun kaybına sebep olabilirdi. Büyük bir ihtimalle canını dişine takarak bağımsızlığı için mücadele eden Yugoslavya örneğini düşünüyordu. Zecri tedbirlere başvurmaktan başka tercihi kalmamıştı. 

Bir konuşmasında Bulgaristan, Yugoslavya, Macaristan ve Çekoslavakya'nın dâhil olacakları yeni bir sosyalist muhtar devletler birliği tesisi fikrini ortaya atan Dimitrof ona bunun için firsat verdi. 

Biz Yugoslavlar başından beri bu tasarıya karşıydık. Tarihi temelleri, yapıları, âdetleri ve mentaliteleri farklı, tamamen ayrı devletlerden meydana gelen bir topluluğu bir birlik hâline sokmak bize gayrimümkün göründüğü için bu tasarıyı gerçekçi bulmuyorduk. Biz, böyle bir birliğin kısa zamanda dahili sürtüşmelere yol açıp kısa ömürlü olacağına kâniydik. 
Ayrıca böyle bir teklifin Stalin'in üstünde kırmızı şal tesiri yapacağından emindik; çünkü Kominform'un ilk konferansının da gösterdiği üzere o yeni sosyalist devletlerin eşit duruma gelmesinden korktuğu kadar başka hiçbir şeyden korkmuyordu. Bu sebepten dolayı bu tarz tekliflere karşı aşırı ihtiyatı gerekli görüyorduk. 

Haklı olduğumuz da ortaya çıktı. Stalin derhal ve şiddetle tepki gösterdi. Bize, önce Dimitrof'un beyanlarını en sert şekilde mahküm eden bir bildiri yolladı. Bunu ikinci bir bildiri takip etti: Stalin her üç devletin - SSCB, Yugoslavya ve Bulgaristan - Politbüro temsilcilerini genel sekreterlerinin başkanlığında toplantıya çağırıyordu. Bu, Tito'nun da toplantıya katılması gerekiyor demekti. Fakat Tito, Stalin'in Dimitrofun teklifini iyice incelemekten başka bir niyeti de olduğunu sezdi. 
Aslında biz başından beri Dimitrof'un teklifine karşı olduğumuz için Stalin'in Bulgarların yanısıra niye bizi de Moskova'ya çağırdığı meçhul kaldı. Başka türlü ifade etmek gerekirse bu mesele bizle ilgili olmadığı için Moskova'da yapacağımız birşey de yoktu. Böylece Tito Stalin'in davetini kabul etmedi. 

Yugoslav KP'nin Politbürosu benden başka Bakariç, Cilas ve Vlado Popoviç'in mensup olduğu bir heyet gönderdi. Ben bu heyetin başkanlığına 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getirildim. Bulgarlar Dimitrof, Kolarof, Trayço Kostof ve daha birkaç kişi tarafından temsil ediliyorlardı. Stalin, Politbüro'nun önde gelenleriyle birlikte arz-ı endâm etti. Gerçi görevimizin zor olduğunu seziyordum ama bu ölçülere varacağını tahayyül bile etmemiştim. Stalin, Dimitrof'a tahmin olunamıyacak bir kabalıkla saldırdı. Teklifinin tamamen saçma olduğunu söyledi ve eski bir komunistin böyle bir düşünceye varmasının komik olduğunu beyan etti. Ayrıca o, Sovyetler Birliği'nin dahil olmadığı bir federasyonun tesisi düşünülemez olduğu için böyle bir teklifi temelden yanlış ve anti-Marksist olarak kabul ediyordu (...) 

Konuşmanın en rahatsız edici kısmı daha gelmemişti. Dimitrof'un ihtilâlci mücadelelerdeki tavrı büyük cesaretini ispat eder, fakat şimdi Stalin'in karşısında ustasının önündeki çırak gibi duruyordu. Karşılık vermeye cesaret edemiyordu. Şu sözlerle biten bir özeleştiride bulundu: “Yoldaş Stalin, sadece Sizden herşeyi öğrenebiliriz." Stalin buna sert bir şekilde cevap verdi: 'Ne söylüyorsunuz? Sizin yaşınızda benden daha ne öğrenmek istiyorsunuz? Pazarı gidip karşısına ilk çıkana yana yakıla derdini anlatan yaşlı bir baba gibi davrandınız.? 

(~) Dimitrof başın önüne eğmiş sus pus olmuştu, ben o kadar utanmıştım ki nereye bakacağımı bilemiyordum. Beynelmilel işçi hareketinde böyle bir şeyin mümkün olduğunu tasavvur bile edemiyordum.” 

Bulgar heyetinin üyelerinden sadece hükümet başkanı yardımcısı ve parti sekreteri Kostof, Bulgar-Sovyet münasebetlerinin en önemli problemi hâline gelmiş olan bir meseleye temas etmeye cesaret etti: Moskova ile yapılan iktisadi ve ticari anlaşmalarda Bulgaristan'ın eşit olmayan, tâbi pozisyonu. 

Stalin kaba bir şekilde Kostof'un sözünü kesti ve onu susmaya mecbur etti. Yugoslav heyeti üyelerinin kaleme aldığı tafsilâth - “Moskova Konferansı Oturum Protokolü"nde bu hususta şunlar yazılı: 

“Kostof'a söz hakkı verildiği zaman o Bulgaristan'ın iktisadi durumundan bahsetmeye başladı. Sadece birkaç kelime söyledi: (...) Küçük ve gelişmemiş bir ülke olmak zor. Burada bazı iktisadi meselelerden bahsetmek istiyorum (...) Stalin lâfinı kesti: "Temas ettiğiniz meseleler için ilgili bakanlıklar var. Biz burada bir tarafta SSCB'nin diğer tarafta ise Bul- 


* Baba, Rusça nine demektir (Ç.N.). 
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garistan ve Yugoslavya'nın harici siyasetteki birbirinden ayrı istikâmete gidişleri hakkında konuşmak için toplandık!” 

Protokolde daha sonra şu husus yer alıyor: 

“Dimitrof, SSCB ile Bulgaristan arasındaki ekonomik meseleleri tekrar dile getirdi. Stalin kuru bir şekilde karşılık verdi: 'Bu hususu sonra müşterek Bulgar-Yugoslav hükümeti ile konuşuruz!” 

Fakat Kostof konuşmayı tekrar iktisadi problemlere getirdi. 
SSCB'nin Bulgaristan'la ülkesi için gayrimüsait bir gelişme yardımı anlaşması yapmış olduğunu ifade etti. 

Stalin, ona bu hususu nazar-ı dikkate alacağı ve Molotov'un bununla ilgileneceği cevabını verdi. 

Bu görüşmelere Sovyet tarafından Stalin ve Molotov'un yarusıra Beriya, Malenkov ve Mikoyan da katılmışlardı. Her iki ecnebi heyet geç saatlerde Kremlin'den ayrıldıktan sonra Stalin her Bulgar ve Yugoslav temsilci için “dosya tutulmasını” emretti. 
Beriya hepsinden ziyade Kardelyi ve Kostof ile ilgilenmeliydi! 

Kremlin argosunda “dosya tutmak” demek bir kişi veya grup için menfi, alçakça ve zarar verecek ne söylenmiş, işitilmiş, yazılmış veya uydurulmuşsa onları mantıki bir şekilde hazırlanmış bir rapor hâlinde toplamak demekti. Bu da sonuç olarak tevkif, dava, tasfiye demek oluyordu... 

1948 Haairanındaki Kominform Konferansı hazırlıkları yorucuydu. Bu olağanüstü toplantıda beynelmilel komunist hareketi adına Yugoslavya, idarecileri ve bağımsızlık siyaseti hakkında nihai yok edici hüküm verilecekti. Diğer taraftan Sovyetlerin zorlayıcı hareketleri, saldınlan ve hegemonya gayretleri haklı gösterileceklerdi. 

Kominform'un Sovyet “sorumlular” olan Şdanov, Malenkov, Suslov ve Yudin yorulmak bilmeksizin Doğu Avrupa devletlerinin heyetleriyle buluşuyor ve o zamanki adları “walk demokrasileri” olan geleceğin “Doğu Bloğu devletlerine” birçok seyahatlar yapıyorlardı. Fransız ve İtalyan KP heyetleri (Kominform'un yegâne “Doğu Bloğuna dahil olmayan” üyeleri) fikir teatisi için Moskova'ya davet edildiler. 

Kominform Konferansı'na davet edilen değişik heyetlerin terkibi ve heyet başkanlannın seçimi Sovyetler için büyük bir önemi 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haizdi. Nihayet “tam bir mutabakat” sağlanana ve bütün üye partiler heyetlerinin “münasip terkibini” garanti edene kadar bitmek bilmeyen müzakereler yapıldı. Sahihliğinin teminatı Edvard Kardelyi'nin imzası olan bir hesap verme raporunun özeti Rusların Kominform'la ilgili herşeye karşı ne kadar hassas olduklarını gösteriyor. 

Kominform, ismi Sürekli Barış İçin, Halk Demokrasisi İçin! olan özel bir dergi çıkartıyordu. Bu dergi, Kominform karan ile Belgrad'da neşrediliyordu. Hesap verme raporu, derginin yazı işlerinin çalışma şartlan ile genel olarak derginin problemlerini anlatıyor: 

“Derginin tüzüğüne göre Kominform'a üye her devlet yazı işleri kuruluna bir üye tahsis etmek zorunda, fakat yazı işleri bir bütün olarak SSCB temsilcisi felsefe profesörü Pavel Yudin'e bağlı, ki o Sovyetler Birliğinde bir çok kere felsefi görüşlerinin yanlışlığını kabul etmek zorunda kalmıştı ve hakkında 'muhbirlerin arasındaki en iyi filozof ve filozofların arasındaki en iyi muhbir'...deniyordu. 

Yudin, Ekim ayında (1947) Belgrad'a geldi. Şehir merkezindeki en büyük iş hanlarından birine (İşçi Tugayları Caddesi'nde bugün Yüksek Mahkemenin bulunduğu bina) Kominform yerleşti. Yudin hemen Moskova ile bir telsiz ve özel teleks irtibatını tesis ettirdi. Sürekli Barış İçin, Halk Demokrasisi İçin! dergisi Borba” matbaasında dört dilde - Rusça, Fransızca, İngilizce ve Sırpça - basılıyordu. 

Yudin bizim mürettiplerimize itimat etmediği için Moskova'dan kendi mürettiplerini getirtmişti. Gizliliğe aşırı riayet edilerek çalışılıyordu. Borba, Kominform dergisinin dizgi ve mizenpajı için ayrı odalar tahsis etmek zorunda kalmıştı. Mizenpaj bir Yugoslav tarafından yapılıyor ve nüshalardan birisini alıp götürmemesi için Yudin'in yardımcısı Olenin tarafından sıkı bir şekilde gözleniyordu (...) 

Öğle paydosunda ve iş bitiminde yetkili olmayanların girmemesi için Olenin odaları kilitliyor, ayrıca da mühürlüyordu. Yudin bir kaç Sovyet muhabirini - en azından muhabir olduklarını söylüyorlardı - beraberinde getirmişti ve tüzüğe göre hakları olmamasına rağmen onları yazı işleri konferanslarına katılmaya davet etmişti. Bu konferanslarda 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müteakip sayıların mevzuları görüşülüyordu. Fakat yazılar sonradan ve yazarlarına veya yazıişlerine haber verilip onayları alınmadan büyük ölçüde değiştiriliyordu. Makalelerin bu şekilde elden geçirilmesi alıval-ı âdiyedendi. Bir seferinde Polonya temsilcisi Finkelstein bir Polonyalı siyasinin konuşmasında yapılan değişiklikleri şiddetle protesto etmişti (...) 

Yazı işleri kurulu üyelerinin eşit pozisyonlarının en iyi isbatı kurulun Moskova'da bulunan sansüre tâbi olmasıydı! İlk yüz nüsha basıldıktan sonra işe ara veriliyor, klişeler ve bütün evraklar toplanıyor ve baskı makinaları birkaç gün süreyle kapatılıyordu. Birçok tashih baskısı sürekli olarak Yudin'in emrine âmâde olan bir özel uçakla Moskova'ya yollanıyordu. Bu provalar Stalin ve Molotov tarafından şahsen inceleniyorlardı. Onlar bir fikre varınca Kominform binasından telsizle baskıya devam edip etmemek emri geliyordu. 

Bu usul her sayıda tekrarlanıyordu. Bazan Yudin tashihleri almak için kendisi prova baskısı ile Moskova'ya uçuyordu. Zaman zaman değişiklikler o kadar çok oluyor ki baskıya devam etmeden önce makalelerin tamamını yeniden dizmek ve yeni bir mizenpaj yapmak icap ediyordu. Sonra tekrar yeni bir nüsha Moskova'ya gidiyor ve yeni tashillerle geri geliyordu. 

Bir gün dergi sansürden kaçmıştı. Baskıya devam emri gelmiş ve ancak bütün Fransızca, İngilizce ve Rusça baskılar yapıldıktan sonra dergiyi müsadere için yeni bir emir ulaşmıştı. Yudin bütün nüshaları Borba matbaasından Kominform binasına taşıttırdı. Bütün bir gün ve gece boyunca dergiler Yudin'in adamlarının nezaretinde kalörifer kazanma dolduruldular. Çalışanların bir nüsha aşırmaması için sıkı bir şekilde gözleniyorlardı. Bu imha hareketinin sebebi Yunanistan KP genel sekreteri Zahariyades'in Stalin'in hoşnutsuzluğunu celbetmiş olan bir konuşması idi.” 

Heyetlerin terkibi için yapılan ön görüşmeler ve müzakereler esnasında Malenkov O tabii Stalin'in muvafakatı ile Bulgaristan'ın konferansta Trayço Kostof ve Vulko Çervenkof tarafından temsil edilmesi gerektiğinde ısrar etti. 

Sofya'dan gelen yeni haberlere göre Kostof “bütün Bulgar üst kademe yöneticileri arasında anti-Titoist akımın en ateşli taraftarı 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sayılıyordu!” Çervenkof'un “Beriya'nın adamlarından biri” olduğu uzun zamandan beri biliniyordu. “Sovyet yoldaşların”, yâni Stalin'in Kominform'un bu “tarihi” konferansına katılması için bu kadar ısrar etmeleri anlaşılan Kostof'un başını döndürmüştü. Kostof, ne takdir edilen bir devlet adamı ne de önemli bir siyasetçi idi, sadece parti ve hükümet bünyesindeki itinalı, sadık, yorulmak bilmez, inarılmayacak bir çalışma azmine sahip bir fonksiyonerdi. 

Malenkov'un onun, Tito'yu mahküm etmesi ve Yugoslav ihtiraslanna dur demesi gereken Kominform Konferansında, Bulgaristan'ı temsil edeceğini söylemesinden sonra Kostof kendisini başbakan ve genel sekreter olarak görmeye başladı. Malenkov'un yoğun baskısı üzerine Bulgar KP merkez komitesinde saldırılannı, bu ateşli bir anti-Yugoslav kampanyasının hazırlık döneminde bile bütün mânilere rağmen Bulgar-Yugoslav siyasetinde müşterek bir çizgi için uğraşmaya devam eden, Georgi Dimitrof'a yöneltti. 

Kostof'un Bulgar Politbüro'sunun 26 Haziran 1948 Cumartesi günündeki olağanüstü toplantısındaki davranışı meclisi heyecana boğdu. Dimitrof'u açıkça Yoldaş Stalin'in kesin talimatlarını hiçe sayarak şalısi menfaati yüzünden açıkça anti-Sovyet bir siyaset olmasından dolayı eskimiş ve utanç verici olan Tito ve onun emperyalist ajanlarıyla işbirliği peşinde olmakla ” suçladı. 
Bu, kendisini özellikle bir gün önce Tito'ya yollanan nümayişkârane dostâne telgrafla göstermişti © 

Kostof'un saldırısı Bulgar KP'nin yakın tarihinde Bulgar işçi sınıfının münakaşasız lideri olan Georgi Dimitrof'a karşı ilk âleni karşı çıkma denemesini teşkil ediyordu. Politbüro üyeleri, Kostof'la birlikte kısa süre önce Moskova'dan geri dönmüş olan ve başlannı eğerek muvafakatlarını belirten Vassil Kolarof ve Vulko Çervenkof'a sessizce baktılar. Kominform'un Yugoslav KP'nin durumu hakkında o sırada yayınladığı bildirinin anti-Yugoslav havası ile mutabakat hâlinde Bulgar Politbürosu da Kostof'un tenkidini ve Dimitrof”a karşı saldınlarını onayladı. Fakat Georgi Çankof'un teklifi ile bu meselenin - takbih, tenkit ve izahat - bütünüyle merkez komite olağanüstü plenumuna götürülmesi 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kararlaştırıldı. Kastolunan 1948 Temmuz ayı başlarındaki Bulgar KP merkez komitesinin meşhur XVl.cı tam mevcutlu toplantısı idi. 

Bu plenum Kominform'un Yugoslavya'ya karşı olan 29 Haziran tarihli bildirisini oybirliği ile onayladı. Aynı zamanda dahili, sadece “aktif parti kademeleri” için olan bir bildiriyle “hariciye bakanlığının aceleci, kabul edilemez kominiğini” şiddetle takbih etti. 

Zira 29 Haziran Salı günü Bulgar hariciye bakanı Kominform'un Yugoslavya'ya karşı olan bildirisinin öğrenilmesinden hemen sonra Sofya'daki Yugoslav sefaretine şu notayı vermişti: 

“Bulgaristan Halk Cumhuriyetindeki Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti Sefaretine, 

Sofya, 29 Haziran 1948. 

Hariciye Bakanlığı, Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyetine en derin saygılarını sunar ve sekiz komunist ülkenin konferansta aldıkları ve bu yılm 29 Haziranında yayınlanan kararın Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti arasındarı mevcut dostluğu hiç değiştirmiyeceğini bildirmekten şeref duyar. 

Yugoslav hükümeti ile her iki kardeş devleti birbirine bağlayan ve her iki halkın boyun eğmez iradesine ve hayati önemi haiz menfaatlerine uyan dostluk ve dayanışma paktına binaen karşılıklı anlayış içinde dürüst ve iyi işbirliğini sürdürmek Bulgar hükümetinin arzusudur. 

Bulgar hükümeti iki dost devletin münasebetlerinde bunu temel bir görev telakki ettiği için gelecekte de Yugoslavya'nın dahili meselelerine her nevi müdahaleden imtina edecektir. 

Hariciye bakanlığı bilvesile saygıdeğer sefarete saygılarını sunar”. 

Bu notanın verilmesinden sonra Bulgar hariciye bakanı yardımcısı Sava Ganofski bir Yugoslav diplomatına şunu söylemişti: “Metin, hükümet başkanımız Georgi Dimitrof tarafından şahsen kaleme alınmıştır!” 

Dimitrof, Kostof'la Çervenkof'un Politbüro oturumundaki saldırılarını ve sonra şahsının merkez komite plenumunda takbih edilmesini pek kolay hazmedememişti. Zâten iyi olmayan sağlık durumu giderek kötüleşti. Nihayet hastalandı. 

Moskova bunu öğrenince Stalin emretti: “Dimitrof derhal bir 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kliniğe yatırılıp, tedavi edilmelidir. Heyecan ve her nevi faaliyetten kaçınılmalıdır. Kendisini kollayıp dinlensin!” 

Bunun üzerine Dimitrof doktorların konsültasyon ve muayene yapmaları için Moskova'ya gitti. Stalin “kendini kollayıp dinlenmesini” yaznuştı ya! Stalin tarafından bu değer verilmesinin karşısında diktatörün Dimitrof'un müteaddit ricalarına ve Bulgar merkez komitesinin çağrılarına rağmen Dimitrof'un Bulgaristan- 
"ın kurtuluşundan sonra Sofya'ya dönüp hükümetin başına geçmesine müsaade etmemiş olduğunu unutmamak gerekir. Bilindiği gibi Sovyet birlikleri Bulgaristan'a girmiş ve ülkeyi 8 Eylül 1944'de kurtarmışlardı. 9 Eylül'de komunist ekseriyetli “Vatan Cephesi” hükümeti kuruldu. Bunun üzerine aralarında Vassil Kolarof'la Vulko Çervenkof'un da bulunduğu yüzlerce Bulgar komunisti iltica etmiş oldukları Rusya'dan Bulgaristan'a döndüler. 
Fakat Bulgaristan'ın belki en popüler komunisti olan meşhur Georgi Dimitrof bütün beklentilere rağmen dönmedi! 

Bulgar merkez komitesinin taleplerine ve Dimitrof'un başvurularına Stalin kısaca şöyle cevap vermişti: 

“Başvurunuza cevaben Size Bulgaristan'daki durumun daha olgun olmadığını bildirmek zorundayım. G.Mihayloviç'in (Dimitrof) hayatı için endişe duyuyoruz ve bu sebepten dolayı onu mevcut şartlar altında keyfi olarak tehlikeye maruz bırakmayı kabul etmiyoruz". 

Orijinalinin altında “Komunist Parti Merkez Komitesi” imzası bulunan bu metin Stalin tarafından kaleme alınmıştı. Bu, Bulgar KP merkez komitesi ile Vatan Cephesi Milli Komitesi'nin hemen 1945 Mayısında yapılacak olan seçimler dolayısıyla yeni hükümetin başına geçmek üzere Dimitrof'un Bulgaristan'a dönmesine müsaade edilmesi için Sovyet hükümetine, yâni Stalin'e çektikleri âcil bir telgrafa verilen cevaptı. 

“Sebepler tabif ki daha başkaydı” diye yazıyor İvan Karaivanov İnsanlar ve Pigmeler adlı kitabında. Karaivanov, Komintermn'in zor döneminde bile Dimitrof'un yakın bir dostu olmuştu ve sonra Yugoslav merkez komite üyesi oldu. Karaivanov açıklıyor: 

“Dimitrof'un yokluğundan Bulgaristan'da Bulgar halkının Rus 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uşaklığında kalmasını sağlamakla görevli bir ajan ağının Rus ve Bulgar NKVD fonksiyonerlerince tesisi için yararlanılacaktı. Bu muhbir şebekesinin tesisinden sonra Dimitrof bir alay nezaretçinin refakatinde Bulgaristan'a geldi”. Dimitrof'la birlikte Bulgaristan'dan hiç bir haberi olmamakla birlikte birde Dimitrof'un sekreteri olan vazgeçilemez Mirov da geldi“. 

“Mirov, Dimitrof'a zor görevinde yardım etmek için değil Dimitrof zaten en sıkı Bulgar gözetiminde bulunmasına rağmen ona nezaret etmek için birlikte gelmişti: evinden Moskova'nın haberi olmadığı en ufak bir haber bile çıkmıyordu (...) Dimitrof çoğu kez en yakınındaki kimselerin tamemen kendisine yabancı oluşundan şikayet ediyordu. Yugoslav sefareti mensupları yoldaş N.Kovçeviç ve A.Kolendiç sık sık onun şikayetlerini dinliyorlardı. 

Sadece büyüklü küçüklü Moskovalı komunistler Dimitrof'un sürekli gözaltında tutulması ile il gilenmekle kalmıyorlar, buna komunist olan ve olmayan bazı Bulgar mesai arkadaşları da katılıyorlardı (...)” 

Dimitrof, Moskova yakınında Borowik'teki bir sanatoryum- da “terapetik” bir tedavi görürken Kostof partinin ve devletin tek hâkimiydi. Fakat müşküller yok değildi: Sürekli olarak herhangi bir grubun, ekseriyetle de “Rusların” direnişi ile karşılaşıyordu. (” Yerliler” denen ülkede eğitilmiş kadrolara karşılık parti çevrelerinde Rusya'ya iltica edip 9 Eylül 1944'de önemli makamlara gelmek niyetiyle Sovyetlerle birlikte geri gelen Bulgarlara “Ruslar” deniyordu). 

Bu sebepten dolayı Kostof en yakın “yerli” mesai arkadaşlarıyla mutabakat hâlinde sık sık, bu sırada parti kongrelerini yapan Yugoslavların modeline göre, Bulgar KP'nin parti kongresini yapmaktan bahsediyordu. Kostof, kongrenin yanında yer alacağına ve devletin bütün iktidarını kendisine devredeceğine emindi. Hummalı bir şekilde gece gündüz tasarısı üzerinde çalışıyordu. Fakat bilmediği husus gayrimemnun ve şüpheci “Rusların Moskovalı dostlarına haber vermiş oldukları idi. Dimitrof'a mektup yazmak bahanesiyle sanki Dimitrof'un mektuplarının sansür edildiğini bilmiyormuş gibi ilk 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olarak Vulko Çervenkof Moskova'ya yazdı: 

“Kostof, devletin idaresini devralmak istediği bir parti kongresinin hazırlıklarını yapıyor (...) Görüşleri radikal ve anti-Sovyet olduğundan acele müdahale gereklidir (...)” 

Kısa zaman içinde bu minval üzerine pek çok haber Moskova'ya ulaştı. Bu atmosfer içinde Kostof'un Bulgar hükümeti adına imzaladığı meşhur telgraf Stalin'e ulaştı. Stalin'in vaadlerini hatırlatarak şu taleplerde bulunuyordu: “Bulgaristan'daki durumu stabilize etmek için” faizsiz kredi şeklinde bir defaya mahsus bir yardım, uzun vadeli bir borç ve hammaddelerle günlük ihtiyaç maddelerinin plân dışı ve acele olarak yollanması. 

Bu telgrafın kenarına Stalin şu notu düşmüştü: 

“Çözüm teklifi niye reddedilmişti? Şimdi onu problemsiz olarak uygulayacak fırsat çıktı". 

Bulgar hükümetine Sofya'daki Sovyet sefareti vasıtasıyla resmi olarak ise şu cevap verildi: 

“Yardım isteyen telçrafınıza cevaben SSCB hükümeti bu desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirir ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti hükümetinin hemen yetkili delegeler göndermesini bekler”. 

Kostof göklerde uçuyordu. O sırada merkez komite sanat ve kültür komisyonu başkanı olan Çervenkof kültür işbirliği için ilâve bir anlaşma imzalamak üzere Moskova'dan davet aldığını bildirince Kostof bunda olağanüstü bir durum görmedi. Aksine bunu iyi bir işaret olarak kabul etti... 

“Trayço Kostof hâdisesinde tahkikat” hakkında Vlodsimirskiy'e yazılı talimatlarında Beriya pek çok defa Kostof hakkında tamamı “Spartaküs” ile “Sonya” tarafından yollanmış olan ifade, bilgi ve suçlamaları kaynak olarak göstermişti. 

“Spartaküs” otuzlu yıllarda Çervenkof'un Bulgar yeraltındaki kod adıydı. Bu kod adını uzun yıllar NKVD'nin hizmetindeyken -kendisini resmen Komintem'in Agitprop üyesi olarak tarıtıyordu- ve harp esnasında Bulgaristan'a yayın yapan Sovyet radyo istasyonu Hristo Botef'in spikeri olarak muhafaza etmişti. 

“Spartaküs”, hem Bulgar Politbürosu'na hem de Bulgar hükümetine mensup olmasına rağmen hemen her gün Sofya'daki Sovyet irtibat elemanlarına hükümetin, merkez komitenin, parti sekreteri ve başbakan vekili Kostof'un tutumu, attığı adımlar, reaksiyonları ve plânları hakkında bilgi aktarıyordu. Fakat Kostof'a karşı en köklü suçlamaları, yâni en müşkül duruma sokucu olanlarını, daima imzasında tanı ünvanını”Gizli servisler özel daire başkanı” - kullanan Vlodsimirskiy'e göre “Sonya” sağlıyordu. 

Bu “Sonya” kimdi? 

Çeşitli kaynaklardan şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: a) Bahismevzu kişi gerçekten bir kadındı; b) Partide yıllardan beri yüksek bir makamı işgal ediyordu; c) Daha harp öncesinden beri Sovyet ajanı olarak faaliyet gösteriyordu. 

Sayısız araştırmalara rağmen çok uzun bir süre sonra bile tam bir kesinlikle “Sonya”nın kim olduğunu tesbit edememiştim. 
Gerçi bazan tam bir kanaat hâline gelen belli bir şüphem vardı ama delil yoktu. Fakat sonra 1978'de Zola Dragoyçeva ile “Sonya”nın aynı şahıs old'ıklar tahmini kendiliğinden belirdi. 

Bu kitap için gerekli malzemenin gözden geçirilip incelemesine başladığım 1967'den beri beni tereddüde düşüren bir husus dikkatimi çekmişti: Kostof, 1945-1947 yıllarında bana müteaddit defalar Dragoyçeva'dan bahsetmiş ve onun için “haberci” demişti. Bunun, kadının partideki ismi ve yeraltındaki kod adı olduğunu izah etmişti. Sofya'- daki bölge parti komitelerinden birinde çalışan Zola 1941'de merkez komitede bir müşavirlik görevine gelmişti. Güvenilir ve sadık olduğu için, ayrıca da Sofya'daki Sovyet sefaretinde alımı ile görevli bir şöför sevgilisi olduğu için özellikle seçilmişti 1. 

Bulgar KP ile Moskava'daki parti idarecileri arasındaki irtibat mercii-o zaman “Harici Ülkeler Meseleleri Komitesi” deniliyordu- 1938'den 1944'e kadar hemen hemen sadece Sofya'daki Sovyet sefareti idi. Kostof'un başkanlığındaki merkez komite sefaret ile irtibatı merkez komite üyelerine Moskova'dan gelen gizli telgrafları ileten Zola Dragoyçeva vasıtasıyla temin ediyordu. 
Zola'ya bu sebepten dolayı “haberci” deniliyordu. Harp esnasında “yeraltı idarecileri” nezdindeki ismi de buydu. 
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Herhalde siyasi sebeplerden dolayı Zola Dragoyçeva'nın hafızası “akamete uğramış” olmalı ki hatıralarında bu kod adından tek bir kelimeyle bile bahsetmiyor. Diğer taraftan kendisinin en önemli siyasi makamlarda bulunduğundan bahsediyor ve önemli, hatta elzem kararlar verdiğini ileri sürüyor, meselâ Makedon milletinin varlığının “marksist” açıdan tanınmaması kararı gibi! Makedon halkının uzun hürriyet mücadelesindeki sayısız kurbanla alay edercesine Zola klâsik “Büyük Bulgar stilinde” “Makedon milletinin mevcut olmadığını”, “Makedon devletinin tesisinin kendisinin zamanında mâni olmayı başardığı bir Büyük Sırp satranç hamlesi olduğunu ” ifade ediyor. 

Kostof bana Zola Dragoyçeva'nın kod adı “haberci” hakkında bir fıkra anlatmış ve harp yıllarında merkez komite üyesi olan Dr.Kiril Dramaliyef bunu sonra teyid etmişti. 

Vatan Cephesi'nin 1945- 46 yıllarındaki ikinci hükümet teşkilinde bir kadının da hükümete girmesi isteniyordu. Aktif bir komunistin bahis mevzu olacağında herkes hemfikirdi. Antor Yugof, Zola Dragoyçeva'yı teklif etti. Kostof sordu: “Haberci'yi mi kastediyorsun?” Ve hemen onu posta bakanlığı için teklif etti. Kostof bu fıkrayı sonradan gülerek anlatmış ve ilâve etmişti: “Haberci olmak onun kâderiymiş!” Kadının mektuplarının bir gün kendi kâderi üzerinde müessir olacağını tahmin bile etmiyordu 

Çamkorya sanatoryumundaki devlete ait apartmanda kaleme aldığı raporlarında Zola Dragoyçeva, nam-ı diğer “Sonya”, Kostof hakkında hep menfi şeyler söylüyordu. Bu raporlar mevcut değildir (en azından diğer dökümanların yanında bulunmamaktadırlar). Sadece Vlodsimirskiy'in Beriya'ya yazdığı refakat mektubu mevcuttur. Burada diğer hususların yanısıra şunlar da yer alıyor: “(...) Malzeme, 'Spartaküs'ün raporlarını tamamlayıcı olarak teferruatlı bir iddianâme için yeter de artar bile.” 
Vlodsimirskiy yazısında şu hususlara işaret ediyor: a) “Spartaküs”e göre Trayço Kostof'un troçkist geçmişi, b) Kostof'un “Sonya”nın bir raporunda da bahsolunan 1942'deki kraliyet 


KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 229 


polisi nezdindeki ihaneti, ve c) anti-Sovyet siyaseti, casusluk faaliyeti ve hem “Spartaküs” hem de “Sonya”nın bahsettiği “Titoist komplosu”. Bu iddialara dayanarak ileriki bir tarihte Trayço Kostof hakkında dava açılacaktı. 

Resmi iddianâmede “radikal bir fraksiyoncunun geçmişine” dönüştürülen “troçkist geçmiş”, “Spartaküs” (Çervenkof) ile Kostof'un o zamanki liderler Vassil Kolarof ve Georgi Dimitrof'un 
emrinde Moskova'da Komintern için çalıştıkları 1934 ve 1935 
yıllarına âtıf yapıyordu. Dimitrof, Kostof'u damadı Çervenkof'tan daha ziyade takdir ettiği için ona Komintern'deki Balkan seksiyonunun başkanı olarak sorumluluğu olan bir makam temin etmişti. Gayet tabii o zamanlar böyle yüksek bir makama gelebilmek için GPU'nun onayı gerekiyordu. 

Daha 1935 yılı başlarında Kostof GPU ile iyi bir uyum içinde çalışıyordu. GPU, günün birinde Kostof'tan Bulgar KP'nin merkez komitesinin üyesi olan Vassil Tanef'le Blagoy Popof'a karşı iddianâmenin “tamamlanmasını” istediği zaman “Stalinist temizlikler” doruğuna ulaşmıştı. Tanef de Popof da eski Bulgar komunistlerindendiler ve parlementoda Bulgar KP'nin milletvekiliydiler. Dimitrof'la birlikte nasyonalsosyalist Almanya'da tevkif edilmişler ve meşhur Reichstag yangını davasında 1933 yılı Mayısının sonunda Leipzig'de hapse mahküm edilmişlerdi. Georgi Dimitrof duruşma esnasındaki korkusuz tavrı, özellikle de Reichstag başkanı Hermann Göring'le olan söz düellolarıyla kendisinden bahsettirmiş ve beraat etmişti. 

Fakat Tanef ve Popof da korkusuzlukları ve dünya görüşleri için cesur tavırlarıyla temâyüz etmişlerdi. Bu tavrı mükafatlandırmak için Sovyet hükümeti onlara ve Dimitrof'a Sovyet vatandaşlığını verdi. Nasyonalsosyalist hükümetle uzun müzakerelerden sonra hapisten salırıp Almanya'dan hudut harici edildiler. 1934 Şubatında başlarında Stalin olmak üzere bütün 


Reichstag- Leipzig'deki Alman millet meclisi binası. 1933 yılında faili meçhul bir sabotaj sonunda yanmış ve nasyonalsosyalistler yangını kamunistlerin çıkardığını iddia etmişlerdi. 


230 KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 


Politbüro onları karşılamak için Moskova hava alanına toplanmıştı. 
Üç adam aylarca kutlandılar, el üstünde tutuldular. Bütün Sovyetler Birliği'ni gezip, şehirleri, kolhozları ve fabrikalar incelediler. 

Kostof, bu gerçekleri gayet tabii ki biliyordu. GPU, Tanef ve Popof hakkında malzeme talebinde bulununca Georgi Dimitrof'un müdahale etmesini rica etti. Kostof, bu iki Bulgar hemşehrisi hakkında ne suçlamada bulundu ne de onların aleyhinde herhangi bir “delil” uydurdu - özellikle de GPU'nun haberdar olduğunu iddia ettiği Dimitrof'a karşı plânlanmış bir suikast hakkında uydurmadı! Fakat Kostof'un dürüst davranışı Tanef'le Popof'u kurtaramadı. Vladimir Pop-Iomof ve Çervenkof, nam-ı diğer “Spartaküs”, gereken “delilleri” verdiler. Tanef'le Popuf'un “âlenen Dimitrof'u suçladıkları, Troçkist bir fraksiyon kurdukları ve Dimitrof'u ölümle tehdit ettikleri” yolunda şehadette bulundular... 

Vassil Tanef'le Blagoy Popof, Dimitrof ve sair önce gelen siyasilere karşı cinayet komplosu düzenlemekten suçlu bulunup onbeş yıl çalışma kampına mahküm edildiler. Hiçbir iz bırakmaksızın Krasniy adındaki bir Sibirya kampında kayboldular... Kostof onları kurtarmaya muvaffak olamamıştı. Bunun hâricinde, davranışı GPU'nun hakkında Troçkizm şüphesi notu düşülmüş bir dosya açmasına sebep olmuştu. Dimitrof” bunu öğrenince Kostof'u “âcil bir görev” bahanesiyle Moskova'dan geri çağırdı ve sabık Bulgaristan krallığı komunist yeraltında bir görev verdi. 

Sabık GPU'nun çok iyi muhafaza edilen arşivlerinde Trayço Kostof dosyası hâlâ mevcuttur. Suçlamalar Troçkizm'i ve Dimitrof'un katline hazırlığa yardımı ihtiva ediyorlar... 

1956 Nisanında, SBKP'nin XX.ci Parti Kongresinden sonra 
Stalinizm'den arındırma ve insanı alçaltmaktan uzaklaşma dalgası Bulgaristan'da bile hâkim olunca Trayço Kostof ve göstermelik davalarda mahküm edilen diğerleri ölümlerinden sonra rehabilite edildiler, Bu dönemin akımına kapılan ve o davalar esnasında başsavcılık yapmış olan Vladimir Dimçef 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sarukların itham edildiği hayali suçların bir iddianamede nasıl toplandığı hakkında bir açıklamada bulundu. Burada bu uzun izahatın küçük fakat aydınlatıcı bir bölümünü sunuyoruz: 

“(...) Tahkikatı idare eden A.G.Leonov (Dahiliye Bakanlığı tahkikat dairesi şefi ve Beriya'nın “Dava Yetkilisi"), Trayço Kostof'un iddianamesine Bulgar halkının lideri Dimitrof'a karşı cinayet komplosuna katılmak suçunun dahil edilmesinde ısrar etmişti(...) Kostof, Dimitrof'un uzun süreli mesai arkadaşı olarak bu cinayeti işlemek için yeterince fırsat bulmuş olması gerektiğinden bu suçlamayı manfıki bulmadığım için itiraz ettim! (...) Leonov, Kostof'un daha 1935 
yılında Sovyetler Birliği'nde tevkif edilmiş ve Georgi Dimitrof'a karşı bir komploya katılmış olmakla suçlanmış olduğunu söyledi. 
Boyun eğip bu budalaca ve saçma iddiayı da diğerlerine ilâve etmekten başka yapacak bir şeyim yoktu”, 

Fakat 1948 yılı olaylarına geri dönelim. 

Dimitrof'a Bulgar KP'nin parti kongresi hazırlıkları haber verilmişti. Politbüro üyesi Georgi Çankof, Trayço Kostof'un imzaladığı resmi bir açıklamayı ona şahsen getirmişti. Dimitrof, doktorunun müsaadesiyle Moskova'dan Sofya'ya uçtu, Aralık ayırın ilk yarısında yorulmak bilmez bir şekilde parti kongresi için evrakların hazırlanması için, özellikle de Bulgaristan'ın siyasi yönünü belirleyecek olan hesap verme raporu üzerinde çalıştı. 

Kongrede içtima hâlindeki delegelere üzerine basarak (muhtemelen Kostof hakkındaki rivâyetlere karşı çıkmak için) “gece gündüz sırdaşı ve en yakın mesai arkadaşı Trayço Kostof ile çalışmış olduğunu” beyan etti. 

Kostof, bu kongrenin önem bakımından ikinci gelen raporunu, “Bulgar KP'nin yeni programı” hakkındaki açıklamayı okudu. Kostof, yeniden parti genel sekreterliğine, nüfuzlu komisyon ve komitelerin başkanlığına ve hükümet başkanı yardımalığına seçildi. 
İsminden sadece bahsedilmesi bile bir nümayiş karakterini alan alkış tufanlarına ve övgülere sebep oluyordu. 

Sofya'daki bu parti kongresi ile ilgili raporunda Yudin (Suslov'la birlikte Sovyetler Birliği'nin resmi delegesi idi) özellikle 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Trayço Kostof'a, özellikle de Sovyetler Birliği'ne yönelik bir protesto şeklindeki çok akıllıca kamufle edilmiş olan anti-Sovyet beyanlarına, çılgınca alkış tutulduğuna” işaret etmişti... 

Gayet tabii ki kongre delegelerinin ekseriyeti gibi Yudin de ara hükümet başkanı olarak Kostof'un gelecek 1949 yılı ekonomi ve ticaret anlaşmalarının imzalanmasının hızlandırılması için Sovyet hükümetine sert bir nota göndermiş olduğunu ve evvelce bahsolunduğu gibi “Bulgaristan'la Sovyet ortağı arasındaki eşit olmayan ticari münasebetlerden” dolayı şikayetçi olmuş olduğunu biliyordu. 

Bulgar heyeti başkanı olan ticaret bakanı Dimitri Ganef'in Moskova'dan müteaddit defalar telefonla araması ve telgraf çekmesi üzerine Kostof 12 Aralık 1948'de Sovyet hükümetine mezkür notayı göndermişti. Hatta Ganef rapor vermek için Sofya'ya uçmuştu: “(...) Ruslar bir aydan fazladır her türlü kararı erteliyorlar (..) Mikoyan (Sovyet heyetinin başkanı) ortalarda gözükmüyor (...) 
Bakanlıkta (Sovyet bakanlığı) hükümetimizin Yugoslavya gibi Sovyetler Birliği'ne 'ihanet' edip emperyalist kampa geçeceği için zâten bir anlaşma olmayacağı kulaktan kulağa fısıldanıyor (...)” 

Hammaddelerin ve âcilen gerekli makinaların sevkini garanti edecek olan bu anlaşmaların imzalanması Bulgaristan için hayati önemi ve Bulgar hükümeti için de yabana atılmayacak bir siyasi önemi haiz bulunduğundan Kostof Moskova'- daki Bulgar sefareti vasıtasıyla Ganef'e şifreli bir telgraf gönderdi ve “öngörülen Sovyet teslimatlarında ısrar etmesi ve bizim için kabul edilebilir olan ve yoldaş Stalin'in eşitlik ve kardeşçe yardım öğretilerine uyan, dünya piyasasının durumunu temel alan bir anlaşmanın imzalanmasını takip etmek (...)” talimatını verdi. 

Sovyet gizli servisi Beriya'yı bu çok gizli telgraftan haberdar etti. Beriya, deşifre edilmiş olan metni önce Mikoyan'a ve daha aynı akşam Stalin'e iletti. 

O akşam Trayço Kostof'un ve bütün Bulgar yöneticilerinin kaderi hakkında nihai ve gayri kabili rücu olarak karar alındı; çünkü “büyük Sovyetler Birliği'ne ve onun âkil ilderi büyük Stalin'e” olan sadakatlerine rağmen Bulgar halkanın mücadelesin- den güçlü olarak çıkmışlar ve Bulgar kalmışlardı... 

Moskova, Bulgarlara ve sadece onlara değil! (o Trayço Kostof örneği ile bir “ders” vermeye kararlıydı! Moskova'nın hoşnutsuzluğunun ve şantajcı niyetlerinin bir işareti olan aylarca süren bir kararsızlıktan sonra Sofya'ya yeni Sovyet sefiri Mihail Bodrov geldi. Kendisine Bulgar protokolü tarafından gerekli liste verilmiş olmasına rağmen - fonksiyonlarını ve devlet ve parti içindeki ikinci adam pozisyonunu hiçe sayarak - Kostof'u ziyaret etmeyi red etti. 

Yeni sefir, Dimitrof'a Stalin'in “zata özel” kayıtlı bir yazısını getirdi-ki bu tamamen alışılmamış bir usuldü Bu yazıda Stalin “(...) Sofya'da tekrar düzenin sağlanmasını (...) münasebetlerin kötüleşmesinin müsebbiplerinin görevlerinden alınmasını (...) 
özellikle de uzun zamandan beri ktistalı bir Troçkist olan Trayço Kostof'un görevden alınmasını (...)” istiyordu. 

Bu mektubu Dimitrof 13 Ocak 1949'da aldı. Hemen villasında Politbüro'yu oturuma çağırdı. Kısa bir girizgâhtan sonra Stalin'in yazısını okudu Dimitrof. İlk olarak Vulko Çervenkof söze başladı. Dimitrof, ondan daha yaşlı ve zeki kişilerin bulunduğuna işaretle sertçe sözünü kesti, sözü Vassil Kolarof'a verdi. Üzgün ve endişeli olan Kolarof çok muğlak konuştu. Toplantıya katılanlardan birinin sonradan yazdığına göre fikirleri “ne et ne de balıktı”. Gerçi yoldaş Stalin'in görüşüne katıhnmakla birlikte meselenin yine de iyice incelenmesi ve Sovyet yoldaşlara izah edilmesi gerektiği şeklinde fikir yürüttü... Çankof'un desteklediği ekonomi bakanı Petko Kunin, ticaret anlaşmasının imzalanmasının ertelenmesi hususundaki Sovyet kararının Bulgar kabinesi tarafından incelenmesini talep etti; zâten yoldaş Stalin'in yazısına cevap vermek Politbüro'ya değil kabineye düşerdi. Bu iki siyasi açıkça Kostof'un tarafını tuttular ve tavrıyla attığı adımları müdafaa ettiler. 

Meseleyi kabineye devretmek teklifi kabul edildi. Fakat Çervenkof, Poptomof ve Dimitrof'un izahatlarından sonra “yoldaş 


234 KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 


Stalin'in fikri nazar-ı itibâre alınarak Trayço Kostof'un parti sekreterliği görevine son verilmesi yahut dondurulması” kararı alındı. 
Vassil Kolarof'un ön ayak olmasıyla merkez komite plenumunun nihai kararına kadar - yâni Stalin'in cevabı gelene kadar - Kostof'un görevleri Çervenkof'a devredildi. 

Ertesi gün, 14 Ocak 1949'da, Dimitrof bakanlar kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Gündem tamamiyle Sovyet-Bulgar münasebetlerine, yâni 1949 yılı ekonomi ve ticaret anlaşmasının imzalanmaması meselesine hasredilmişti. Dimitrof'a ve Politbüro'ya verdiği söze rağmen başbakan yardımcısı Kostof, “anlaşmanın imzalanmasındaki Rus çekingenliğinin gerçek sebeplerini” ifşa eden bir sıra hakikatleri saydı. Konuşması alışılmamış sertlikte ve kararlılıktaydı. 

Akabinde sözü maliye bakanı İvan Stefanof aldı. “Hükümeti ilk defa çıplak gerçeklerle karşı karşıya bırakmaya” kararlıydı. “Ruslar sadece Bulgar Millî Bankası'nın bütün altını ve hisse senedi rezervlerini müsadere etmekle kalmamışlar, ayrıca da Bulgaristan'da bulunan ve Sovyet barış andlaşmasına göre hak sahibi oldukları Alman mallarının güya karşılığı olarak yüzlerce milyon leva talep ediyorlar.” Çok heyecanlı olan Stefanof haykırdı:” Geçerli olan faiz uygulamasına göre bu hayali borcun sadece faizi olarak Ruslara her yıl tütün ihracatımuzın yarısını bedava vermemiz gerekiyor. Onlar da bunu dolar karşılığında Amerikalılara satıyorlar!” “Bakan Kunin, Sovyetlerin plânlanmış ve önceden ödenmiş olan petrol, çelik, traktör, kamyon ve makina teslimatında gecikmeli olduklarını gösteren rakamlar ve deliller saydı.” Aksi takdirde bütün ekonomi plânlanmız başarısızlığa mahküm olacağı için yoldaş Stalin nezdinde müdahalede bulunmanın zamanının gelip geçtiğine dair Dimitrof'a hissi bir çağrıda bulunarak sözlerine son verdi ^... 

Gerçekten de Dimitrof, Stalin'e hem geciken teslimatlarla hem de 1949 yılı ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla ilgilenmesi ricasıyla bir telgraf çekti. Stalin'le Politbüro'nun Bulgar hükümetinin bu telgrafı hakkında ne düşündükleri hiçbir yerde kayıtlı değildir. Gerçek olan ise Ganef'in telefonla Dimitrof'a 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Rusların “geri bastıklarını” bildirdiğidir. 

Böylece 18 Ocak 1949'da Mikoyan'la Ganef Moskova'da bir Sovyet-Bulgar “1949 yılı mal mübadelesi ve işbirliği için ticaret ve ekonomi anlaşması”'nı imzaladılar. 

Bu münasebetle Sofya'daki Sovyet sefiri Bodrov'un Moskova'ya çektiği bir telgrafın metni enteresandır: 

“Sofya, 18 Ocak 1949. 

Bugün, kültür bakanı ve Politbüro üyesi Vulko Çervenkof beni ziyaret etti. Bana selefim Kirsanov'la yakinen işbirliği yapmış oldu-Şunu söyledi ve Moskova ile olan münasebetlerinden bahsetti. Ticaret anlaşmasının imzasından dolayı onu tebrik edince bu paktın ilânının Bulgaristan'daki gerçi güçsüz düşmüş olmakla beraber tamamen yok edilmemiş olan anti-Sovyet ve Titoist unsurları yeniden canlandırdığını ve onların zaferlerini kutladıklarını söyledi. 

Tam olarak anlayamadığımı ifade edince şunu söyledi: “Bulgar halkı anlaşmanın imzalanmasının ertelenmesini, anti-Sovyet hedefler güden ve Tito'nun emperyalist ajanlarıyla işbirliği yapan kişilerin değiştirilmesi için Sovyet hükümetinin bâriz işareti olarak kabul etmişti. Fakat şimdi anlaşma imzalandı, Sovyet düşmanı unsurlar devlet ve partinin başındaki yerlerindeler, ve halk hiçbir mânâ veremiyor buna. 'Çervenkof, Kostof'un bir anti-Sovyet ajan olduğunu ismen söyledi (...)” 

Bu anlaşmanın nisbeten müsait şartlarıyla teşkil ettiği başarı Kostof'un parti içindeki durumunda bir değişiklik yapmadı. Çervenkotf, Kolarof'un desteğiyle ve Politbüro kararına göre Kostof'un işi ve faaliyetlerini inceliyecek bir parti komisyonu teşkil etti. 
Parti tüzüğü, durumu bir komisyon tarafından “incelendiği” süre bir fonksiyonerin görevden alınmasını öngörüyordu. 

“Ruslar” tesmiye olunan Kolarof, Pop-Tomof, Damyanof ve diğerlerinin yardımıyla Çervenkof komisyona Kostof'u suçlu bulması için tesir etti. Bunun üzerine Çervenkof, merkez komiteye Kostof'u devlet ve parti içindeki görevlilerinden almayı teklif etti. Bu tekliften haberdar olan Kostof hemen o akşam Dimitrof'a gitti. Görüşmelerinin sonucu, birkaç gün sonra bir 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Politbüro toplantısında komisyon başkanı Dimo Diçef komisyonun açıklamasını ve teklifini okuyunca, elle tutulur bir şekil aldı. 

Bütün beklentilerin aksine Kostof “dürüst bir komunist özeleştirisinde” bulundu ve “Politbüro'nun ekseriyeti bunu kabul etti. 
Kostof'un durumu ve gelecekteki fonkisyonları hakkında karar vermenin merkez komite plenumunun yetkisinde olduğu kararına varildi...” 

Bu ekseriyet kararı, Çervenkof ve “Ruslar” için ağır bir darbe ve mağlubiyet demekti. Bu, Bulgar hükümetinin Stalin'e ve onun düşünce tarzına karşı ilk doğrudan baş kaldırışıydı. 

Politbüro'nun bu karannın ne kadar beklenmedik olduğunu Çervenkof'un basına “günün olayları” kısmına lojistik durum, okul tatillerinin zamanları ve sair bu önemdeki “olayların” yanına konması kaydıyla kısa bir haber iletmiş olması ortaya koyar. Bu haberin metni şöyleydi: “Bakanlar kurulu, başbakan yardımcısı yoldaş Trayço Kostof'a sağlık durumu dolayısıyla birbuçuk ay istirahat izni vermiştir.” Küçük puntolarla gazetelerin sondan bir evvelki sayfalarında yayınlanan bu haber Çervenkof'un plânlarını ortaya çıkardığı sırada parti organı Rabotniçesko delo'nun birinci sayfasında “Bulgar-Sovyet dostluğu için” başlığıyla bir başmakale yayınlandı. Altında kalın harflerle yazannın ismi bulunuyordu: Trayço Kostof, Bulgar KP merkez komitesi Politbüro üyesi, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti bakanlar kurulu başkan yardımcısı... O zamanlar gazetenin yazıişleri müdürü olan Enço Staykof, Kostof"un makalesi yayınlandıktan sonra Çervenkof'un şahsen kendisini telefonla arayıp yazıişlerinden atmakla tehdit ettiğini sonradan anlatmıştır. 
Staykof, metnin yoldaş Dimitrof'un bürosundan geldiğine işaret ederek kendisini temize çıkarmıştı! 

11 Şubat 1949'da Dimitrof merkez komite plenumunu topladı ve başkanlığını yaptı. Ana mevzu Trayço Kostof hâdisesi idi. Çervenkof hesap verme raporunu okudu. Müteakiben Diçef parti komisyonunun kararını açıkladı. Akabinde Anton Yugof ve onun arkasından Vassil Kolarof söz aldılar. Hepsi 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Kostof'a şiddetle saldırıp, onu ağır bir şekilde suçladılar. Başkan Dimitrof bütün bunlara susuyor ve dalgın bir şekilde önüne bakıyordu. 

“Kanaatimce Dimitrof uyuşturucu ilâçların tesiri altında idi (...) 
O sabah karaciğer nahiyesinde şiddetli sıkıntısı olduğu için doktorlar plenumdan hemen önce ona acısını dindirmek için yüksek dozda afyon vermişlerdi.” Bu açıklamayı sonradan Kunin yapmıştı. 

Nihayet Trayço Kostof ayağa kalktı. Bütün görgü şahitleri onun siyasi hayatının en iyi konuşmasını yapmış olduğunda hemfikirler. Sistematik olarak düşünmek kâbiliyetiyle tanınmıştı. Çervenkof'la parti komisyonunun bütün suçlamalarını madde madde red etmekle kalmadı, onları karşı konulamaz delillerle tamamen sildi. Plenum onun sözlerini uzun uzadıya süren alkışlarla karşıladı bu çevrede alkışlama çok nâdir görülen bir şeydi. Sonra Çervenkof bir kere daha söz aldı. 
Sürekli olarak sözü kesildi, protesto nidâlarıyla tâciz edildi. 
Nikayet o derece şaşkınlığa düştü ki Dimitrof konuşmasını kesti... Merkez komite üyesi Zola Dragoyçeva (Beriya'nın gizli dökümanlarındaki “Sonya” - ilk defa söz istedi. Bütün kızgınlığını iğrenç bir hakaret silsilesi hâlinde boşalttı. İsterik bir şekilde Kostof'un “anti-Sovyet bir unsur... bir düşman.. bir hain” olduğunu haykırınca protesto sesleri yükseldi! Huzursuzluk oldu, ıslık çalınmaya başlandı, ve Dimitrof ona dedikoducu karılar toplantısında değil de merkez komite plenumunda bulunduğunu hatırlattı, ve onun da söz hakkını aldı. 

Müteakiben merkez komite ezici bir ekseriyetle Politbüro'- nun Kostof'a müeyyide uygulanması yolundaki geçici kararını iptal etti ve onun parti ve devlet bünyesindeki görevlerini kongre kararıyla teyid etti. 

Fakat bugünün gerilim ve heyecanları Dimitrof için aşırı olmuştu. 11 Şubat akşamı kendisini fena hissetmeye başladı. Kendisini tedavi eden Rus doktorlar Moskova'da iyice bir tedavi görmesinin âcilen gerekli olduğu görüşündeydiler. Bu tedavinin yapılması için Dimitrof hemen ertesi sabah bir Rus uçağıyla Sovyet 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başkentine uçtu. Bir daha da canlı olarak Bulgaristan'a dönmedi. Son aylarını, haftalarını ve günlerini Moskova yakınında Borovik'deki evvelden bildiği özel klinikte geçirdi. 

Dimitrof'un Moskova'ya gitmesinden sonra Kostof geçici bakanlar kurulunun başkanlığı fonksiyonlarını üstlendi ve resmi görevlerine devam etti. Bakanların ekseriyeti onunla birlikti. Fakat parti sekreteryası ve Politbüro'da bu görevi alması karşısında itirazlar duyuldu. Kararlarının çoğu sabote ve boykot edildi. Diğer Politbüro üyelerinin yanında Çervenkof yüzüne karşı “düşman ve yabancı casusu” olan onunla işbirliği yapmıyacağını haykırdı. 

7 Mart 1949'da Sofya'daki sendika evinin en büyük salonunda “Beynelmilel Kadın Günü” için resmi bir tören düzenlendi. Ara hükümetin başkanı olarak Kostof şeref misafiri olarak davet edilmişti. Ağzına kadar dolu olan salona girdiği zaman nümayişkâr şekilde coşkun alkışla karşılandı. Rüyada gibi salondakilere el sallayan Kostof'a bu tezâhürat devam ederken Sovyet sefiri Bodrov geldi. Kostof'a yapılan bu coşkun karşılama karşısında Moskovalı diplomat hemen geri döndü ve protesto olarak toplantıyı terketti... 

10 Mart 1949'da Stalin ve Molotov, Sovyet hükümetinin adına 
“Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı”'na bir yazı gönderdi. Sert bir şekilde kaleme alırmış olan mektup suçlamalar, ihtarlar ve tehditlerle doluydu. Bakanlar kurulu başkanına, yâni Dimitrof'a, dolayısıyla da Kostof'a hitâben olmasına rağmen Sovyet sefiri yazıyı Vassil Kolarof'a verdi. 

Bugüne kadar bu yazının metni Bulgar hükümeti tarafından açıklanmamıştır. Sadece bilinen Stalin'in Bulgarlara anti-Sovyet tutumlarından dolayı sert bir tekdirde bulunduğu ve Sovyetler Birliği temsilcilerine çalışmalarında mâni olunduğu, anti-Sovyet nümayişlere karşı hiçbirşey yapılmadığı ve hükümetle parti içinde “birkaç örnek vermek gerekirse Kostof, Kunin, Stefanof tipinde düşmanca fikirli, anti-Sovyet unsurların ve emperyalist ajanların” yuvalanmış olduğu için tenkit ettiğidir. 
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Kolarof, hemen Kostof'la Kunin'in dahil edilmedikleri Bulgar KP'nin “çekirdek grubunu topladı. Yine herkesten önce söz isteyen Çervenkof'tu. “Gizli anti-Sovyet plânlarını ifşa etmeye” mecbur etmek için Stalin'in adını verdiği kişilerin derhal tevkifini talep etti. 
Fakat ekseriyet Dimitrof'un tutumunu benimsedi ve Çervenkof'un teklifini red etti. Mezkür kişilerin Politbüro ve merkez komitedeki görevlerinden alınmaları kararlaştırıldı. Bu arada onlann da sair görevlerinden affedilmelerini istemeleri gerekiyordu. 

26 Mart 1949 günü Bulgar merkez komitesi plenumu olağanüstü 
toplantıya çağırıldı. Şubat'taki son toplantıdan tecrübe edinmiş olan Çervenkof ve “Ruslar” teferruatlı hazırlıkta bulunmuşlardı. Bu sefer işleri kolay oldu: Ellerinde Stalin'in ismen suçlamalar ihtiva eden şahsi bir yazısı vardı. Kolarof başkanlık etti, Çervenkof hesap verme raporunu okudu. Aşağıdaki kararlar oylama yapılmaksızın kabul edildiler: 

“1. Sovyetler Birliği'nin ve ilerici fikirli insanlığın dâhi lideri, Bulgar halkının güçlü dostu ve hâmisi yoldaş Stalin'e bir teşekkür mektubu yazılması; 

2. Bulgar halkından büyük Sovyet halkına, kurtarıcılara ve lider yoldaş Stalin'e teşekkür ve dostluk bildirisinin yayınlanması; 

3. Aşağıdaki fiilleri işleyen yoldaş Trayço Kostof hakkında karar alınması: 

a) Sovyetler Birliği'ne ve Sovyet halkına karşı özellikle iktisadi işbirliği müzakerelerinde dürüstçe ve dostça davranmamıştır; 

b) G.Dimitrof'un ayağını kaydırmak istemiş ve hükümet ile parti üst kademesine antidemokratik idare metodları getirmiştir; 

c) Entellektüel şahsiyetçilikle dolu olarak merkez komiteyi Politbüro'ya karşı kışkırtmaya çalışarak bölücü siyaset yapmıştır; 

d) Dürüst olmayan, yalancı bir özeleştiri yapmıştır. 

Plenum bu sebepten şu kararları almıştır: 

1. Trayço Kostof'un Politbüro'dan ihracı; 

2. Başbakan yardımcısı ve ekonomi ve mali işler komisyonu başkanlığı görevleriyle bütün diğer fonksiyonlarının alınması; 

3. Bu kararın bütün parti üyelerine duyurulması”. 
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Dimitrof bu kararlardan haberdar olunca Kostof'un tevkifine ve mahküm edilmesine mâni olmak için enerjik bir şekilde devreye girdi. Hükümet ve parti içindeki görevlerinden alınan Kostof, milli kütüphanenin müdürlüğüne getirildi. 1 Mayıs 1949'daki resmigeçit münasebetiyle Kolarof, Çervenkof, Sovyet sefiri Bodrov ve Zola Dragoyçeva, namı diğer “Sonya”nın oturduğu şeref tribününün önünden mesai arkadaşları ile birlikte geçti... 

Fakat sonra Kunin ve Stefanof'la birlikte tevkif edildi. Tahkikatı Beriya'ya bağlı Sovyet dahiliye bakanlığında araştırma kısmı şefi olan ve kendisinden evvelce bahsedilmiş bulunulan Anatoli G.Leonov yönetiyordu. 

Tevkifinin ilk akşamından itibaren Kostof'a ağır bir şekilde işkence yapıldı. Leonov bu sahada tecrübeli bir adamdı. Dört gün ve dört gece boyunca Kostof, NKVD’ nin bir spesiyalitesi olan ve çoktan kötü bir üne kavuşmuş bulunan “24 saatlik” işkenceye dayandı. Kurban ayakta durmak zorundaydı. Çok bitâp düştüğü zaman oturabilirdi - gözlerinin içine dikilmiş, çok güçlü bir projektörün tam önüne. Soruşturma memuru sorular soruyordu, yorulmak bilmeden hep aynı soruları daima değişik şekillerde. Soruşturmayı yapan iki veya üç saat sonra yorulunca yerini bir diğeri alıyordu. Böyle bir oturum saatler, günler ve geceler boyunca devam ediyordu! 

Bu sorgulama metodunun şimdiye kadar binlerce tasviri yayınlanmıştır, ve bunu kendi vücutlarında yaşamış olanların hepsi bu işkence ve sorgulama tarzının en korkunç, en gayriinsani, en acı verici ve polis açısından en tesirli olduğunda hemfikirdirler... Kurban çıldırmanın sınırına kadar getirilir, bir tür ayakları yerden kesilmiş gibi duruma sokulur, artık hiçbir reaksiyon göstermez ve sonunda artık tek bir şey düşünür: bitsin, nasıl olursa, neye mal olursa olsun, ister şerefe ister ahlâka ister hayata, ama bitsin! 

Evvelce bahsolunduğu gibi Kostof dört gün dayandı. Leonov, bu direnişin suçluluğunun bir başka delili, özellikle dayaruklı bir düşman casusu olduğunun delili, olduğunu iddia etti. Çünkü 


KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 241 


tecrübelerine göre hiç kimse dört değil üç gün bile “24 saatlik” metoda dayanamazdı.. Kostof itiraf edip, önüne konan itirafnâmeleri de imzaladıktan sonra iki gün boyunca dinlenmesine müsaade edildi. Müteakiben imzaladığı itirafnâmeleri önüne koydular ve bütün hâdise hakkında kendi elyazısıyla tafsilâtlı bir rapor yazmasını veraporunu bu itiraflara istinat ettirmesini söylediler. Trayço Kostof bunu red etti; kendisinden zorla alırıruş itirafları kabul etmiyordu. Tekrar “24 saatlik” metoda göre işkence yapıldı. Daha ilk akşam boyun eğdi. Kendisinden istenenleri imza etti, kendi elyazısıyla tafsilâtlı açıklarnalar kaleme aldı ve “günah çıkardı”. 

Davasının hazırlıkları artık başlayabilirdi. Stalin'in Beriya'ya ve Abakumov'a verdiği talimatlara göre davası aleni olacaktı ve “mümkünse Batılılar da dahil olmak üzere gazetecilerin huzurunda görülecekti”. Beriya'nın tavsiyesi üzerine Abakumov davanın hazırlığı ile görevlendirildi. Kasım ayı başında Sofya'ya geldi. Uzun uzadıya bütün evrakı inceledi ve sarıklarla şahitleri sorguya çekti. Hâkimlerle uzun görüşmeler yaptı ve sık sık Vulko Çervenkof'la buluştu. Abakumov, GPU'nun kendisini ispat etmiş bir fonksiyoneri, tecrübeli bir adamdı. Beriya'nın yardımcısı ve nihayet Sovyet devlet güvenlik bakanı olmadan önce Yagoda ve Yeşov'un emrinde de çalışmıştı. 1936-1938 yıllarındaki bütün büyük göstermelik davaların organizasyonunda bilfiil görev almıştı. 

Garanti olsun diye Abakumov duruşmanın bir genel provasırın yapılmasını emretti. Günlerce süren bir “hazırlık”tan sonra sarıklar “mahkeme” önüne çıkarıldılar. Duruşma subay gazinosu- nun büyük salonunda yapılıyordu... “Dinleyiciler” bütün sıraları doldurmuşlardı. Nöbetçiler düzeni sağlıyorlardı. Hâkimler yerlerini almışlardı. Basın fotoğrafçıları resim çekiyor, muhabirler not alıyorlardı... Herşey tamamen gerçek gibiydi! 

Kendisi de “Titoist casus” olarak Bulgar hapishanelerinde birkaç yıl yatmış olan yazar Nikola Lankof'un sonradan yazdığına göre yabancı basına ayrılmış olan sırada on kadar tanımadığı “tipik aynasız suratının” (Kostof'un tâbiriyle) ve bir 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tek “yabancı muhabir”in bulunduğunu Kostof hemen farketmişti. Fakat bu da aslında bir Fransız haber ajansının muhabiri olarak çalışan ve üstelik bir polis ajanı, muhbir olan bir Bulgardı. Hükümet başkanı yardımcısı olarak Kostof hemen bütün muhabirleri tanıyordu ve oradakilerin kuşkusuz polis memuru olduğuna emindi. Bütün bunların bir komedi, ilgililerin ve özellikle de kendisinin reaksiyonunu görmek gayesiyle düzenlenmiş bir genel prova olduğunu kavramıştı. 

“Şayet duruşmadaki tavrı müsbet olursa” ve her hususta suçunu kabul ederse şeklen bir hüküm verilse bile mahküm edilmeyeceği veya cezasını çekmiyeceği hususunda Abakumov ona söz vermişti... Abakumov bu sözü yoldaş Stalin'in namına verdiğini vurgulamıştı! Fakat Kostof bu oyuna gelmedi. Göstermelik davada kendisinden işitilmek istenenleri teyid etti. Abakumov da provanın çok başarılı geçtiğini Moskova'ya bildirdi. 

Artık “gala"ya geçilebilinirdi. Fakat gerçek duruşma başlayınca Trayço Kostof yüksek sesle ve anlaşılır bir şekilde te yanda bulundu: Masumdu! Hiçbir zaman casus olmamıştı! 
Hiçbir zaman vatanına ihanet etmemişti! Bütün sorgulamalar ve itiraflar sahteydi! 

Bütün dünya basımı bu sansasyonal olaydan bahsetti. 9 Aralık 
1949 günü günlük Belgrad gazetesi Politika dünya basınının Sofya'daki Kostof davası hakkındaki haberlerinin bir özetini verdi. 

İngiliz haber ajansı Reuter ilk raporunda diğerlerinin yanısıra şunları da yazmıştı: “Bulgar hükümet başkanının ihanet ve casuslukla suçlanan sabık yardımcısı Trayço Kostof bugünkü duruşma başlangıcında bütün suçlamaları red etmiştir. Kostof'un açıklaması mahkeme heyeti için tamamen şaşırtıcı oldu. Kostof şu hususlara itiraz etti: 

1. 1942 yılında Bulgar faşistleri karşısında teslim oluş; 

2. İngiliz gizli servisi için casusluk yapmak; 

3. Önde gelen Yugoslav siyasileri ile hedefi anti-Sovyet bir ittifak tesis etmek olan bir komplo hazırlamak. 

Kostof buna karşılık anti-Sovyet faaliyette bulunmuş olmayı ve 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“ajanların” parti teşkilâtına ve devlet idaresine sızmalarını mümkün kılmış olan bir görevinde yetersiz dikkatlilikte bulunmuş olmayı kabul etti. Bugün artık Sovyetler Birliği'ne karşı olan tavrının yanlış olduğunu kabul ettiğini ve parti içindeki entrikalarının “bir Bolşevik parti idarecisinin kapılmaması gereken zayıflıklar olan kendi çıkarını kollamaktan ve şahsi ihtiraslardan” kaynaklanmış olduğunu söyledi...” 

Times ise birinci sayfada “Bulgar vatana ihanet davasında sürpriz” başlığıyla Sofya'dan geçtiği haberde Kostof'un sadece iddianâmenin esas noktalarını red etmekle kalmadığını, iddianâmede zikredilen eski ifadelerinin büyük bir kısmını da geri aldığını bildiriyordu. “Evvelki ifadelerinde protokole alındığı gibi Yugoslavya, Büyük Britanya veya ABD için hiçbir zaman casuduk yapmamış olduğunu kesin bir şekilde beyan etti.”. Times ayrıca yirmi dakikalık bir aradan sonra Kostof'un birkaç tali iddia hâricinde herşeyi inkâr ettiğini bildiriyordu... 

Evvelce bahsolunan görgü şahidi yazar Nikola Lankof gunları yazıyor: 

“Bütün iddiaların yalan, bütün itirafların sahte ve işkence altında yapılmış olduğunu söylediği için Kostof devlet polisi hapishanesine götürüldü. Orada günlerce korkunç bir şekilde işkence yapıldı. Ruslar ve polis yetkilileri öfkeliydiler. Çervenkof, Anton Yugof ve Dimo Diçef, Kostof'u birçok kere itimfta bulundurmaya çalıştılar; her başarısız teşebbüsten sonra onu şahsen dövdüler!” 

Birkaç mevkufun ifadesine göre Trayço Kostof 11 Aralık 1949'da öldürüldü, daha doğrusu işkence altında öldü. Bulgar hükümetinin basın dairesi altı gün sonra resmi bir açıklamada bulundu: “Hain Trayço Kostof hakkındaki idam kararı geçen Cuma akşamı, 16 Aralık'ta, infaz edilmiştir...” 


DİPNOTLAR 


47. Günlük Yugoslav gazetesi. 
48. Başbakan Tito, 16 Haziran'da Dimitrof'un 66. doğum gününü candan tebrik eden bir telgraf göndermişti: 25 Haziran'da Dimitrof da bir telgraf göndermişti: “Doğum günümü tebrik etmenize bütün kalbimle teşekkür ederim”. 

Stalin nihayet âlenen ve toplantılarda müteaddit defalar yapılan Dimitrof'un geri dönmesi taleplerine boyun eğmek zorunda kaldı. 
Dimitrof, komunistlerin ekseriyette bulundukları hükümetin teşkilin- den onbeş aydan da uzun bir süre sonra 6 Aralık 1945'de Sofya'ya geldi. Bulgaristan için önemli olan bu ilk aylarda Dimitrof"un SSCB'de neredeyse zorla tutulmasından dolayı gaybubeti Bulgaristan'ın inşası ve siyasi oryantasyonu açısından önemli bir rol oynadı. 

Mirov daha 1938'de Dimitrof'un sekreterliğine getirilmişti. O zamanlar Komintern'de yüksek bir fonksiyoner olan Karaivanov onun hakkında şunları yazıyor: “Mirov nev'i şahsına münhasır bir kişi, Çehov'da bile zor bulunabilecek bir tipti. Gözünüzün önüne getirin: Önce Troçki'nin, sonra Sinovyev ve Kamenev'in sekreteri olmuştu - bu yıllar terfisinde hesaba katıldı - kısa bir “aradan sonra (NKVD hapishanesinde geçirdiği) Georgi Dimitrof'un sekreteri oldu!”. 

Sofiya'daki Sovyet sefaretinin bütün İkinci Dünya Harbi boyuncu mevcut ve aktif olduğuna burada işaret etmek isterim. Gerçi çoğu zaman bir sefir yoktu, ama personeli tam kadroluydu ve kral Boris'le sonradan naip prens Kiril'in kabul ettikleri bir maslahatgüzârı vardı.(Naşirin Notu). 

Bulgar hükümetinin bu oturumunun bir protokolünü Beriya elde etti. Stalin, bakan Kunin ile Stefanof'un Sovyet aleyhtarı saldırılarını unutmadı. Kostof gibi onlar da acıklı bir üne kavuşan göstermelik davalarda mahküm edildiler. 
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13. Biyografik Notlar 


Viktor Semyonoviç ABAKUMOV (1894-1954) 

Çeka ve NKVD'nin tecrübeli fonksiyoneri. İkinci Dünya Harbinde Askeri Karşı İstihbarat'ta Beriya'nın yardımcısı. 
Sertliği ve zalimliği ile temâyüz etmiştir. 1946'da Devlet Güvenlik bakanı yapıldı. “Doktorlar Komplosu” olayı yüzünden Stalin'le fikir ayrılığına düştü. Beriya onu kurtarıp emniyetini sağladı. 1953 Temmuzunda tevkif, mahküm ve idam edildi. 

Konrad ADENAUER (1876-1967) 

Alman siyasisi. İkinci Dünya Harbinden sonraki Alman siyaset sahasındaki en güçlü şahsiyetlerden biri. Hukuk tahsili yapmış. 
Harpten önce muhafazakâr merkez partisinin aktif üyesi. Köln büyükşehir belediye başkanı. Nazi döneminde birçok kere tevkif ve enterne edilmiştir. 1945'da Almanya'rın batı kısmındaki seçimlerde hemen ekseriyeti alan CDU (Hrıstiyan Demokrat Birliği) partisini kurdu. 1949'da Federal Alman Cumhuriyeti'nin ilârından sonra başbakan seçildi ve 1963'e kadar makamında kaldı. 

Yakov Savloviç AGRANOV (1895-1937) 

Yagoda ve Yeşov döneminde NKVD'nin yüksek bir fonksiyoneri. 1936-1938 yıllarında Moskova'daki göstermelik davalann hazırlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Beriya, Dahili Meseleler bakanı olduktan sonra içkiliyken davaların hazırlık metodlarını anlattığı için Agranov'u Lubyanka hapishanesinde idam ettirdi. 

Nadeşda Sergeyevna ALLİLUYEVA (1901-1932) 

İhtilâlci ve Bolşevik partisi üyesi. Stalin'in ikinci karısı, oğulları Vassili ile kızları Svetlana'yı doğurdu. Stalin'le siyaseti, özellikle de Bolşevik eski tüfeklerin tasfiyesinden dolayı münakaşa ettikten sonra 1932'de intihar etti. 

Svetlana Yossifovna ALLİLUYEVA (1926- ) 

Stalin'in kızı ve en sevdiği çocuğu. Fransızca öğretmeni. 
ABD'ne göç etti. Orada Sovyetler Birliği'ndeki kalburüstü kişilerin, özellikle de Stalin ailesinin hayatını anlatan hatıralarını yayınladı. 
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Andrey Andreyeviç ANDREYEV 

Stalin'in gözdelerinden, sekreterya memurluğundan Politbüro üyeliğine yükselmiştir. Politbüro tarafından görevlendirilerek Malenkov'la birlikte 1937 ve 1938 yıllarındaki davaların ekserisinin hazırlıklarını yapmıştır. 

Lavrentiy Pavloviç BERİYA (1899-1953) 

Gürcü asıllıdır, mühendis, Stalin'in gençlik arkadaşı. 1921'den itibaren Kafkasya GPU'nun idarecisi. 1931'de Kafkasya bölgesi parti sekreterliğine tayin edildi. 1934'den itibaren SBKP merkez komite üyesi, 1938'den itibaren de Politbüro üyesi. Aynı yıl içinde dahiliye bakanlığına getirildi. Harp esnasında hükümet başkanı yardımcısı ve Kızıl Ordu başkomutan vekili. Sovyetler Birliği mareşali ünvarı verildi. Malenkov-Beriya ikilisi Stalin'in ölümünden sonra iktidarı ele geçirdi. 1953 yazında Beriya iktidardan düşürüldü ve kısa bir duruşmadan sonra idam edildi. 

Mihail BODROV 

Beriya döneminde dahiliye bakanlığında fonksiyoner. 1948 
yılında Sovyetler Birliği'nin Bulgaristan sefirliğine tayin edildi. 
Trayço Kostof davasının hazırlıklarına katıldı. 

Nikolay İvanoviç BUHARİN (1888-1938) 

1905 ihtilâlinde önemli rol oynadı, 1917 Ekim ihtilâlinin 
liderlerinden biriydi. Komintern başkanı, önemli Marksist nazariyatçı. 1938'deki temizlik hareketinde idam edildi. 

Nikolay Aleksandroviç BULGANİN (1895-1975) 

Sovyet siyasisi, mareşal ve bakan, bir süre savunma bakanı. 
1955'den 1958'e kadar hükümet başkanı. 1948'den itibaren Politbüro üyesi. Beriya'nın iktidardan düşürülmesine önemli ölçüde katıldı. 

Feliks Edmondoviç CERŞİNSKİ (1877-1926) 

Leh asıllı, 1917'den itibaren Bolşevik partisi üyesi ve Lenin'in yakın mesai arkadaşı. Ekim ihtilâli esnasında iktidarı ele geçirişte temâyüz etmiştir. Sovyet gizli polisi Çeka'nın kurucusu ve başkanı, 

Vassiliy (Vasya) Yossifoviç CUGAŞVİLİ (1922-1962) 

Stalin'in Nadeşda Sergeyevna Alliluyeva ile olan ikinci eviliğinden olan oğlu. Pilot, İkinci Dünya Harbinde en genç 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Sovyet korgenerali. Düzensiz yaşaması ile meşhur. Beriya ve gizli polis için çalışmış. Birçok karışık hâdiseye karışmış. Stalin'in ölümünden sonra hapis cezasına mahkümiyet. 1962'de muhtemelen kiralık katiller tarafından öldürüldü. 

Yakov (Yaşa) Yossifoviç CUGAŞVİLİ (1908-1943) 

Stalin'in Yekaterina Semyonavna Svanidze ile olan ilk evliliğinden olan oğlu. Mühendis, yedek subay. Harbin daha ilk günlerinde, 
1941 yazında, esir düştü. Almanlarla propaganda gayesiyle işbirliği 
yapmayı kabul etmedi. Bir Alınan temerküz kampında öldü. 

Vulko ÇERVENKOF (1900- ) 

Bulgar komunisti, 1925'e kadar SSCB'de bulundu. 1937'de Moskova'daki Lenin Enstitüsü'nün müdürü oldu. Sovyet birlikleriyle birlikte Bulgaristan'a döndü ve Politbüro'ya seçildi. 
Kostof'un devre dışı bırakılmasına ve 1950'deki göstermelik davaların hazırlanmasına katkısından dolayı parti genel sekreterliğine ve hükümet başkanlığına getirildi ve 1956'ya kadar bu görevlerde kaldı. 1956'daki XX.ci parti kongresinden sonra görevlerinden alındı. 

Mihail Edişeroviç ÇİAURELİ (1894-1970) 

Tiflis'li aktör ve film rejisörü. Diktatörü göklere çıkaran filmlerinden dolayı birçok kere Stalin nişanı verildi. 

Georgi Pirvanof DAMYANOF (1892-1958) 

Bulgar parti fonksiyoneri. 1912'den itibaren işçi partisi üyesi. 1923'deki başarısız halk ayaklanmasından sonra önce Yugoslavya'ya oradan da Sovyetler Birliği'ne gitti ve orada Komintermn'de çalıştı. “Biyeli” kod adıyla kadroları yönetti. Sovyet ordusuyla birlikte Bulgaristan'a döndü, Politbüro üyesi oldu ve 1946'dan 1950'ye kadar savunma bakanlığı yaptı. Milli Meclis Prezidyumu başkanıyken öldü. 

Georgi Mihailof DİMİTROF (1882-1949) 

Bulgar siyasisi. 1902'den itibaren işçi hareketinin üyesi. 
1909'da işçi partisinin üst kademe idare üyesi. 1923 halk ayaklanmasının organizatörü. 1933'deki Leipzig Reichstag yangını davası ile tanınmıştır. Komintem'in VIl.ci kongresinde 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hesap verme raporunu okudu ve genel sekreterliğe seçildi. 
1945'in sonunda Bulgaristan'a döndü ve ölümüne kadar hükümet başkanlığı ve Bulgar KP'nin genel sekreterliğini yaptı. 
Özellikle Balkan devletlerinin, ilk plânda da Yugoslavya ile Bulgaristan'ın, işbirliği için çalıştı. 

Vladimir DİMÇEF 

Dahiliye bakanlığında çalışan Bulgar hukukçusu. Trayço Kostof davasından önce başsavcılığa getirildi ve duruşma boyunca kendisine verilen talimatlara harfiyyen riayet etti. Sonra görevinden alındı. 

Dimo Novakof DİÇEF (1902- ) 

1919'dan itibaren Bulgar KP'nin üyesi. “Profesyonel ihtilâlci”. 
Harpte Bulgaristan'da savaştı ve kurtuluştan sonra devlet güvenlik servisinin şef yardımcısı oldu. Devlet Kontrol Komisyonu'nun başkanı olarak Kostof'a karşı dava hazırlığına faal olarak katıldı. Bulgar cephe savaşçıları birliğinin de başkanıydı. 

Zola Ninçeva DRAGOYÇEVA (1898- ) 

Devlet ve parti içinde görevli Bulgar kadın fonksiyoneri. 
1919'dan itibaren Bulgar KP'nin üyesi. 1923 ayaklanmasına katıldı. 1937'ye kadar Rusya'da mülteci olarak yaşadı. Yeraltında faaliyet göstermek için Bulgaristan'a döndü, nihayet merkez komite üyesi oldu. Kurtuluştan sonra Bulgaristan Kadınlar Birliği'nin başkanı ve posta bakanı oldu. Kostof'a karşı dava hazırlığına ve idamına faal olarak katıldı. 

İlya Grigoryeviç EHRENBURG (1891-1967) 

Sovyet yazarı ve muhabiri. Ekim ihtilâline katılmıştır. 1923'de göç etmiş, fakat İkinci Dünya Harbinin arifesinde SSCB'ye dönmüştür. Romanları: Moskau glaubt nicht an Traenen, Der Fall von Paris. Harp röportajları ile meşhur olmuştur. Stalin'in ölümünden sonra Staliniam'den arındırma sürecini inceleyen Tauwetter yayınlandı. 1962'de hatıralarını yayınladı: 

Menschen, Jahre, Leben. 

İ G. ETİNGER 

Doktor, üniversitede profesör ve Kremlin hastahanesinde 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bir bölümün başkanı. Önemli bir âlim. Güya “Doktorlar Komplosu”na iştirak ettiği için tevkif edildi. 

A. Y. FELDMAN 

Doktor, üniversitede profesör ve Kremlin hastahanesinde klinik kısmının başkanı. “Doktorlar Komplosu” münasebetiyle tevkif edildi. 

Dimitar Vrabanof GANEF (1898- ) 

1918'den itibaren Bulgar KP'ne üye. 1923 ayaklanınasına katıldı. 1929'dan itibaren merkez komite üyesi. 1949'da Dış Ticari Münasebetler bakanı. Kostof davasından sonra hükümet ve Politbüro'dan ihraç edildi ve önce Çekoslavakya'daki sonra da Romanya'daki Bulgar sefirliğine tayin edildi. 1957'de Çervenkof'un iktidardan düşürülmesinden sonra tekrar Politbüro'ya alındı. 

Hans GLOBKE (1898-1973) 

Hukukçu, 1932'den 1945'e kadar Alman dahiliye bakanlığında çalıştı. 1949'da başbakan seçildikten sonra kendisini başbakanlıkta özel bir dairenin başına getiren Adenauer'in yakın dostu. 
1953'den 1969'a kadar başbakanlık müsteşar. Uzun yıllar boyunca Batı Alman istihbarat teşkilâtlannın koordinatörü. 

A.M. GRUNSTEİN 

Tıp profesörü ve Kremlin hastahanesinde doktor. Güya “Doktorlar Komplosu”na iştirakinden dolayı tevkif edilmişti. 

Nikita Sergeyeviç HRUŞÇOV (1894-1971) 

1918'den itibaren Bolşevik partisi üyesi, dahili harbe katıldı. 
1934'den itibaren Ukrayna merkez komitesinin birinci sekreteri. 
1939'da Politbüro üyesi oldu. 1949'dan 1953'e kadar merkez komite sekreteri, 1958'den iktidardan düşürülüp emekliye sevkedildiği 1964'e kadar hükümet başkanı. Beriya'rın uzaklaştırılmasına, Stalinizm'den arındırma sürecine ve “reformların” başlatılmasına müessir bir şekilde iştirak etti. 

S.D. İGNATYEV 

Beriya'nın mesai arkadaşı, Stalin tarafından 1952 yılının sonunda ölümünden kısa bir süre önce devlet güvenlik bakanlığına getirildi ve “Doktorlar Komplosu”nun hâlliyle görevlendirildi. Stalin'in ölümünden sonra Beriya tarafından görevden alındı. Beriya'nın tasfiyesi hazırlıklarına katıldı. “SSCB'nin hizmeti geçmiş emektârı". 

Lazar Moyseyeviç KAGANOVİÇ (1893- ) 

Eski Bolşeviklerden, 1930'dan itibaren merkez komite ve Politbüro üyesi. Stalin'in temizlik hareketlerinde aktif rol oynayanlardan biri. 1957'de SBKP'den ihraç edildi ve görevlerinden alındı. 

Mihail İvanoviç KALİNİN (1875-1946) 

1905 ihtilâline katıldı. 1917'de Pravda'nın yazıişleri müdürü 
oldu. 1919'dan ölümüne kadar devlet başkanlığı yaptı, Stalin'in bütün cinayetlerini örtbas etti. 

Lav Borissoviç KAMENEV (1883-1936) 

Sovyet devlet ve siyaset adamı, eski Bolşeviklerden, 1905 
ihtilâline katıldı. Lenin'in mesai arkadaşlarından. 1918'den itibaren Politbüro üyesi. Devlet ve parti içinde en yüksek makamlara gelmiştir. Onun yardımıyla Stalin en güçlü (Troçkist) muhaliflerini devre dışı bırakabildi. Göstermelik bir davadan sonra kurşuna dizildi. 

Pyotr Leonidoviç KAPİZA (1894- ) 

Önemli bir fizikçi ve Sovyet atom enerjisi araştırmasının müessislerinden biri. İlimler Akademisi üyesi. 

Sergey Mironoviç KİROV (1886-1934) 

Eski Bolşeviklerden, 1917'den itibaren merkez komite, 1924'den itibaren de Politbüro üyesi. Stalin'in halefi olması bekleniyordu. 1934'de ustaca plânlanmış bir “suikast” ile NKVD tarafından katledildi. Katliyle eski Bolşevikler ve Stalinist siyasetin potansiyel muarızları arasındaki büyük temizlik hareketi başlatıldı. 

B.B. KOGAN 

Tıp profesörü ve SSCB İlimler Akedemesi üyesi. Dünya çapında ünü olan önemli bir âlim. Stalin'in özel doktoru. Kremlin hastahanesinin önde gelen doktorlarından olması hasebiyle “Doktorlar Komplosu” münasebetiyle tevkif edildi. En ağır işkenceye mâruz bırakılan kurbanlardan birisiydi. 
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M.B. KOGAN 

Tıp profesörü ve SSCB İlimler Akademisi üyesi, Kremlin hastahanesinde doktor, kardeşiyle aynı zamanda “Doktorlar Komplosu” dolayısıyla tevkif edildi. 

Vassil Petrof KOLAROF (1877-1950) 

1897'de işçi partisine girdi. 1919'dan itibaren Bulgar KP'nin sekreteri. 1923 ayaklanmasından sonra SSCB'ye göç etti ve orada Komintem'de yüksek makamlara geldi. Kızıl Ordu ile birlikte 
1944 yılı sonunda Bulgaristan'a döndü. Milli Meclis başkanı ve 
1949'da Dimitrof'un ölümünden sonra da hükümet başkanı oldu. 

İvan Stepanoviç KONYEV (1897-1973) 

Sovyet mareşali, İkinci Dünya Harbinde pekçok madalya almış bir komutan, 1952'den itibaren merkez komite üyesi. Stalin'in ölümünden sonra savunma bakanı yardımcısı ve Varşova Paktı Ordulanrın başkomutanı, Beriya hakkındaki tahkikatı idare etti. 

Aleksander Yevdokimoviç KORNEYÇUK (1905-1972) 

Ukrayna asıllı yazar ve yüksek bir parti fonksiyoneri. Beriya'nın mesai arkadaşı. Beriya'rın tasfiyesinden sonra bir süre için görevlerinden alınmıştır. 

Aleksander Vassilyeviç KOSSAREV (1903-1939) 

Sovyet Komsomolu'nun lideri ve genel sekreteri. 1939'da tevkif edildi ve dava açılmaksızın idam edildi. 

Stanislav Vikentiyeviç KOSSİOR (1889-1938) 

Eski Bolşeviklerden, merkez komite ve Politbüro üyesi, Ukrayna merkez komitesinin sekreteri, 1938'de mahküm edilip kurşuna dizildi. 

Aleksey Nikolayeviç KOSSİGİN (1904-1980) 

Leningrad'da doğdu, daha onbeş yaşındayken Kızıl Ordu'- da savaştı. 1960-1964'de başbakan birinci yardımcısı, 1964- 1980'de SSCB başbakanı. 

Trayço Cunef KOSTOF (1897-1949) 

Bulgar siyaset adamı. 1923 halk ayaklanmasına katıldı. 
SSCB'ye göç etti, orada Komintern'de çalıştı. 1935'de merkez komite sekreteri olarak gizlice Bulgaristan'a döndü. 1942'de 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tevkif edildi. Kurtuluştan sonra Politbüro sekreterliğine ve hükümet başkanı yardımcılığına seçildi. 1949'da “anti-Sovyet” ve “Tito dostu” fikriyatı yüzünden tevkif ve ölüme mahküm edilip, kurşuna dizildi. 1956'da rehabilite edildi. 

Sergey KRUGLOV 

Uzun yıllar korgeneral rütbesiyle NKVD fonksiyonerliği yaptı. Stalin'in muhafızlarının başı. 1948'den 1953'e kadar Dahiliye bakanı. SBKP'nin XX. ci kongresinde tenkit edildi ve iktidardan düşürüldü. 

Nadeşda Konstantinova KRUPSKAYA (1869-1939) 

Genç yaşında ihtilâlci harekete katıldı, Lenin'le birlikte çalıştı ve 1896'da onunla birlikte Sibirya'ya sürüldü. Bolşevik Partisi'nin kuruluş kongresine katıldı 1924'den itibaren merkez komite üyesi. Çok kısa bir zaman sonra Stalin'le sürtüşmeler başladı. 
Lenin'in ölümünden sonra siyasi faaliyette bulunması engellendi. 

Valeryan Vladimiroviç KUYBİŞEV (1888-1935) 

Sovyet devlet adamı ve parti fonksiyoneri. Ekim ihtilâline katıldı, 1922'de merkez komite üyesi, 1927'de Politbüro üyesi oldu. Gosplan ve Yüksek Halk İktisat Meclisi başkanı. 

Aleksey A. KUSNEZOV 

Leningrad bölgesi parti sekreteri. Politbüro yedek üyesi. Vosnessenskiy ve Kossigin'le birlikte hükümet ve Politbüro'da iktisadi ve sosyal “reformlar” için uğraşan meşhur “Leningrad Troykasını teşkil etti. Stalin, 1948'de onları tevkif ettirdi. Kusnezov'la Vosnessenskiy, Beriya'nın emri üzerine hapishanede katledildiler. 

Nikola Lalef LANKOF (1902-1965) 

Bulgar yazarı. 1923 halk ayaklanmasına katıldı. Komunist olduğu için bir çok kere mahküm edildi. Kominform döneminde de “Titocu” olarak takibata uğradı, tevkif ve mahküm edildi. 

Vladimir İlyiç LENİN (1870-1924) 

Bolşevik Partisi'nin kurucusu ve organizatörü, 1917 Ekim ihtilâlinin lideri, Sovyet devletinin ve Komunist Enternasyonali'nin kurucusu, Marksizm hakkında temel nazari yazıların yazarı. 
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Anatoli G. LEONOV 

Yüksek NKVD fonksiyoneri ve Beriya'nın yakın mesai arkadaşı. “Çok Önemli Meselelerin Araştırılması” dairesinin başkaru. Beriya ile birlikte 1952 yazında tevkif edildi, Yüksek Mahkeme tarafından ölüme mahküm edildi ve 24 Aralık 1953'de kurşuna dizildi. 

Klementi LEVİÇKİN 

Beriya'nın dahiliye bakanlığında fonksiyoner. 1946'dan 1949'a kadar Sofya'daki Sovyet sefaretinde güya müsteşar, aslında Bulgaristan'daki Sovyet gizli servis merkezlerinin idarecisi. Hazırlanmasına iştirak ettiği Kostof davasından sonra Yugoslavya'daki Sovyet sefaretine tayin edildi. 

Salomon Abramoviç LOSSOVSKİY (1878-1949) 

Kızıl Sendikalar Enternasyonali'nin (“ Profintern”) organizatörü ve 1921'den 1937'ye kadar genel sekteri. Komintern'in idari kademe üyesi. 1949'daki bir temizlik hareketi esnasında davası yapılmadan kurşuna dizildi. 

Gİ MAYOROV 

Doktor, tanınmış bir mütehassıs, dahiliyeci, SSCB İlimler Akademisi üyesi, Kremlin hastahanesi doktorlar şurası mensubu. “Doktorlar Komplosu”” münasebetiyle tevkif edilmiştir. 

Georgi Maksimilyanoviç MALENKOV (1902- ) 

1920'den itibaren Bolşevik partisi üyesi. Birçok yıl parti fonksiyoneri ve Stalin'in sekreteri. 1941'den itibaren Politbüro üyesi. Stalin'in ölümünden sonra hükümet başkanı ve 1955'e kadar birinci sekreter. 1957'de partiden ihraç edildi ve görevlerinden alındı. “SSCB'nin hizmeti geçmiş emektârı”. 

Roy Aleksanderoviç MEDVEDEV (1925- ) 

Sovyet tarihçisi, muasır Sovyet tarihinin en tanınmış araştırmacısı ve bilenlerinden. En önemli eserinin ismi: Hakikat Gücümüzdür - Stalinizm'in Tarihçesi ve Sonuçları. Medvedev bu kitabı SSCB dışında bastırmak zorunda kaldı. 

V. N. MERKULOV (1902-1953) 

Beriya'nın mesai arkadaşı ve yardımcısı. 1945'den 1953'e 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kadar birçok yüksek makamda, bu meyanda devlet güvenliği bakan yardımcılığında ve devlet kontrolü bakanlıklarında bulundu. Beriya'nın iktidardan düşürülmesine katılmasına rağmen tevkif edildi ve mahkemesi görüldükten sonra 1953 Aralık ayında kurşuna dizildi. 

Salomon Mihayloviç MİŞÖLS (1890-1948) 

En büyük Sovyet aktör ve rejisörlerinden, Moskova'daki meşhur Yahudi Tiyatrosu'nun kurucusu ve idarecisi. 1946'da Stalin nişanı tevdi edildi, 1948'de NKVD hapishanesinde katledildi. 

Anastas İvanoviç MİKOYAN (1895-1978) 

1915'den itibaren Bolşevik partisi üyesi, ihtilâle ve dahili harbe katıldı. 1923'den itibaren merkez komite, 1935'den itibaren de Politbüro üyesi. Daima başbakan yardımcılığı ve ticaret bakanlığı görevlerinde bulundu. 

Vyaçeslav Mihayloviç MOLOTOV (1890- ) 

1907'den itibaren Bolşevik partisi üyesi, 1921'den itibaren merkez komite ile Politbüro'da. 1930'dan 1941'e kadar hükümet başkanı. 1941'den 1957'ye kadar hariciye bakanı. 1957'de Politbüro'dan ihraç edilip Sovyet sefiri olarak Moğolistan'a yollandı. “Şalus kültünün yaratılmasında önemli rol alanlardan biri ve Stalin'in yakın mesai arkadaşı. 

Kiril Semyonoviç MOSKALENKO 

Sovyet hava kuvvetleri mareşali, İkinci Dünya Harbinde temâyüz etti. Moskova garnizonunun komutanı olarak Beriya ve gizli polisine indirilen darbede anahtar rol oynadı. 

Leonid NİKOLAYEV 

Leningrad'lı üniversite talebesi, Komsomol üyesi, bir sol radikal talebe grubuna mensuptu. Bu dengesiz ve pervasız genç GPU'nun talimatıyla 1 Aralık 1934'de Leningrad'da SBKP'nin liderlerinden S.M.Kirov'a suikast yaptı. Stalin, bu suikastten temizlik hareketlerini başlatmak için bahane olarak faydalandı. 

Aleksander Aleksandroviç NOVİKOV (1900- ) 

Sovyet hava kuvvetleri mareşali, İkinci Dünya Harbinde hava kuvvetlerinin en büyük kahramanlarından biri. Sürtüştüğü Vassiliy Cugaşvili tarafından Şukov'la birlikte Stalin'e karşı komplo düzenlemekle suçlandı. Novikov tevkif edildi, fakat Stalin'in ölümünden sonra askeri çevrelerin baskısı üzerine tekrar serbest bırakıldı. 

Grigori Konstantinoviç ORCONİKİDZE (1886-1937) 

Gürcü asıllı eski Bolşeviklerden ve Stalin'in mücadele arkadaşı. 
1930'dan itibaren Politbüro üyesi. Hükümet başkaru yardımcısı ve SSCB'de sanayileşmenin öncüsü. Stalin'le fikir ayrılığından dolayı intihar etti- temizlik ve tasfiye hareketlerine karşı idi-. 

Georgi Leonidoviç PYATAKOV (1890-1937) 

Eski Bolşeviklerden. Ekim ihtilâlinde çarpıştı, devlet ve parti içinde en yüksek makamlara geldi. 1937'de göstermelik bir davada mahküm edilip kurşuna dizildi. 

Mihail Nikolayeviç POKROVSKİY (1868-1932) 

Sovyet tarihçisi ve İlimler Akademisi üyesi. Faal olarak 
1905 ve 1917 olaylarına katıldı. Birçok ilmi tarihi eserin yazarı, 
bunların arasında meşhur "Başlangıcından İtibaren Rusya Tarihi’ de bulunmaktadır. 

Blagoy POPOF (1902-1937) 

Önemli Bulgar komunistlerinden. 1923 halk ayaklanmasına katıldı. Milli meclis üyesi. Leipzig'deki Reichstag yangını davasırın baş aktörü olan Dimitrof'la birlikte tevkif edildi. 1934'de SSCB'de parlak bir şekilde karşılandı, 1935'de bir temizlik hareketi esnasında tevkif ve 1937'de bir kampta idam edildi. 

Vladimir POP-TOMOF 

1922'den itibaren Bulgar KP'nin üyesi. 1923 halk ayaklanmasına katıldı. 5SCB'ye göç etti, orada Komintern'de çeşitli görevlerde bulundu. Aslen Makedon olmasına rağmen 1943'de Yugoslavya'nın Kurtuluşu İçin Antifaşist Milli Meclis'e (AV-NOJ) seçildiği Yugoslavya'ya gitmeyi kabul etmedi. 1944'de Kızıl Ordu ile birlikte Bulgaristan'a döndü. Bulgar KP'nin Politbüro üyesi. Beriya'nın mesai arkadaşı olarak temâyüz etti. 
Kostof davasının hazırlanmasına aktif olarak katıldı. Kostof'un mahküm edilmesinden sonra mükafaten hariciye bakanlığına 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getirildi. Büyük Bulgar ve anti-Yugoslav faaliyetleri ile tarurunuştır. 

Karl Bernhardoviç RADEK (1885-1939) 

Ekim ihtilâlinde dövüştü. SSCB'nin en iyi muhabiri sayılıyordu. Komintern'in liderlerindendi. 1939”da Moskova'da göstermelik bir davadan sonra temizlendi. 

Kristian Georgiyeviç RAKOVSKİY (1873-1941) 

Eski tüfek ihtilâlcilerden. 1917'den itibaren SBKP üyesi. 
Devlet ve partide çeşitli görevlerde bulundu. 1937'de çalışma kampına mahküm edildi, orada öldü. 

M. D. RYUMİN 

Beriya'nın yardımolanndan. Stalin'in ölümünden sonra Beriya tarafından devlet güvenlik bakanlığı yardımcılığına tayin edildi. 
1953'de Beriya davasında mahküm edildi ve kurşuna dizildi. 

Roman Adreyeviç RUDENKO 

Sovyet hukukçusu ve generali. Eski Bolşeviklerden. Nürnberg harp suçluları davasında Sovyet başsavcısı. Stalin döneminde sayısız göstermelik davayı idare etti. Beriya ve şeriklerine karşı olan davayı ve iddianâmeyi hazırladı. 

Yan Ernestoviç RUDZUTAK (1887-1938) 

Eski Bolşeviklerden. Uzun yıllar boyunca hükümet başkan yardımcısı ve sendikalar birliği başkanı. 1934'den itibaren Politbüro üyesi. 1938'de kurşuna dizildi. 

Aleksey İvanoviç RİYKOV (1881-1938) 

Ekim ihtilâline katıldı. Lenin'in yakın mesai arkadaşı. 
1924'den itibaren Politbüro üyesi ve Sovyet hükümet başkanı. 
1938'de mahküm ve idam edildi. 

S.M. SAKOVSKİY 

Kötü bir üne sahip NKVD fonksiyoneri. Korkunç bir sadist ve “itiraf” temini için sorgulama metodları “mütehassısı” olarak tanınmıştır. Hakkındaki binlerce şikayete rağmen hiçbir zaman, hatta XX.ci parti kongresinden sonra bile, cinayetleri için hesap vermek mecburiyetinde kalmamıştır. “SSCB'nin hizmeti geçmiş emektârı”. 

Andrey Aleksandroviç ŞDANOV (1896-1948) 

1915'ten itibaren Bolşevik partisi üyesi. 1930'dan itibaren 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merkez komite, 1939'dan itibaren de Politbüro üyesi. Stalin'in yakın mesai arkadaşı. Parti ideoloğu. Sosyalist gerçekçilik namına her nev'i yaratıcı serbestinin takibatı ve bastırılmasından sorumlu (“Şdanov Dönemi”). 

Polina Semyonovna ŞEMÇUŞİNA 

V. Molotov'un karısı. Yüksek düzeyde fonksiyoner ve merkez komite üyesi. Kimya sanayii bakanı. 1949'da Stalin'in emriyle tevkif edildi. 1953'de Beriya tarafından çalışma kampından geri getirildi. 

A. K. ŞİMELYOVİÇ 

Tıp profesörü ve SSCB İlimler Akademisi üyesi. Kremlin hastahanesinin önde gelen hekimlerinden. 1952 yılı Aralığında “Doktorlar Komplosu” münasebetiyle tevkif edildi ve “soruşturmanın” ikinci günü öldürüldü. 

Mihail Aleksandroviç ŞOLOHOV (1905-1979) 

Sovyet romancısı, Stalin ve Lenin nişanları sahibi. 1966'da edebiyat dalında Nobel ödülünü aldı. Sâkin Don, Pulluğun Altındaki Bâkir Toprak ve Bir İnsonın Kâderi kitaplarının yazan. 

Dimitri Dimitriyeviç ŞOSTAKOVİÇ (1906-1980) 

Sovyet bestecisi. En meşhur eseri olan Mzensk'li Leydi Makbet yüzünden Stalin'in tenkidine mâruz kaldı. En Meşhuru VIl.cisi olan (“Leningrad Senfonisi”) onbeş senfoni besteledi. Sert bir “özeleştiri” şeklinde âlenen suçunu kabul ettikten sonra tekrar saygı gören sanatkâr pâyesine ulaştı. 

Georgi Konstantinoviç ŞUKOV (1896- ) 

Sovyet mareşali ve İkinci Dünya Harbinde Kızıl Ordu'nun en meşhur komutanı. “Moskova, Stalingrad ve Berlin Galibi”. 
Harpten sonra büyük popüleritesinden dolayı Stalin'in gözünden düştü. Aktif olarak “şalus kültü”nün izâlesine katıldı. 1955'de savunma bakanlığına tayin edildi, fakat 1957'de görevinden alındı ve emekliye sevkedildi. 

Nikolay Mihayloviç ŞVERNİK (1888-1970) 

Sendika fonksiyoneri, eski Bolşeviklerden, sendikalar birliği başkanı ve 1953'den itibaren Politbüro üyesi. Beriya tarafından görevinden alındı ve şeklen Yüksek Sovyet Prezidyumu başkanlığına tayin edildi. Beriya aleyhindeki davaya katıldı. 

İvan Aleksandroviç SEROV (1905- ) 

NKVD generali, Beriya'nın yakın mesai arkadaşı. 1939- 1941'de Ukrayna dahiliye bakanı olarak Hitler-Stalin Paktına göre Sovyetlere terkedilen topraklardaki Leh halkına yapılan katliamların sorumlusu. Beriya iktidardan düşürüldükten sonra 1954'den 1958'e kadar devlet güvenlik bakanı. 

Grigoriy Yefseyeviç SİNOVYEV (1883-1936) 

Eski Bolşeviklerden ve Lenin'in yakın mesai arkadaşı. 1905'deki ilk Rus ihtilâline katıldı. 1907'den itibaren merkez komite, 1917'den itibaren de Politbüro üyesi. Petrograd Sovyeti'nin ve kuruluşundan sonra Komintern'in ilk başkanı. Troçki ve Buharinin tasfiyesine katıldı, Stalin'le olan bir görüş ayrılığından dolayı kasten suçlandı, mahküm edildi ve kurşuna dizildi. 

İvan Nikitoviç SMİRNOV (1880-1936) 

Eski Bolşeviklerden ve Ekim ihtilâlinin ihtilâl konseyi üyesi. 
Politbüro ve hükümetin kurucu üyelerinden. Stalin'le olan gö rüş ayrılığından sonra göstermelik bir davada mahküm edildi ve 1936'da kurşuna dizildi. 

Grigoriy Yakovleviç SOKOLNİKOV (1888-1939) 

Eski Bolşeviklerden ve Lenin'in mesai arkadaşlarından. 
Devlet ve partide en yüksek makamlarda bulundu. 1939'de mahküm ve idam edildi. 

Enço Ştaykof ŞTAYKOF (1901- ) 

Bulgar devlet ve parti fonksiyoneri. 1928'den itibaren merkez komite üyesi. Parti organı Rabotniçesko delo'nun yazıişleri müdürü. 1954'den itibaren Politbüro üyesi. 

Karlo ŞTAYNER (1902- ) 

Avusturya asıllı olmasına rağmen genç yaşında Yugoslav KP'ne üye oldu. Mülteci. 1932'den sonra Sovyetler Birliği'nde bulundu ve Komintern'de çalıştı. 1936 temizlik harekâtında tevkif edildi ve birçok defa “değiştirilen” kararlardan sonra çeşitli Sibirya kamplarında yirmi yıl geçirdi. Önde gelen Yugoslav siyasilerinin müdahalesi üzerine XX.ci parti kongresinden sonra serbest bırakıldı. Sibiryada 7000 Gün adlı tesirli kitabın yazarı. 

Yosef Vissarionoviç STALİN (1879-1953) 

Gürcü. Genç yaşta ihtilâlci harekete katıldı. Müteaddit defalar tevkif edildi ve Sibirya'ya sürgüne yollandı. 1917'den itibaren Petrograd'da bulundu. Ekim ihtilâlinin hazırlanmasına aktif olarak katıldı. 1922'den itibaren SBKP'nin Birinci Sekreteri. Lenin'in ölümünden sonra birbiri ardına Bolşevik liderleri (Troçki, Sinovyev, Kamenev, Buharin ve diğerlerini) bertaraf etti ve Sovyetler Birliği'nin gücünü ve siyasetini kanlı bir terör üzerine inşa eden kayıtsız şartsız diktatörü oldu. İkinci Dünya Harbinde “başkomutan”, “Sosyalist Kamp”ın müessisi. 3 Mart 1953'de gücünün doruğundayken öldü. 

İvan Mateyef STEFANOF (1899- ) 

Bulgar siyasisi ve iktisat âlimi. Bulgar İlimler Akademisi üyesi. 1945'de kurtuluştan sonra maliye bakanlığına ve Bulgar merkez komitesi iktisat komisyonu başkanlığına tayin edildi. 
1949'da tevkif edildi ve Kostof davasında “anti-Sovyet zihniyet ve emperyalist ve Titoist güçler için casuslukta bulunmaktan dolayı” müebbed hapse mahküm edildi. 1956'da serbest bırakıldı ve rehabilite edildi. 

Mihail Andreyeviç SUSLOV (1902-1982) 

1920'den itibaren SBKP üyesi. Değişik parti görevlerinde bulundu, 1947'de merkez komite sekreterliğine seçildi. Kısa bir süre Pravda'nın yazıişleri müdürlüğünü yaptı. 1955'de Politbüro'ya seçildi ve ölümüne kadar bu önemli kurulun üyesi olarak kaldı. 

Yekaterina Semyonovna SVANİDZE (1886-1910) 

Kadın ihtilâlci, parti üyesi, Stalin'in ilk karısı ve oğlu Yakov'un (Yaşa) annesi. Veremden öldü. 

Mao TSE-TUNG 

1921'de Çin KP'ni kurdu. 1928 halk ayaklanmasını idare etti. Çin Kızıl Ordusu'nu kurdu ve ihtilâli Stalin'in ve Komintem'in direnmesine rağmen 1949 yılındaki zafere kadar sürdürdü. 1935'den ölümüne kadar Çin KP'nin başkanı, 1949'dan 


260 KREMLİN'DE İKTİDAR MÜCADELESİ 


1958'e kadar Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet başkanıydı. 

Vassil TANEF (1898-1937) 

Önemli Bulgar komunisti ve merkez komite üyesi. 1923 
halk ayaklanmasına katıldı. Milli mecliste Bulgar KP'nin milletvekiliydi. Leipzig'deki Reichstag yangını davasında mahküm oldu. Dünya çapındaki protesto üzerine serbest bırakıldı ve SSCB'ye gitti. Komintern fonksiyoneri iken 1935'de tevkif edildi ve 1937'de bir çalışma kampında idam edildi. 

Lidya Fedosseyevna TİMAŞUK 

Kremlin hastahanesinde kadın doktor. NKVD ile işbirliği yaparak “Doktorlar Komplosu” vasıtasıyla Yahudi doktorların yalan yere suçlanmasına katıldı. Kendisine “hizmetinden” dolayı Stalin'in emriyle Lenin nişanı verildi. Bu olayın perde arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkarılmasından sonra bile Kremlin'deki doktorluk görevinde kaldı. 

Mihail TOMSKİ 

Eski Bolşeviklerden. Sovyet sendikalarınır. başkanı. 1936'da Stalin'e muhalefetinden dolayı göstermelik bir davadan sonra kurşuna dizildi. 

Lev Davidoviç TROÇKİ (1878-1940) 

Meslekten ihtilâlci ve 1905'deki ilk Rus ihtilâlinin organizatörü. Sibirya'ya sürüldü ve mülteci olarak yurtdışında yaşadı. 
Geri döndükten sonra 1917'deki Ekim ihtilâline katıldı. Merkez komite ve Politbüro üyesi, Kızıl Ordu'nun kurucusu. Dahili harpte Beyaz Muhafızlara ve yabancı birliklerin müdahalesine karşı önemli askeri başarılar elde etti. Stalin'e ve onun parti çizgisine karşı muhalefet etti. 1927'de partiden ihraç edildi ve SSCB'den sürüldü. Yurtdışında mücadelesini sürdürdü ve IV.cü Enternasyonal'i kurdu. Kendisine iltica hakların tanındığı Meksika'da 1940'da Beriya'nın bir ajanı tarafından katledildi. 

Mihail Nikolayeviç TUHAÇEVSKİ (1893-1937) 

Sovyetler Birliği mareşali. Ekim ihtilâline katıldı. Bütün cephelerde başarılı bir komutan olarak temâyüz etti. Kronstadt ayaklanmasını bastırdı ve Polonya Harbinde Kızıl Ordu'ya 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komuta etti. Genelkurmay başkanı ve savunma bakanı yardımcısı. 193/'deki temizlik harekâtında tasfiye edildi. 

Walter ULBRİCHT (1893-1973) 

Alman komunist fonksiyoneri. 1933'ten itibaren ve harp yıllarında SSCB'de yaşadı ve Komintem'de çalıştı. Almanya Sosyalist Birlik Partisi'nin (SED) ve Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin kurucularından. 1944'den ölümüne kadar parti ve devlet şefi. 

Aleksander Mihayloviç VASSİLEVSKİY (1895- ) 

Sovyet mareşali. İkinci Dünya Harbinde temâyüz etti. Stalin'in yakını. 1949'dan Stalin'in ölümüne kadar Sovyet silâhlı kuvvetler bakanı (savunma bakanı). Stalin'in ölümünden sonra bu görevden alındı ve bakan yardımcılığına tayin edildi. XX.ci parti kongresinden sonra görevlerinden alındı ve “sağlık sebeplerinden dolayı” emekliye sevk edildi. 

Vladimir Nikitiç VİNOGRADOV (1882- ) 

Uzun süre Stalin'in özel doktoru. İlimler Akademisi üyesi. 
“Doktorlar Komplosu” münasebetiyle tevkif edildi. Stalin'in ölümünden sonra serbest bırakıldı. 

Nikolay Sergeyeviç VLASSİK 

NKVD generali. Stalin'in özel muhafızlarının şeflerinden biri. 
Stalin'in kayıtsız şartsız itimadına mazhardı, özellikle Stalin'in son yıllarında onun diktatörlüğünün ateşli taraftarlarından biri oldu. 

Kliment Yefremoviç VOROŞİLOV (1881-1969) 

Eski Bolşeviklerden. Müteaddit defalar Sibirya'ya sürüldü. 
1917'de Ekim ihtilâlinde döğüştü, Stalin'in yakın dostu ve mesai arkadaşıydı. 1934'de Sovyet mareşali yapıldı. Politbüro üyesi. 
1936-1938 yıllarında Tuhaçevski ve Kızıl Ordu'nun bütün diğer liderlerinin tasfiyesinde önemli rol oynadı. Stalin'in ölümünden sonra 1960'a kadar Yüksek Sovyet Prezidğyumu başkanı oldu. 
SBKP'nin XXII.ci parti kongresinde görevlerinden alındı. 

Nikolay Alekseyeviç VOSNESSENSKİY (1903-1950) 

Sovyet iktisat âlimi ve birçok ilmi eserin yazarı. Gosplan başkanı ve Politbüro üyesi. 1948'de “Leningrad Olayı” münasebetiyle diğer birçok devlet ve parti fonksiyoneri ile birlikte 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tevkif edildi. NKVD hapishanesinde bir sorgulama esnasında katledildi. 

M.S. VOVSKİ 

Önemli bir Sovyet doktoru ve üniversite profesörü. Kremlin hastahanesinin başhekimlerinden. “Doktorlar Komplosu” münasebetiyle tevkif edildi. 

Andrey Yanuareviç VİŞİNSKİ (1883-1954) 

Siyaset hayatına Menşevik olarak atıldı. Yagoda ve Yeşov zamanında dahiliye bakanlığında çalıştı. 1935'de savcılığa tayin edildi ve “muhaliflere” karşı siyasi göstermelik davaları idare etti. 1949'dan Stalin'in ölümüne kadar hariciye bakanlığı yaptı, Stalin'in ölümünden sonra siyaset sahnesinden çekildi. 

Henrih Grigoryeviç YAGODA (1891-1938) 

Stalin'in sekreteryasında ve SBKP'nin merkez komite aparatında çalıştı. 1934'den itibaren merkez komite üyesi ve NKVD 
direktörü. Bütün büyük göstermelik davaları organize etti. 1938 
'de mahküm ve idam edildi. 

Yona Emanuiyloviç YAKİR (1896-1937) 

Sovyet generali, ordu komutanı ve merkez komite üyesi. Ekim ihtilâline katıldı. Sovyet ordusunun modemleştirilmesinde katk- da bulundu. Stalin'in temizlik harekâtları esnasında katledildi. 

Sergey Aleksandroviç YEFOMOV 

NKVD generali ve Stalin'in özel muhafızlarının şefi. 

Pİ YEGOROV 

Doktor. SSCB İlimler Akademisi üyesi. Kremlin hastahanesi başhekimlerinden. Güya “Doktorlar Komplosu”na katıldığı için tevkif edildi. 

Abel Safranoviç YENUKİDZE (1877-1937) 

Eski Bolşeviklerden. Merkez komite ve Politbüro üyesi. 
1935'de Stalin'in emri üzerine tevkif edildi ve uzun süren işkencelerden sonra hapiste kurşuna dizildi. 

Nikolay İvanoviç YEŞOV (1890-1939) 

Ekim ihtilâline katıldı. 1934'de XVII.ci parti kongresinde merkez komiteye seçildi. Bu tarihten itibaren Stalinist temizlik 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harekâtlarının hazırlanmasında yardımcı oldu. 1936'da dahiliye halk komiserliğine tayin edildi. 1936-1938 yıllarındaki korkunç tasfiyeleri yaptırdı. Stalin'in emri üzerine Beriya tarafından tevkif edildi ve 1939'da tasfiye edildi. 

Pavel Fyodoroviç YUDİN (1899- ) 

1918'den itibaren SBKP üyesi, 1952'den itibaren de merkez komite üyesi. SSCB İlimler Akademisi Felsefe Enstitüsü direktörü. 1947'den 1950'ye kadar Kominform basın organının yazıişleri müdürü. 1952'de Pekin'deki Sovyet sefiri. 

Maria YUDİNA 

Moskova konservatuarında müzik profesörü, meşhur Sovyet piyanisti. 

Anton Tanef YUGOF (1904- ) 

Makedonyalı Bulgar devlet ve parti fonksiyoneri. 1923 halk ayaklanmasına katıldı. 1934'den 1937'ye kadar SSCB'de bulundu. Merkez komite üyesi olarak Bulgaristan'a döndü. Kurtuluştan sonra dahiliye bakanı oldu. Kostof davasını hazırlayanlardan biriydi, onun hâlefi olarak başbakan yardımcısı oldu. 
1956'da Çervenkof'un iktidardan düşürülmesi üzerine Sovyet müdahalesiyle hükümet başkanlığına getirildi. 1962'de görevinden alındı ve Politbüro ile merkez komiteden ihraç edildi. 
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